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ÖNSÖZ 


Bu çalışmamızda, 1914 yılı Ağustosu'nda resmen bir devlet örgütü olarak kurulduğu ileri sürülen, ancak hazırlık ve varlık sürecinin daha öncesine bağlı olduğu bilinen, bir istihbarat -gizli haberleşmeörgütünü inceleyeceğiz: TEŞKİLATI MAHSUSA. 

Bütün dünyada devlet teşkilatları iki kaynaktan gelen bilgilerle politika oluştururlar: 

Birincisi, topluma doğrudan açıkça hizmet veren kurumların -dahiliye, ekonomi, sağlık, belediye vb- sağlıklı bir toplumsal gelişme için, hele demokrasilerde kamuoyuna yansıtmakta da yarar gördükleri haberlerdir; genelde kapalı bir yapı içinde çalıştıklarını bilmekle birlikte dışişleri kadrolarının çalışmalarını da bu çerçevede sayıyoruz. 

İkincisi ise, gizli çalıştırılan örgütlerin sağladığı, topluma açıklanmayan, buna karşılık siyaseti yönlendirmede gizlice yararlanılan bilgilerdir. İSTİHBARAT kavramı genelde bu gizli haberleşmeye yakıştırılır. Aralarından fiilen eylem yönetenler çıksa da bu istihbaratçıların kimlikleri genelde saklanır ve toplumun içinde resmi sıfat ya da rütbeleriyle bulunurlar. 

İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin, daha devrimci eyleminin hazırlık sürecinde iken, yapısını kurabilmek için doğal olarak istihbarat sağlayan bir sisteme ihtiyaç duyduğu bellidir. Üstelik günümüzde “özel örgüt” diye nitelenebilecek bu kurumun, İttihatçıların iktidarda oldukları zamanda da salt bu partinin resmiyete bürünmemiş özel örgütü olmayı devam ettirdiği biliniyor. Dolayısıyla çok farklı bir yapısı bulunduğunu kabul etmek gerekir. Nitekim zamanında TEŞKİLAT, FEDAİ ZABİTAN, UMURU ŞARKİYE gibi değişik isimlerle de anılmış olması, belirgin tek yapılı bir örgütün bahis konusu olmadığını gösteriyor. 

Teşkilatı Mahsusa hakkındaki bilgilerin daha çok, içinde görev almışların çok sonraları yayımladıkları bireysel anılara dayanması sebebiyle, bütünsel niteliği, yapısı ve işlevinin tam yansıtılamadığını kabul etmek gerekir. Bu konuda ilk ayrıntılı ve ciddi çalışma olan, Philip H. Stoddard’ın 1963 yılında ABD Princeton Üniversitesi'nde sunduğu doktora tezi de ağırlıklı olarak, teşkilatta çalışmış olan Kuşçubaşı'nın 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50-60 yıl sonra yansıttığı anılarına dayanıyor. O da daha çok, Arap âlemindeki eylemlerini anlatmaktadır. Diğer birçok tanık da Libya, Balkanlar ve Birinci Dünya Savaşı ile Orta Asya'yı gündeme getirirler. İşin ilginci, günümüzde, Ermeni propagandası için “Sadece 1915 
olaylarını hazırlamak amacıyla kurulduğunu” iddiaya kalkışanlara da rastlanıyor. Kuruma son döneminde başkanlık yapan Hüsamettin Ertürk'ün anıları ise çok önemli bilgiler içermekle birlikte, Milli Mücadele ile başlayan yapısal değişiklik konusunda tam ayrıntı verememektedir. 

Kimilerinin otuz bin üyesi bulunduğunu dahi iddia ettikleri Teşkilatı Mahsusa'nın gizli çalışma amaçlı olduğu belli olmakla birlikte, bir haber alma örgütü mü, yoksa sadece askeri eylem yapma amaçlı mı olduğu bu tanıklıklardan tam anlaşılamamaktadır. Üstelik sadece “Bir İhtilâl Örgütü” olduğunu ısrarla tekrarlayanlara da rastlanıyor.” 

Girişimin salt, Osmanlı Devleti içinde yeni bir iktidar dönemini başlatan İttihat ve Terakki'yle bağlantılı olduğu kesindir. Dolayısıyla daha önceki gizli haberleşme -istihbarat- mekanizmasıyla bağlantısını ya da karşıtlığını aramak gerektiğini fark ettik. Bu da ister istemez, büyük bir mücadeleye giriştikleri Sultan II. Abdülhamid'in “Curnalci” örgütü ile karşılaştırılmasını zorunlu kıldı. İşi bu noktaya getirince, Osmanlı Devleti'nde yönetim makamlarının resmi yazışmaları dışındaki gizli haberleşme mekanizmasını da özet olsa dahi yansıtmayı faydalı bulduk. 

Tabii ki en sonunda, Kurtuluş Savaşı'nı etkileyen yönlerini ve Cumhuriyet'e geçerken yeni bir yapının oluşmasını da kısaca ele alacağız. 


ği ik Gl 


AVRUPA'DA VE TÜRKLERDE İSTİHBARAT 


Devleti Ebed Müddet Olurken 

Haber toplama en küçük insan topluluğundan, devlet yapısının başına geçenlere kadar bütün yönetim sorumluluğunu üstlenenlerin ihtiyaç duydukları bir uygulamadır. Bunun açıklığı kadar gizliliği de yaşanan ortamın koşullarına bağlıdır. Kabul etmek gerekir ki, insanlığın ilk çağlarında konuşmanın günah ve yasak sayıldığı dönemler vardır, hatta günümüzden bin yıl öncesine gidildiğinde de buna rastlanır... Avrupa'da bütün yönetimleri kendisine bağlamış olan Katolik Kilisesi kendisi gibi düşünmeyeni, hele aksi düşüncede konuşanı hemen yakabiliyordu... 11. yüzyılda Yusuf Has Hacib, yönetim kurallarını içeren ünlü eseri Kutadgu Bilig'de bireyi anımsatır: 

“Kişiyi dil kıymetlendirir ve kişi onunla mutluluk bulur; kişiyi dil kıymetten düşürür ve dili yüzünden başı gider. (...) 
Sözüne dikkat et ki başın gitmesin, dilini tut ki, dişin kırılmasın...”? 


Aynı yüzyılda, Abbasi Hilafeti'ni de kontrolüne almış Büyük Selçuklu Devleti'nin veziri olarak bütün İslam âlemine Siyasetname adlı eseri hediye eden Nizamülmülk, bir devlet uygulaması olarak haber toplama için şu örgütlenmeyi önerir: 

“Her tarafa tacir, seyyah, sufi, derviş, ilaç satan ziy (kılık) ve kıyafetinde daima casuslar gitmeli ve ne işitirse haber getirmelidir... Çok vakit olur ki valiler, mukataa (arazi tahsisi ile uğraşan) erbabı, memurin ve ümera (beyler) isyan ve muhalefete meyleder ve padişah hakkında fenalık ister ve sui fikirde bulunur. Casus gelip haber verince, hemen padişah atına biner ve askerini sevk eder.” 

Arapça kökenli casus kavramını Kamus-ul Âlam da şöyle açıklar: 

“Şer'e -din kurallarına- dair ihbar ve ısrarı gizlice öğrenip haber veren kimse; Düşman tarafından bir devletin ahvali askeriyesini ve kuvvetini öğrenmek üzere tebdili kıyafetle onun 


ani kini id 


ülkesine veya ordusuna sokulmuş; yahut kendi vatanı aleyhinde böyle bir hizmeti hainane ve denaetkâranede bulunmak üzere düşman tarafından kazanılmış adam.” 


İslam geleneğinde istihbarat, bilgi alma anlamında olarak, “haber”in hadis bağıyla ilgisine bağımlıdır. Hazreti Peygamber'in sözleri arasında Haber-i Meşhur, şer” indinde münkirinin küfründe ittifak olmayanı; Haber-i Mütevatir, şer” indinde inkârcıları topluca kâfir sayılanı; Haber-i Vahit ise, inkârcısı kâfir sayılmayanı belirtir. 

İslam inancının bütün davranışları Kuranı Kerim ve Hazreti Peygamber'in kurallarına bağlaması sebebiyle, toplumların her türlü davranışını dinsel anlayış çerçevesinde algılamak gelenekleşmişti. 
İslam, Hicaz'da kökleşip bütün Arap Yarımadası'na ve kısa zamanda bir yandan Orta Asya ve Hindistan'a, diğer yandan bütün Kuzey Afrika ve İspanya'ya yayılmakla kalmamış, buralardaki bütün cemaatleri de inancına katmıştı. Böyle bir anlayışın temelde çok farklı yaşam ve görüş sahibi cemaatleri kaynaştırabilmesi için, bu konuda ilkelerinden vazgeçmeyen bir davranış içinde olması doğaldı. Emevi ve Abbasi hilafetleri kendilerine ulaşan haberleri hep bu anlayış içinde değerlendirmek gereğine bağlı kalmışlardır. İslam'ın içindeki çatışmaların da bunlardaki anlaşmazlıklardan doğduğu bilinir. 

Osmanlı Devleti'nin 16. yüzyılda bütün Orta Avrupa ve Balkanlar ile Ortadoğu, Arap Yarımadası ve Kuzey Afrika'ya hâkim olduğu aşamada İslam'a bağlılığını asla dışlamadığı malumdur. Ancak zorlayıcı bir ihtida politikasına da asla başvurulmamıştır. Kemal Karpat'ın hesabıyla altmıştan fazla dil ve din farkı gösteren cemaati yönetimi altına alan Devlet'in örfi yasalara (yerel geleneklere) İslami kurallar kadar değer verdiği bilinir. Cemaatler kendi dinsel uygulamaları ve dillerini kullanmakta özgür bırakılır, sadece politikaya ya da ayrılıkçı politikalara yönelirlerse susturulurlardı. Bu da askeri eyleme bağlıydı. Dolayısıyla askeri eyleme kadar bir kovalama yoktu. Yani kovalamayı yapacak örgüt de. Ayrıca bu kadar çeşitli dili izleyecek örgüt düşünülemezdi. Avrupalıların avantajı haberlerin İngilizce ve Fransızca gibi dillerin evrenselleşmesi aşamasında ulaştırılması olmuştur. 

Bu ortamda haber daha dünyevileşiyor, siyasi bir nitelik de kazanıyordu. Kabul etmek gerekir ki Osmanlı Devleti bu alanda hizmetindeki gayrimüslim kesimi de yoğun şekilde kullanıyordu. Rumların 19, yüzyılın başına kadar Milli sıfata Ermeniler de layık görülmüştür. 

Bütün dünyada, toplumların iç güvenliği açısından haber toplama olarak algılanan faaliyet, istihbarat kavramı (information anlamında) özellikle yüzyıldan itibaren Avrupa dünyasında çok daha kapsamlı bir niteliğe bürünmeye başlar. Osmanlı ve diğer Doğu devletlerinin, bir ölçüde Nizamülmülk anlayışını biraz geliştirerek ama genel çerçevesiyle devam ettirdiği fark edilir. Buna karşılık Avrupalıların, Katolik kilisesine karşı Ortodoks ve özellikle Protestan akımının mücadelesi kadar, yeni oluşturdukları serbest piyasa düzeni kapsamında ve de Hint Okyanusu ile Amerika kıtasına erişme yarışının etkisiyle, çok daha kapsamlı bir istihbarata yöneldikleri fark edilir. Üstelik buna, matbaa ürünlerinin -kitap, haber yaprakları ve gazete- katılması gibi kilise sansürünün aşılmasından doğan serbest ifade ortamı da katkıda bulunur. 

Dikkati çeken, 16. yüzyılda İslam ve Doğu âleminin en üstün gücü durumuna gelen Osmanlı Devleti'nin istihbarat alanında her şeyden önce bu erişilen düzeyi koruma tutkusu içinde olduğu görülür. 17. 
yüzyılın ilk yıllarında kaleme alınan Kavanin-i Yeniçeriyan kitabında “padişahların, ihmallerle âlemin düzeni bozulmasın diye cihanı yokladıkları” belirtilir. Yani yeni bir yapılanma araştırması bahis konusu değildir. Bu çerçevede, devlet kadrosunun içine çekip maddi olanak sağlamaya yönelik bir istihbarat çabasının ağırlık taşıdığı fark edilir. 
Düzen için gerekli faaliyeti yeniçeri ve levent örgütleri sağlayacaktı. 
Bu ikisinin de daha çok kendi çıkarları yönünde çalıştıkları ve zamanla devletin çökmesinde etkili oldukları bilinir. 1687'de levent eşkıyası arasında ön plana çıkan Yeğen Osman'a paşa rütbesi verilip Serdarı Ekrem'liğe atanması, daha sonra da idam edilmesi iç sorunların ön planda olduğunu kanıtlıyordu.* 

Gelenekçi yapının devam ettiğinin en önemli kanıtı, Padişahın ticari açıdan en çok ilişkide bulunduğu Avrupa devletleri ve şehirlerinde tek bir devamlı temsilcisinin (ikamet elçisi) bulunmamasıdır. 
Görevle Avrupa'ya gönderilen bir elçi işi biter bitmez İstanbul'a dönerdi. Buna karşılık Osmanlı başkentindeki geniş kadrolu elçiliklerin yanı sıra ülkenin bütün limanlarından ayrıca iç şehirlerinde de (Ankara, Erzurum, Halep, Şam...) konsolos adı verilen temsilcileri vardı. 
Bunlar kendi ülkeleriyle iş yapan yerli tüccarlarla da yakın ilişkide 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oldukları i 
Kanu 


n toplumun içinden her türlü bilgiyi toplayabiliyorlardı. 
n şeyhülislamlarından Ebussuud Efendi “İslam'ı öğ- 


retmek için olmadıkça yabancı dil öğrenimini yasaklayan” bir fetva vermiş olduğu için Avrupalılarla temaslarda Hıristiyan kökenli tercümanlardan başkası (Rum ve Ermeni) kullanılamıyordu. Dolayısıyla Avrupalıların Osmanlı toplumu hakkında çok geniş bir kaynaktan, yerinden ve yerli elemanlardan bilgi toplama mekanizmasına (İntelligence kavramı ile anlatılır) karşılık, Osmanlı sadece iç yapıya yönelik 


bir istihbarat örgütünün sahibi durumundaydı. 


Osmanlı Devleti'nin Avrupa'nın bütün krallarını haraca bağlamış olduğu bir çağda, Kanuni'nin sadrazamı Lütfü Paşa, Tarih-i Âli Os- 


man'ında bu eksikliği fark ettiklerini şöyle anlatır: 

“Ulak yürütmek bundan evvel Osmanlı'nın katında güya ki saltanatın bir cüz'i idi. Yani padişahlara ait büyük veya küçük her ne işleri olsa günde bir iş olsa bir ulak emri verirlerdi. O gittikten sonra bir iş daha çıkarsa bir ulak emri daha verirlerdi. 
Açıkçası günde kaç iş çıkarsa her birisi için bir hüküm verilirdi. 

Atları zayıflayanlar halkınkini alırlar. Ulakların çokluğu ve zulmünden memlekette at kalmayıp halkın zengin ve fukarası eşeğe binmeye mecbur olmuşlardı. Bu yüzden at ve eşek fiyatları arttı. 30 akçeye alınan bir eşek 300-350 akçeye çıktı. Ayrıca ulağı sadece padişah ve veziriazamlar kullanmıyordu. 

Vezirler, defterdarlar, yeniçeri ağaları ve bazı işi olanlar en ufak bir iş için ulak gönderirlerdi. Ellerindeki hükümleri yani emirnameleri mahallin kadısına, subaşına gösterince atlar tedarik olunurdu... Bir bakıma devlet adına el konulurdu. Atlarını vermeyenlerin bazıları öldürülmüştü. 

Sultan Selim bile “bu ulak zulmü bize ne dünyada ve ne de ahrette rahatlık verir. Hak Taalâ katında bu hususta gayet şermsarız (utanacak vaziyette) demişti ama İran, Suriye, Mısır'ın fatihi büyük bir hükümdar olmasına rağmen ulak zulmünü kaldırmaya muktedir olamadı. 

Kanuni zamanında bu sorunu halletmek için İstanbul'da bulunan Fransa, İspanya, Avusturya, Lehistan, Rus, Macar, Eflâk sefirlerine kendi ülkelerinde ulak işinin nasıl olduğu sorduruldu. Sefirler kendi memleketlerinde ulak zulmü olmadığını söylemişlerdi. 
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Kanuni döneminde olarak yollarda devlete ait menzilhaneler kurulup ulaklar için hayvan beslenir yerler yapılmıştı. Tatar ağası denilen postacılar buralara uğrayarak hayvanlarını değiştirdikleri gibi kendileri de orada kalırlardı. 

Halkın mektup ve emanetlerini yerlerine Sai (hızlı yürüyen, haber götüren) denilen kişiler ulaştırıyordu. Ancak bunun örgütlü değil, kişisel bir sistem olduğunu kabul etmek gerekir.”* 


Bu ortamda dikkati çeken, Avrupa'da serbest ticaret yapısının geliştirdiği haberleşme düzeniyle Osmanlı'da devlet kontrolünde kalmakta devam eden haberleşme sisteminin farklılaşmasıdır. Osmanlı devlet görevlilerinin bilgi aktarması her devlette rastlanan bir uygulama olma niteliğini devam ettirmiştir. 

Avrupa'da ise sonradan “Oryantalist” olarak nitelenecek Doğu toplumları hakkında bilgi toplayan biliminsanları ve meraklılar da eserleriyle katkıda bulunuyorlardı. Daha sonra da İslam dillerini öğretmek için İstanbul'da bile dil okulu kurmakla gayet güçlü bir haber toplama örgütü kurmayı becermişlerdir. Dolayısıyla Avrupalılarda gerek resmi bilgiler, gerekse “istihbarat” kavramı içinde sunmaya çalıştığımız gizli haber toplama açısından büyük bir ilerleme daha 16. 
yüzyıldan itibaren gelişirken, Osmanlı'da bu konularda durağanlık fark edilir. Anımsamak gerekir ki, Osmanlı Devleti ilk “ikamet elçisi- ni” ancak 1792'de atamış ve sistem ancak 1830'dan sonra yaygınlaşmaya başlamıştır. 

Osmanlı Devleti'nin istihbarat konusunda Avrupa çarkları tarafından yönlendirilişine ilginç bir örneği “Osmanlı Casuslarının Şehri Dubrovnik” başlıklı makalesiyle Vesna Miovic veriyor. Adriyatik sahilindeki bu şehrin, haraç ödeyerek küçük bir cumhuriyet olarak yaşamının devamına izin verilmesine ek olarak Avrupa hakkında siyasi bilgi ulaştırmasının işleyişini şöyle anlatıyor: 

“Haracı teslim etmek için Sultan'a gönderilen Dubrovnik soylularının önemli bir vazifesi daha vardı: Padişaha istihbarat sağlamak. Ayrıca Babıâli'ye Batı'daki Hıristiyan devletleri hakkında bilgi vermekle de mükelleftiler. Öte yandan Osmanlı Devleti hakkındaki bilgileri Dubrovnik Cumhuriyeti'ne taşıyor, toplanan istihbarat bilgileri bu sefer Batılı devletlere sızdırılıyordu. 
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(..) Ayrıca Dubrovnikli tüccarlar Osmanlı mallarını Av- 
"ya, Avrupa mallarını da Osmanlı'ya satmakla meşguldü-Ancak bu tüccarların asıl fonksiyonu istihbarat sağlamaktı. (...) Dubrovnikliler bir nevi ‘medya’ vazifesi görüyordu da diyebiliriz. Osmanlı da, Batılı devletler de Dubrovniklilerin her iki tarafa bilgi sızdırdığından haberdardı. Bu durum zaman zaman gerilim ilere yol açsa da, Dubrovniklilere karşı saldirgan bir politika güdülmüyordu. Zira ikili oynamalarına rağmen, sağladıkları istihbarat, zarardan çok fayda getiriyordu.”* 


Balkanlar'ın yüzde 60'a yakını İslam'ı benimserken Hıristiyan kalmakta kararlı davrananların Osmanlı'ya hizmet vermeyi kabul etse de, bunun daha çoğunu kendi inancında olanlara ulaştıracağı bellidir. 
Üstelik Avrupalılardan Osmanlı'ya aktaracakları bilgilerin kurgulanmış olma olasılığının yüksekliği de unutulmamalıdır. 

Suat Parlar kitabında Osmanlı'da bir “nakl-i kelâm” mesleği bulunduğunu belirtip bunun “muhbirlik” demek olduğunu kaydediyor ve sonucunu “44 sadrazamın siyaseten katledilişiyle” izah ediyor. 
Dolayısıyla, toplumun bütün sorunlarıyla ilgili bir örgütlenmenin oluşamadığı, daima devletin en yüksek kademelerini kontrolde tutmayı ön planda sayan bir anlayışın egemen tutulduğu anlaşılıyor. 

Yönettiği, denizler dahil 7-8 milyon kilometrekareyi bulan bölgenin özelliği ovalık bölgeler kadar yüksek dağlı bölgeler içermesi, nehirlerinin ise -Avrupa'dakilerin aksine- her mevsim nakliyat yapılmasına izin vermemesiydi. Tuna, Nil, Dicle gibi bazılarında bu olanak varsa da asıl zirai üretim kaynağı olan Balkanlar ve Anadolu'da mümkün olmamasıydı. Büyük bir yer kaplayan Arap eyaletlerinde de durum aynıydı. Üstelik çok büyük kısmı karadan oluşan devletin başkenti İstanbul asıl deniz ulaşımına açıktı. Dünyanın en güçlü devleti niteliğini kazandığı 16. yüzyılda Osmanlı'nın haber ihtiyacını en çok hisseden başkentiydi. Dolayısıyla ulaştırma kadar haberleşme için de asıl belirleyici olan karayolu ağıydı. İşler sayılan karayolları bağları şöyleydi.” 

Avrupa tarafında 

1. Sağ kol: İstanbul - Kırklareli - Babadağı - Akkirman - Özi -Kırım 

2. Orta kol: İstanbul - Edirne - Sofya - Belgrad - Avusturya / Macaristan 
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3. Sol kol: İstanbul — Tekirdağ - Dimetoka - Gümülcine - Arnavutluk 

Asya tarafında: 

1. Sağ kol: Üsküdar (İstanbul) - Konya - Antakya - Halep — Şam — Hicaz 

2. Orta kol: Üsküdar — Bolu — Sivas - Diyarbekir - Musul — Bağdat — Basra 

3. Sol kol: Üsküdar — Bolu -Merzifon - Erzurum'dan ikiye ayrılış; biri Kars üzerinden Kafkaslara, diğeri Tebriz üzerinden İran'a 


Bu anayollardan bol sayıda ikinci derece yollar da başta İzmir ve Trabzon gibi limanlarla diğer büyükşehirlere (Hac için İran'ı Bağdat üzerinden Halep'e bağlayan ya da Atina'ya ulaşan gibi) ayrılıyordu. 
Bunların üzerinde konaklama yeri olarak hanlar, kervansaraylar ve menzilhaneler bulunuyordu. Buradaki uygulama devletin ilk 250 yılında ulak hükmü denilen kuralına bağlıydı. Bunlara Tatar dendiği de vardır. 

17. yüzyılda Evliya Çelebi Şam'dan İstanbul'a at sırtında on günde ulaşmıştır. Kendisi başka örnekler de veriyor: Akka-İstanbul on iki gün, Van-İstanbul on üç gün. Amiral Slade'e göre 19. yüzyılın ilk yarısında İstanbul'dan Bağdat'a acele mesaj ulaştırmak bir Tatar'ın iki haftasını alıyordu. 1910'da ise aynı yol normal posta hizmetiyle üç haftayı gerektiriyordu. Yolun üçte biri (İstanbul-Ereğli) trenle, gerisi at sırtında aşılıyordu. Slade'e göre bunun iki haftadan daha hızlı gerçekleştirilmesi de mümkün değildi. Nitekim dokuzuncu günde İstanbul'a varan bir Tatar mesajı teslim ederken ölmüştü. 

Dolayısıyla Tatarlar kendi ihtiyacı kadar atının ölmemesi adına, haberi geç ulaştırıp cezalandırılmamak için gerekeni yapıyorlardı. 
Ayrıca kendi ihtiyaçlarını da keyfi uygulamayla halka yüklettikleri görülmüştür, dolayısıyla asıl işlevleriyle ilgisi bulunmayan bir soyguncu örgütü niteliği kazanmışlardı. 


Avrupalıya Hizmet Veren Telgrafın Gelişi 

Tanzimat, Avrupa'daki yeni teknolojileri kendi ülkesine yerleştirmeye çalışmakta kararlıydı. 1828'de başlayan ilk gazete yayını, devlet kontrollü bir girişim olduğu için, devlet dışından haber sağlama 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aracı olmamış, aksine uzun süre resmi görüşleri aktarma işlevini üstlenmiştir. Osmanlı'da istihbaratın ancak 1830'dan itibaren ve gazete yayınlarının başlamasından sonra, yeni bir haber anlayışı oluşturmaya yönelik olduğu fark edilir. Muhabir, gazeteye haber getiren kişidir. Bunda bir gizli çalışma anlayışı yoktur. Nitekim muhabir yerine muhbir deyimi de kullanılmıştır. Ancak bunların hepsinin de devlet memuru oldukları bilinir. Muhbiri sadık deyimi getirdiği bilgiler güvenilir olan haberciyi belirler. İstihbaratı mevsuka yani belgelere dayanan, dolayısıyla inanılır kaynaklara dayanan haber deyimi de yaygınlaşmıştır. 

İşin ilginci Osmanlı basını topluma Avrupa yayınlarının haberlerini aktarma aracı haline gelmiştir. Avrupa örneğine göre yapıyı yenileştirme yolunda karayolu inşası, buharlı gemi kullanımı ve telgraf sisteminin benimsenmesi dikkati çeker. Avrupa'da ilk telgrafın işlemeye başlamasından on yıl sonra 1855'te Osmanlı Devleti kendi telgraf ağını kurmaya girişir. 1860'ların ikinci yarısına girildiğinde ülkede, birkaç yüz kilometre demiryolu, 13.750 kilometre yol (Her mevsimde kullanılır olmasa da arabayla nakliyata elverişlidir) ama onun iki misli, 28 bin kilometrelik telgraf hattı bulunuyordu. 

Demiryolu ve her mevsim kullanılabilir karayollarının yavaş yavaş artmasına karşılık telgraf hattındaki hızlı artış, Tanzimat'ın, Osmanlı'nın yerel yönetimlere özerklik tanımaya dayalı önceki sistemi yerine merkeziyetçi sistemi oturtmak için hızlı haberleşmeyi tercih ettiğinin kanıtıydı. Kabul etmek gerekir ki, deniz hatları ve karayolları birbirini tamamlar bir sistem oluşturmuyordu. Buna karşılık telgraf merkezi yönetimi tam kontrole almak açısından en etkili araç gibi görünüyordu. Oysa ondan asıl yararlananlar devlet kadroları ve Müslümanlar değil, ülkedeki yabancılar ve gayrimüslim kesim olmuştur. 

1877'de Anadolu'yu baştan başa dolaşan İngiliz subayı Fred Burnaby bu konuda ilginç bir örnek veriyor. İstanbul'da bazı önemli Ermenilerden (büyük ihtimalle sarraflar) Anadolu'da uğrayacağı yerlerdeki Ermenilerin ileri gelenlerine tavsiye mektupları almıştı. Bunlar arasında İzmit'teki telgraf bürosunun müdürü de vardı. Kitabında şöyle yazıyor: 

“Sivas'taki Anglo-Indian hattının telgraf görevlisi bir gayrimüslimdir ve bürosundan geçen mesajları mahrem olarak yabancılara aktarıyor. (...) Bütün sarraflar da ya Ermeni ya da 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Rum. Bir Ermeni tüccardan şunları dinledim: Hükümet başlangıçta ilan edilen 3 milyonun yerine 11 milyon liralık kâğıt para çıkardı. Altın lira şu anda 160 kuruş ama bir savaş çıkarsa 500'e yükselir. Uzun vadede hükümet kaybeden taraf olur. (...) Herkes düşünmek için spekülasyon yapıyor ve biz de bulabildiğimiz bütün altını satın alıyoruz. Şimdi öğrendim ki, Sivas'taki Ermeni tüccarları telgrafı bu para spekülasyonları için serbestçe kullanmaktadır. Halk ise kâğıt paralarının düşüş ve çıkışını ancak on beş günde bir gelen postadan öğreniyor. Kaime'nin altına oranla değeri, postanın dağıtılması tarihine uygun olarak açıklanıyor. Ancak Türk banknotları her gün biraz daha değer kaybettiğinden, telgrafı kullanan Ermeni tüccarları bölgedeki bütün altını toplayarak ve Sivas'taki cari kurla İstanbul'daki arasındaki farkı ceplerine atarak büyük kazançlar sağlıyorlar.”* 


Telgraf memurlarıyla ilişki kurarak erken haber almak suretiyle kazanç sağlamak oyunu, Galata Borsası'nda da çok rastlanan bir davranıştı. Bankalar, sarraflar ve haber ajansları her gün muntazaman Londra, Paris, Frankfurt borsalarında döviz kurlarını ve Osmanlı borç ya da yatırım hisselerinin iniş ve çıkışlarını telgrafla öğreniyorlardı. 
Telgraf mesajını ilgiliye ulaşmadan önce el altından öğrenenler, elden çıkararak ya da toplayarak büyük kazanç sağlıyorlardı. Haber ajansı bültenlerinin dağıtımında öncelik kazanmak da kârı azaltıp çoğaltmanın bir yoluydu. Hatta sahte haber bülteni yayıp piyasa üzerinde oynayanlar da görülmüştür. 


Tanzimatçıların da Kanuni döneminde olduğu gibi Avrupa örneğinden yararlanma yolunu aradıklarını Suat Parlar, Avrupa'da tıp tahsili gören, 1858'de, 41 yaşında saray hekimliğine atanan Mavroyeni Paşa'nın anılarından aktarıyor. Özetliyoruz: 

“Mustafa Reşit Paşa böyle bir örgüt için Rum kökenli Civinis Efendi'yi göreve getirmiş. St. Petersburg'da Çariçe'nin hizmetinde bulunan bu kişi, adı bir hırsızlık olayına karışınca Anadolu'ya kaçmış. Uzun süre imam kıyafetiyle dolaşıp camilerde hocalık yapmış, sonra zengin İtalyan turisti kimliğiyle İstanbul'a yerleşmiştir. İngiliz elçisi Canning'in tavsiyesiyle Mustafa Reşit Paşa tarafından ‘gizli polis'in başına getirilir. 
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Özel hayatla ilgili bilgileri ön plana çıkaran bir muhbir ağı kurmuş, örgütü Pera konaklarını, sarrafları, tanınmış paşaları izlemiştir. Elde edilen bilgilerin siyasi amaçlarla kullanılması ince dengeleri sarsmış olmalı ki örgüt sonradan kapatılmış. 

1863'te yeniden gizli polis ihtiyacı belirmiş, büyük oranda Katolik Ermeni grubunun girişimiyle Dinyester bölgesi —Romanya- doğumlu Baron C adında biri bu işle görevlendirilmiştir. Ancak bu şahıs yabancı bir elçiye, Osmanlı Devleti'nin kendisini parçalayacak bir devlete karşı bir diğer Avrupa devleti ile yaptığı anlaşma metnini satıyor. Elçi bunu alıp Sadrazam Âli Paşa'ya sunmuş. Âli Paşa da, Viyana'daki Osmanlı elçisinin büyük bir para ödeyerek elde ettiği taslağı çıkarıyor. Bu taslağa göre o yabancı elçinin devleti de Osmanlı aleyhinde bir taksim anlaşması imzalamış. Taslaklar karşılaştırılınca ikisinin de Baron C'nin eseri olduğu anlaşılıyor. Dolayısıyla Baron C'nin işine son veriliyor ama adam, Osmanlı topraklarını hayli zengin olarak terk ediyor.” 


Bu bilgilerin geçerliliği konusunda bizim bir kanıtımız yok. Ancak Mavroyeni Paşa'nın Sultan Abdülhamid'in de doktorluğunu yaptığı, Abdülaziz ve Murat olaylarının dünyaya yansıtılmasında rolü bulunduğu, 1883'te Sultan'dan vezir rütbesini aldığı biliniyor. 


İli sini dü 


CURNALCİLİĞE DAYANAN TEŞKİLAT 


Abdülhamid'in Yıldız'ı Anlatışı 


İsmet Bozdağ'ın bulup yayımladığı Abdülhamid'in Hatıra Defteri'ndeki bilgilerin mutlaka ona ait olup olmadığı konusunda tartışmalar vardır." Yakın adamlarından birinin kaleminden çıkmış olduğu düşünülebilir. Yine de onun dönemini değerlendirmeye yaradığı için başvurulmasına gerek olduğunu kabul ediyoruz. “Padişah tarih ve Allah huzurunda hesap verir, ben ne şahıs olarak ne makam olarak sorumluyum” yargısına dayanan bu eserde, 22 Mart 1333 (1917) tarihiyle sunulmuş “Osmanlı Devletinde İstihbarat” ve onu izleyen “Şahsıma Bağlı Müstakil Bir İstihbarat Teşkilatı Kurdum” başlıklı bölümleri, curnalcilik kavramının onun döneminde ön plana çıktığı ka- 


bul edildiğine göre aynen aktarıyoruz: 

“Osmanlı'da töre budur: Padişah, tebaasının ne düşündüğünü, hangi şikâyetleri olduğunu, bir yandan kendi valilerinden, kadılarından hükümet yolu ile öğrenir, bir taraftan ülkenin dört bucağına serpilmiş tekkelerin şeyhlerinden, dervişlerinden haberler toplar ve buna göre ülkeyi idare eder. Ceddim Sultan Mahmud (Mahmud Il) buna gezginci dervişleri de ekleyerek istihbaratı genişletmişti. 

Ben tahta çıktığım zaman durum buydu ve böylece devam ediyordu. 

Bir gün Londra sefiri Musurus Paşa'dan eski sadrazam ve Serasker Hüseyin Avni Paşa'nın İngilizlerden para aldığını öğrendim. Devleti padişah adına idare eden bir sadrazam kendi devletine ihanet ediyorsa, istihbaratı da elbette kendi işine geldiği gibi Saray'a duyururdu. Tedirgin olmuştum, müteesirdim. 

İşte bugünlerde Mahmut Paşa bana geldi ve Jön Türklerden bazıları hakkında haberler getirdi. Getirdiği haberler mühimdi. 
Kendisine bunları nasıl öğrendiğini sordum. Hususi bir istihbarat teşkilatı kurmuş, bana bağlı kimselerin yakınlarını para ile elde etmişti. Bu kimseler kendisine görüp duyduklarını haber veriyorlar, o da bunları değerlendiriyordu. 

İsterse kardeşimin kocası olsun, devletin bir paşasının 


ÜL a Köl 


20 


devletinkinden gizli ve ayrı bir istihbarat kurması doğru olamazdı. Kendisine teşkilatı hemen bana devretmesini ve bundan böyle bu işlerle uğraşmamasını söyledim. Teşkilatı bana devretti ama bundan çok alındı. 

Yabancı devletler, kendi emellerine hizmet edecek kimseleri vezir ve sadrazam mertebesine kadar çıkarabilmişlerse, devlet güven içinde olamazdı. Doğrudan doğruya şahsıma bağlı bir istihbarat teşkilatı kurmaya bu düşünce ile karar verdim. İşte, düşmanlarımın curnalcilik dediği teşkilat budur! 

Bu curnallerin hakiki olanlarının yanında iftira mahiyetinde olanlarının da bulunduğunu elbette biliyorum. Ama ben hiçbir curnale, titiz bir tahkikten geçirmeden inanmadım ve onun icabına el sürmedim. 

Ceddi azizim Selim Han (Selim III) “Yabancıların elleri cigerlerimin üstünde geziniyor, aman biz de yabancı devletlere elçi gönderelim ve onların ne yapmakta olduklarını bir an önce öğrenmeye çalışalım” diye feryat etmişti. Ben bu yabancı elleri ciğerlerimin içinde duyuyordum. Sadrazamlarımı, vezirlerimi satın alıyorlar ve mülküme karşı kullanıyorlardı! Ben, nasıl olur da devlet hazinesinden beslediğim bu insanların ne yaptıklarını, neye hazırlandıklarını öğrenmeyebilirdim!.. 

Evet, curnal sistemini ben kurdum, ben idare ettim. Ancak vatandaşı değil, hazineden maaş aldıkları, Osmanlı nimeti ile gırtlaklarına kadar dolu oldukları halde, devletime ihanet edenleri tanımak, takip etmek için!.. Kendi devletini yıkmak, kendi padişahının canına kastetmek karşılığı, yabancı devletten para alan sadrazamları gördükten sonra!..” 


Tahttan indirildikten dokuz yıl sonra kaleme aldığı savunmasında zorunlu olarak bir sistem kurduğunu, günahının, devletin en üst düzey yönetici kadrosuna ait olduğunu iddia etmesini doğal karşılamak gerekir. Bu arada bilgili, kültürlü adam korkusuyla yaşamadığını hatta bu düzeyde kadro yetiştirme tutkusu içinde olduğunu belirten düşüncelerini de onaylamak gerekiyor: 

“Hiç akla ve bilgiye düşman olsaydım, darülfünunlar açar, 

Mülkiye-i Şahane gibi devlete ve millete bilgili insan yetiştiren mektepler kurar mıydım? Hiç akla ve bilgiye düşman 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olsam, horozdan kaçan genç kızlarımızın okuması için Dar-ül Muallimat'lar kurar mıydım?.. Hiç akla ve bilgiye düşman olsam, Galatasaray Sultanisi'ni Avrupa'nın üniversiteleri ayarına çıkarıp, orada talebelere hukuk dersleri okutur muydum? (...) 
Ben yalnız mektepler açarak okumuş insan yetişmesine çalışmakla kalmadım, kendi kendilerini yetiştirmek yolunda olanları da teşvik ettim. Cevdet Paşa'yı, Ahmet Midhat Efendi'yi, Şemseddin Sami Efendi'yi, hatta kendisini büyük tarihçi sanan Murat Efendi'yi (Mizancı) ve daha nicelerini maddeten ve manen destekledim ve eser vermelerini sağladım. 

(...) Ancak ne kadar gariptir ki, bugün bana düşmanlık edenlerin hemen hepsi, benim açtırdığım mekteplerde okumuş oldukları halde, bana “akla ve bilgiye düşmandı' demekten maalesef utanmıyorlar. Hayır, ben hiçbir zaman okumuş adamdan korkmadım. Ancak birkaç kitap okumakla kendisini allame sayan ahmaklardan çekindim ve onlardan uzak durdum. Avrupa milletlerinin laboratuvarlarına imreneceğine, kılık kıyafetlerine imrenen Frenk delisi şaşkınlar, benim yanımda itibar görmediler. Bundan pişman değilim. Her köyde bir cami ve caminin yanında bir mektep görmek için otuz bu kadar yıl çabalamış bir padişah, hiç bilgi ve akıl düşmanı olabilir mi? 

(...) Benim korunmak istediğim Avrupa'nın bilgisi değil, Avrupa'nın düşmanlığı idi. Benim saltanatım günlerinde insanlar belki fazla gevezelik edememişlerdir ama fazlası ile okumuşlar, öğrenmişler ve münevver insan olmuşlardır. Fındık kadar marifet gösteren bir insan, benden ceviz kadar ihsan görmüştür. Nasıl teşvik etmezdim ki, başımıza ne gelmişse, dünyada olup bitenlerden haberimiz olmadığı için gelmiştir. Tahta çıkar çıkmaz, o günlerde bazı Avrupa memleketlerine bile girmemiş telgrafı bütün ülkeye yaydım. Otuz bin kilometrelik telgraf hattı benim sürekli takibimle döşenmiş, köylere kadar götürülmüştür. 

(...) Tekrar ediyorum ve kırık kalbimle temin ediyorum ki ben iyi, güzel, faydalı hiçbir şeyin düşmanı olmadım; bunlara düşman olanlardan başka...” 
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Il. Abdülhamid'in ülkede telgrafı en geliştirmiş yönetici olduğu iddiasının doğruluğu, 1908'e varıldığında bu üç alanda erişilen düzeylerden anlaşılır. İlk verdiğimiz rakamlardan kırk yıl sonra demiryolları 5700, karayolları 20-25 bin kilometreye varabilmişken telgraf hattı 50 bin kilometreye varmıştı. Bunda tabii ki telgraf hattı kuruluşunun çok daha basit olması etkiliydi. Örneğin 1300 kilometrelik Şam-Medine demiryolunun inşası 8 yılda ve büyük para sarfıyla tamamlanmışken, 1700 kilometrelik İstanbul-Kerkük telgraf hattı en fazla 1,5 yılda çekilmiştir. İşin önemli tarafı olan hatların çekilmesi için gerekli direklerin sağlanması ve işçilik açısından bölge halkların- dan yararlanılması masrafın da sınırlı kalmasına yardımcı oluyordu. 
Dolayısıyla, zaten borçlarını ödemekte olan devlet telgraf kurulmasında çok fazla sıkıntıya düşmüyordu. 

Bu suretle başkent İstanbul, Rumeli'nin (Arnavutluk ve Bosna), Anadolu'nun (Erzurum) ve Arabistan'ın (Basra, San'a) sınır şehirlerine bağlanmış oluyordu. Başkentten denizle ayrılmış olan Trablusgarb-Bingazi-Fizan kendi içinde telgraf ağıyla birleştirilmiş, ayrıca telsiz telgraf sistemiyle Derne'den Anadolu'ya bağlantısı kurulmuştu. 
Telgraf ağını geliştirmekle Abdülhamid'in haber alma ağını güçlendirip hızlandırmayı planladığı anlaşılıyor. Özel ajanlarına, curnalcilerine telgrafla haber yollamaları için özel şifreler veriliyordu. Böylece Yıldız kadrosu uzmanları dışında kimse gelen bilgilere ulaşamayacaktı. Tabii, İstanbul'daki ajanlar da kendi şifreli elyazılarıyla haber vereceklerdi. 

Bütün bu yapılanma Osmanlı'da devlet yapısı içindeki bürokratik nitelikli bilgilenmenin uygulamasının dışında sadece saraya bağlı bir yeni yapının varlığını kanıtlıyor. Ancak devletin hiçbir örgütü, Sultan'dan özel talimat çıkmadıkça, bu bilgilerden haberdar olamıyordu. 

Osmanlı yapısında bu tür gizli haber alma girişiminin Abdülhamid'in geliştirdiği “Curnalci” uygulamasıyla başladığını kabul etmek gerekir. 


Curnal Kavramının Evrimi 

Abdülhamid'in ilk kez kendisiyle başladığını kabul ettiği curnalciliğe dayalı istihbarat örgütlenmesini kendi değerlendirmesiyle yansıttıktan sonra, bunun toplum tarafından algılanışı ve etkisini 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incelemeye yöneleceğiz. Tabii ki, otuz yıllık tam diktatörce iktidarıyla genç ve dinamik bir yeni nesil belirmesinde etkili olduğunu kabul ettiğimiz hükümdar, sistemini savunurken kendi başarısı ve karşıtlarının hataları üzerinde yoğunlaşacaktı. Ancak bu sistemin istihbarat mekanizmasının işleyişi ve yarattığı tepkilerle daha sonrasının yapılanmasına etkisini dikkate almamız gerekiyor. Dolayısıyla işi başından incelemeye girişeceğiz. Curnal kavramının başlangıçta, sonradan yakıştırılan çirkin nitelikle hiçbir ilgisi olmadığı görülür. " 

Curnal kavramı ilk kez Bağdat Valisi Davud Paşa'nın (1817-1831) Curnal el Irak adında Türkçe-Arapça gazete yayımlayarak kullandığı hakkında bir iddia varsa da şimdiye kadar ne bir örneği görülmüş ne de varlığını kanıtlayacak bir belge bulunmuştur. 

Napoldon'un Mısır Seferi (1798-1801) sırasında Kahire'de ikisi Fransızca (Le Courrier d'Egypte ve Décade Egyptienne) biri yarı Fransızca yarı Arapça (Avertissement — Tambih) gazetesi yayımlanır. Bunların özellikle Hıristiyan kesim arasında jurnal diye anılması doğaldı. 
Mehmet Ali'nin 1805'te Mısır'a vali olduktan sonra Fransa'ya öğrenci göndererek çağdaşlaşma girişimine hız vermeye çalıştığı biliniyor. 
1813'ten itibaren yeni bir idari kuruluşa yönelip merkezin taşradan zamanında haber sahibi olmasını sağlamak için her birimden belirli sürelerle raporlar “curnal”ler vermelerini istedi. Ayda iki defadan haftada ikiye, sonra da gündeliğe kadar inen bu raporlar Curnal Divanı adı verilen bir merkezde toplanıyor ve değerlendiriliyordu. Türk-Arap dünyasının ilk gazetesi olan Vekayi-i Mısriye birinci sayısının önsözünde bu görevi şöyle tanımlar: 

“Vali'nin emriyle kurulan Curnal Divanı'nın işlevi, sonucu yararlı ya da zararlı olacak konuları, güncel olayları toplamaya 

ve aralarından zararlı olanları ayırmaya yönelikti.” 


Bu divan doğrudan doğruya Mehmet Ali'ye bağlıydı ve Curnal Nazırı ya da Takrir Nazırı denilen başkanı bunları topladıktan sonra ona sunuyor ve gerekli emirleri alıp ilgililere ulaştırıyordu. Her idari bölüm curnallerini biri karadan diğeri denizden iki nüsha olarak yolluyor, bunlar konularına göre sınıflandırılıyordu. Mehmet Ali curnallerin zamanında ulaşmasına çok önem veriyor ve en ufak gecikmede uyarı mektubu gönderiyordu. Açıkçası curnalcilik çok önemli bir görev sayılıyordu. Hidiv Divanı'nında ya da özel toplanan 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Meşveret meclislerinde değişik bölge curnal müdürü ve muavinlerinin bulunduklarını, daha sonra Vekayi-i Mısriye muharrir ve kâtiplerinin de bunlara katıldıklarını biliyoruz. 

Bulak basımevi kurulduktan sonra curnallerin bir bülten halinde Curnal al Hidivi namıyla düzenlenip Türkçe ve Arapça olarak 100 
nüsha basılması ve en üst düzey yöneticilere dağıtılması da gündeme gelmiştir. Bu niteliğiyle 1828'den itibaren yayımlanacak ilk Türkçe-Arapça gazete Vekayi-i Mısriye için bir hazırlık niteliği taşıdığı bellidir. 
Tabii ki bu gazetede curnallerin yönetime uygun olanları yayımlanacaktı. 

Osmanlı yönetimini çok etkileyen, hatta devlet adına resmi gazete yayımlanmasını sağlayan Mehmet Ali Paşa'nın “curnal” deyiminin Osmanlı basınını etkilemediği anlaşılıyor. İstanbul'da ilk gazete çıkaranların Fransızca eğitimli olmaları sebebiyle jurnal deyimini tercih ettikleri fark ediliyor. “Gazete” anlamında sıkça kullanılan sözcük “rapor, bülten” anlamında pek nadiren kullanılıyor. Jurnal Kâtibi deyimine de çok az rastlanıyor. Bu da gösteriyor ki, Tanzimat'ın bu alanda Avrupa kopyacılığı Mısır valisininkinden de azdır.? 

Abdülhamid döneminde yayımlanmış Şemseddin Sami'nin Kamus-ı Türki'si curnal sözcüğünü şöyle tanımlar: 

“Yahud jurnal (Fransızcadan). 1. Bir memurun meşhudatını mübeyyin olarak verdiği müzekkere, küçük layiha, raport; Polis curnali. 2. Tahkikatı hafiyeyi mübeyyin varaka: curnal vermek. 


Dikkati çeken, Fransızcada aynı zamanda bulunan “gazete” anlayışına hiç yer vermemesidir. Buna karşılık ayrıca “Jurnal” sözcüğüne yer verir: “Ticarette yevmiye defteri; geminin limanda durduğu sırada kayıt defteri; seyir jurnali, esnayı harekette vukuatın defteri.” 

“Curnalci”yi de şöyle anlatıyor: “Kalemlerde memurinin mevcut veya namevcut olduğunu defterine kaydeden memur.” 


Curnalciliğin Yıldız'ı Babıâli'nin Yerine Geçirişi Kendi sözcüsü Tercümanı Hakikat, Abdülhamid'in halkla arasındaki yönetici takımı tasfiye etme kararlılığını 2 Eylül 1878 tarihli sayısında şöyle anlatıyor: 
“Padişah ister, halk ister, aradaki çıkarcı istemez. (...) Bu 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zaman öyle birkaç akıllı kişinin keyfine milyonlarca halkın tabi olacakları zaman değildir. Bu zaman öyle bir yüce padişahın birkaç kişinin ortak entrikaları arasında bizar olup güçsüzlüğünü itiraf ederek bir köşeye çekileceği zaman değildir. Bu zaman öyle bir zamandır ki, akıllara hayret verecek ve cihanı ağlatarak güldürüp veyahut güldürerek ağlatacak olan bütün kötülüklerin esrarının ortaya çıktığı ve padişah ile uyrukları arasında doğrudan doğruya kanunun aracılık etmekte bulunacağı zamandır...” 


Avrupa'ya bakınca sorun toplumun tabanıyla yönetici takımını ayıran “aradaki çıkarcı” kesimdi. Yani serbest piyasaya egemen olan tüccar kesimidir, bu yüzden o sırada Batı dünyasında sol akımlar gelişmekteydi. Osmanlı'da ise açıkça aradaki çıkarcı kesimi devlet erkânı oluşturuyordu. Avrupa'da toplumun tabanı, aracı kesimin yerine yerleşmeye çalışırken, Osmanlı'da kültür düzeyi çok sınırlı bütün tabanı “Devletlu” diye nitelenen yönetici kadronun yerine oturtmak mümkün değildi. Abdülhamid devrimci bir değişmeyi bu kesimi etkisizleştirerek gerçekleştirmek peşindeydi. Curnal ve curnalci sözcüklerinin uygun görülmesi, Tanzimat geleneğinde çok rastlanan Batı örneğine uygunluk yakıştırmasıyla eski sistemden çıkma kararlılığını benimsetmenin hedeflendiğini kanıtlamaktadır. 


3 Ağustos 1893'te curnalcilik hakkında Serkâtip Süreyya imzasıyla 
Bahriye Nezareti'ne gönderilen bir tezkerede Abdülhamid'in başlangıçta belirttiğimiz düşüncesinin tekrar edilmesi dikkati çekicidir: 

“Bahriye birlik kâtiplerinden Tirebolulu Hamit Şevki 

Efendi'nin Sarayı Hümayunu Mülükane'ye casusluk ettiğin- den bahisle tazyik edilmekte olduğu mesmu-u âli buyurulmuş olup Sarayı Hümayun'a hususatı lâzime hakkında arzı malumat etmek ve ihbaratta bulunmak meşru ve zimmeti ubudiyet ve sadakate mütehattim bir şey olduğu cihetle böyle bir vazifei meşruayı ifa eden adam hakkında Sarayı Hümayun'a casus gibi münasebetsiz bir tabirin istimali caiz olmadığından kim bu tabiri kullanmış ve mumaileyhi tazyik etmekte bulunmuş ise bittahkik kendisine tenbihatı muktaziye icrası...” 
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Otuz dört yaşına kadar tahta geçme sorunuyla hiç ilgilenmeyen, Abdülaziz'in saltanatı zamanında saray çekişmelerinin dışında kalmaya özen gösteren; 

Taht sırası için Abdülaziz'in, kendisinden de 14 yaş küçük oğlu Yusuf İzzettin'i veliahtlığa getirme yolunda ağabeyi Murat ile arasındaki çekişmeye asla karışmayan; 

Sultan ve Halife adayı iken Avrupa güçlerinden yardım getireceği zannıyla masonluğa giren Murat'ı taklide kalkışmayan; 

Abdülaziz'in tahttan indirilişi ve katli ya da intiharına uzaktan bakan; 

Âciz ağabeyi Murat'ın akli dengesini yitirip tahttan indirilmesi ve yerine kendisinin getirilmesinde hiç etkili olmayan; 

Osmanlı toplumunda ilk kez bir devrimci girişimi onaylayıp anayasa ilanı ile saltanat yetkilerinin sınırlamasına karşı çıkmayan; 

Abdülaziz'e karşı Sarıklı İhtilalci ünüyle mücadele vermiş iken kendisinin yakınları arasına aldığı Ali Suavi tarafından tahttan indirilme ve Murat'ı tahta geçirme eylemiyle karşılaşan; 

Ama devlet iflasını ilan ederken kendisi para piyasasındaki bağlarıyla servet yapan; 

Osmanlı meclisinin Rusya'ya savaş ilanına boyun eğip yönetimin- den haberi olmadığı ama başkomutanı sayıldığı ordularının yenilgisi sonucu kendi başkentinde esir duruma düşen... 

Bir kişinin çok daha ihtiyatlı olmaması mümkün değildi. 


Babıâli ve bürokrasiyi devre dışı bırakma girişiminde ilk adım, Yıldız Sarayı'nın içinde doğrudan doğruya padişaha bağlı bir kadro oluşturmakla atıldı. Prof. Ali Akyıldız'ın araştırmasına göre 1877 
öncesinde üç-altı kişiden oluşan sarayın Kitabet Kadrosu 1896'da yirmi sekize ulaşmıştı. Bunlara Yıldız Telgrafhanesi ve Mabeyin Şifre Kâtipliği kadrolarındaki büyük artışlar da eklenince ilk kez sarayda çok geniş özel bir bürokrasi çarkı işlemeye başlatılmıştı." 


1896 yılında yayımlanan Polis Nizamnamesi'ndeki çalışma kuralları da Osmanlı'daki anlayışa benzer bir uygulamanın hedeflendiğini 


kanıtlıyor: 
“Polis derunu hanelerin ahvaline ve mahallelere gelip gi- 


den şahıslara dair mahalle bekçileriyle muhtarlardan vesair 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herhangi bir kimseden devamlı bir şekilde malumat isteyecektir... Polis mütemadiyen han, ev ve dükkânları gizli ve açık şekilde tarassut edecektir...” 


Ülke içine yönelik bu yoğun istihbarat faaliyetine karşılık dışarıya yönelik politikası nasıldı? Onu da İbrahim Şirin'in makalesinden aktaralım:"* 

“Hakkındaki kötü imajı önlemek için, sefirleri ve tercümanları görevlendirdi. Sultanın sefirleri kendisi hakkında çıkan gazete yazılarını takip eden birer ajana dönüştü. Il. Abdülhamid'in mabeyin başkâtipliğini yapan Tahsin Paşa hatıralarında bu durumu şöyle dile getirir: 

“Her gün bunlardan gelen bilgiler, Avrupa gazetelerinin tarih ve numaralarını veya erbab-ı fesad denilen firarilerin ahval ve harekâtına müteallik istihbaratı muhtevi bulunuyordu. 
Bunlara baktıkça sefirlerimizin birer mümessili siyasi mi yoksa İstanbul zabıtasının memaliki ecnebiyede birer ajanı mı olduklarını tayinde insan şaşkın kalırdı.” 

Yıldız arşivlerindeki en büyük koleksiyonlardan biri The Times ve Deba'dan Sırp ve Bulgar yayınlarına kadar değişik yüzü aşkın yayından oluşuyor.” 


İkinci adımı, padişaha resmi maruzat sunma imtiyazının, sadrazam ve şeyhülislamla sınırlı olmaktan çıkartılıp her daireye açılması oluşturmuştur. Artık merkez dairelerinin dışında, vali, vali yardımcısı, ordu komutanı, mutasarrıf, elçi ve konsolos gibi devlet görevlileri, özel şifre kullanarak telgraf aracılığıyla doğrudan Yıldız'la haberleşme imkânına kavuşmuş oluyordu. Bu kişiler, şifre kâtibinden aldıkları özel bir şifre anahtarı sayesinde padişaha haber ulaştırabiliyorlardı. 
Hatta yerli ayan içinde bile bu hakkın tanındığı kişiler vardı. Dolayısıyla bölge valisi bile arka plana düşebiliyordu. 

Başta sadrazam olmak üzere bütün Babıâli'yi -yani klasik Osmanlı yönetimini- tamamen ikinci dereceye düşüren bir uygulama da, Yıldız'daki Başkitabet görevine tanınan işlev oldu. Başkâtipler gereğinde, sultanın emri çerçevesinde en yüksek görevlileri sorguya çekebiliyorlardı. 

Sistemin işleyebilmesi, curnal olarak nitelenen bu kaynakların 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doğruluğunun kontrol edilebilmesi için Yıldız'ın Babıâli'ye gelen bütün bilgilerden haberdar olması gerekliydi. Dolayısıyla bakanlıkların devleti üst düzeyde ilgilendirmeyen, sıradan bilgileri bile Saray'a ulaştırılıyordu. Bunun sonucu Yıldız'dan çıkabilecek karşıt bir karar korkusu, hükümeti çabuk karar vermekten alıkoyuyordu. Abdülhamid iktidarında doğrudan sorumlusu olmasa da bu yüzden her oluşum Yıldız'a mal edilmiştir. Tek suçlu Abdülhamid'in kendisi sayılmıştır. 

Dikkati çeken, saraya ulaşan bilgiler her zaman tam doğru çıkmasa da bunlara tepki gösterilmemesidir. Dolayısıyla curnalcilik yapmaktan çıkar bekleyenleri kaçırmamaya özen gösterilmiştir. Bu da bazılarını, sarayın hoşuna gidecek bilgi gönderme yarışına yöneltmiştir. 

Bireysel curnalcilerin dışında Yıldız'a bağlı üst düzey kumandanların emrinde Hafiye Teşkilatları da kurulmuştu. Polis teşkilatının dışında Ser Hafiye-i Hazreti Şehriyari unvanlı bir reisleri de vardı. 
Ancak o da tek başına gizli haber akımını yöneten kişi değildi. Yıldız erkânının her birinin kendi takımı bulunuyordu ve birbirlerini izledikleri de bilinir. Fehim Paşa'nınki ile Kabasakal Mehmet Paşa'nın takımları en önde gelenlerdi. Beşiktaş Muhafızı Hasan Paşa, Yaveri Şehriyari Ahmet Celaleddin Paşa, Askeri Mektepler müfettişi İsmail Paşa gibi kendi özel takımlarıyla çalışanlar da vardı. Bir bakıma birbirleriyle rekabet içinde olmalarının Sultan'a güven duygusu verdiği hissedilmektedir. Sadaretin ve Zaptiye Nezareti'nin bunlar üzerinde hiçbir kontrolü yoktu. 

Bu tür istihbarat örgütlenmesi yurtdışında da, özellikle elçilik ve konsolosluk kadrolarında da oluşturulmuştu. Tıpkı ülke içinde hizmet verenlere para verilmesi gibi yurtdışındakilere de maddi yardımda bulunulacağı açık şekilde yansıtılıyordu. 1889'da Askeri Tıbbiye öğrencileri tarafından kurulan gizli İttihadı Osmani Cemiyeti'nin 1895'ten itibaren Paris'te İttihat ve Terakki Cemiyeti olarak açık çalışmaya geçmesi daha da yoğun bir faaliyete yol açtı. Arkasından ondan biraz farklı olarak Jön Türk adı verilen Prens Sabahaddin önderliğindeki ademimerkeziyetçi akım yurtdışı istihbarat akımını daha da öne çıkarttı. Avrupa basınına para dağıtmanın dışında özel ajanlar gönderilerek buralarda ön planda rol oynayanlara elçiliklerde aylıklı görev verilerek susturulmaları sağlandı. Hatta İttihat ve Terakki Hareketi'nin liderliğini yapan Mizancı Murat, İstanbul'a dönüp bir görevi üstlenmeyi bile kabul etti. 
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Bu konuda ilginç bir pazarlık örneğini de İbrahim Şirin BURA E de veriyor. Önce Osmanlı-Arap dostluğunu savunmak için devletin mali desteğiyle yayına sokulan Suriyeli Şidyak'ın Arapça El Cevaib gazetesi, onun oğlu Selim Faris'in yönetimine geçince tam bir pazarlık aracı haline dönüşür: 

“Selim Faris gazetenin adını Hürriyet'e çevirdi. Arap bagımsızlığını savundu. Aynı zamanda su imtiyazı almak için Abdülhamid'e iyi davranıyordu. Abdülhamid Londra sefareti üzerinden baskı ile kapattırdı. Bu gazetenin yazarı Halil Halit'e bu gazetede yazmamak koşuluyla Londra sefaretinde görev verildi. Sonradan Halil Halit “Londra Sefareti Seniye-i Rezaili" başlıklı broşüründe Selim Faris ve Şehbender Emin'in gazete yayınları ile nasıl sultandan su imtiyazı kazandıklarını anlatır.” 


1888'de, Paris'te l'Orient dergisini çıkaran İstanbul Rum'u Nikolaides önce Rum hakları için mücadele verdiğini ileri sürer ama Abdülhamid kısa zamanda onu aylığa bağlar. Öyle ki sadece sultanı övmekle yetinmez, Jön Türkleri “Doğulu palyaçolar” ve “Beyinsizler” diye suçlamaktan da geri kalmaz.” 

1909'da tahttan indirilmesinden sonra çok yakınında hizmet etmişlerden birinin Ali Vehbi adıyla Paris'te yayımladığı Pens&e et Souvenirs de VEx-sultan Abdul-Hamid kitabının sultanın anılarını içerdiği belirtilir. Burada, 1897'de Paris'teki Jön Türklerden on yedi kişinin de kendisine hafiyelik yaptığı belirtilmektedir. Orada, Sultan'a atfen, hakkında yayımlanan bir kitaptaki “hakaret ve iftira dolu” saydığı yazılar konusunda da şu kayıt var:"* 

“Bu yeni kitap hakikaten isyan ettirici ve bütün memleket için utandırıcı mahiyette; buna rağmen bu kitabı yazan genç adamın tekrardan devlet hizmetine alınmasını arzu ediyorum. 
Kendisine münasip bir mevki verilirse, belki tekrardan bize minnettar, devlete sadık bir hizmetkâr olur. Sürüden ayrılan kuzuya sert muamele edilmesini —ki şimdiye kadar biz bu hatayı çok işledik- doğru bulmuyorum. Onları iyilikle yola getirmek çok daha iyi olacaktır kanaatindeyim.” 


Dış politikayı Abdülhamid şahsen İstanbul'da doğrudan doğruya Avrupa devletleri elçileriyle görüşerek çözümlediğinden, artık 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yurtdışındaki dışişleri görevlilerine herkes “hafiye” diye bakıyordu. 
Ülkenin içindeyse her yüksek görev sahibi kimse hafiye sayılıyordu. 
Hatta İstanbul'daki, özellikle Beyoğlu-Galata bölgesindeki kasaplara, bakkallara kadar herkese aynı damga vuruluyordu. 

Yabancıları, özellikle yabancı gazetecileri parayla curnalcileri arasına katma tutkusu Yıldız evraklarında şaşırtıcı bir zenginlikle ortaya çıkmaktadır. Aleyhte davranmaması için aylığa bağlanmayan ajans ve muhabir yok gibidir. Tabii ki bunlardan uyumlu davrananları hemen curnalci takımına katma çabası da sarf ediliyordu. Kırk yıl İstanbul'da gazetecilik yapan İngiliz Edwin Pears'ın değerlendirmesi “Abdülhamid herkesin bir fiyatı bulunduğu ve kendisinin bu fiyatı biçecek ve istediği sonuçları elde edecek kadar zeki olduğu kanısındadır” şeklindedir." 

Bu artık herkesçe öğrenilmiş politikanın hiç etkilemediği kimseler vardır. Örneğin, 1895 Ermeni olayları sırasında Avrupa basınının aleyhine Osmanlı'yı suçsuz gösteren Amerikalı gazeteci Whitman Sidney'i hemen yüksek bir aylıkla hizmetine almaya kalkışmış ama reddedilmiştir. Buna karşılık, para önermediği Avrupalı yayıncılar tarafından aleyhindeki kampanya daha da aşağılayıcı bir niteliğe büründürülmüştür. 

Yine de parayla hafiye kadrosuna yeni ajan katma uygulamasına hiç ara verilmediği görülür. 21 Temmuz 1905'te Ermenilerin kendisine karşı düzenlediği, 24 kişinin ölmesi, 57 kişinin yaralanması, 55 
atın telef olmasıyla sonuçlanan Yıldız Camii suikastının düzenleyicisi Belçikalı Jores'i bile curnalcileri arasına katışı ilginçtir. Bunu Başkâtibi Tahsin Paşa anılarında şöyle anlatır: 

“Sultan Hamid'in oynadığı rol şayanı hayrettir. Hayatına kastetmiş, bomba getirip fitili ateşlemiş ve nihayet her şeyi itiraf ederek idama mahküm edilmiş olan Jores idam olunmadı, hapsolunmadı, hatta mahfuzen hudut dışına da çıkarılmadı. 
Aksine affedildi. Hapishane hücresinden saraya getirildi. Padişahla bilvasıta görüştü. Ermeni komiteleri aleyhinde çalışmak ve bunların durumları, eylemleri hakkında hünkâra bilgi vermek üzere para mukabilinde Sultan Hamid'in hizmetine girdi. 
Beş yüz altın harcırah ihsan edilerek Sirkeci'den trene bindirildi ve gitti. Sultan Hamid'i yok etmek için görev kabul etmiş olan Jores çok geçmeden onun hafiyeliğini alarak Avrupa'ya döndü ve hayli hizmet etti.”” 
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Toplumda hafiye korkusu öylesine yerleşmişti ki, üç kişi bir araya gelip açıkta konuşmaktan çekiniyordu. Bu tehdidin etkisiyle 1890'lar- da gazeteciliği bırakmak zorunda kalan Üsküdarlı Ahmet Talat yaşadığı korkuyu şu dizelerle yansıtmıştır: 

İstemem devlet aleyhinde evimde güftegü (dedikodu) 

Sonra bak curnal ederler herkesin namusu var 

Askeriden, şeyhten, kıssisten (papaz), küttabdan 

Hazreti şahı cihanın it kadar casusu var.” 


Abdülhamid'e Göre Curnalciliğin Vazgeçilmezliği 

Abdülhamid'in Yıldız'a bağlı örgütlenmeyle, Osmanlı bürokrasisinin halktan kopuk yapısını tasfiye etmeyi tasarladığı düşünülebilir. 
Tek bir hükümdara bağlı istihbaratın toplumsal çözüme hizmet etmesini mümkün saydığını da itiraf ettiğine delil var. Evvelce bahsettiğimiz Ali Vehbi'nin kitabında istihbarat örg ü anlayışı “Müşavirler” başlıklı bölümde şöyle açıklanmaktadır: 

“Hayatıma kastedildiğini ve birçok defa da suikastçıların muvaffak olmalarına ramak kaldığını biliyorum. Bu şartlar altında herkesten şüphe etmemde ve iyilik yapmak istediklerimden bile uzaklaşmamda şaşılacak bir şey yok. Bu tamamıyla beşeri ve anlaşılması kabil bir histir. Münvezi bir hayat yaşadıım için, imparatorluğun dahilinde cereyan eden hadiselerden haberdar olmadığımı söylüyorlar. Halbuki istihbarat teşkilatım o şekilde kurulmuştur ki, hiçbir şey benden saklanamaz. 

Düşmanlarım, müşavirlerimden bazen birinin, bazen digerinin tesirinde kaldığımdan şikâyet ediyorlar. Bu yanlıştır. 
Söylendiği gibi İzzet Bey'in (Mabeyin ikinci kâtiplerinden İzzet Holo Paşa) dahi üzerimde tesiri yoktur. Tabii kendisini çok takdir ederim, çünkü fevkalâde akıllı zattır. Zaten müşavirlerimin hepsini dinlerim, fikirlerini soğukkanlılıkla tartarım, sonra telaş etmeden yavaş yavaş karar veririm. Ancak bir defa karar verdikten sonra kararımdan dönmem ve sebatla tatbik ederim. 

Tenkitlere rahatlıkla tahammül edebilirim. Ancak kendimi sadece bir hükümdar addedemeyeceğim, aynı zamanda bütün Müslümanların fikirlerini de kaale almam lâzım geldiği unutuluyor. Hatta her şeyden önce Müslümanların başı, yani Halife 


olarak hareket etmem icap eder.” 
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“İstihbarat Teşkilatı ve Hafiyelik” başlıklı bölümde de şöyle devam ediyor: 

“Mabeyin Başkâtibi Tahsin'in beni sıkıntılı şeylerden uzak tutmak ister gibi bir hali var; epey zamandır ehemmiyetli hadiseleri bile söylemiyor. Eğer Alman Sefiri tarafından, eski Berlin Sefirimiz Galip Bey'in emniyette olmak için kendisine iltica ettiğini öğrenmiş olmasaydım, bu hadiseden de habersiz kalacaktım. Bir Sait, bir başka gün Kâmil, daha ertesi gün başka paşalar; kimi İngiltere'ye, kimi Almanya'ya, kimi Rusya'ya iltica ediyorlar. Sanki bu efendilerin gayesi istihbarat teşkilatımızın itibarını bozmaktır. 

Her şeyden önce istihbarat teşkilatının bizim için çok önemli olduğunu kabul etmek lâzımdır. Ancak bunda da mübalağaya kaçmamak icap eder. Bu sahada biraz fazla gayretkeşlik gösteriliyorsa bu Tahsin'in kabahatidir. Kâmil ve Sait gibi kimselere kimsenin fenalık yapmayacağı gayet tabiidir. Buna rağmen hayatlarını tehlikede imiş gibi göstererek Hıristiyanlara sığınıyorlar. 

Bu sadece ve açıkça bana ve hükümetime karşı yapılan bir nümayiştir. Her ne kadar perde arkasında oynananları öğrenmem, döndürülen entrikalara vâkıf olabilmem için, icap edenin yapılmasını istiyor isem de, yine bizdeki hafiyelik teşkilatının pek feci olduğu söylenemez.” 


“Curnalcilik” bölümünde ise sistemin aşırılığını fazla abartmamak gerektiğini şöyle izah ediyor: 

“Curnalciliğin ayıp bir şey olduğunu, gazetelerdeki “curnal raporları'nın da kötü şeyler olduğunu biliyorum. Ancak bundan vazgeçmeye de imkân yoktur. Dünyanın hiçbir yerinde entrikanın bizde olduğu kadar feci olabileceğini zannetmiyorum. Ancak kendine ehemmiyet payı çıkarmak isteyen gayretkeşlerin yazdığı mübalağalı raporları, diğerlerinden ayırmasını biliyorum. 

Benden kurtulmak için şimdiye kadar iki defa suikast tertiplendi. Her ikisinde de bazı sadık bendelerimin uyanıklığı sayesinde son dakikada kurtulabildim. Bedbahtlığımız, pek çok sayıda avare memur ve zabite sahip oluşumuzdandır. 
Bu beyler, işbirliği yapmak üzere celbettiğim yüksek dereceli 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insanları olsun, nazarı dikkatimi çeken ve yetiştirmek üzere seçtiklerimi olsun beğenmezler, budala bulurlar. Buna mukabil bu memleketi kendilerinden başka kimsenin kurtaramayacağı- na inanmışlardır ve kendi fikirlerinin doğruluğunu ispat edebilmek için, ajanlık etmeye, entrika çevirmeye başlarlar. Bu da fayda temin etmez ise padişahlarına hakaret ve iftira etmekte tereddüt etmezler.” 


Sarayın içinde görevli bir tanık olarak İsmail Müştak Mayakon'un 
anıları da” bu konuda önemli bilgiler içermektedir. Kitabının son 50 
sayfalık kısmı tamamen hafiyelik, curnalcilik ve bendegân konularına ayrılmıştır. İçinde yaşadığı, belki katkıda bulunmak zorunda kaldığı curnalci kurumunun yapısı konusundaki düşüncelerinin, yeni bir istihbarat yapısı araştırmakta olan İttihatçı takımına esin kaynağı oluşturduğu düşünülebilir. Anıların aşırı bir damgalama niteliği ve abartmalar taşıdığı fark edilmektedir. 1909 sonrasındaki Yıldız'ın tam lanetlendiği döneme ait olması sebebiyle bu özelliği kaçınılmaz görülüyor. 

“Jurnacilikte Abdülhamid'den başka fail, müsebbib bulunmadığı ve bunu daha şehzadeliğinde yaşadığı korku ortamı sebebiyle başlattığı” iddiasına eklediği görüşlerini özetle aktarıyoruz: 

“Padişahlığa tarif olunmaz bir hırs ile bağlı olan Abdülhamid gerçi saltanatı tehdit etmesi ihtimali bulunan kuvvetlere 

curnalciliği bütün kuduzluğuyla sevk ve tahrik etti. Ancak curnalcilik her işe gelir, her maksada hizmet eder, utanmaz, kızarmaz, çekinmez, korkmaz bir vasıta olduğundan hakanı sabık hükümet ve idare hakkındaki efkâr ve âmalini de bu vasıta ile gerçekleştirirdi. İstanbul'da bir daire, taşralarda bir vilayet, hatta liva ve kaza, yabancı ülkelerde bir sefaret ve memuriyet yoktu ki bu merak şebekesinin içine dahil bulunmasın. Resmi dairelerde hüküm süren casusluk iki nevi idi: Biri alelumum casusluk ki esası yalan ve iftiradan ibarettir. Ufak büyük her memurun hal ve hareketini, özel ilişkilerini, hürriyetçi fikir yanlılarından yahut Batı medeniyeti yanlılarından, hatta Fransızca bilen yabancı eserlerini tetkik edenlerden ise bu noktadan curnal eder. Diğer tür casusluk da resmi işlemlere aittir. 

(...) Sadrazamın etrafına toplanan vükelâ-yı devleti bir göz- den geçiriniz, içlerinde sevki namus ve galebe-i insaniyetle 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boynu bükük, ancak nüfuz ve iktidarsız, ister istemez işleyecek birer adi alet olan birkaçını istisna ederseniz görürsünüz ki hepsi aynı bataklığın mahsulüdür. 

Hafiyelik Yıldız hükümetinin esası, temeli, istinatgâhı, adeta nefes almak ve yaşamak için vücudu beşerdeki cihazı hayata mümasil bir uzvu olduğundan onu her türlü teşkilat ve tesisatıyla anlatabilmek mut'ib (hatırı hoş edilip memnun) olmaktan sarfınazar pek müşküldür. (...) Curnalciliği yazacak olan bir muharrir bu illeti mel'une hakkında ancak Harbiye Nezareti'ndeki belgelerin hepsini gördükten sonra bir eser yapabilir. 

(..) Kuvve-i telkiniyye ve irşadiye ile jurnalciliğin kuruluşunu iddia etmek doğru olmaz. Evet, itiraf ederim ki milletin hali, ahlâkı, istidadı buna pek büyük yardım etmiştir. Ahlak ve terbiye-i umumiye bir set gibi kuvvetli olsaydı curnalcilik seli sahibinin icad kaynağında durur, belki de kuruyup kalırdı. 
Binaenaleyh tarih Asrı Hamidi'yi muhakeme ederken ahlak-ı umumiyenin suçluluk payını da ayıracaktır. 

Gelişme sürecinin başlangıcında curnalcilik adi bir ihbar ve ifşadan, gizli bir hakikati meydana atmaktan ibaret idi. (...) Abdülhamid başlangıcında bu ufak bir müfreze-i istikşafiye (keşfe çalışma birliği) idi. Sonra iş büyüdü, mutlakıyetini oluşturunca gelişti. Meşhur korku, çıkar hırsı, makam arzusu geniş alan yaptı. 

Padişahın aleyhinde bulunmak, alçakça dedikodular curnalciliğe yetmez. Abdülhamid önce bunu tasarlıyordu. Ama alanı genişletildi. Hırsı hayvani ile gözleri kapanınca, insaf ve mantık durunca akur bir hissi iftiras (yırtıp paralama) galebe çaldı ve artık önüne geçilemez oldu. 

Bir ev yaptırırsınız, curnal edilirsiniz; ticarette biraz fazla para kazanırsınız, memuriyette biraz nüfuz peyda ettiniz mi, askerlikte alt rütbeye biraz saygı gösterince, alışkanlıklardan birini bozdunuz mu, tatil şehrini değiştirirseniz, çok dostunuz varsa, düşmanınız çoğalırsa, bakışınızdan, yürüyüşünüzden, hatta isminizden bir mana çıkarmak mümkünse, banka hesabınızı kontrol eder, aile kavgalarını, camide vaizin sözleri, minberde hatibin hutbesi, papazın konuşması... Curnalciliğin girmediği yer yoktur. 

Tiyatro, meyhane, sefarethane, gezinti, mezarlık, kışla, mek- 


ilme iii adil 


35 


tep, eşraf konağı, köylü kulübesi, sözden süküta kadar bütün davranışlar. 

Para, menfaat, şan ve şeref: işte curnalciliğin saikleri. Sadrazamdan en sade vatandaşa kadar herkes curnalcidir. En büyük kurnaz curnalci: Abdülhamid.” 


Fatih'in dönemine kadar saray tarihindeki bütün olayları da curnalcilik çerçevesinde değerlendiren Mayakon, evvelki hükümdarlar gibi Abdülhamid'de de iki korku bulunduğunu ileri sürer: tahttan indirilme ve taht vârisinin kişiliği. Bu sebeple Mehmet Reşat gibi iki kurumu da sıkı kontrolde tuttuğunu belirtir: Fetvahane, yani Şeyhülislamlık ve Talebe-i ulum. Bu çerçevede Beşiktaş Zabıtası, Beyoğlu Mutasarrıflığı, Zabtiye Nezareti'nin yoğun çalışmalarının yanı sıra Fehim, Ebülhuda, Kabasakal gibi yetkili paşaların da yoğun katkıda bulunduklarını, böylece gücü Babıâli yerine Yıldız'a yoğunlaştırma- nın başarıldığını anlatıyor. Curnalciliğin -daha başka bir deyimlecasusluğun Yıldız Sarayı'nın içinde de devam ettiğini şöyle açıklıyor: 

“Yıldız Sarayı orada yaşayanlar için bir beyabanı (çöl) vahşet, bir merkezi mehalik (tehlikeli yer) halinde idi. Sarayın içinde de casusluk vardı... Abdi Memlükları sıfatıyla, isim koyma- dan sadece numara (1., 2., 3. gibi) koyarak haber ulaştıranların yanı sıra Zülüflü İsmail, Asım, Cevher Ağa, Hacı Mustafa gibi görevliler de katkıda bulunuyordu. Saray o hale gelmiştir ki kimsenin yanına gidemezsiniz, kimse ile görüşemezsiniz. Abdülhamid bir taraftan kuvvet ve nüfuzu, diğer taraftan maharet 

ve şeytaneti ile husumeti artırmaya çalışır.” 


Önemli bir bağı da, Arap düşünürleri hizmetine almak için çalışması oluşturmuştur. Selim Faris ile bağlantısını evvelce belirtmiştik. Hizmetinde uzun yıllar çalışan ve Meşrutiyet'in ilanının hemen arkasından gizli ajan diye damgalandığı için Mısır'a sığınan Ebülhuda'nın yardımıyla Mustafa Kâmil gibi, İngiliz aleyhtarı bazı Mısırlı ve Arap düşünürlerle ilişki kurmuştur. M. Kâmil'e Paşa unvanını Abdülhamid'in verdiği bilinir. Ancak bu bağın, sömürgeciler tarafından Panislamcılık yaptığı iddiasına bağlanarak karşı kampanyaya -Arap hilafetini desteklemek gibi- sebep olduğu da bilinir. 
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İstanbul Yoğunluklu Örgütlenme 

Mayakon'un yazısı Abdülhamid'in yabancıları da “misafir gibi ağırlayarak” curnalci olarak kullandığını anımsatarak son buluyor, Ancak önem taşıyan bir kısmı, İstanbul'u son derece yoğun bir şekilde kontrolde tutan curnalci örgütünün başkent dışında aynı etkinlikte olmadığını belirtmesidir: 

“Yıldız'ın taşralarda tatbik ettiği casusluk bu kadar geniş olmadığı gibi, taşranın her kısmını da kaplamıyor. Önde gelen Edirne, Arnavutluk, Ermeni fesadı yapılan Anadolu vilayetleri ve sürgün gönderilen vilayetlerdi... Buralardaki casusların bağlantısı Yıldız'daki Şifre Dairesi'ydi. Bunlara İstanbul'dan 

giderken bir şifre anahtarı ve büyükçe bir yetki verilirdi.” 


Mayakon'un değerlendirmesindeki en önemli yargılarından biri hiç şüphesiz, Sultan'ın başkentini tam kontrolde tutmak için örgütünü en çok İstanbul'da kökleştirmiş olmasıdır. Taşrada ise sınırlı bir yapısı vardı. Üstelik rejimi asıl tehlikeye yönlendiren ayaklanmalar, Balkanlar'ın yanı sıra Ermeni, Kürt, Arap bölgelerindeydi. Oralarda ise çözüm sadece Hamidiye Alayları teşkil ettirilmesine bağlanmıştı. 
Böylece aşiret reisleri doğrudan Yıldız'a bağlı olma gibi bir üstünlük kazanmış oluyorlardı. Devlet ise asıl askeri gücünü Balkanlar'a yogunlaştırmıştı. Bu sebepledir ki Il. Meşrutiyet'in ilanını sağlayacak örgütlenme İstanbul'un dışında, özellikle Balkanlar'da, hem de onun curnalcilerinin tam haber alamadığı bir ortamda gelişmiştir. 

1908'den itibaren topluma yansıyan curnalcilik öykülerinin İttihat ve Terakki yöneticilerini, aynı kusuru içermeyen bir yapı oluşturmaya yönelttiği anlaşılıyor. Kabul etmek gerekir ki, curnalcilik öykülerinin çoğu o yıllarda yoğun şekilde kulaktan kulağa dolaşmış, yayınlara yansımamış, çok sonraları anılarda yer almıştır. Bunlardan bazılarını, doğruluk dereceleri hakkında herhangi bir yorumda bulunmadan aktaracağız. 

Abdülhamid'in en çok korktuğu gece vakti hal edilmekti, Bir gece vakti Şeyhülislam ile konuşurken eline “Sadrazam ile şeyhülislam birlikte sizi devirmeyi konuşuyorlar” içerikli bir curnal ulaşır. Derhal Beşiktaş Muhafızı Yedi Sekiz Hasan Paşa'yı, Sadrazam Hayreddin Paşa'nın konağına gidip kiminle olduğunu öğrenmekle görevlendirir. 
Hasan varır, kendisine sadrazamın uykuda olduğu, yanında kimsenin 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bulunmadığı bildirilir. Bilgiyi alınca Abdülhamid, şeyhülislamın odada- ki paravananın arkasına geçmesini ister ve curnalciyi çağırtır. “Şeyhülislamı tanıyor musun?” sorusuna, “Evet, sadrazamla birlikte” yanıtını alınca onu meydana çıkmaya davet eder. Curnalci büyük bir şaşkınlık içinde yalvarmaya başlar: 
“Aman padişahım merhamet buyurunuz, geçinecek bir şeyim yok; böyle yazmasam padişahın huzuruna varıp derdimi arz etmek kabil olur mu?..” 


Curnalci on lira maaş bağlanıp vilayetlerden birine sürülür. Hayreddin Paşa, Tunus kökenli bir Çerkez'dir. Tunus'ta anayasal rejim konusunda girişimde bulunmuş, vezirliğe getirilmiş, bu yüzden Abdülhamid tarafından davet edilip 1878 yılı Aralık ayında Sadarete atanmıştı. Ancak sadaretinin sadece sekiz ay sürebildiği biliniyor.” 


Yedi Sekiz Hasan Paşa'nın, 1905 yılında V. Murat'ın defnedilişinin siyasi bir gösteriye sebep olmaması için sıkı kontrol altında düzenlemesinden bir ay sonra ölmesi üzerine, tam karşıtı Şair Eşref ise öbür dünyada casusluk yapacağını ileri sürmekten kendini alamaz: 

Biri cennette asude bir düzah-nişin oldu 

Tecelli etti bir ayda, bu yolda cilve-i Mevlâ 

Geberdi sanma casusu, alıştı ruh-ı menhüsu 

Murad-ı Hamis'i takip için gitti Hasan Paşa 


Şair Eşref ve arkadaşlarını izleyen curnalci Mustafa da görevi anlaşılınca öldürülme korkusuyla İstanbul'a kaçar. “Ben seni iki misli aylıkla göreve gönderdim, kimden izin alıp kaçtın?” sorusuna şu yaniti verir: 

“Beni öldüreceklerdi, kulunuz da Darülhilafe-i Âliyeniz'de ve şevketli ayağınızın altında ölmek istedim.” 


Abdülhamid'e yakıştırılan yanıt ilginçtir: “Ben sana bir şifre vermiştim, buraya bir telgraf yazsaydın, İstanbul'a dönüşün için izin 


vermez miydim?” der ve Mustafa'yı sürdürür.” 


Curnalci raporlarının belki de hiç idam yargısına zemin hazırlamamış olmasına karşılık, bolca sürgüne ama şaşırtıcı şekilde 


dde ni 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sürgünde devlet adına aylıklı olarak hizmet vermeye imkân sağladıgı da biliniyor. 1897 Eylülü'nde Harbiye, Tıbbiye ve Mühendishane öğrencilerinden 78'inin çölün ortasında Fizan'a sürülmek üzere gönderildiği, ancak bunların Trablusgarp'ta kalıp halk için okullar, hastaneler açmalarına izin verildiği bilinir. 

Curnalciliğin taşradaki olayları çabuk izlemek için telgrafa başvurması doğaldı. Buna karşılık İstanbul'un yapısı örgüt içine sızma denemesi yapan curnalcilerin doğrudan özellikle elyazısıyla bilgi vermelerine ihtiyaç hissettiriyordu. Bu elde kesin kanıt bulundurmak için de gerekli sayılıyordu. Harbiye, Tıbbiye, Mülkiye, Galatasaray gibi yeni nesli yetiştiren ve de Batı kültürüne açık kurumlarda bu sistem yoğunlukla uygulanıyordu. Hepsi de İstanbul'da bulunan tesislerdi. Çağdaşlaşma yanlısı olduğu bilinen Abdülhamid'in bu okulları kapatmaya kalkışmadığı, ancak sıkı bir ajan kontrolü altında tuttuğu bilinir. 11. Meşrutiyet'in ilanından sonra 3 Eylül 1908'de Tanin gazetesinde çıkan bir makale bunun ilginç bir örneğini veriyor. 

“Milletlerin teneffüs ettirdikleri hava hürriyettir, derler. 
Devri istibdadda bize tatlı bir hayat veren, zindelik kazandıran Mektebi Sultan Bize büyük hizmetler eden o müessese, 

o zamanlar Batı'nın özgürlük göklerine açılmış bir bilgi kayna- 

&ı idi. Bugünkü inkılâbımıza az çok katılmış olan; bu inkılâbcı 

ruhuyla, fikriyle anlayan kişilerin büyük bir kısmını Mektebi 

Sultani yetiştirmiştir. Bunun içindir ki, Mektebi Sultani önceki 

yönetim zamanında ölüme mahküm olmuştu. Ancak onu birdenbire öldürmeye, kaldırmaya cesaret olunamıyordu. Çünkü 

Mektebi Sultani Batı'nın güzel kokulu bakışlarına karşı devri 

sabık yöneticilerinin terakkiperverane duygularına tanıklıkla 

yükümlüydü. Onu lağvetmek, eski idarenin bütün gerçek maksatlarını Avrupa'ya karşı itiraf etmek, her türlü ıslahat fikrinden vazgeçildiğini açıktan söylemek idi. Bundan dolayı Mektebi 

Sultani kaldırılmadı; arada sırada, ufak ufak darbelerle memleket fikirleri üzerindeki etkisini kısıtlamak; yavaş yavaş, belli etmeden tahribine çalışmak yolu tercih olundu. Her şeyden evvel 

Avrupa'dan vuku bulan fikir göçünün önünü almak için Avrupalı yeni muallimler artık getirilmeyerek mevcuduyla yetinildi. 

Muallimler vefat ettikçe veya istifalarını verdikçe yerlerine yetenek yözetilmeyerek mektebin mevcut muallimlerinden tayin 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ediliyordu. O suretle ki, şimdi aynı zat riyaziye, hikmet, kimya, coğrafya, ilmi iktisat okutuyor; mektebin otuz altı kadar Fransız hocaları ine ine içlerinden ikisi mubassırlık (muallim muavii denebilir) ve müzakerecilikten yetişme olmak üzere sekize indi.” 


Mayakon'un hep suçlayıcı değerlendirmesine karşılık, Abdülhamid dönemini başından itibaren yaşamış olan büyük tarihçi Abdurrahman Şeref in Yedi Sekiz Hasan Paşa hakkındaki değerlendirmesi, curnalcilik mekanizmasının ılımlı bir yanı bulunduğunu da kanıtlıyor. Sultanın Müşir rütbesini de layık gördüğü bu Beşiktaş Polis Müd n Tevfik Fikret'e bile iyi davrandığını belirttikten sonra eklemektedir: 

“Okuması yoktu ama iyi bir insandı. Abdülhamid'in tam güvenini kazanmıştı. Haksız olarak kamuoyunda kusurlu görülür ve beğenilmezdi... Hiç müzevirlik yapmamış, haince telkinlerde bulunmamış, namuslu insanlar için verilen birçok curnali geçersiz saymış, birçok curnalcinin hakkından gelmişti. 
Dövdüğü kimselere düzelsin diye canı gönülden dua ederdi.” 


Son olarak, çok eleştirilen 33 yıllık iktidarın ilerlemeye yönelik bir girişimini de anımsatmalıyız. Abdülhamid'in iletişim açısından en çok telgraf ağını kurdurmakla övünmekte haklı olduğunu kabul etmek gerekir. Ayrıca 1884'te yayınlattırdığı yasa ile sade vatandaşa da telgraftan iletişim aracı olarak yararlanma hakkı tanınmıştır. Ancak bu aracın halk düzeyinde kullanılışı gayet sınırlıydı. Buna karşılık ilerde bahsedeceğimiz gibi zaman zaman halkın telgrafhaneleri basıp doğrudan Yıldız'a şikâyetlerini ulaştırmakta kullanılmasından Abdülhamid'in ve anılarını aktaranların hiç bahsetmemeleri dikkatlerden kaçmıyor. Oysa Avrupa'nın haberci kaynakları —hariciyeciler ve gazeteciler- bunları yayınlarına ulaştırıyor ve bu gazetelerin Osmanlı kamuoyunu rahatsız etmemesi için Osmanlı sansürü her gün 


katılığını daha da artırıyordu. 
telgrafta kullanılan harfler mors kodu Latin 


Unutmamak gerekir ki odu idi, dolayısıyla Latin harflerini bi- 


harflerine dayanan Avrupa k i len ve çoğunlukla gayrimüslim kesimden gelen memurlar tarafından 


na ai 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kullanılıyordu. Ayrıca, telgraf istasyonları arasında telgraf memurlarının birbirleriyle haberleşmeleri hiçbir zaman kontrol edilemeyen bir uygulamaydı. Üstelik “transit kopya” sistemi uygulanıyordu. Yani mesaj ara merkezde kaydedilip bir sonrakine aktarılıyordu. Dolayısıyla mesajı aktaran içeriğinden haberdar olabiliyordu. 


Curnal Örnekleri” 

Londra sefareti müsteşarı Rifat'tan, 1896: 

“Jön Türkler cemiyeti melunesi ve Ermeni Komiteleri ve İngiliz yayınlarının hedeflerine erişmeyi başardığımdan toplayacağım bilgileri sureti hususiyede arz etmek için bir şifre ihsanı (.. .) yerime tayin buyurulacak zâtın Avrupa ahvaline kulları kadar kesbi vukuf edebilmesi birçok seneye muhtaç bulunduğunu sadakatle arz ederim.” 


Esat Paşa, Bağdat Erkânıharp Kaymakamı'ndan, Temmuz 1898: 

“Başka göreve atanan Müşir Recep Paşa hazretlerinin Bağdat'ta bulundukları müddetçe bağlılığa aykırı bazı hareketlerine ve iki oğlunun Hazreti Halifenin iznini almadan Paris'e gitmelerine ve bazı muzır evrakın getirilmesiyle Bağdat'tan yayılmasına bu paşanın birlikte götürdüğü yaver Binbaşı Bağdatlı Şevket Bey'in hizmet ettiği, tarafımdan yapılan araştırmayla anlaşılmış olmakla, bildirmeyi bağlılığımın gereği sayıyorum.” 


İbrahim Rüşdü, Yaveran Hazreti Şehriyari'den, Kaymakam, Nisan 
1899: 

“Erzurum kumandanı Ahmet Paşa, bir gün Reşit Paşa ile konuşurlarken, Bağdat'ta kendisi yaver yüzbaşısı ve Midhat Paşa vali iken onun başarılı bir vapur kumpanyası kurduğunu, arkasından gelen Rauf Paşa'nın bu işi berbat ettiğini söyledi ve Midhat Paşa Merhum diyerek onu zımnen övdü. Gerçi genelde herkesin içinde Velinimeti biminnetimiz Efendimizi överse de içinde bir fesatçı fikir bulunduğu Reşit Paşa'ya sözlerinden anlaşılıyor. Yine de bu sözü en aşağılık ve ahlaksız bir kötü fikir olduğundan bildirilmesini gerekli gördüm.” 


Zeki Paşa, Tophane Müşiri, Askeri Mektepler Nazırı'ndan, Tem- 


muz 1899: 
“Sevgili Padişahım, her toplantı günü akşamı görüşmelerin bir 


eri sini d 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özetini yüce makamınıza sunardım. Bu akşam hakir kalemim bu hususa varamıyor. Sebebi, Sadrazam Paşa kullarına on altı bin lira ihsan buyurulmasıdır. Bu kullarının fedakârlığını onun kokuşmuş haliyle ve bu kullarının her hususta mahrumiyetini onun her türlü ihsanlara erişmesiyle mukayese edince kendimi denize atacağım geliyor... Rumeli Hisar sahilindeki harabe haline gelen evimin tamiri için hazine-i hassa-i şahaneden beher hafta yüzer lira verilmek üzere beş bin lira ihsan buyurulmasını istirham ederim...” 


Rıza, Süvari Kaymakamı, Yaveranı Sultan'dan, 1900: 

“Firar eden İsmail Kemal Bey —Vlora- Cuma günkü selamlık resmi âlisinden sonra birkaç saat kadar İzzet Bey'in odasına kapanarak gizli görüşmede bulunmuşlardır. İzzet, Saray'da görev almadan önce İsmail Kemal ile kötülük fikirlerinde birlik olarak gece gündüz ayrılmazlar iken, bu atanmadan sonra açıkta görüşmemeye karar vermişlerdi. Bu kez İsmail Trablusgarb'a atanınca her gün odasına gelmeye başlamış ve birkaç görüşmeden sonra Avrupa'ya firara karar vermiştir. İsmail Kemal'in sadık dostu olan Lombardo bile “İzzet, eski sadrazam Sait Paşa gibi Kemal'i de kaçırmayı başardı' diyor. Dolayısıyla İzzet'in ihanet ve alçaklığının tahkiki gereklidir.” 


Esat, 36. Alayda Binbaşı'dan, Temmuz 1901: 

“İşkodra Zaptiye Alaybeyi Hamdi ılıcalarda lokantacılık eden Kostiye mezkür lokantanın aşçısı önünde ‘Ben doksan dokuz kişi kestim, bir de seni keserim; ben kimseden korkmadığım gibi -maazallahü tealâ velinimeti biminnetimiz şevketlu padişahımız ve başkumandanı efendimiz hazretleri için de Rumca- Sultan'dan bile korkmam' dediğini oraya posta arabalarını işleten Ohannes Ağa söyledi...” 


Fahri Paşa, Diyarbekir Fırkası Kumandanı'ndan, Mayıs 1907: 

“Birtakım adi şahısların bir araya gelmesinden beliren sakıncaları sadakat amacıyla bildirmekteki amacım, lanetli grup içinde melaneti tahakkuk etmiş şahıslar bulunduğunu ima etmeye yönelik olmamakla birlikte, isimleri vilayetçe kayıtlı olan birtakım eskilerle diğer Müfettişi Askeriye hakkında öncelikle tahkikat yapılıp arz edilmesine 


fermanı hümayun buyurulmasının arz ile...” 


deri 
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Hüseyin Hilmi Paşa'dan, müfettiş, 10 Haziran 1908: 

“İhaneti mucip davranışlara cüret edenleri takip ettirmek ve fesat evraklarının ülkeye girmesine zerre kadar izin vermiyorum. (...) 
Ancak askerler içinde bu tür davranışları izletmek için seçilecek birer zabitin asaleten, birer ikişer küçük zabitin de onların bulunamayacakları yerlerde görevlendirilmesi için gönderilmesi gereği...” 


Mehmet Muhlis Paşa, Edirne Jandarma Kumandanı'ndan, 19 Temmuz 1908: 

“Jön Türk namıyla ortaya atılan cemiyetin bir senedir hiyanetlerini yakından tetkik etmiş olarak, gizlice davet edilirsem bilgi verebilirim ve hepsi yakalanır.” 


İbrahim Rüşdü, Padişah Yaveri, Piyade Miralayı'ndan, 3 Ağustos 
1908 (Meşrutiyet'in ilanından on bir gün sonra): 

“1897'de İstanbul'dan Trablusgarb'a sürülenlerin meydana çıkarılmasında önemli hizmeti olan Yüzbaşı Naşit Efendi bu sefer de önemli bilgi getirdi. Trablus'tan kaçıp İskenderiye'de faaliyet gösterenler hainane yayınlarını Aksaray'da bulunan “Ethem Pertev’ eczanesine gönderiyor ve kadınlar vasıtasıyla alıp dağıtıyorlar. Bu kadınlar fukara kıyafetinde gereken yerlere girip evrakı dağıtıyorlarmış. Naşit Efendi bu tahkikatı annesi vasıtasıyla yaptığından doğruluğundan şüphem yok. Kapıdan sunduğum bu bilgiler hedefi olan Hazreti Hilafetpenahiye belki ulaşamaz düşüncesiyle bir nüshasını da Halife Hazretlerine ulaştırması için Mabeyini Hümayun Başkâtibi Beyefendi'ye gönderiyorum.” 


Hanedan mensuplarının ise çok sıkı bir kontrolde oldukları ve sadece kendilerinin değil çevrelerindeki görevlilerin haklarında da sürekli bilgi verildiği biliniyor. 

Daha sonraları İttihat ve Terakki'nin önemli yöneticileri arasına katılan Bahattin Şakir'in yaşadıkları bunu kanıtlar. Sultan Aziz'in oğlu Yusuf İzzettin'in doktorluğuna atanmış olduğu için şehzade- nin sarayına sık sık gidiyordu. Bu yüzden curnalcilerin daimi kontrolü altındaydı. Bir gün tutuklanarak Bekirağa Bölüğü'ne atılmış ve oradan Erzincan'a Jön Türk olduğu iddiasıyla sürülmüştü. Kimine göre Avrupa'dan mektup alıyor ve Yusuf İzzettin adına oraya para 


eki him iki 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gönderiyordu, kimine göre de tedavi ettiği Abdülhamid'in aşı'sı Tahir Paşa'nın eşi ile aşk ilişkisine girmişti. Ahmet Rıza ise, 15 Temmuz 1905 tarihli mektubunda, yakalanma sebebinin B. Şakir'in Paris'e gönderdiği para yardımının Şârayı Ümmet gazetesinde yayımlanmış olmasını belirtip ekliyor: “Oysa gazeteye bir şey yazılmamasını iki defa söylemiştim...” 


Zülüflü İsmail Paşa'dan: 

“Bu kere yine Seraskerlik makamından, Levazımatı Umumiye Riyasetine Ferik Mustafa Paşa namında bir adamını tayin buyurdular. 
Bu, Hüseyin Avni, Süleyman lânetullahı aleyh melunlarının yerini bulan Osman Paşa ile Serasker Rıza Paşa kullarının yadigânıdır. Bu Mustafa Paşa'ya ‘Dini bütün Kayseriyeli Mustafa Paşa" derler ama dinden eser yoktur. Dinsiz olur da padişahını, halifesini seven ve sadık olabilir, bu ise haindir. (Abdülaziz'in) Tahttan indirilmesinden bir yıl önce yazdığı kitap, Yusuf İzzettin lehine ve Hüseyin Avni'yi destekleyicidir. Yusuf İzzettin'den mükafat almıştır.” 


Şehzade Yusuf İzzettin Efendi'den, Mart 1900: 

“Mecit Efendi kardeşleriyle konuşurken, İngiltere devleti tarafından kendisine aylık beş yüz lira maaş, kırk bin lira nakit ve bir zırhlı tahsisinin teklif olunduğunu, ancak Osmanlı hanedanının hepsinin de son derece korkak ve zayıf olmaları sebebiyle onlardan yardım beklenemeyeceği cihetle kabul etmediğini; eğer Reşat ve Kemalettin efendilerden yardım gelirse, Zatı Şahane aleyhinde her şeyi yapmaya hazır bulunduğunu daima söylermiş.” 


Ali Sami, Ser Fotografi, Miralay, Yaver: 

“Reşat Efendi'ye bilhassa bağlılık sürdürmekte devam edip gecean ve görüşmelerde bulunan askeri rütbelik kimsenin cüretkârane ve kötülüğe dayalı undan, iki aydan beri Cemiye- a vekili Mustafa Cemal kullarnezdimde saklı olup İradei 


leri çeşitli yerlerde toplan. 
lerle erkânı devletten birçol davranışları son derece artmakta olduğ ti Melunane'nin içine soktuğumuz dav: 
rının Komite'den elde ettiği bolca bilgile, Şahanelerine sunmaya hazırım — Mahremane...” 


Öğr Kada 


“ 


Ahmet Zülkefil Paşa, Damadı Şehriyari, 1905 Ramazan: 

“Canımdan daha kıymettar olan hayatı hümayunlarına kasd için Şehzade Reşat Efendi ve yandaşları tarafından düzenlenen bir cinayet girişimini haber aldım. Hazreti Hilafetpenah'a bizzat arz etmekliğime irade buyurulmasına muntazırım.” 


Ahmet Zülkefil Paşa, Damadı Şehriyari, 1906 Ramazan: 

“Hırka-i Şerif dairesine suikast için dahil edilecek kadının görünüşü şöyledir: Yirmi ile otuz yaşlarında, orta boylu, narin yapılı, koyu siyah saçlı, kara gözlü ve getireceği patlayıcıyı göğsünde memelik tarzında taşıyacağı ve şüphe edilemeyecek kadar büyük bir ailenin refakatinde gireceği ve tam bir fedai olduğu maruzdur.” 


Hayrettin Paşa, Mirliva, 1906: 

“Reşat Efendi'nin hususi doktoru Bahaettin Şakir'in Avrupa'ya firarını Reji Müdürü T Efendi kolaylaştırmıştır. Bu hususta bilgisi olan zabitleri savcı celp müzekkeresiyle istediği halde Müşir Zeki Paşa evrakı yırtmış, sürgün olarak gelen İshak Bey'in mahkeme edilmesi İrade-i Seniye gereği iken hiç dikkate almamış, bu da kötü niyetlilerin cüretlerini artırmıştır... Ancak imzanın açıklanması benim mahvıma sebep olabilir.” 


Şüphesiz en ilginç örnek, İttihat ve Terakki'nin II. Meşrutiyet için ayaklanmayı başlatması ile ilgili haberin eylem başladıktan iki gün sonra Yıldız'a ulaşmış olmasıdır. Necmettin Alkan'ın ayrıntılarını yayımladığı olay” Resneli Niyazi'nin arkadaşı Osman Efendi'ye 1 Temmuz 1908 tarihli telgrafla kullanılacak silahların saklanması uyarısıyla başlar. 2 Temmuz'da Niyazi Osman'a şöyle bir şifreli telgraf gönderir: 

“Pusu tutmak vesilesiyle hareketinizi setr ederek şimdi hareketle doğruca Lahçe civarındaki koruya iltica ediniz. Mevkiinizi Bahri Çavuş'a bildiriniz. Biz de cuma namazı eda olunurken tüfekleri alıp doğruca size geleceğiz. Siz jandarmalarla köylü fedailerinizi yanınıza alarak geleceksiniz.” 


Böylece 3 Temmuz'da ayaklanma başlar. Belgeler ancak iki gün 


sonra yani 5 Temmuz'da Yıldız'a varır. Tabii, bu sırada bütün Balkanlar karışmış, dolayısıyla 3-4 gün önceki bilgilerin önemi kalmamıştır. 


leri me kid 
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Bu noktada Yıldız örgütünün etkisiz kaldığını kabul gerekiyor. Alkan, bu belgeleri H. Hilmi Paşa'nın özel evrakı içinde bulduğunu belirterek Yıldız'ı haberdar etmenin özel olarak geciktirilmiş olabileceğini ileri sürüyor. Belki de çözmekte zorluk çekmiş, bu yüzden gecikmişlerdi. 
Her halükârda curnalciliğin İstanbul dışında tam etkili olmadığını kabul gerekiyor. 


II. Meşrutiyet'te Curnalciliğin Tartışılması 

İttihat ve Terakki'nin kendi istihbarat mekanizmalarını oluşturmasının ayrıntılarına girmeden önce, Abdülhamid Curnalciliği'nin, 
24 Temmuz 1908 gününden başlayarak Osmanlı toplumundaki aşagılanış ve reddediliş sürecinin ayrıntılarını vermeye çalışacağız. Bu tartışmaların Teşkilatı Mahsusa'nın oluşturulmasında etkili olduğu düşünülebilir. 

Sansür yüzünden sayısı az ve içeriği sansürlü basının birdenbire tam özgür ve üç dört misli sayıya ulaşması henüz curnal belgelerinin tamamının açıklanmadığı dönemde siyaset yarışına girenler arasında birbirini curnalcilikle suçlama yarışını başlattı.” 

Kalem dergisinin 19 Ağustos 1909 tarihli sayısındaki bir karikatür curnalcilerin akıbetini şöyle anlatır: 

Çöpçü sokakta bir belge bulur: “Hah piyango çıktı” der. 

Hemen bir görevliye “Efendim sadakat...” diye sunar; “Yıldız'a arz et, müstacel...” yanıtını alır. 

Mabeyinci curnali getirene madalya sunar ve “Efendimiz pek memnun oldular” der. 

Metin derhal Yıldız'ın aylıklı yayın organı Malumat'ta yayımlanmak üzere Tahir Beyefendi'ye ulaştırılır. 

Yıldız bendegânı arasına katılmış olan kişi, 23 Temmuz 1908'de Meşrutiyet gösterilerini pencereden seyrederken “Acaba bu gürültüyü arz etsem sadrazam olabilir miyim?” der. 

24 Temmuz 1908'de “Her şey aslına döner” kaydıyla çöpçü tekrar 
çöpçülüğe dönmüş olarak sunulmaktadır. 

Yeni meclise milletvekili girmek için İttihat ve Terakki'nin desteğini arayanlar arasında Abdülhamid'e hizmet vermişlerin bulunması curnalcilik damgasını hızlandırmıştır. Avrupa'da Jön Türk kadrolarında çalışırken sultanla anlaşıp birer göreve atanan Ali Kemal, Mizancı Murat, basın alanında Yıldız'ın sözcülüğünü üstlenen Ahmet 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Midhat ve bütün modern matbaasını Yıldız'dan gelen parayla gerçekleştiren Ahmet İhsan'a, hatta Abdülhamid'in bile sürgüne gönderdiği Malumatçı Tahir'e, Stockholm elçisi Şerif Paşa'ya bile curnalci damgası bol bol vurulmaya başlanır. Tarihimizde “şahsiyat tartışmaları” olarak nitelenen bu dönem, Meşrutiyet'e katkıda bulunmuş kişilerin de birbirleriyle hesaplaşması şekline dönüşür ve bütün değerlendirmeler curnalcilik bağıyla yapılır. Gazetelerde bazılarının ele geçirilen curnallerinin resimleri bile yayımlanır. 

31 Mart olayı olarak bilinen 13 Nisan 1909 ayaklanmasını kışkırtan Derviş Vahdeti'nin bu alandaki faaliyeti ilginçtir. Kıbrıs'ta İngilizlere hizmet verdikten sonra Abdülhamid'in curnalcileri arasına katılmış, ancak emrinde bulunduğu Paşa'yı curnallemeye kalkışınca Diyarbekir'de hapsedilmiş, o da İttihatçılarla bağlantı kurmuştu. 
Meşrutiyet ilan edilince İttihatçı idarecilerden üst düzey bir göreve atanmayı istedi. Reddedilince, Meşrutiyet'i “İnkılabı Şer'i” ilan edip padişahı rejimi geri döndürmeye çağırır. Hatta Hürriyet Kahramanları olarak tanınan Enver ve Niyazi'yi kendi takımından ilâna kalkışır. 

Çıkardığı ihtilalci Volkan dergisinin 16 Ocak 1909 tarihli sayısındaki “Matbuatı Dahiliye Müdüriyetine ve Zaptiye Nezaretine açık CUR-NAL” başlıklı makalesi özellikle gazetelerde hafiyeler ya da curnalciler listelerinin yayımlanmasına tepki içerir. Bunu “Çirkin bir varaka” diye niteler ve ekler:” 

“Ne tuhaf dolandırıcılık! İnsan bu kâğıt parçalarını okurken -şimdi bu yayıncı, bütün memurlara müracaat etse de 'bana birer mecidiye olsun verirseniz isimlerinizi neşretmem' dese, defi belâ kabilinden olarak mecidiyeleri alabilir. Bu suretle otuz-kırk bin kuruş istifade etmiş olabilir gibi bir fikrin insana gelmemesi mümkün olmuyor. Biz olan olmuş kaidesini koyarak, gelecekte millet arasında büyük ve mühim bir şekil alacağı, bu falanın oğlu, bu da yeğeni, bu bilinenin eniştesinin teyzezadesi idi; bu da devamlılarından falanın amcası” gibi felaketi millete yansıyacak fenalığın önünü almaya çalışırken; bu yayıncının millete muzur olan bir yanlış fikri körüklemesi cidden ağlamaya seza bir haldir. 

Vakıa matbuat serbesttir. Lakin böyle boyunları bükülmüş, milletin elinde her türlü cezaya duçar edilmeye karşılık kudretten düşmüş, böyle bir lekeye karşı -hatta hiç olmasa bile- 


re 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efkârı umumiyeye nazaran müdafaadan âciz bulunmuş adamlara yüklenmek, tekbire tenezzül etmek, İslami ve Osmanlı soyluluğu ile asla uzlaştırılamaz. Her halde Meclisi Mebusan'a mı müracaat lâzım gelir, Meclisi Hassı Vükelâ'ya mı? Her ne suretle olursa olsun böyle beş on para menfaat mukabilinde ağız açmaya muktedir olmayan kimselerin tahkir ve aşağılanmasına meydan verilmemesi iş bilen yüce kişiliğinizden beklenir.” 
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Curnalci belgelerinin daha tam açığa çıkmadığı dönemde ileri sürülen bu istek, Abdülhamid'in tahttan indirilmesi ve Yıldız arşivlerine el konulmasının ardından inanılmayacak ölçüde belgenin belirmesiyle kafaları büsbütün karıştırmıştır. Jurnalleri tetkikle görevli komisyonda, merkez komutanının muavini sıfatıyla görevli olan Asaf 


Tugay, İbret isimli iki ciltlik eserinde Yıldız curnallerini sunda önemli bilgiler veriyor; ana hatlarını aktarıyoruz: 

“Arabalar dolusu evrak Beyazıt'taki Harbiye Nezareti büyük kapısının solundaki köşke getirilip, tetkikleri birkaç Ayan azası ve milletvekili ile on kadar subaydan oluşan bir heyete verilmiştir. 

Doğal olarak bu evrakların hepsinin curnal olduğu diye bir şey bahis konusu değildi. Tetkik edilen belgeler arasında rastlanan layihalar, tasarılar ilgili bakanlıklara, makamlara gönderiliyordu. Jurnaller ise önemlerine göre tasnif edilip mühürlenerek numaralanıyor, büyük bir deftere jurnallerdeki yazılar aynen geçiriliyordu. Önemli jurnallerin ve önemli kişilere ait belgelerin de fotoğrafları alınıp bunlardan dört beş adet albüm hazırlanıyordu. 

O zamanki Ayan azaları, milletvekilleri, hükümet ricali ve benzerleri curnallerin mahiyetini az çok anladıktan ve bir fikir edindikten sonra bu işe ehemmiyet vermez oldular. Azalar da birer birer devamdan vazgeçtiler. Komisyon, Kaymakam (Yarbay) Galip Bey adında bir zatın reisliğinde on kadar zabit azadan ibaret kaldı. Çalışmalar “Halaskâr Zabitan’ hadisesinin (Temmuz 1912) çıkışıyla İttihatçıların iktidardan düştükleri zamana kadar devam etti. Gazi Ahmet Muhtar Paşa'nın kurduğu Büyük Kabine'nin Harbiye Nazırı Nazım Paşa komisyonu lağvetti. Binanın kapısını mühürlettirip önüne bir nöbetçi de 


in akıbeti konukoydurdu. 1914 başında Enver Harbiye Nazırı olduktan biraz sonra bir gün ansızın eldeki evrakın hepsinin yakılması emredildi... Hepsi Beyazıt'taki Harbiye Meydanı'nda yığılıp yakıldı.” 


A. Tugay yakma kararını kimin verdiğinin bilinmediğini ileri sürmektedir. Bunun Enver Paşa olması doğaldır. Ancak daha önemli bir saptaması var: 

“Jurnal suretlerinin kaydedildiği büyük bir defter, ilgili zabitlerin siciline kayıt düşülmek üzere Harbiye Nezareti Muamelâtı Zatiye (Personel) Müdürlüğü'ne daha önce aldırılmıştı. O defterde bütün jurnaller ve jurnalciler kayıtlıydı. Sonra bu defter ne oldu, o da meçhul... Mamafih jurnalcilerin isimlerini ve jurnallerin hulasalarını havi küçük bir defter bende saklıdır.” 


Kendisinin şahsen topladığı belgeleri eserinde sunan A. Tugay şunu da eklemekten geri kalmıyor: 

“Bu belgelerin ibret verici tarafları çoktur. Tezvir, iftira ve külâh kapmak suretiyle veya bir iyi niyetle bu jurnalleri verenlerin ekserisi alelade adamlardır. Onların yazdıklarının esasen bir ehemmiyeti yok gibidir, bunun için onları ikinci planda bırakıyorum. Ancak nüfuz ve kudretleri yüksek mevkileri, şahsiyetleri halk nazarında haklı veya haksız kazandıkları şöhretleri, mizaçları, meşrepleri, hatta bazılarının kahramanlık tavırları altındaki düzenbazlıkları, mürailikleri, ikiyüzlülükleri anlaşılırsa, işte o zaman bunların mütalaasından, adamına göre verilecek hükümlerden, meselenin mahiyeti daha iyi meydana çıkar. 

Ehemmiyetsiz bazı derbederlerin cereyana kapılarak, yazdıkları yalan yanlış, uydurma şeylerin ehemmiyeti azdır. Ancak zahiren büyük, hakikatte küçük birtakım rütbe, mevki, şöhret sahibi, menfaat düşkünlerinin bu gibi işlerde ne kadar bayağı hareketlerde bulunduklarını, padişahın o nihayetsiz vehminden nasıl istifadeye çalıştıklarını, onun da bu işe ne kadar ehemmiyet vererek cereyanı körüklediğini göstermek daha doğru olur. ” 


Sonuçta bu tür curnallerin “Padişahın o nihayetsiz vehminden istifade” çabası güttüğünü belirtiyor. Basındaki curnal kampanyasının doğurduğu kin ve düşmanlığın sonunda bunların yayımlanmaması 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düşüncesini hâkim kılmasına karşılık Tugay tam aksi düşünceyle devamını istediğini ama başaramadığını da şöyle anlatıyor: “Jurnallerin tetkiki ve tasnifi sıralarında gazeteler bunların 

neşrini istedikleri halde aldıran olmamıştı. Ben o zaman -Meclis Reisi- Ahmet Rıza Bey'e bir açık mektup yazarak Tanin gazetesine gönderdim, jurnallerin neşri lazım geldiğini, bunların gizlenmesinin birtakım namuslu adamların iftiraya uğramalarına ve zan altında kalmalarına sebep olduğunu, bazı jurnalcilerin de jurnal vermemiş oldukları yolundaki iddialarını kuvvetlendirdiğini bildirdim; Tanin gazetesi nedense bu açık mektubumu neşretmedi.” 


İttihat ve Terakki'nin sözcüsü Tanin'in bile böyle bir kampanyaya katılmaktan kaçındığı dönemde kendisinin, curnallerden muhalefeti eleştirme açısından yararlanma konusundaki kararlılığına ilginç bir örnek de veriyor. Bu bir arkadaşının kendisine ilettiği, Abdülhamid'in saltanatında sürgüne gönderilen ve yedi yıl kalebentliğe mahküm 
edilen Nazım Paşa'nın curnalcilik yaptığına dair bir belgedir. 1908 
Ağustos ayında Abdülhamid, Kâmil Paşa'yı sadarete atadığında hükümete dahil edilen Nazım Paşa, sultanın endişelenmemesi için ona bir mesaj göndermiş. Bunda diyor ki: 

“Mazi katiyen mevzubahis olmamalıdır ve benim de efendimiz hakkında hiçbir iğbirarım yoktur. Delil de İkinci Orduyu Hümayunlarının az zaman zarfındaki intizamıdır. Askerlerin 

setle uğraşmaması lâzımdır. Bu ordunun pasadakati derkârdır, bu da benim himmetimle man kışlanın duvarlarında ‘hürriyet diye onları ben sildirttim. (...) Nizam ve intizamı askeri için padişaha kumandanı âzam'a daima sadakatli ve itaatli olunacağına katiyen inandığım için Zatı şahane ve nefsi tim ve umum askerin sadakati lazımdır. (...) 


hiçbir zaman siya: 
dişahımıza itaati, oldu. İlk gittiğim za büyük yazılar vardı; 


hümayuna sadaka ri 
Ben yalnız padişahımıza sadakat isterim...” 


de beliren Halaskâr Zabitan grubunun oyunlan sonucu İttihatçı hükümetin iktidardan düşürülmesiyle kurulan hükümette Nazım Paşa da Harbiye Nazırı ve Başkumandan Vekili sıfatıyla görev almıştı. Bunun üzerine Tugay bu metni çoğalttırıp, 


Ordu içinde 1912" 
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üstüne “okuryazar olduğu belirsiz bir alaylı zabite” adreslerini yazdırdığı yüz kadar mektubu bir gece çeşitli posta kutularına attırmış. 
Ertesi gün ortalık karmakarışık olmuş. İddiasına göre, Mahmut Şevket Paşa bu belgenin gerçek olduğunu kabul etmiş, ancak gazeteler böyle bir vesika olmadığına dair bir tekzip yayımlamışlar. 

Bu örnek, her bilgilendirmeyi curnal diye değerlendirmedeki aşırılığı kanıtlamaktadır. 1908'de İttihat ve Terakki'nin daha Abdülhamid'in tahtta kalmasını açıkça desteklediği bir dönemde, İttihatçı kadrosu içinde sayılan bir Paşa'nın ona, ordudan endişelenmemesi için güvence vermesi gayet doğaldı. Unutmamak gerekir ki, günümüze aktarılmış en zengin curnal koleksiyonu niteliği taşıyan kitabında, hepsi hakkında bilgi verdiği 955 curnalden 454'ünün yani aşağı yukarı yarısının, subaylardan gelmiş olduğunu kendisi kaydetmektedir. 
Bunların hepsi de bireysel bilgi vermektedir. Oysa Nazım Paşa ordu adına güvence veriyordu. 

Tugay'ın curnallerin sadece bir kısmını tanıtan listesinde 16 gayrimüslim var. İttihat ve Terakki'nin Selanik'teki gizli ön hazırlıklarına çok büyük yardımda bulunmuş olan Emanuel Carasso'nun da bunların arasında sayılması bir yanlışı gösteriyor. İstanbul'da sorgulandığı zaman Carasso, Selanik'te Avrupa gazetelerinin haber yaydığını kabul etmiş, ancak İttihatçı kesiminden hiç kimseyi ihbar etmemişti. 

Padişahla konuşan ünlü Macar tarihçisi Vambery bile curnalciler arasında gösteriliyor. Abdülhamid'in ona büyük önem verdiği, İstanbul'a geldiğinde misafiri sayarak otel ve yemek masraflarını sarayın ödediği biliniyor. Dostça konuşmalar içerisinde Vambery, Avrupa'daki siyaset konusunda sorulan sorulara cevap veriyordu, ama kişi ihbarı yaptığı söylenemez. Aslında Vambery, benim İngiliz arşivlerinde yaptığım araştırmada saptadığım gibi, gerçek curnalciliği İngiliz istihbarat teşkilatına yapıyordu.” 

Tugay'ın listesinde gazeteci olarak da 29 kişi var. Basında çalışanların son derece sınırlı olduğu bir dönemde bu sayı, bütün önde gelenlerin curnalcilik yapıyor olmasa da, Yıldız'a bağlı olduklarını göstermeye özen gösterdiklerini kanıtlamaktadır. Ancak saraydan gelen yardımla ayakta kalabilen yayınlarla sahip ve yazarlarının, sansürün en şiddetli olduğu bir dönemde yaşamlarını sürdürebilmeleri için başka çare de yoktu. Zaten gazetecilere ait belgelerde yardım taleplerinin ağırlık taşıdığı dikkatten kaçmıyor. 
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Curnalciliğin, I1. Meşrutiyet dönemi ortamını etkileyişini en iyi şekilde değerlendiren Celâl Nuri olmuştur. “Tedenniyatı Osmaniye Mukadderatı Türkiye” isimli eserinde şöyle belirtir:” 

“Mevki, ikbal, tezvir, Abdülhamid devrinde jurnalcilik, Meşrutiyet'ten sonra başlayan şahsiyat kavgaları, hep aynı curnalcilik usulünün devamıdır. Eski âdet mucibince iki vezir birbirine sadık olamaz. Biri üst mevkiye gelmek için diğerinin aşağı inmesi zaruridir. (...) II. Abdülhamid'in devrinde şiddetle yaygınlık kazanan curnalcilik hep bu soysuzlaşmanın eseri, hep bu geçmiş usulün kalıntısıdır. Kemali ciddiyetle şunu da iddia edeceğiz ki Meşrutiyet'ten sonra başlayan şiddetli şahsiyat kavgaları de aynı curnalcilik usulünün devamıdır. Bu frengiye benzetilebilir. Bu öldürücü savaş bir müddet gözle görülmez; ancak içten içe insanın canlılığını mahveder. Sonra cilt ve beden üzerinde açık alametleri görülür. İşte Abdülhamid devrinde bu şahsiyat ve yalancılık gizli frengi şeklinde idi. Meşrutiyet'in ilanı üzerine, aleni frengi gibi patlak verdi.” 


Öyle anlaşılıyor ki, serbest fikir açıklamasının curnalciliğe benzer bir ortam doğurması, İttihat ve Terakki'nin başındakilerde daha ciddi bir kurum oluşturma gerektiği fikrini pekiştirmiştir. 
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1908 Öncesinde İttihatçı Haberleşmesi 

Abdülhamid, Yıldız rejimine hizmet edecek bir istihbarat sistemi kurmuştu. En büyük hedef de Meşrutiyet'in tekrar ilanı taraftan gizli örgütlerin çalışmalarının etkisizleştirilmesiydi. 1878 Berlin Anlaşması'yla Osmanlı Devleti” nin varlığı Avrupa Devletler Birliği tarafından kontrole alınmış olduğu için Abdülhamid dış politika konusunda aşırı bir istihbarat faaliyetine yönelmiyordu. 

Avrupa devletleri elçileriyle doğrudan temasta bulunur, onlara mesajlarını kendisi ulaştırır, yanıtlarını da alırdı. Zaten Kapitülasyonlar sebebiyle bırakınız yabancı elçileri, konsolosları hatta tüccar topluluklarına bile müdahale hakkı yoktu. Bütün haber alma sistemini, Yeni Osmanlı neslinin ortadan kalkmasından sonra beliren, Jön Türk ve İttihatçı denilen örgütleri izlemeye yöneltmişti. 

1889'da Askeri Tıbbiye öğrencileri arasında kurulan İttihadı Osmani Cemiyeti'nden sonra 1908'e kadar düzineyle örgüt kurulduğu biliniyor. Bunların büyük çoğunluğu ülkenin içinde değil dışında, Avrupa'da, Mısır ya da Balkanlar'da kurulmuştu. Genellikle sürgüne gönderilenlerden yurtdışına kaçanlar tarafından kurulan bu örgütlerin en büyük sorunu parasızlık, dolayısıyla merkez kurma, yayın yapma, bunları ülkenin içine ulaştırma zorluklarıydı.” Anılarında, 1889 
girişiminin öncüsü İbrahim Temo “biçare genç Türklerin Avrupa'daki sefaletinden”, İttihatçılığın Avrupa'daki en kararlı savunuculuğunu üstlenen Ahmet Rıza da “beş parası olmadan Meşveret'i yayımlamak için çektiği sıkıntılardan” bahsederler, 

İkisi de, ellerinden geleni yapmak ve ödün vermeye yanaşmamaktan asla vazgeçmemişlerdir. Abdülhamid ise, 1897'de Harbiye ve Tıbbiye'de örgütlenen gizli cemiyetin 78 üyesini Trablusgarp'a sürdürmek üzereyken serhafiyesi Ahmet Celalettin Paşa'yı Paris'e gönderir. Amaç “muzır yayın yapanları” etkisiz kılmaktı. 22 Temmuz 1897'de Büyükelçilik tarafından yayımlanan bildiride yurda dönmek isteyenlere ücretsiz pasaport, yol harçlığı ve yeteneklerine göre memuriyet verileceği, Avrupa'da okuyanlara da maaş bağlanacağı ilan edildi. 
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Girişimin başarılı olmasında 1897 Yunan savaşındaki başarı kadar, Avrupa'daki hariciye görevlileri gibi curnalcilerin sayısının artması da etkili oldu. 

İlk dönenler arasında Hikmet, Rahmi, Süleyman Nazif, Binbaşı Ahmet, Serasker Yaveri Şefik, Ali Kemal, Rauf Ahmet vardı. Paris örgütünün lideri durumuna gelmiş olan Mizancı Murat da kısa zaman sonra bunlara katılır ve Şürayı Devlet üyeliğine atanır. İshak Süküti, Roma; Abdullah Cevdet, Viyana; Hilmi ise Madrid sefaretinde kâtipliğe atanırlar. Böylece Avrupa'da yaptıkları yayınlarla ülke içinde kışkırtmacılık düzenleyen takım etkisizleştirilmiş oluyordu. 
Ayrıca ihtilalci yayınları durdurmak için para dağıtmanın yanı sıra Avrupa'da Türk harfli baskı yapmak için gerekli matbaa malzemesi kadar mürettiplerin de azlığı sebebiyle bunların da satın alınmasına girişildi. 

Böylece Meşrutiyet yanlısı düşünürler grubu tamamen etkisiz duruma getirilmiş oluyordu. Tek direnen ve büyük imkânsızlıklarına rağmen Meşveret dergisiyle mücadelesini devam ettiren Ahmet Rıza oldu. O da etkisiz kaldığını itiraf eder. Bu güç kaybını 1902 yılında Prens Sabahaddin'in başkanlığında düzenlenen ademi merkeziyet yanlısı Jön Türkçü grubun ayrılıkçı kongresi de artırdı. Zaten dışarıda etkili bir örgütlenme yapamaz, hele İstanbul'un içini etkileyemezken kendi aralarındaki çekişme de Abdülhamid'in işini kolaylaştırmıştır. 

Gerçi Ahmet Rıza, Prens Sabahaddincilere karşı da mücadelesini tek başına denecek şekilde, Osmanlı Terakki ve İttihat Cemiyeti adını benimseyerek yürütür ama toplumun tabanıyla ilişkiyi sağlayacak bir bağın, bir haberleşme imkânının yokluğunu hissederler. Paris'e sığınan ve cemiyetin haberleşme ve örgütlenme işleriyle görevlendirilen Bahattin Şakir, 1906'ya ait anılarında, İstanbul'da ve ülke içinde yeterince etkili bir kuvvetleri olmadığını itiraf eder. Tamamen mektup yazışmasına dayalı haberleşmenin yapıldığı merkezleri şöyle sıralıyor: Arnavutluk, Bulgaristan, Kafkasya, Kıbrıs, Mısır, Lazistan, Girit, Romanya, İstanbul, Selanik, Trabzon, İzmir, Hanya, Kızanlık, Bosna-Hersek... Bunların çoğunluğunun Osmanlı ülkesi dışındaki yerler olması daha çok sürgündekilerle bağın bulunduğunu kanıtlıyor. 
Bunlarla yapılan yazışmalarda devrim ilkelerinin yayılmasının istenmesi ve bunlarla ilgili bildirilerin dağıtılması doğaldı. Ancak kendisi de, yapılan yazışmalarda cemiyet merkezinin en fazla ihtiyaç 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duyduğu şeylerin başında para yardımının geldiğinin belirtildiğini saklamıyor. Merkeze en çok yardımın Girit ve Bulgaristan'daki Türkler ile Selanik'teki örgütlenmeden geldiğini de belirtiyor. 

Ayrıca Selanik, Balkanlar'ın Akdeniz ticaretine açılma noktası olması dolayısıyla İstanbul'un Galata-Pera'sı kadar Avrupa'ya en açık merkezlerden biriydi. Avrupa devletlerinin kapitülasyon dokunulmazlığına sahip postaneleri burada da rahatça çalışıyor, hem özel mektupların iletilmesi hem de Avrupa'nın yasak gazetelerinin el altından ilgililere ulaştırılmasında rol oynuyorlardı. Örneğin İbrahim Temo anılarında yazışmalarının büyük şehirlerdeki Avrupa postaneleri aracılığıyla ve rakamlarla, şifreli isimle yapıldığına şu örneği verir: 

“Poste Française Restante, Mersin, 63 25 75 7132169284 69 

43 63 24 72 36 13 95 94 64 36 32 84 16 61 39 43 24 72 36 64 61 32 

namında bir zat.” 


11. Meşrutiyet'in ilanını sağlayan asıl İttihat ve Terakki örgütlenmesinin tamamen Selanik-Manastır ekseninde oluştuğu, dışarıdaki yandaşlarıyla ilişkiyi sürdürmekle birlikte başarıyı getiren devrimci haberleşmeyi ülke içinde gerçekleştirdikleri bilinir. Bunda, Balkanlar'ı paylaşmak için Avusturya, Rusya ve İtalya tarafından da desteklenen yerel ayrılıkçı akımları engellemek için devletin en güçlü ve iyi örgütlü ordu yapısının Selanik-Manastır ekseninde kurulması etkili olmuştur. Genç subayların dağlarda giriştikleri Komitacı mücadelesi sebebiyle sürekli eylemde bulunmaları ve rejim meselesi kadar bunları konuşur olmaları da doğaldı. 

Paris'ten -bazen Londra ya da Brüksel veya Mısır'dan- oluşturulan bağların, özellikle Osmanlı ülkesi içindekiler için, tam bir örgütlenmeye yönelmekten daha çok bireylerle yazışma şeklinde işlediği biliniyor. Yıldız rejiminin ise bireylerin bir araya gelebileceği özel toplantı yerlerinin, kulüplerin kurulmasına izin verilmemesi hususunda karar çıkarttığını, Şürayı Devlet Azasından Mehmet Ferit Bin Mustafa'nın, Haziran 1894 tarihli curnali belirtiyor:” 

“Resmi izin alınmadan kulüp açılması hususundaki iradeye dayanılarak Şürayı Devlet'te bir nizamname hazırlanarak dün Sadarete sunuldu. Kulüp türü toplantı yerlerinin her yerde fesat emellerin yayılmasına vasıta olmasına ve Fransa Devrimi 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ile Sırbistan'ın şimdiki karmaşası hep bu cemiyetlerin ürünü olduğu biliniyor. Yanya'da Vali Ahmet Hifzi Paşa'nın güdümü 


ve oğlu Yüzbaşı Mustafa Bey'in idaresi altında bir kulüp mevcuttur ve de vila 


y gazetesiyle defalarca ilan yapılarak oraya bütün sivil ve asker görevliler aza yapılmıştır. Bu valinin kendi hedeflediği bir fesadı gerçekleştirmek için pek çok kişiyi düşman yerine koymuştur. Böylesine resmi memurların idaresi altında cemiyetlerin varlığının yabancılara da karşıtlık gerekçesi oluşturduğu sadıkane arz olunur.” 


Kulüp kurmanın yasaklığı sebebiyle Selanik'teki genç düşünür ve subayların sahil kahvehanelerinde bir araya gelip sohbet ettikleri çok anlatılmıştır. Ancak devrimci bir girişim için bu yeterli değildi. 
Avrupa'nın ticaret limanları özelliklerine sahip Selanik'te değişik toplumlara bağlı mason localarının bulunduğu biliniyor. Bir örgüt yapısı ve gizli toplantıları için mason locasından yararlanmanın bu ortamda gündeme getirildiği anlaşılıyor. Üstelik Avrupa'daki masonlarda Yıldız Rejimi aleyhinde yoğun kampanyaya rastlanırken, Abdülhamid ülkesi içindeki masonları siyasete karışmamak şartıyla istedikleri gibi toplanmaya ikna etmişti. Beyoğlu'ndaki mason balolarının, milli marş sayılan Hamidiye Marşı ile açılması ve toplantıya katılan sultanın başyaverinin yüzlerce altın bağış getirmesi, tıpkı 1897'de Jön Türkler gibi onların da etkisizleştirildiğini kanıtlıyordu.” 

Abdülhamid'in, engelleyemediği Avrupa kökenli kulüp kuruluşlarının içine kendi güvendiği kişileri yerleştirerek önlem aldığı da biliniyor. 1882'de Beyoğlu'nda Avrupalı diplomatlara buluşma yeri olarak kurulan Cercle D'Orienl'in tüzüğünde siyaset konuşulmaması kuralı vardı. Ancak dostlar arası sohbet lerde bunun bütünüyle engellenmesi imkânsızdı. Böyle bir kurumu Abdülhamid'in engellemesi de tabii ki mümkün değildi. Üstelik cemiyetin ilk başkanlığına İran Elçisi Muhsin Han getiriliyordu. Ancak onun da mason olduğu biliniyor. Bu durumda Abdülhamid de kurucular arasına kendi adamı Münir Bey'i sokar. Ayrıca Yıldız erkânından Şefik Bey el Mueyyed, Şerif Paşa, Yaver Paşa gibileri de üye yazdırtır. Dolayısıyla her kulübü kontrolde tutma ilkesi tam işletiliyordu 

1903 yılında, İttihat ve Terakki'nin € 
lat, Fazlı Necip ve Midhat Şilkrü'nün $ 
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Macedonia Risorta Locası'na üye oldukları biliniyor. Locaya, kapitülasyon kuralları gereğince Osmanlı polisi asla müdahale edemiyor, ne türlü faaliyet gösterdiklerini de inceleyemiyordu. Ayrıca rejimin bahsettiğimiz hoşgörüsü sebebiyle güvenilir kurumlar olarak kabul ediliyorlardı. Mason locaları hakkında curnallere rastlanmaması dikkati çeker. Mason örgütünü tercih ederken İtalyan bağlı olanı tercih etmelerinde, İngiliz ya da Fransız yapısına sahip olanların üye yaptıkları yerlileri kendi milli politikaları güdümüne sokmayı yeğlemelerinin fark edildiği anlaşılıyor. İtalyanlarınkinde ise, bu iki ülkenin sömürgeci anlayışından farklı olarak kendi toplumlarının devrimci Carbonari anlayışının hâkim olmasının etkili olduğunu pek çok araştırmacı belirtmiştir. 

Locanın başında İtalyan uyruklu ama Selanik'te hukuk sorunlarıyla ilgili bürosu da bulunan Emanuel Carasso'nun bulunmasının dokunulmazlık güvencesini oluşturduğu fark edilir. Yıllar ilerledikçe Macedonia Risorta'daki Türk kökenli üye sayısı çok az artar ama daha önemlisi, İtalyan kökenli üyelerin topluca istifa edip yeni kurulan bir diğer locaya Veritas'a geçmeleridir. Bu da kanıtlıyor ki, artık M. Risorta binası mason törenleri için değil, İttihat ve Terakki'nin gizli toplantıları için kullanılmaktaydı. Esasen bu toplantılara katılanlar arasında Enver -sonranın Harbiye Nazırı- gibi mason olmayanlar da vardı. 
Yemin töreni de masonluğun asla onaylamayacağı tabanca üzerine yapılıyordu. 


Telgrafçı Talat'ın Katkısı 
Teşkilatı Mahsusa konusunda en ayrıntılı ilk incelemeyi yapan P. 
Stoddard kitabının sunuş yazısında şu hususu dikkatlere sunar:” “Osmanlı hükümeti, daha doğru bir deyişle Talat, Enver ve Cemal paşalardan oluşan üçlü liderlik, o sırada Avrupa'da genellikle görüldüğü gibi politik ve askeri istihbarat veya casusluk faaliyeti için bir tek teşkilat oluşturmamıştı, ayrıca Avrupa'da istihbarat birimleri de yoktu. Bunun yerine, üç liderin her birinin kendisine kişisel olarak bağlı istihbarat örgütü vardı.” 


Stoddard kitabını ağırlıklı olarak, 1910'lardan itibaren Arap mil- 


liyetçi akımlarıyla Teşkilatı Mahsusa'nın ilişkilerine yönelttiği için, İttihatçıların 1908 öncesindeki istihbarat çalışmaları üzerinde fazla 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durmaz. Ancak bu kısacık saptaması, Abdülhamid'in curnalci örgütünden Teşkilatı Mahsusa'ya geçiş aşamasında nasıl bir süreç yaşandıgına ışık tutması bakımından ilginçtir. Her ne kadar “Daha sonra Teşkilatı Mahsusa diye bilinen örgüt 1903 ile 1907 arasında oluşmuştur” saptaması özellikle en büyük kaynağını oluşturan Eşref Kuşçubaşı'nın o tarihlerde Arabistan'daki eylemlerini örgütlenme gibi sunma amaçlı ise de, daha sonra açıklanacağı gibi, o eylemler Enver ve arkadaşlarırın komitacılık faaliyetlerini andırmaktaydı. 

Bilhassa üzerinde durma ihtiyacı duyduğumuz bir husus da, başlangıçtan itibaren belgelere bağlanmış sistemli bir istihbarat zaptı bulunmadığı cihetle, bütün araştırmacılar gibi bizim de çok farklı yakıştırmaları bağdaştırmak görevini üstlenmek zorunda kalışımızdır. 
Belki bu üç liderin kendi aralarında danışarak iş taksimi yaptıkları da olmuştur. Ancak her olayı bağlı olduğu tek bir liderden dinlemek sebebiyle böyle bir bütünlüğe varmak mümkün olmuyor. 

5 Eylül 1906 yılında Selanik'te, Talat'ın önerisiyle yurtdışına bagımlı gibi görünen yapının kendi başına buyruk bir örgüt haline getirilmesi fikri gerçeğe dönüştürülür.” Sadece üçü sivil olan (Vilayeti Selase Posta Telgraf Müdürü Talat, Rahmi ve Mithat Şükrü) kurucu heyette yedi asker vardı: Askeri Rüşdiye müdürü Bursalı Tahir, Selanik'te Müşirlik yaveri Kâzım Nami, Askeri Rüştiye Fransızca öğretmeni Naki, Ömer Naci, Edip Servet, İsmail Canbolat, Hakkı Baha bir araya gelirler. Böylece Osmanlı Hürriyet Cemiyeti'ni kurarlar. Örgüt adına üç kişilik komite yönetimine Talat, İsmail Canbolat ve Rahmi seçilir. Dikkati çeken, bu üçünün de M. Risorta'ya üye olmasıdır. 

Her ne kadar İttihat ve Terakki ismi Paris kökenli görünürse de gerçek yapısının bu şekilde belirdiği kabul edilmektedir. Nitekim Avrupa'dakiler de kendi yetersizliklerinin farkına varırlar. Buradan Doktor Nazım kaçarak Selanik'e gelir. 27 Eylül 1907'de iki cemiyetin birleşmesi kararı verilir. Selanik bütün şubelerin ana merkezi kabul edilir. Buradaki heyeti merkeziyeye daha sonra Manastır bölgesinin temsilcisi olarak Enver de katılacaktır. Yabancı hükümetler ve matbuatla ilgilenmekle görevli olan Paris'teki Harici Merkez'e Selanik merkezinin tekliflerini dikkate alarak davranmak mecburiyeti getirilir. 

Açıkçası artık haber toplama işlevini tamamlayıp örgüt oluşturma aşamasına geçilmişti. Padişahın örgütünün etkinliğini bilerek bu konuda bilgi aktarımını yürütmek için özellikle telgraf sistemini, 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telgrafçıları kullanıyorlardı. İşin başında da usta bir telgrafçı Talat Efendi vardı. 

1908'den itibaren İttihat ve Terakki'nin en öndeki yöneticisi durumuna gelen Talat'ın 1892'de daha 18 yaşındayken Edirne telgrafhanesine memur olarak girmesinden itibaren gizli faaliyetlere katıldıgı biliniyor. İttihadı Osmani Cemiyeti'nin Edirne şubesine üye oldu. 
Meşveret gazetesi ile cemiyet bildirilerinin dağıtılmasını üstlendi. Bu faaliyetlerinden dolayı birçok arkadaşı ile birlikte 1896'da tutuklandı. 
Ebubekir Hazım Tepeyran anılarında, Edirne'de vali vekili iken, Talat ve arkadaşlarının Midhat Paşa'nın yeğeni olan Maarif Müdürü Tevfik Bey'le birlikte muzır evrakları nasıl yok edip onları daha ağır cezalardan kurtardıklarını anlatır. 

Edirne Cezaevi'nde işkenceye maruz tutulmasına rağmen ağzın- dan tek kelime alamazlar. Sonuçta “Avrupa'dan gelen muzır Jön Türk yayınlarını dağıtma” suçuyla üç yıl kalebentliğe mahküm edilir. Şansı Selanik'e sürülmesi olur. İki yıl sonra affedilir ve 1898'de Selanik ile Manastır arasındaki seyyar posta memurluğuna atanır. Bu görev onun daha serbest ve kontrolsüz olarak devrimci çevrelerle temasını sağlar. Arkasından Selanik Posta Telgraf Başmüdürlüğü'nde önce kâtip, 1903'te de başkâtip olur. O yılın temmuz ayında Macedonia Risorta Locası'na girer. Böylece örgüt oluşturma çabasını tam başlattığı anlaşılıyor. Aynı locaya ikisi de Posta Telgraf Müdürü olan Cemil'in 1904'te, Hamdi'nin 1906'da üye olmaları, ilerde açıklayacağımız gibi, Talat'ın telgraf ağı üzerinden haberleşme sistemini oluşturduğunu kanıtlıyor. 

Talat'ın sadece makine başındaki telgrafçılarla değil, gezici posta memurlarıyla da haberleşmeyi sürdürdüğünü Cemal Paşa şöyle anlatıyor:” 

“Gerçi Rumeli'deki üç vilayeti kapsayan Posta Telgraf 

Başmüdürlüğü'ndeki görevi Talat Bey'e, bu kurum içerisinde güveneceği kişileri, özellikle telgraf memurlarını tanımak, 

onları kendi yanına çekmek, güvenlerini kazanmak fırsatını 

vermekteydi. Ama bu yeterli değildi. Çünkü birimler arasında iletişimde telgraf ve normal posta araçları kullanılamazdı. Selanik-Manastır arasında ve Rumeli'nin diğer şehirleriyle Merkezi Umumi'nin bağlantılarında gezici posta memurları, onların ötesinde çoğunlukla genç subaylar kullanılmaktaydı. Hatta 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zaman zaman Üçüncü Ordu'nun muhabere kanallarından da yararlanıldığı oluyordu. Ama Merkezi Umumi ile İstanbul ve İzmir arasındaki irtibat ancak kuryeler kanalıyla gerçekleşebilmekteydi.” 


Telgrafçıların bu gizli örgütlenmesine dair fazla örnek bulunamıyor. Ben kendi büyükbabam Eşref Balum'dan örnek vereceğim. 1873 
doğumlu olan dedem Galatasaray Sultanisi'nde okumuş ve 1892'de Telgraf İdaresi'ne memur olarak girmiştir. Fransızca bildiği için o zaman sadece Latin harflerine uyan işaretlere bağlı olan telgraf alfabesini kolaylıkla kullanabiliyordu. Yozgat, Beyoğlu, Yalova, Tarsus gibi merkezlerde çalışır. Anılarındaki 1906 yılı Aralık ayına ait notu aynen şöyledir:* 

“Musahib Kara Reşit, Muhaberatı Umumiye gibi hınzırların jurnalleriyle “idare-i merkeziyede vücudu muzırdır” denerek evvelâ Çerkeş'e (Çankırı'nın kazası), şikâyetim ve başkâtip Paşa'ya yazdığımı görenlerin ve bu arada mevkiimi elde etmek isteyenlerin muvaffak olmaları üzerine Keşan'a (Edirne'ye bağlı) sürüldüm. Keşan'da sefil, perişan kalmak üzere iken, Edirne Başmüdürü Nuh Hilmi Bey'in himmeti imdada yetişti. Her sene kırılarak binlerle lira masraf edilen Selanik tellerini birkaç saatte tamir etmekten dolayı oranın müdürlüğüne atandım. 
(...) 1 Temmuz 1908'de İskeçe müdürlüğüne tayin edildim.” 


Burada İttihat ve Terakki bağından bahsetmiyorsa da, ilerde, İstiklal Savaşı sırasındaki Teşkilatı Mahsusa emrindeki hizmetini de aktaracağım. 


Midhat Şükrü Bleda birlikte çalıştığı Talat Bey'i anılarında şöyle anlatır:” 

“Hepimizden daha cesur, daha atak, dünyaya metelik vermeyen bir karaktere sahipti. Önünde, ardında dolaşan hafiyelere rağmen davranışlarından sapmıyor, hatta arada bir onlarla dolaşmaktan geri kalmıyordu... Selanik'te sözde ‘rahat durma’ karşılığı olarak ayda üç altın alıyordu. Ancak o bundan memnun değildi, hiçbir iş yapmadan devletten maaş almak ona pek ağır geliyordu...” 


ae lüks kide 


60 

Anlaşılıyor ki, telgraf haberleşmesi silinip yok edilebiliyordu, aynca sahibi konusunda tereddüde yol açıyordu. Curnallerin ise daha çok yazılı kâğıda, belgeye bağlı olması sebebiyle kanıt niteliği yüksekti. Dikkati çeken 1906-07 kışında Talat i 'ki Cemiyet'in lideri Manyasizade'nin İstanbul'a gelerek örgütü İstanbul'a yayma- nın yollarını aramaya girişmeleridir. Serveti Fünun kadrosu ve Hüseyin Cahit ile temas kurarlar. Hatta Yıldız Sarayı posta ve telgrafhanesinde çalıştığı için iyi bir bilgi kaynağı olan, Talat'ın meslektaşı Kara ya da Zülüflü Kemal ile ilişkiye girerler. Hemen hepsi, curnalci ağının yoğunluğu sebebiyle başkentte sır saklamanın güçlüğünü, dolayısıyla hafiye örgütünün zayıf olduğu taşrada çalışmanın daha yararlı olacağını fark ederler. 

1907 Kasımı'nda Yıldız, Talat'ın muzır faaliyetlerini fark etmiş ve 
Anadolu'ya sürülmesine karar vermişti. Ancak ellerinde kesin belgeler yoktu. Umumi Müfettiş Hüseyin Hilmi Paşa onu sürmenin işleri daha da karıştıracağı inancıyla görevden uzaklaştırılmasını ama Selanik'te kalmasını kabul etti. 1908 başında Yıldız'a ulaşan bir curnalde, Selanik eşrafından Rahmi ve Midhat beylerle Mektupçu Muavini Fazlı Necip'in mason bağı yoluyla gizli faaliyette bulundukları, özellikle “Rahmi'de özel hizmetlerle görevli olması sebebiyle yüksek makamlardan verilmiş bir telgraf şifresinin varlığı” hatırlatılıyordu. 
Yine de Rahmi'nin sakıncalı davranışları bulunmadığının belirtilmesi İttihatçı örgütlenmesinin çözülememiş olduğunu kanıtlıyor. 

Aynı şekilde o dönemde Talat'ın E. Carasso ile İstanbul'a yaptığı gezide ikisi de sıkı bir takibe alındıkları hatta sorgulandıkları halde haklarında hiçbir suçlama yapılamamıştır. Bütün bunlar Talat Bey'in telgraf ağına dayanan haberleşme örgütünün Yıldız tarafından çözülememiş olduğunu kanıtlıyordu. 

Dikkati çeken, telgrafçılar arasında bu istihbarat hizmetinde görev üstlenmiş olduğunu açıklayanın son derece nadir olmasıdır. PTT'nin resmi nitelikli tarihinde şu kayıt var:* 

“İttihat ve Terakki'nin Yıldız ile mücadele sürecinde telgraf örgütü içindeki mücadele etkilidir. Örgütlenmede İttihat ve Terakki daha başarılı olmuştur. Yandaşları daha fazlaydı. Bu sebeple telgrafçı sürgünü de var. Ancak sürgün telgrafçı etkisi yandaşlarının artmasında etkili olmuştur. Doğrudan telgraf ağını kullanamasalar da -bazıları sadece hatların ve direklerin 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tamiriyle görevlendiriliyor, şahsen alıp vermeden uzaklaştırılıyordu- binaya kapalı yaşamdan çıkıp İttihat ve Terakki fikirlerinin yayılmasında yardımcılık üstleniyorlardı.” 


Asaf Tugay'ın kitabında verdiği 955 kişilik curnalci listesinde sadece altı posta ve telgraf görevlisinin bulunması gizli haberleşme için sürekli kullanılmak üzere kurulan bu sistemde katılımcıların sınırlı olduğunu gösteriyor. Onun listesindeki isimler şunlardır: 

Edirne şifre memuru Ethem Sururi; Trakya telgraf başmemuru Bekir Selami; Mustafa Paşa posta müdürü Bahattin; Aydın vilayeti telgraf müfettişi Hilmi; Drama posta müdürü Tosun bin Asaf; telgraf ve posta müdürü Mehmet Reşad. 


PTT tarihinde oluşum şöyle özetleniyor: “Mücadele Abdülhamid taraftarları ile İttihat ve Terakki Cemiyeti telgrafçıları arasında geçer. 
Ancak telgrafçılar örgütlenmede İttihat ve Terakki ile ittifak kurmuştur. II. Abdülhamid'in İttihat ve Terakki'ye karşı aldığı bütün önlemleri İttihat ve Terakki ile ittifak yapıp onun bünyesinde yer alan telgrafçılar boşa çıkarmış ve padişahtan bir adım önde olmuşlardır. 
Bu nedenle bazı telgrafçılar İstanbul dışına sürülmüştür. Gelgelelim sürgüne gönderilen telgrafçılar daha özerk çalışma imkânına sahiptiler. Ve üstelik sürüldükleri yerde telgraf örgütünün desteğiyle daha yüksek yerlere gelmekteydiler. Talat bunlardan biridir.” 

Telgraf ağının önemli bir etkisi bölgesel direnç olaylarının halk tarafından Yıldız'a ulaştırılmasında görülür. Özellikle 1900'lü yıllara girildikten sonra telgrafhane işgal edip hattı Yıldız'a bağlatarak yerel yönetim ve validen şikâyet mesajlarını doğrudan padişaha ulaştırma girişimleri yoğunlaşır. Diyarbekir, Ankara, Erzurum, Kastamonu, Sinop, Trabzon, Sivas'tan bu tür girişimlerin görülmesi giderek yaygınlaşan İttihatçı girişimiyle bağlantısını kanıtlar. 

Niyazi Berkes de anayasanın yeniden yürürlüğe konulduğunu bütün topluma en hızla ulaştıran aracın, Abdülhamid'in kısacık, sadece gazetelere ulaşan bildirisi değil, telgraf olduğunu şöyle açıklar:* 

“Telgrafın etkisi İttihat ve Terakki devrimini halka bir anda yaymakta görülür. Merkezinin nerede olduğu tam bilinemeyen 

İttihat ve Terakki telgraf ağı ile kendini hissettirdi. Yıldız telgrafhanesi susunca, taşradaki bürokratların hükmü hiçe indi, 

makamlarında değil, ortalıkta bile görünmez oldular.” 
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Dünyada telgrafla gerçekleştirilen ilk devrimin 1908 Meşrutiyeti olduğu fark edilir. Sarayın kapalı kapılar ardından siyaset üreten ve ürettiklerini iletişim güçlerinden yararlanarak topluma ileten ve toplumdan aynı iletişim güçleriyle haberleri saraya ileten sistemin büyüsü telgraf sayesinde bozulmuştu. 

Talat Bey'in kullanımıyla çok etkili bir haberleşme aracı haline gelen telgrafın, daha sonra Teşkilatı Mahsusa tarafından da yoğun şekilde kullanıldığını İngiliz gizli raporları da onaylıyor. Birinci Dünya Savaşı başlamadan kısa süre önce hükümetine gönderdiği raporunda İngiltere'nin İstanbul Büyükelçisi Osmanlı Telgraf İdaresi'ni “İngiliz aleyhtarı propaganda yuvası” diye niteler. Buna sebep, Afganistan emirinin cihad ilan ederek Hindistan'ı işgal edeceği haberinin telgraf idaresince yayılmasıydı. 

11. Meşrutiyet'in ilanından sonra İttihat ve Terakki'nin en üst düzey yöneticisi olan, bakanlıklar, Osmanlı Büyük Doğusu'nun başkanlığı hatta sadrazamlık makamını işgal eden Talat'ın bu ortamda çok özel bir gizli haberleşme teşkilatı oluşturduğunu kabul etmek gerekir. 
23 Temmuz 1908'de Meşrutiyet'in ilanının ardından, ülkenin çeşitli 
yerlerinde Abdülhamid yanlıları ile özgürlükçüler arasında olaylar çıktığı bilinir. Bunların bastırılması için İttihat ve Terakki Merkezi Umumisi'nden görevliler yollanıyordu. Bu işle de genelde Talat yükümlüydü. Nitekim 1908 sonrasında Trablusgarp'taki olayları bastırmak için önce üç kişinin görevlendirildiği, bunlar başarılı olamayınca Mustafa Kemal'i yolladığı biliniyor. 

31 Mart olayının kısa zamanda öğrenilmesi ve bastırılmasına yönelik haberleşmede telgrafçıların örgütsel faaliyetlerinin etkili olduğu kabul edilir. 

Abdülhamid karşıtı olmuş ama Meşrutiyet'in ilanından sonra umdukları makamlara atanamamış olanların oluşturdukları İttihat ve Terakki karşıtı örgütlerin —Fedakâranı Millet Cemiyeti, Ahrar Fırkası, İttihadı Muhammedi Cemiyeti gibi- gizli faaliyetlerini takip ettirmek- te de başrolü oynadığı bilinir. Ancak dikkati çeken, görevlilerin, gizli ilişkilerde hizmet verenlerin isimlerinin açıklanmasından kaçınılmasıdır. Bu elemanların daha sonra Teşkilatı Mahsusa kurulunca aynı görevi üstlendikleri şüphesizdir. 
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Eşref Kuşçubaşı'nın Arabistan Deneyimi 

Stoddard önemli eserini Arap bağımsızlık hareketi karşısındaki istihbarata ve de çoğunlukla Eşref Kuşçubaşı'nın verdiği bilgilere dayandırmıştır. Dolayısıyla Eşref"i, kendi kendisini değerlendirişi çerçevesinde Teşkilatı Mahsusa'nın kurucusu gibi sunmaya yönelmiştir. 
Onun konumuz açısından önemi tabii ki inkâr edilemez. Ancak onu, özellikle 1908 öncesinde, Talat ya da Cemal gibi tam bir istihbaratçı örgüt oluşturan, yani sistemli çalışan bir örgüt kuran ve de bırakınız yönetmeyi, buna katkıda bulunan bir kişi olarak saymanın mümkün olmadığını belirtmeliyiz. 

Kuşçubaşı'nın Enver gibi bireysel eylem yaptığı ama onun gibi Komitacılar'la mücadele yerine kendisinin Komitacı işlevini üstlendiği fark edilir. Kafkaslar'dan göç etmiş bir Çerkez ailenin oğlu olarak İstanbul'da 1873'te doğmuştur. Talat ve Cemal ile yaşıt sayılabilir. 
Babası Yıldız Sarayı'ndaki kuşçular arasına katılmış ve Abdülhamid tarafından “Kuşçubaşı"lığa getirilmişti. 

Eşref, Kuleli Askeri Lisesi'nde öğrenciyken okul idaresine karşı eyleme katıldığından Edirne'ye üç yıl sürgüne gönderildi. İstanbul'a dönüp liseyi bitirdikten sonra Harbiye'ye girmiş, 1898'de mezun olmuş ve Makedonya'da göreve atanmıştı. Buradaki siyasi faaliyetlere katılınca, kendisinden dört yaş küçük kardeşi Selim Sami ile birlikte Hicaz'a gönderildi. Eylül 1900'de Taif'teki kaleye hapsedildi. Birkaç hafta sonra kaçtı ama yakalanıp önce Taif'e, arkasından Medine'deki kaleye yerleştirildi. Burada bir buçuk yıl kaldıktan sonra Çerkez Tahir'in yardımıyla kaçmayı başardı. A 

Kardeşi, Tahir ve Farac ibn-ül Mısri ile Arap İhtilal Cemiyeti adıyla kurdukları örgüt 1903 yılının ilk yarısında faaliyete geçti. Amaç, Abdülhamid rejimini yıkmaktı. Medine Garnizon kumandanı Şükrü Paşa'nın oğlu olan ve padişahın yaveri sıfatını taşıyan Mustafa Vasıf'ı üç tabur askeri denetlediği sırada kaçırmayı başardı. Ancak Hicaz bölgesinin Arap aşiretleriyle bir bütünlük sağlamanın imkânsızlığı karşısında, Yıldız'dan gelen silahı bırakmaları önerisi karşılığında af ve ellişer lira aylık teklifini kendisi de arkadaşları da kabul ettiler. 

Medine'ye gelen telgraf hattının bir bölümünü koruma görevi Eşref'e serbestçe dolaşma imkânı veriyordu. Yeniden bir gerilla kuvveti oluşturmaya girişti ama bu faaliyetleri fark edilince Medine'nin kuzeydoğusundaki dağlara sığınmak zorunda kaldı. Eylemlerine 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buradan devam etti. Her yıl Sultan/Halife adına Hicaz bölgesine gönderilen para yardımını içeren Surre-i Hümayun'u zapt etti. Bu da Arapların dostluğunu kaybetmemeye çalışan Yıldız'ın kızgınlığını büsbütün artırdı. 

Eşref yanına Arap desteğini katmak için, yarımadanın kuzeydoğu bölgesine hâkim olma mücadelesi içindeki İbnürreşid ile İbnüssuud'u barıştırmaya çalıştı ama başarısız oldu. 1904'te Irak'ın güneyinde Osmanlı Devleti'ne karşı ayaklanan Sadun Paşa'ya yardım etti. Arkasından Hint milliyetçilerinden kendi hareketine siyasi ve mali destek sağlamak için Hindistan'a gitti. Kendisi buradaki temaslarının sonuçlarından hiç bahsetmiyor. Biz Hindistan Hilafet hareketi üzerinde yaptığımız araştırmada” oradaki İslami hareketin İngilizlere karşı sürekli olarak Osmanlı Sultan / Halifesi'ne bağlılığı savunduklarını saptadık. Ama anlaşılıyor ki Eşref orada bir destek bulamamıştır. 

Anıları “Medine'ye Süleymaniye üzerinden döndüğü ve burada Kürt ayaklanmacıların padişahın jandarma kuvvetlerine karşı hayli başarı kazandığı” kaydıyla devam ediyor. Dikkati çeken, İttihatçıların Osmanlı bütünlüğünü esas alan politikalarına karşılık Eşref"in, Abdülhamid rejimine karşı, Arap ve Kürt gibi ayrılıkçı eylemlerle işbirliği aramasıdır. 

Bu sırada Abdülhamid, Eşref”in babasını bağışlayıp İstanbul'a saraya dönmesine izin verir. Eşref ise bir kere daha Surre Alayı'na ve de Mısır'dan gelen hacı kervanına saldırır. Mekke'ye, Kâbe'ye gönderilen “Kisve”yi de çalar. Abdülhamid'in Hicaz demiryolu çalışmalarıyla kutsal kentleri hatta Yemen'i tam kontrole alma çabalarını sürdürdüğü bir sırada, bunu içerden baltalamanın hem Türk hilafeti karşıtı Arapların hem de onları kışkırtmayı tasarlayan Mısırı işgalde tutan İngilizlerin işine yaradığını kabul gerekiyor.“ 

Kuşçubaşı'nın eyleminin bu bölgeye hâkim olmayı planlayan İngilizlere yarar sağladığını kabul etmek gerekiyor. Yüzlerce örnekten ikisini kısaca aktarmakla yetineceğiz. İngiliz Askeri Haber Alma Örgütü'nün 9 Ekim 1898 tarihli raporunda Suriye ile İran Körfezi'ni bağlayacak bir demiryolunun bir savaş durumunda fazla yarar sağlayamayacağı, çünkü “herhangi bir düşman tarafından parayla beslenecek yerli aşiretlerin kolaylıkla hedef yapıp tahrip edecekleri” belirtiliyor. Bunun ekinde bir de misyoner mektubu var ki, Musul-Van 

bölgesinde yaşayan 300 bin Süryani'nin İngiltere'ye hizmete hazır olduklarını belirtmektedir. 
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İngiltere'nin Şam Konsolosu W. Richards da 30 Nisan 1900 tarihli raporunda “doğuştan yırtıcı ve soyguncu” diye nitelediği Bedevilerden telgraf hatlarını korumanın zorluğunu belirtir. Bu raporlara dayanarak Birinci Dünya Savaşı'nda başarılarını sağlayacak Arap ayaklanmasının hazırlıklarını yaptıkları anlaşılmaktadır. Londra'da 1912'de yayımlanan A Modern Pilgrim in Mecca and a Siege in Sanaa isimli kitabında A. J. B. Wavelle ilginç bilgi veriyor. Binbaşı Ali bin Muhammed adıyla 1908 sonunda Şam'dan trene binip Medine'ye gittiğini, oradan Mekke'ye geçtiğini anlattıktan sonra o bölgedeki bütün aşiretler hakkında öğrendiklerini aktarıyor. Hiç şüphesiz, ilgililere kitabında yansıtmadığı bilgileri de sunmuştur. 

Kuşçubaşı'nın İngiliz ajanlığı yaptığını ileri sürecek değiliz, ancak gerçek bir haberci ajanın bilmesi gerekenlerden habersiz olarak eylem yaptığı bellidir. Tanin gazetesinin 8 Ağustos 1909 tarihli sayısındaki “Hicaz Demiryolu ve Urban Tasallutu” başlıklı haberde, demiryolunun engellenmeden çalışabilmesi için para isteyen sekiz aşiret hakkında bilgi verilmektedir. Bütçesini ancak dışarıdan borç alarak ayakta tutabilen Osmanlı bunlara yeterli yardımda bulunamazsa, rahatça para dağıtabilenlerin -ki Dünya Savaşı'nda İngilizler bu işte önde gelirler- onları istedikleri gibi kullanabilmeleri kaçınılmazdı. 

Yıldız, karmaşası artan Arap Yarımadası'na sükünet getirmek için Eşref ile örgüt üyelerinin teslim olmaları halinde tamamen affedileceklerini duyurur. Arap İhtilal Cemiyeti adını taşıyan örgütün üyeleri affı kabul ederlerse de, Eşref'e göre “Padişahın fikrini değiştirmesi üzerine af geri alınır.” Bunun üzerine kendisi kaçarak Bahreyn'e gider, bir süre saklanır, sonra Arap Yarımadası'nın en güneyindeki Umman'ın başkenti Maskat'a sığınır. Oradan da Hindistan'a geçip Hindistan'ın özgürlüğü için çalışan örgütlerle temas kurar. 

Stoddard'a göre “Hindistan'da da sürekli gözetim altında tutulan Eşref çeşitli kılıklara girerek ve daha sonra Türkistan'ın daha güç ulaşılır kesimlerine giderek yakalanmamayı başarmıştır. Nihayet Afganistan ve İran'a gitmiş, en sonunda Hicaz'a dönmüştür.” 

Bu arada babası siyasi eylemlerde bulunmak suçlamasıyla İstanbul'da tutuklanır. Eşref çetesiyle Hicaz'daki bazı görevlileri kaçırır ve babası serbest bırakılana kadar rehine olarak tutar. Babası affedilip serbest bırakılınca da önce Mısır'a gider; Arap âlemindeki girişimlerinin sonuç vermediğini fark etmiş olmalı ki 1907'de Paris'e 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geçer. Babasıyla ilgili tutuklamanın sırf onun eylemlerini durdurmak amaçlı olduğu anlaşılıyor. Anımsamak gerekir ki, Hicaz Demiryolu inşaatı sırasında onun Akabe Limanı'ndan geçmesini engellemek için İngiltere açıkça askeri müdahalede bulunmuş ve Arap aşiretlerini de tahrik etmişti. Dolayısıyla Eşref'in babasının tutuklanmasında onun i bir eylemi değil, oğlunun eylemlerini engelleyip Araplara teşvi ikçi olmamasının hedeflendiği anlaşılıyor. 

Paris'te Ahmet Rıza ile Doktor Nazım'ın devrimin anahtarlarını ellerinde tutmadıklarını fark eder ve Makedonya'ya geçer. İttihatçılarla işbirliğine yönelir. Hakkında divanıharp tarafından verilmiş idam kararı bulunan Eşref 1908'de Karadağ'a giderken yakalanır ve ancak Üsküp'te İttihat ve Terakkici yüksek rütbeli subayların araya girmesiyle afla kurtulur. Kendisi de itiraf ediyor ki: 

“Daima son bir af vardı. Padişah aslında zalim bir adam degildi ve idam edilmek yerine sürgüne göndermeyi tercih ederdi, halbuki sürgünler çoğunlukla ona karşı çalışırlardı. Kaldı ki babamı çok severdi.” 


Eşref İzmir yakınlarında Tepeköy'de padişahın arazisinde zorunlu ikamete memur edildi. Ve kendisine sessiz sakin bir hayat sürdüğü müddetçe günlük bir altın lira gelir verileceği bildirildi. Babası ve kardeşi Selim'le birlikte oraya yerleşti. İzmir'de bir İttihat ve Terakki hücresi kurmaya çalıştığını ancak fazla başaramadığını kendisi de kabul ediyor. Orada da başta Çakırcalı olmak üzere eşkıya çeteleriyle ilişkiye girdiğini de belirtiyor. 

Meşrutiyet'in ilanıyla birlikte saygın kimseler arasında sayılması doğaldı. Meclisi Mebusan üyeleri tarafından İttihat ve Terakki'ye karşı kışkırtılan yerel ayaklanmaları bastırmakta “çalışma arkadaşı Aziz Ali Mısri” ile birlikteki davranışlarının gayretkeşlik ve sertlikle suçlanması ve özellikle gayrimüslim mebuslar tarafından yöneltilen saldırılar üzerine ordudan istifa eder. At ticareti yapmaya yönelir. Enver'in yine de kendisine politik makamlar teklif ettiğini ancak bunları “kendisine iş başarma duygusu vermeyecek sıkıcı görevler saydığı için geri çevirdiğini” açıklıyor. 

Bütün bunlar karşımızda bir örgütçünün değil, liderlik tutkusu içinde tek başına mücadele veren birisinin bulunduğunu kanıtlıyor. 
Kaldı ki istihbarat alanında merkezi bilgilendirme gibi bir tutkusu da 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yoktur. Üstelik İttihat ve Terakki'nin her şeyden evvel Osmanlı bütünlüğünü koruma ilkesine karşılık, Arap İhtilal Cemiyeti gibi ayrılıkçı akımı destekleyecek bir girişime öncülük ederek adeta İngilizlere hizmet ediyormuş durumuna düşmesi, tam oluşmuş bir devrim fikrine sahip bulunmadığını kanıtlıyor. 

1909'da 36 yaşındayken bütün eylemlerinden vazgeçip ticarete yönelmesi ise, geçmişinin bir bireysel macera süreci olduğunun farkına vardığını kanıtlar. Düşünülsün ki, bütün İttihatçılar yönetim makamlarına yerleştirilir, hatta orduda kalanlar -Mustafa Kemal gibi- İttihat ve Terakki kongrelerine katılırken, Eşref ticarete yönelmeyi tercih etmiştir. Topladığı bilgiler de sadece kendisinde kalmış şeylerdir. 
Enver'in 1911'de Libya Savaşı dolayısıyla ondan istifade etmeyi tasarlaması, özellikle Arap âlemi hakkında İttihatçıların da bilmedikleri bilgilere sahip olmasındandı. 


Enver: Komitacılıktan Devrimciliğe 

Teşkilatı Mahsusa'nın gerçek kurucusu sayılan Enver Paşa'nın, Cemal'den dokuz, Talat'tan yedi yaş küçük olduğu ve devrimci eylemlere onlardan sonra katıldığı anımsanmalıdır. Üstelik bu katılma, örgütlenme çabası şeklinde değil, askeri şiddet eylemleri şeklindedir. 
Nitekim Şevket Süreyya Aydemir onun hakkında yazdığı üç ciltlik eserinde ilk göreve Makedonya'da atanması ve hep orada kalmasının “kaderi” üzerindeki etkisine dikkati çeker: 

“Enver ne büro ne de kışla adamıydı, ona hareketli vazifeler lâzımdı... Onu şekillendiren eşkıya takibi olmuştur... 
Makedonya'nın ateş imtihanından, çete savaşlarından geçip oluşmuştur... Eğer Makedonya yerine Erzincan'daki orduya atansaydı tarihin tanıdığı Enver Paşa ortaya çıkamazdı...” 


Kâzım Karabekir ve Fahrettin Altay da onun, bir Napol&on olma tut- 


kusu içinde bulunmasının Manastır'da askeri okuldayken başladığını 


belirtirler. N 
1902'de Erkânı Harbiye Mektebi'ni bitirince kurmay yüzbaşı olarak 


Selanik'teki 3. Ordu'ya atanmıştı. O yıllarda Balkanlar'da yoğunlaşan Bulgar ve diğer milletlerin Komitacı eylemlerine karşı savaşmak için, Arnavut kökenli Resneli Niyazi'yle birlikte düzenli askerliği birakıp Komitacı olarak yıllarca dağlarda başarıyla mücadele verecektir. 
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Bu arada 1906'da kurulan Osmanlı Hürriyet Cemiyeti'ne Manastır'dan temsilci seçildi. Bu nitelikle devrimci çevrelerce çok tanınan bir kimse oldu. 1908'de Selanik'teki muhalif Merkez Komutanı'nı öldürme ve bir paşayı kaçırma eylemlerinin arkasından, 23 Temmuz'da Makedonya'da Meşrutiyet'i ilan ettirip telgrafla Yıldız'a ulaştırmaları Abdülhamid'i de hemen ertesi günü bunu onaylamak zorunda bıraktı. 

Birdenbire sadece Osmanlı toplumu düzeyinde değil, bütün dünya basınının da övgüsüyle uluslararası çapta “Hürriyet Kahramanı” ilan edilirken 27 yaşındaydı. Talat ve Cemal İttihat ve Terakki'nin İstanbul'a gönderdiği genel merkez heyeti içinde yer alır ve biri parlamentoda, diğeri askeri yönetimde üst yönetici durumuna geçerken, Enver askeri ataşe olarak Berlin'e atanıyordu. Hiç şüphesiz olağanüstü bir ün kazanmıştı, bu yüzden de daha sonra Osmanlı Hanedanı onu damatlığa layık görecektir. Bütün bu özelliklerin kanıtladığı, Enver'in başarılı bir eylemci -Komitacı- olduğu ancak istihbarat alanında bir uğraşıya zamanının bulunmadığıdır. İlişkisinin Selanik'teki genel merkez yöneticileri dışında sadece yakın subay arkadaşlarıyla olduğu anlaşılıyor. 

Teşkilatı Mahsusa'nın 1914'te resmi bir örgüt olarak onun Harbiye Nazırlığı zamanında kurulduğu ileri sürülür. Oysa böyle bir örgüte devletin ihtiyacı olduğu çok daha önce hissedilmiş, Talat ve Cemal'in özel örgütleri çalışırken orduyu temel alan bir örgütlenme zamanla Enver tarafından başlatılmıştır. Bu alanda Enver'in bir uzman sayılabileceğini söylemek mümkün değildir. Bir yandan ordu içinde rastladıkları muhalefet, diğer yandan Osmanlı'dan ayrılıkçı akımların Avrupa güçlerince açıkça desteklenmesi böyle bir girişimi zorunlu kılmıştır. 

Abdülhamid'in saray için başarılı sayılan ve Il. Meşrutiyet'in ilanıyla birlikte rezili çıkarılan curnalci istihbaratı yerine bir örgüt oluşturmada Enver'in askeri ataşe olarak bulunduğu Berlin'de Almanlardan etkilendiğini kabul etmek gerekir. İttihat ve Terakki Komitesi'ndeki arkadaşlarından Fethi (Okyar), Paris'e; Hafız İ. Hakkı ise Viyana'ya ataşe militer olarak atanmışlardı; ancak onların Enver'inkine benzer çalışmalarına rastlanmaması başka türlü izah edilemez. 

Atamada Berlin'in tercih edilmesinde kendisinin mi yoksa üst makamların seçiminin mi etkili olduğu hakkında bir bilgi yok. Bu arkadaşları da Harbiye'de Alman askeri eğitimiyle yetişmiş kimselerdi ama aşırı bir Alman bağlılığına yönelmemelerine karşılık, Enver'in 


lin kini 


r |` 


bu konuda tam bir uyumluluk gösterdiği bilinir. Bu seçimde, hâlâ Abdülhamid'in hükmü altındaki hükümetin, Avrupa ülkelerinde 


Hürriyet Kahramanları mek hedefi güttüğü dü 
Dikkati çeken, bu görevine rağmen İttihat ve Terakki Komitesi içindeki üyeliğini hiç terk etmemesi ve gerektiğinde (İttihat ve Terakki Kongreleri, 31 Mart olayı, 1911 başında Arnavutluk karışıklıklarının bastırılması, 1911 sonunda İtalyanlara karşı Libya'da savaş için) ülkeye gelmesine karşılık, Berlin'deki görevinin hep devam etmesidir. 
Yani ülke içindeki politikadan kopmamıştır. Düşüncelerini kongreler- de konuşmalarla yansıtmış, Komite'nin siyasete tam hâkim olma tezlerini desteklemiş, yani Makedonya'daki ihtilalci tutumunu devam ettirmiş, buna karşılık II. Meşrutiyet'in ilanıyla girişilen yeni bir yapılanmaya yönelmede Alman dostlarından etkilendiği fark edilmiştir. 
Teşkilatı Mahsusa'yı kurmasında bu etki yoğun olarak hissedilir. 

Almanların onu etkilerine almak için bir sevgili sunma girişimine karşı gösterdiği ilgisizlik -kanepeye uzanmış olarak onu bekleyen prensese sadece iki topuğunu çarparak selam vermekle yetinmesi— kadıncağıza “Aman yarabbim, bu bir manken” dedirtmişti. Osmanlı hanedanının 12 yaşındaki bir prensesi ile nişanlatılan Enver ihaneti düşünemiyordu. Kafasında her şeyden önce Komitacılık olduğunu 
1909 başında büstünü yapmak isteyen Alman heykeltıraşa verdiği örnek kanıtlıyor: “Hilalli bayrak yükselirken sağ elindeki kılıcıyla düşman saldırısına karşı duran savaşçı.”*” 

İçki içmekten ya da eğlenceden hoşlanmadığını belirten başka Almanlar gibi, Müşir İzzet Paşa da anılarında ondan “ihtiraslı bir savaş cezbesi içindeki Enver” diye bahseder. Nitekim kız kardeşine gönderdiği mektupta 33 bin kişilik Alman birliğinin geçit resmini anlatması da ilgisinin neye odaklı olduğunu kanıtlıyordu. 

Şükrü Hanioğlu'nun bilim dünyasına kazandırdığı Kendi Mektuplarında Enver Paşa kitabı, onun 1911 Martı'nda İtalyanlarla Libya Savaşı'ndan yedi ay önce başlayan ve 1913 yılı boyunca devam eden, Türkiye'de doğmuş ismi açıklanmayan bir Alman kadına ve Alman profesör Ernst Jaeckl'e yazdığı 179 mektubu içermektedir. Türk dostlarıyla bu oranda yazıştığı hakkında bir bilgi olmadığına göre, Komitacı yapısından siyasetçi yapısına yönelmekte Alman etkisinde kaldığı bellidir. 


nı görevlendirerek Meşrutiyet'e saygı göster- 
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İsmini açıklamadığı kadın hakkında “Türkiye'de doğduğu için Türkiye aleyhtarı her olaydan kederlenecek kadar Türk olmuş bir kimsedir o... Müslüman olmasa bile duası Allah nezdinde kabul görecek bir iyi niyetli kişidir” der.* Ondan durmadan yardım ve yol göstericilik istemek suretiyle zihninin dinlendiğini belirtir. Önerileri- nin son derece olumlu sonuçlar sağladığını da saklamaz.” Üstelik bu ikisine öyle bir güveni vardır ki “hayatımda gerçekten bir peygambersiniz” demekten bile kaçınmaz.” 

Bu mektupları yazmaktaki amacını da saklamamaktadır: 

“Size yazdıklarım en gizli sırlarımdır. Başkasının bilmesi hoşuma gitmez. Zaten her şeyi yazmıyorum, çünkü mektuplarımın okunduğunu biliyorum.” (Üç mektubunda tekrarlar.) 

“Bunları sesimi dışarıya (Avrupa kamuoylarına anlamında ) duyurmanız için yazıyorum.” (Diğer üç mektubunda tekrarlar.) 


“Avrupa yapısı içinde tercih edilecek tek örneğin Alman modeli olduğu, İngiltere'nin her gün biraz daha geri kaldığı ve ona yetişemeyeceği” kanısını daha 27 Temmuz 1911 tarihli İtalyan saldırısından önceki mektubunda belirtmesi, Teşkilatı Mahsusa'ya varacak girişimlerinin Libya'daki günlerinden çok önce kökleşmiş olduğunu kanıtlıyordu. Buna, Libya savaşını örnek göstererek Müslüman kitlelerdeki savaş arzusunu vurgulamakta gösterdiği ısrar eklenince Almanların da büyük umutlara kapıldıklarını kabul etmek gerekir. 

Özellikle sayıları yüz bini belki aşan Sünusi mücahitlerinden 20 
milyon diye bahsetmekle yetinmeyip “Bedevi usulü çapulcu savaşı yapmakla” eleştirilen bu kesimi “disiplinli birliklere dönüştürdüğünü” ileri sürmesinin, bütün dünyaya bir Panislamcı savaşla hâkim olmayı tasarlayanları etkilediğini kabul etmek gerekir. 1912 yılına ait altı mektubunda” savaşı ebediyen sürdürecek olanaklara sahip olduklarını tekrarlar. Önemli olan, bunda Hürriyet Kahramanı olmasının değil, Halife'nin damadı olmasının önemini vurgulamasıdır. 

İtalya'nın Arnavutluk'taki kışkırtmasıyla Osmanlı'nın bütün Balkanlar'ı kaybetmesine sebep olacak Balkan Savaşı'nın başlamasından üç ay önce, 9 Temmuz 1912 tarihiyle yazdığı mektupta bu konuda yansıttığı güven gerçekten şaşırtıcıdır: 

“Ellerimin arasına öyle bir iktidar geçti ki, Avrupa'nın degişik güçleri, İtalyanlar, Fransızlar, İngilizler bunun kendi ellerinde olması için milyonlar harcıyorlar. Hidiv bile bu kuvveti bize karşı ele geçirmeye çalıştı. Eh işte, bu kuvvet burada hiçbir kuvvetim, iktidarım olmadığı anda, İtalyanların kendilerini mutlak hâkim hissettikleri bir anda, hiç param olmadığı bir sırada, bildiğiniz gibi yazdığım bir mektuba cevaben hiçbir şey harcamadan elime geçti... Neyse, böbürlenmek istemiyorum. 
Biliyorum ki bu yüce Allahın arzusudur.” 


Fikri yapısını iyice çözmüş olan, bu bağın önemini fark eden Almanlar ondan yararlanmak için çevresine bu yapıya uygun insanlar yerleştirmekte kararlı davranmışlardır. Babıâli baskınını gerçekleştirdikten sonra 27 Mayıs 1913 tarihli mektubunda, geleceğe yönelik hedefini de Almanlara açıklıyor: 

“Projelerimi soruyorsunuz... Eğer (Balkan) savaşı biterse ya Harbiye Nezareti'nin müşaviri ya da bizi geleceğe hazırlamak ve orduyu düzenlemek için gelecek Alman subayının müşaviri olmayı düşünüyorum. Belki de her şey düşündüğümüzden çok farklı olacaktır.” 


Bu mektubundan sadece yedi ay sonra müşavir değil, Harbiye Nazırı ve Başkumandan Vekili sıfatını kazanması, Alman istihbarat örgütüne sağladığı bilgilerin Birinci Dünya Savaşı'nı başlatmaktaki kararlılığını kanıtlamaktadır. 

1913 Aralık'ında Liman von Sanders başkanlığındaki Alman Askeri Heyeti'nin Osmanlı ordusunun eğitimi için İstanbul'a gelmesinde Enver'in rolü bulunduğu bilinir. Onunla birlikte olan kırk kişilik heyetin sayısının sonradan yetmişe çıktığı ve Birinci Dünya Savaşı'nın bütün cephelerini onların idare ettikleri de. 


Almanların Panislam Projesi 

Konuya böyle bir yaklaşımla giren Enver'de bir istihbarat teşkilatının kurulması fikrinin, Almanya'daki ön tecrübesi kadar, 1911-1912 Libya Savaşı sırasında kökleştiği anlaşılıyor. Ne yazık ki mektuplaştığı iki Alman'ın ona gönderdikleri mektuplar ve önerileri henüz bulunamamıştır. Dolayısıyla onu ne şekilde Almanya ile işbirliğine ve teşkilatı kurmaya yönlendirdikleri hak- 


bu amaçla bir özel istihbarat t kında bilgimiz eksik. Yine de bu fikrin 1909-1911 arasında belirdiği, 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Libya Savaşı'nı yönetmeye hazırlanırken kaçınılmazlığını fark ettiği anlaşılıyor. Kabul etmek gerekir ki bunda da Alman etkisi ön plandadır. Yakın dostu Dr. Jaeckh'in kişiliği bu konuda yorum yapmamıza yardımcı olacaktır. 

Ernst Jaeckh, Berlin Üniversitesi'nde Türk Tarihi profesörlüğünün yanı sıra Alman Dışişleri Bakanlığı'nın Kültür Politikası yöneticisiydi. 
Bu konudaki yayınları idare ediyordu. Bu hizmetin Osmanlı'ya yönelik faaliyetleri için birlikte çalıştığı kişiler arasında Deutsche Bank Müdürü, Anadolu Demiryolu Müdürü, Alman Sanayi Merkez Bankası Müdürü vardı, Türk tarafından da Enver ile 1910-1911'de sadrazamlık yaptıktan sonra Berlin elçiliğine atanan İ. Hakkı Paşa bulunuyordu. Osmanlı hükümetinin bütçesinin açığını kapatmak için sarf ettiği istikraz çabalarını İngiliz ve Fransız hükümet ve borsalarının reddettiği ortamda bunun Alman hükümeti ve sermaye çevrelerince karşılandığı bilinir. Dolayısıyla Jaeckh'in örgütünün, Almanya'nın Osmanlı'yı, İngiliz-Fransız-Rus İtilafı'na karşı yanına çekme aracı olduğu bellidir. 

Ernst Jaeckh'in arşivinde bulunan, bu kurum tarafından 1915 yılı başında yayımlanan Der Deutsche Krieg - Die Deutsch Türkische Waffenbrüderschaft (Alman Savaşı - Alman Türk Silah Dostluğu) başlıklı kitapçık, Almanya'nın “Drang nach Osten” (Doğuya Yönelme) politikasının bütün tezlerini içerir. Alman tarihçi Ranke'nin “Alman toplumunun geleceği İstanbul'un kaderiyle en geniş şekilde bağımlıdır” yorumunu aktarır. Sonra nüfusu hızla artan Almanların “Türk'ün hudutsuz gelişme olanağına sahip Anadolu'sunun cennet niteliğinden yararlanabileceklerini” belirtir. Türkiye'yi bunun için güçlendirdiklerini ve Bağdat demiryolunun bunun için yapıldığını ekler. 


Bir Anadolu Genel Valisi'ne yakıştırdığı bir açıklamayı da aktarıyor: “Bir zamanlar buralardan geçen Büyük İskender ve Mitridates'in seferleri unutuldu. Ama Bismark'ın adamları, Almanlar ki bize Bağdat demiryolunu ve diğer kültür eserlerini getirdiler. Biz Türkler ve Almanlar birlik olacağız.” Balkan Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin toprak kaybetmesine karşılık bir milyon yeni Türk kazandığını Balkanlar'dan gelen göçmenleri kastediyor- ileri sürüp, o sırada Osmanlı ordusunun Sina Çölü'nü aşıp Mısır'ı fethe yönelik seferine övgü dizer. 
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Tabii ki Jaeckh'i son dakikada ortaya çıkmış biri saymamalıdır. 
Alman İmparatoru II. Wilhelm'in 1898 İstanbul ve Kudüs ziyaretine katılmış, Balkanlar'da çok dolaşmış, hem kitaplar hem de gazetelere makaleler yazmış biriydi. Modern eğitimli Osmanlı subaylarının yetişmesinde 1883-1896 arasındaki göreviyle büyük etkisi bulunan Von der Goltz Paşa'nın görüşlerini de savunmakla onun İttihatçılar üzerindeki etkisini bildiği anlaşılıyor. Nitekim Goltz, Abdülhamid'in yanı başındaki paşalardan üçünü aylığa bağlamış olduğunu daha 1899'da üstlerine bildirmişti.” 

Enver, Alman örneğine uygun bir istihbarat teşkilatı kurmayı düşünürken tabii ki askeri eğitiminde ön planda etkili olan Alman paşaların düşüncelerinden yararlanmıştı. Bunların en önemlisi Colmar von der Goltz, 1885'te Türkçeye de çevrilip yayımlanan “Milleti Müselleha - Asrımızın Usul ve Ahvali Askeriyesi” kitabında açıkça belirtir:5* 

“Bugünkü kuvayı harbiyenin artırılması meselesi, heyeti askeriyeyi heyeti ahali ile kaynaştırmakla hallolunabilir.” 


Enver de 20 Haziran 1914'te, Teşkilatı Mahsusa'nın resmen kuruluşundan 2,5 ay önce, Osmanlı basınında yer alan açıklamasında “milleti müselleha (silahlı millet)” fikrini belirtir: “Mevcudiyetini, ırz ve namusunu düşmanlara karşı korumak isteyen her millet için bütün manasıyla milleti müsellaha haline gelmekten başka çare yoktur.” 

Jaeckh'in Enver'le bağının, onun Berlin'e askeri ataşe olarak gelmesiyle başladığını tahmin zor değildir. O dönemde İngiliz-Fransız-Rus birliğine karşı Almanya'nın müttefiki olan İtalyanlara karşı savaşmak için gittiği Libya'da, yerli Araplarla işbirliği yaparak bir Panislamcı eylemin başkumandanı olmasının Almanları son derece etkilediği bellidir. Osmanlı Hükümeti, Avrupa devletler birliğini rahatsız edecek bir savaş ilanına kalkışmaktan kaçınıyor ve onların aracılığıyla olayı savaşsız çözmeyi tasarlıyordu. Açıkçası savaş ilanı, cihad ilanına dayanacak ve bu da bütün İslam âlemini kışkırtarak sömürgeci Avrupa devletlerinde Osmanlı karşıtı akımı daha da güçlendirecekti. 

Enver, Osmanlı Devleti'nden izinsizmiş gibi savaşa gitmiş sayılırken Libya'da özellikle Sünusi tarikatının ve yerli halkın tam desteğini alınca Almanların fırsatı kullanmayı denedikleri görülür. Arapça 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olarak bir cihad metninin “ahvankum fid din el müslimin el mukimun bi Almanya (Almanya'da yaşayan Müslümanların din dostları)” imzası ile Almanya'da yayınlanması hiç şüphesiz gizli örgütlerinin işiydi ve Almanların, Enver'i kullanma taktiğinin tam olarak oluşturulduğunu kanıtlıyordu.“ 

Derne bölgesindeki karargâhında hepsi de Türk ismi taşıyan ve başlarına fes geçiren 5 Alman subayının bulunduğu bilinir: Ömer Bey (V. Cumppenberg), Şükrü Bey (Sch. Aus M., teğmen), Kasım Efendi (Insterburglu üsteğmen), Faik Bey (Coburglu teğmen)... 1912 sonunda Mısır üzerinden İstanbul'a dönmesinde Ömer'in yardımı olduğu, İskenderiye'de Singer adında bir Alman'ın hazırladığı Pawlowsky adına düzenlenmiş bir pasaportla Savoy Oteli'ne yerleştiği biliniyor. 
Ayrıca karargâhında Alman doktorları ve gazetecileri (Otto C. Artbauer ve Max Muller gibi) bolluktaydı. 

1918'de Münih'te basılmış olan Almanca “Trablus'ta Enver Paşa” kitabı Enver'in günü gününe tutulmuş notlarını içermektedir.” Mayıs 
1912 sonuna ait “Karargâhımdaki iki Avrupalı kadın arasında kavga 
çıktı; bir yabancı gazetecinin karısıyla hizmetçisi bunlar” şeklindeki not da, en kötü çöl ortamındaki bir savaş bölgesinde şaşırtıcı bir Avrupalı çokluğunu kanıtlıyor. Acaba bu hanım, bahsi geçen mektuplaştığı kişi miydi?.. Bu da eyleminin karşıt taraflarca özel bir ilgiyle izlendiğini kanıtlıyor... 


27 Şubat 1912 tarihinde “Derne önünde” kaydıyla şu durum belirtiliyor: 

“Aklım İtalya cephesinden çok Mısır sınırında. İngilizler canımı fazlasıyla sıkıyor. Alman dostlarımdan pek söz etmiyormuşum. Peki, öyleyse Alman elçiliği aracılığıyla neden şu veya bu dükün, komutan veya teğmenin benim tutsaklarım arasında olup olmadığını, şu veya bu savaştan sonra kaybolmuş olup olmadıklarını sorup duruyorlar.” 


5 Mart 1912: Derne — “Bir rastlantı sonucu dün ordugâha gelen iki genç Alman subayı ile bir İngiliz, İtalyanların nasıl panik içinde kaçtıklarına tanık oldular.” 


14 Mart 1912: “Birkaç günden beri karargâhımda iki genç 
Alman subayı gönüllü olarak bulunuyor. Piyade olanı makineli 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tüfek takımının başına getirdim. Süvari olanı ise kendime yaver yaptım.” 


1 Haziran 1912: “Birçok gazetede hakkımda yazılan ölüye 
övgü yazılarını okuyorum. Örneğin Neue Freie Presse benden o kadar övgüyle bahsediyor ki neredeyse utandım.” 


2 Eylül 1912: “Almanya'dan bir mektup aldım. Çok akıllıca değişik bir hükümet biçiminden söz ediyor. Bir asker olarak ordu içinde mutlakıyet yanlısıyım. Bunun dışında Almanların- ki gibi ılımlı bir anayasadan yanayım. Devlet gücünün bir bölümünü kendilerine çekmek isteyen tüm vasat insanlar devreden çıkarılmalıdır.” 


Ayrıca Fransız gazetecilerinden de onunla çok ilgilenen ve karargâhını ziyaret edip geniş bilgi verenler çıkmıştır. Böylece Hürriyet Kahramanı ününü aşan, kendisinin de bahsettiği Savaş Kahramanı sıfatını kazanmıştır. 


Alman istihbaratının çok kapsamlı çalıştığı ve Enver'in çevresindeki subayları tam tetkik ederek kendilerine bağlı bir kadronun oluşması için özen gösterdiği fark edilir. Bunun en ilginç örneğine Otto C. 
Artbauer'in Libya Savaşı'na katılan subayları değerlendirişinde rastlıyoruz. Bu subayların en önde geleni olmamasına karşılık Mustafa Kemal'i şöyle tanıtır:*” 

“Bir Alman ya da Fransız aydını etkisi yaratıyor. Napo- 
16on'dan bu yana her dilde bütün savaş öykülerini biliyor. 
Kolay etkilenmeyen bir itidali ve hayret uyandıran bir basireti var. Derne komutanı olarak gelişinden beri İtalyanların her türlü saldırısına karşı savaş planları yapmakla uğraştı. Tam bir Fabius Cunctator'dur ki, diğerlerinin aşırı hızlı olduğu yerde frenleyicidir. Kara, sivri sakalını karıştırır ve (savaşta bile elinden bırakmadığı) bastonunu havada döndürürken “askerin ilk görevi sükünet olmalıdır” diyor.” 


Fabius Cunctator Romalı bir komutan ve devlet adamıdır. Kartaca Savaşları'nda Anibal'e karşı uyguladığı oyalama ve yıpratma taktik- 


Üzerini adsl 


76 


leriyle ordusunun toparlanmasını ve Roma'ya zaman kazandırmayı sağlamıştır. Cunctator, Latincede “oyalayıcı” demektir. Fabius terimi de zamanla, aşamalı ya da temkinli gelişmeyi temel alan siyasal çizgi anlamında kullanılmıştır. Yani Fabius, başarıyı iyi zamanlamaya bağlayan, gerekirse bu amaçla eylemsizliği seçebilen adamdır. 

Alman istihbaratının Mustafa Kemal'i değerlendirişinin tutarlılığının kanıtını askeri arşivimizde bulunan ama tabii ki Almanların haberdar olmadığı bir belge oluşturuyor.” Bunda çöl Araplarının mücadele hırsına eleştiri yöneltmemekle birlikte, askeri disiplinden yoksunluklarını belirtir. Düzenli birliklerin bir İtalyan hedefine belli bir saatte düzenleyeceği hücum sırasında düşmanı şaşırtmak için Arapların da yanlardan aynı zamanda saldırmaları planlanıyordu. Ancak onlarda zamanlama disiplini olmaması sebebiyle birkaç saat önce ya da sonra gelmelerinin aksine yenilgi olasılığını artırdığını kaydeder. 

Afrika çöllerinde yönettiği gayet sınırlı sayıda Türk askeri ve büyük çoğunlukla Bedevilerden oluşan gücün yenilmezliğine Enver inanıyordu. İtalyanların ilk kez uçaktan bombardımanla Mücahitleri yıldırmak için sarf ettikleri çabalar boşa çıkınca” bu güce güven büsbütün artmıştır. Öyle ki anılarında bütün Afrika'yı, en azından Müslüman bölümü içerecek bir imparatorluk kurulabileceğini bile hayal edebiliyordu. Hatta yerli gönüllülerin tam askeri disiplin niteliği kazanmış olduklarını ileri sürmekten kaçınmaz. Bunun, bütün İslamı ayaklandırmayı arzulayan Alman tezleriyle örtüştüğü bellidir. 

Anlaşılıyor ki, acilci, hemen eyleme geçecek yöneticiye ihtiyaç duyan Almanlar için Mustafa Kemal uygun değildi. Eylemini daha peşinen zirveye varmış sayan Enver'i tercih etmeleri doğaldı. Almanya'da Enver'i Napoléon olarak temsil eden bir karikatürün yayımlandığı biliniyor. 1912 ortasında, Libya Savaşı sırasında Alman basınında yayımlanan makalelerinde Von der Goltz şunu belirtir: 

“Avrupai olmasına rağmen Enver, Arapları bütün Türk subaylarından daha iyi idare etmeyi biliyor... Eğer Türk bayrağı altında bu kadar uzun durdularsa onun prestiji sayesindedir... 

Bu çöl aslanlarını İslam'ın keskin bir silahı haline getirdi.” 


Alman Doğu politikası uzmanlarından D. Trietsch 1912'de yayım- 


lanan Deutschland und der Islam kitabında, Enver'in Araplar üzerindeki olumlu saydığı etkisini uzun uzun belirtir. Açıkçası, sömürgelerdeki 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Müslümanları ayaklandırmadıkça İngiliz-Fransız-Rus birliğini alt edemeyeceklerinin farkındadırlar. Bunun için tek dayanak olarak Enver'i görürler. Birinci Dünya Savaşı sırasında Almanya'dan gönderilen yardım malzemelerini taşıyan vagonların üzerine ENVERLAND yani “Enver'in ülkesi” yazısına rastlanması nasıl bir tutkunun oluştuğunu kanıtlar. 

Teşkilatı Mahsusa elemanlarından Hüsamettin Ertürk anılarında” Birinci Dünya Savaşı yıllarında bir Alman amiralinin “Ordunuz, Enver Paşa'yı çok sevdiğine göre Padişahınız Sultan Reşat vefat ederse 


yerine onu Halife ve Padişah yapar mısınız?” sorusunu yönelttiğini nakletmektedir. 


Fedai Zabitan'ın Libya Başarısı, Halaskâr Zabitan'ın 

Balkan Yenilgisi 

İttihat ve Terakki içinde “Fedai” kavramının Teşkilatı Mahsusa'nın resmen kuruluşundan önceki özel bir kadroya yakıştırıldığını Mustafa Ragıp Esatlı şöyle anlatıyor:*" 

“Çoğu Meşrutiyet'in ilanından evvel İttihat ve Terakki'nin 

ilk günlerinde cemiyete fedai olarak girmişler -neye mal olursa olsun- cemiyet gayeleri uğrunda en son çare olarak “ölmek 

ve öldürmek’ prensibine riayet edeceklerine yemin etmişlerdi. 

Bu fedailer cemiyetten aldıkları emri —tam bir feragat ve itaat ile— hiçbir kayda ve şarta tabi olmaksızın tatbik ederlerdi. 

İttihat ve Terakki namına yapılan tehditler, siyasi cinayetler, 

baskınlar hep bunların eliyle meydana gelmiş hareketler idi. 

Meşrutiyet'in ilanı sırasında başlayan bu kanlı teşebbüsler, hüviyetleri gizli tutulan, namları, şöhretleri ortaya sürülmek istenmeyen bu “sadık fedailerin' eseri idi. Cemiyetin icra vasıtası 

idiler...” 


İttihat ve Terakki Genel Merkezi'ndeki üyeliğine karşılık, Berlin'deki görevi sebebiyle Enver'in bir örgüt oluşturma döneminde olmadığı biliniyordu. Buna karşılık İtalyanların Libya'ya saldırısı üzerine oraya Fedai Zabitan ismi yakıştırılan çok özel bir kadroyla gittiği biliniyor. Osmanlı hükümeti, evvelce de bahsettiğimiz gibi Avrupa devletlerinin müdahalesiyle sorunun barışçı yolla halledilmesi yanlısıydı. Nitekim İtalyan saldırısı üzerine kurulan Sait Paşa 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hükümetinde Telgraf Nazırı olan ve o dönemde İttihat ve Terakki'nin lideri durumunda bulunan Talat bile, Libya girişiminin devletle bagımlı bir hareket gibi gösterilmemesi gerektiğini kendilerine şöyle anlatmıştır:" 

“Sonuna kadar kişisel bir hareket olarak kabulünde bir yarar var. Çünkü hangi hükümet olursa olsun, olaya barış masasın- da çare bulması yapabileceği tek şeydir. Biz savunma savaşı da olsa, başlangıçta savaşı kabul etmemek durumundayız. Oraya giderek mahalli halkı silahlandıracak vatani görevlerini yapacak olanların sorumluluğu tamamen şahıslarına ait ve sınırlı olacaktır.” 


Üstelik Harbiye Nazırı Mahmut Şevket Paşa'nın bile devletin resmi bilgilerine dayanarak bir intihara gittiklerini söylemekten çekinmediğinin anlatıldığı kitaptaki 28 Eylül 1912 tarihli notta Enver yazmaktadır: 

“Harbiye Nazırı kendimi bir hiç uğruna kurban etmemin yazık olacağını, davanın zaten kaybedilmiş olduğunu söylemişti. 
Kısaca ona şunları söyledim: ‘Memleketin şerefini kurtarmak için hizmet vereceğim. Bir şeye erişemeden ölürsem en azından İslam dünyasına kendi görüşümüze göre işe yarar bir subayınızı gönderdiğinizi ama onun hiçbir şey yapamadığını, parasını çalmak için öldürdüklerini söyleyebilirsiniz.” Zira Harbiye Nazırı Arapların beni öldüreceğini ve soyup soğana çevirecekleri- ni de sözlerine eklemişti.” 


Enver'in Libya Savaşı örgütlenmesini düzenlemek için İttihat ve Terakki Genel Merkezi'nde arkadaşlarıyla toplantı yaptığı bilinir. 
Dikkati çeken, doğal olarak Arapça bilenlere ve Libya tecrübesi olanlara ihtiyaç duymasıdır. Önce çok küçük olan bu örgütlenmede üç kişi özellikle dikkati çeker: 

Eşref Kuşçubaşı'ya hem Arapça bilgisi hem de Arap ülkelerinde yaşamış olması açısından ihtiyacı bulunması doğaldı. At tüccarlığı- na geçmiş olan eski Komitacı'yı böylece takımına katmıştır. Onun da herhalde aynı heyecanı tekrar yaşamak arzusuyla buna onay verdiği anlaşılıyor. 

Balkanlar'daki Komitacı mücadelesine katılmış olan Aziz Ali Mısri, 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Çerkez kökenine karşılık Mısır'daki Hidiv yönetimine yakınlığı ve Arapça bil, sebebiyle önemliydi. 

Üçüncüsü Arapça bilgisi olmamakla birlikte, Şam'da görev yapmuş, Meşrutiyet'in ilanı üzerine Libya'da oluşan tepkiyi bastırmak üzere İttihat ve Terakki tarafından 1908'de görevlendirilmiş olan ve orada üç ay kalıp bunu başaran Mustafa Kemal'dir. 

Ayrıca Emir Abdülkadir'in oğlu Emir Ali, Salim Şerif el Tunusi gibi Arap kökenlilerin yanı sıra daha sonra toplumumuzun tarihinde isimlerinden çok bahsedilecek pek çok subay ve doktor vardı: 

Enver'in kardeşi Nuri, Halil, Fethi (Okyar), Hacı Selim Sami, Ali (Çetinkaya), ilk tayyareci şehitlerden Sadık, Çerkez Reşit, Süleyman Askeri, Fuat (Bulca), Yakup Cemil, Nuri (Conker), Rauf (Orbay), Mim Kemal (Öke), Nazmi, Abdürreşit İbrahim... 

Asıl sorun Libya'ya girebilmekteydi. İtalyan donanmasının bütün sahili kontrole almış olması karşısında, sadece Mısır ve Tunus üzerinden karayolundan iç bölgeye erişilebilirdi. Bu iki bölgeye hâkim olan İngiltere ve Fransa, Almanya ile İttifak halinde bulunan İtalya'ya karşı olmakla birlikte, devrimci yapılarından ürktükleri İttihatçıların kendi yönetimleri altındaki Müslümanları kışkırtacak eylemlerde bulunmaları olasılığına karşı gayet dikkatliydiler. İngiltere, hâlâ bir Osmanlı eyaleti niteliği taşıyan Mısır'ın bu çatışmada tarafsız kalacağını ilan etmişti. Ancak 31 Mart olayı sonrası buraya sığınan ve himayesini kabul eden Ahrarcıları kovalayan İttihatçıları engellemek için de yoğun çaba sarf ediyordu. N 

Bunun farkında olarak Enver'in İngilizleri rahatsız etmemek için, Alman subayları gibi yanında —çok sayıda olmasa da- İngiliz subayı bulunmasına da izin verdiğini, evvelce bahsettiğimiz anılarının 8 Mayıs 1912 tarihli notunda görürüz: 

“Karargâhta gönüllü olmadan önce Müslümanlığa geçmiş bir İngiliz subayı var. Ömrümde rastlamadığım kadar cesur ve yılmaz bir delikanlı idi. Dikenli tellerin arasında İtalyan mevzilerine süzülerek bilgi toplamak, hatta fotoğraflar çekmek onun için bir çeşit spor olmuştu. Birkaç gün önce bir Arap nöbetçi ile birlikte İtalyan mevzilerinin ta içlerine kadar süzülmüş; ancak ne çare ki fark edilmiş ve öldürülmüştü. Bugün hep onu, 

bu ölen Osmanlı'yı düşündüm. Asıl adı Stuart Smallwood idi. 
Şimdi çirkin hatları, kaba hareketleri gözlerimin önünde, Tüm 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karargâhta bulunanlar severdi onu. İsmini unutulmaktan kurtarmak için Harbiye Nezareti'ne yazdım. Ailesine imtiyaz madalyası, annesine şefkat madalyası verecekler. İsmini Harbiye Nezareti'nin Altın Defteri'ne yazacaklar.” 


İngiliz ajanına ödün verme taktiğine rağmen bunun yeterli olmayacağının tabii ki farkındaydılar. Libya'yı kurtarmayı planlayan Fedai Zabitan'ın İstanbul'da kendi içindeki toplantısında bilgisine başvurulan Kuşçubaşı açıkça söylemişti: 

“En önemli ve temel dayanağımız Mısır'dır. Mısır harici siyasetinin ise tamamen İngiliz etkisi altında olduğu biliniyor. 
Bizim Trablusgarb'a gidebilmemiz Mısır'ın takınacağı tavra bağlıdır. Diğer Arap ülkeleri ise (...) eğer başarılı olursak veya başarı olasılığı kuvvetle belirirse o zaman yardım ederler...” 


Bu uyarısı çerçevesinde onun önden gidip Mısır'da örgüt kurması kararı alındı. Bunu gerçekleştirmeyi de başardı. İskenderiye'de Mardinizade Feyzi Bey'i sevkıyat memuru olarak bıraktı, çöl yollarını bilen rehberler sağlayarak sayıları zaten pek çok olmayan genç subayların Câ'bub üzerinden Derne'ye ulaşmalarını kolaylaştırdı. Cemal Kutay'ın aktardığı anılarında Fuat Bulca, “Bülbül gibi Arapçanın her lehçesini Camiül Ezher Arabi müderrislerinden daha güzel konuşan Eşref Bey'in” Libya içinde yerli halkı etkilemekte çok başarılı olduğunu belirtir. 

Ayrıca Hicaz bölgesindeki uygulamasına benzer şekilde, yerli halkın çöl usulü baskın yani çapul yoluyla kullanılmasının gereğini de hemen uygulamaya koyarak Libya'da ilk başarılarda etkili oldu. 
Alman askeri disiplini ile yetişmiş subaylar —evvelce bahsettiğimiz Mustafa Kemal örneğinde olduğu gibi- henüz bu kitleleri nasıl yönlendireceklerini çözmeyi düşünürken Kuşçubaşı formülü koydu. İtalyanlardan elde edilecek ganimetlere fiyat biçmişti: Tüfek başına 3 mecidiye, mitralyözlere 5 altın, topa yirmi beş altın veriyordu. 

Kuşçubaşı'nın Süleyman Askeri, Kısıklılı Cemil ve Halid'i yanına alıp kendi kararıyla aşiret savaşçılarına düzenlettiği baskın sonucunda 1500 tüfek, mermi sandıkları, 3 mitralyöz, 2 ilaç sandığı ile konserve kutularının ele geçirilmesi bütün Fedai Zabitan grubunu mutlu etmişti. Böylece yaşanan silah yokluğu korkusu bastırılıyor, üstelik aşiretler bundan para kazandıkları için istekle savaşıyorlardı. Bu 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başarı Kuşçubaşı'ya “Uçan Şeyh” lakabının yakıştırılmasına yol açmiştir. 

Aynı zamanda askeri disiplin içinde talim yaptırılması imkânı belirdi. Ayrıca İtalyanların para dağıtma karşılığı yanlarına çekme girişimlerini tamamen yok edemese de zayıflatmış oldu. Kabul etmek gerekir ki Trablusgarp'ta da -Belediye Reisi Hassuna Karamanlı gibi-Derne bölgesinde de, yerlilerden İtalyan ajanları vardı. Türk ulemadan Abdürreşid İbrahim de Mısır'dan Bingazi'ye geçip cephede dört ay kaldıktan sonra Sebilürreşad dergisine verdiği bilgide şaşılacak bir suçlamada bulunur: 

“Kendi içimizde de kötü insanlar bulunduğunu kabul etmeliyiz. El Ezher'deki Nakşibendi şeyhlerinden bir âlim gördüm 

ki İtalyan amaçlarına hizmet ettiği gibi kutsal caminin içinde 

bile İtalyan propagandası yapıyor. Onu şahsen gördüm ve dinledim. Sadık kardeşlerimizden aşağılayıcı cevaplar aldı. Yine de bu lanetli kişiler kötü eylemlerine devam ediyorlar.” 


Aynı zamanda İngilizlerin izniyle Mısır'da yayımlanan İtalyanların Messaggero İtaliano gazetesi de sürekli Osmanlı ve İttihatçı karşıtı kampanya sürdürüyordu. 

Libya Savaşı sırasındaki propaganda yarışını ayrıntıyla işlediğim kitabımda" İtalyan ve İngilizlerin aleyhimizdeki kampanyalarına karşı bizimkilerin de aşırı abartılı başarı propagandasına yöneldikleri 
hakkında örnekler vardır. Daha savaşın ilk günlerinde aşiretlerden 20 
bin asker toplandığı ve Trablusgarp'ın altı gün içinde fethedileceği haberi gazetelerde yer almış, Sünusi Şeyhi'nin İtalyanlara karşı kullanılmak üzere 700 bin lira bağışta bulunduğu da ileri sürülmüştür. 
İkisinin de hayalden başka bir şey olmadığı bellidir. Ekim 1912'de Balkan Savaşı çıkana kadarki bir yıllık sürede bütün dikkatlerin Enver üzerinde toplandığı ve her başarının ona bağlandığı görülür. Bu çerçevede, İtalyanların sahillerden birkaç kilometre bile içeri girememeleri sebebiyle İslam âleminde müthiş bir başarı kampanyasının yürütüldüğü fark edilir. 

Bu haber yayımında bizim etkimiz ve başarımız ne ölçüdeydi?.. 
Osmanlı yönetiminin kendi içindeki çelişkiye en iyi örneği Maliye Nazırı'nın 27 Kasım 1911 tarihinde Meclis kürsüsünden söylediği sözler kanıtlar: 
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“İtalya'nın ilan ettiği savaş bizi bazı olağanüstü harcamalara zorluyor. Ama bu haksız savaşın yarattığı heyecan bazı bağışların gelmesini sağladı. Öyle ki masraflarımız artık hazinemiz. 
için sıkıntı doğurmuyor.” 


Oysa Enver, aşiretlere dağıtılmak için gelen paranın yetersizliğin- den hep şikâyetçiydi. Mısır'da bağış toplama komiteleri kurulmuştu, gazetelerde listeler yayımlarıyordu. Hidiv ailesinden bir ölçüde destek vardı. Ancak Enver başkanlığındaki eylemin ayakta kalabilmesi için yıllık 200 bin lira gerektiği hesaplanıyordu. Buna karşılık sadece 105.428 liraya varıldığı hesaplanmıştır", Bu ortamda Enver'in kendi imzasını taşıyan tabii, karşılığı bulunmayan- kâğıt para bastırıp da-Şıttığı biliniyor. 

Dikkati çeken, Libya Savaşı bir askeri sisteme bağlanırken Kuşçubaşı'nın herhangi bir bölge komutanlığına getirilmemesidir. Başkumandan ilan edilen Enver'e bağlı olarak aşiretlerle haberleşme işlerinde görev üstlendiği anlaşılıyor. Bütün olumsuzluklara rağmen çöle dayalı eylemin, dönemin en modern askeri gücüne sahip bir devleti güçsüz bırakmasının sadece Fedai Zabitan'ı değil, genelde bütün toplumu etkilemesi kaçınılmazdı. Olaylardan yarım yüzyıl sonraki söyleşisinde etkilenişlerini Eşref Kuşçubaşı şöyle anlatır: 

“Biz artık bütün Garbi Afrika'yı içine alacak büyük bir Türk- 

Arap İmparatorluğu'nun Projeleri üzerine eğilmiştik. Şeyh 

Sünusi'nin manevi varlığı ile, Osmanlı şehzadelerinden değerli 

bir zatın hükümdarlığı altındaki bu devlet Türklük için dünya 

siyaseti bakımından bir mesned olacaktı.” 


Bu sözlerin, Almanların Birinci Dünya Savaşı'nı kullanma amaçlı taktiklerinin tam bir yansıması olduğunu kabul etmek gerekir. Aynı zamanda İslami kesime yönelik tam bir örgütlenme, haberleşme ve destek alma inancının Fedai Zabitan arasında yerleşmiş olduğunu kanıtlıyordu. 

Libya'dan yükselen başarı haberlerine karşılık, anavatanda İttihatçılar ve karşıtları çekişmesinde siyasetçilere ek olarak ordu içinde bir bölünmenin 1912'nin son aylarında başlayan Balkan Savaşı ile tam belirdiği bilinir. İtalya, Rodos ve Oniki Ada'yı işgal etmesine rağmen Libya'da bir çözüme varamayınca, Balkanlar'ı karıştırıp 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Osmanlı'yı tam zayıflatarak amacına erişmek peşindeydi. Arnavutlan ve Karadağ'ı kışkırtarak buna destek sağladı. Zaten Yunan, Bulgar ve Sırplar yarımadayı paylaşma anlaşması yapmışlardı bile. Her şeyi İttihatçıları suçlama tutkusuna bağlamış olan Hürriyet ve İtilaf kesimi, aralarında Arnavut kökenliler de bulunan ordu içindeki subay yandaşlarının katılmasıyla, Halaskâr Zabitan örgütünü oluşturarak iktidarı ele geçirdi. Bu da anavatanda kaldığını olan İttihatçı istihbaratın etkisiz kaldığını kanıtlıyordu. 

Savaşın başlamasının ardından iki ay olmadan başkent İstanbul'un Bulgarların eline geçebilecek bir duruma düşmesi, Libya cephesinde oluşturulan hayalin terk edilip Osmanlı Devleti'ni ölümden kurtarma tutkusunu gündeme getirmişti. Enver, Libya Savaşı'nın devamı için askerin komutanlığına Aziz Ali Mısri'yi getirmiş ama bütün eylemin üst liderliğine, Sultan / Halife'nin temsilcisi olarak yerlilerin lideri Ahmet Şerif Sünusi'yi atamıştı. Fedai Zabitan gurubunun ön plandaki subayları İstanbul'a dönerken, diğerlerinin yönetimindeki Osmanlı birliklerinin yerli asker kimliğine bürünerek savaşlarını devam ettirmeleri kararı alındı. 

“Operasyonun ilk evresi, daha sonraki Teşkilatı Mahsusa operasyonlarının prototipini oluşturuyordu ve Enver Paşa'nın kafasında şu düşünceyi yaratmıştı: Bedevilerin Cihad'a gitmeye duydukları istek, Müslümanların yabancı saldırganlığına nefretleriyle birleştirilir ve doğru yönlendirilirse, Osmanlı Devleti için Dünya Savaşı'nda bir güç kaynağı oluşturabilirdi. Olaylar bu düşünceyi haklı çıkardı.”* 


Cemal Paşa'dan İlk Teşkilatı Mahsusa Yakıştırması 

Stoddard’ın, İttihat ve Terakki'nin “Paşavat” diye nitelenen üç liderinden biri olan Cemal Paşa'nın da kendi haber örgütü bulunduğunu ileri sürmesi doğaldır. Talat'tan bir yaş büyük olan Cemal'in, 1899'da 
26 yaşındayken 3. Ordu'nun Selanik Redif Fırkası Kurmay Başkanlığı 
gibi üst makamlara, 1906'da da Rumeli Demiryolları Müfettişliği'ne atanması, Yıldız'ın güvenini sarsmayan bir ihtiyatlı davranış içinde olduğunu kanıtlıyor. 

Anılarında “Memleketin umumi siyasetine doğrudan doğruya katılmam 23 Ocak 1913 tarihli hükümet darbesiyle (Babıâli Baskını) 
1919 sonrasında sürgündeyken kaleme aldığı notlar- 


başlar,” demesi, rini tartışmaya sokmak istemediğini kanıtlar. 


dao ilk ihtilalci faaliyetle! 
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Oysa İttihat ve Terakki'nin askerler içinde örgütlenmesinde önemli bir rolü olmuştur. Nitekim oğlu Behçet Cemal'e göre 1904'te İttihat ve Terakki'ye katılmıştır. Nitekim o yıl Selanik'teki Veritas Locası'na 
mason olarak girdiği biliniyor. Talat bölümünde belirttiğimiz 1906 
Osmanlı Hürriyet Cemiyeti kurucuları 1'den 10'a kadar numaralanmışken, onlardan sonra gelenlere 100'den itibaren numara verilmiştir. 
Bu çerçevede Cemal'in 150, Enver'in 152, Mustafa Kemal'in 322 numarası taşıdığı biliniyor. Bu da kanıtlıyor ki Cemal, Talat'ın yönettiği örgütün dışında kendi takımı ile işin içindeydi. 

Talat'ın İttihat ve Terakki Merkezi'nin içinden yürüttüğü yöneticiliğe karşılık Cemal'in ordu içindeki etkinliği sebebiyle ön planda görüldüğünü Meşrutiyet'in ilanı üzerine İstanbul'a gönderilen heyette- ki durumu kanıtlar. Sadrazam Said Paşa'nın, Rumeli Umumi Müfettişi Hüseyin Hilmi Paşa aracılığıyla Cemiyet temsilcilerinin kendisiyle temasa geçmelerini istemesi üzerine 31 Temmuz 1908 tarihiyle basına açıklanan liste şöyledir: 

“Hadimi millet ve vatan olan cemiyetle hükümet arasında güvenlik ve bağın gelişmesi için gidecek heyeti mahsusa, efradı cemiyetten Erkânı Harp Binbaşısı Cemal ve Hakkı Beylerle Necip, Talat, Rahmi, Cavit ve Hüseyin beylerden oluşmaktadır...” 


Bu görevi ve daha 1908 Ağustosu'nda binbaşılıktan kaymakamlığa terfi etmesi, Üsküdar Mutasarrıfı, Ermeni olayları sırasında Adana, arkasından Bağdat valisi olması, Babıâli baskınından üç gün sonra 26 Ocak 1913'te İstanbul Muhafızlığına atanması Cemiyet içindeki saygınlığını kanıtlamaktadır. 

Nitekim bu görevde İttihatçı darbecilerine karşı eylem tasarlayanları kendi kadrosu ile yakından izlettiği ve bütün önlemleri aldırdığı biliniyor. İstihbarat kadrosuyla sağladığı, Prens Sabahaddin'in sadarete getirilmesi hakkındaki girişimi, 2 Mart 1913'te kamuoyuna “Taklibi (değiştirme) Hükümet Teşebbüsü” adlı resmi bir beyannameyle açıklar. Mahmut Şevket Paşa onun ihtiyatlı olma önerisine kulak asmadığı için öldürülmüştür. 

Daha sonra da Nafia ve Bahriye nazırlıklarına getirilir. Hatta Enver'in yerine Harbiye Nazırlığı'nı ona yakıştıranlar da görülmüştür. 
Böyle bir makam sahibinin kendi özel teşkilatı bulunmaması mümkün değildi. Bu sebepledir ki başından sonuna kadar İttihat ve Terakki'nin 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üç büyüğü arasında anılmıştır. B. S. Türkol kitabında onun hakkında şu bilgiyi veriyor: 

“Tarihte adından yazılı kayıtlarda çok az bahsedilen Teşkilatı Mahsusa konusunda (...) en fazla bilgi sahibi olanlardan Cemal Paşa, bu konuda diğer İttihatçılar gibi, nedense anılarında bile çok ketum davranmıştır. Ancak gizli teşkilatın hakkını vermeyi de ihmal etmemiştir. (...)” 


Ayrıca Paşa'nın kendi hatıralarında 1912 yılının sonları ile 1913'ün başlarında yaşanan Balkan Harbi'ni ve bunda ilk kez Fedai Zabitan yerine Teşkilatı Mahsusa deyimini kullanarak gizli örgütün başarılarını dile getirmesi de dikkati çekiyor: 

“Ordunun Edirne üstüne hareketi sırasında hükümetçe neşrolunan beyannamede, ordumuzun Meriç Nehri'ni katiyen geçmeyeceği açıkça taahhüt edilmişse de, o zaman ordu zihniyetinin ruhu olan bazı kimseler bu taahhüdün isabetsizliğini dikkat nazarına alarak hükümete bağlı olmayan yarı resmi bir Teşkilatı Mahsusa'rın Meriç Nehri'nin öte tarafında kendi istediği gibi hareket etmesine göz yummak esasını başkumandanlığa ve hükümete kabul ettirdiler. Ve bu Teşkilatı Mahsusa akıllı ve süratli bir hareketle Mesta Karasuyu Vadisi'ne kadar bütün Batı Trakya'yı işgale muvaffak oldu. Garbi Trakya kıtası Edirne vilayetinin Ortaköy ve Karacaali kazalarıyla bütün Dedeağaç ve Gümülcine sancaklarını ve nüfusun yüzde 95'i İslamlardan terekküb eden mühim bir bölgedir. Bu kıtayı işgal eden Teşkilatı Mahsusa'nın başında şehit Süleyman Askeri Bey bulunuyor ve Çerkez yüzbaşısı Reşit ve İzmirli Eşref ile Kardeşi Sami ve yine yüzbaşı Fehmi beylerle daha bazı zevat asli erkânını teşkil 

ediyorlardı.” 


Açıkçası Halaskâr Zabitan'ın siyasi bağlılıkları sonucu yaşanan bozguna karşı Libya'daki sadece İtalyan'ı hedef alan örgütlenme yerine, kısmen aynı kadro ile Osmanlı Devleti'ni savunmaya yönelik bir yapıya yönelme vardı. Kuşçubaşı'nın baskıncı eyleminden yararlanılır. Artık bunlara Fedai Zabitan yerine Emirber Fedaileri dendiği ileri sürülmektedir. Yönetenlerin çoğunlukla Libya deneyimini yaşayanlar olmasının yanı sıra Edirne'nin geri alınması olayına katkıları sebebiyle 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bu yapılanmada Enver'in de etkisi bulunduğunu kabul gerekiyor. 

Cemal Paşa'nın anılarında bu konuda Enver'den hiç bahsetmemesi ise, kendisine bağlı bir örgütün varlığını kabul etmesindendir. 
Nitekim, Cemal Paşa'nın Casusu İdim adını taşıyan anılarında Cemal Ayman çok sistemli çalışan bir ağı bulunduğunu kanıtlıyor.” Bu kitapta “onun özel istihbaratçısı” olarak yaşadıklarını anlatmaktadır. 
Tıpkı Talat Paşa'nın örgütü hakkında fazla bilgimiz olmadığı gibi Cemal'inki hakkında da yok. Dolayısıyla bu çok ayrıntılı bilgileri aktarmakla, İttihat ve Terakki'nin bu ünlü üçüncü paşasının da kendi özel kadrosu bulunduğu hususuna ışık tutmuş olacağımız inancındayız. 
Ayman 1903'ten itibaren subay olarak Makedonya'da görev yapmış olduğuna göre, Komitacı mücadelesinde görev almış İttihat ve Terakki ile bağı bulunan biriydi. 

İttihatçıların Babıâli baskınıyla iktidarı ele geçirdikten sonra Haziran 1913'te Sadrazam Mahmut Şevket Paşa'nın öldürülmesi üzerine, İstanbul Muhafızı olan Cemal Paşa kendisinin “Dış İstihbarat ve Teşkilat Şefi” sıfatını taşıyan C. Ayman'ı bürosuna çağırır ve şu beklemediği konuşmayı yapar: 

“Hamdolsun artık harp bitti. Düşman hezimete uğratıldı ve vatan istilâdan kurtuldu. Ancak biz dışarıdaki düşmanlarımızı tepelediğimiz halde, içimizdeki düşmanları tepeleyebilmiş değiliz. Bunlar cüretlerini, büyük vatanperver Mahmut Şevket Paşa'yı şehit edenler, bu hareketlerinden sonra toptan kaçmaya muvaffak oldular. Ancak iş bununla da bitmiş değildir. Bunlar muhakkak ki dışarıda da Türk düşmanı unsurlardan geniş yardımlar görecekler ve melanetlerine devam edeceklerdir. 

Biz bunların tahrik ve faaliyetleri karşısında elbette lâkayt kalacak değiliz. Bunları başları boş bırakmak, memlekete bir nevi hıyanettir. Hükümet meseleyi inceden inceye düşünmüş ve icap eden tedbirleri vakit geçirmeden almaya karar vermiştir. Bu kararlar arasında senin gibi genç, zeki, çalışkan, vatanperver ve becerikli bazı zabitleri birtakım vatani vazifeler ifa etmek üzere yabancı memleketlere göndermeye karar vermiştir.” 


Cemal Paşa'nın komutası altında kaç subayı bu işle görevlendir- 


diğini bilmiyoruz. C. Ayman'a bu yeni görevinden ailesine dahi bahsetmemesi, taşrada bir birliğe gideceğini söylemesi talimatı verilir. 
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Haberlerini göndermesi için “Hicri” müstear adıyla kullanacağı bir telgraf şifresi de verilir. Daha önce bulunduğu ve orada tanıdıkları olduğu için Mısır'a gönderilmektedir. Arapça bilmediği halde gönderildiğine göre, Arap milliyetçilerini ya da İngilizleri değil, sadece suikasttan sonra oraya kaçan Hürriyet ve İtilaf Partisi üyelerini izlemekle görevlendirildiği anlaşılmaktadır. 

Konuşmaları sırasında odaya Enver girer, bu görevden onun da haberi olduğunu Ayman fark eder. Bu da kanıtlıyor ki Cemal Paşa'nın kendi örgütü vardır. Kendisinden istenen İttihat ve Terakki karşıtı bir subay rolü oynamasıdır. Mısır gazetelerinde “Divanıharp kararıyla gıyaben idama mahküm edilmiş Cemalettin Hicri” olarak hakkında haberler çıkmasını sağlar. Bu maksatla, herhalde İstanbul'da hazırlanmış Osmanlı Ordusunun Esbabı Mağlubiyeti ve İttihat ve Terakki Cemiyeti Siyaseti isimli bir kitap onun adıyla Mısır'da piyasaya sürülür. Bu sayede, aralarında Hürriyet ve İtilaf Fırkası Reisi Miralay Sadık, yöneticilerden Gümülcineli İsmail Hakkı, Mahmut Şevket'in katili Kavaklı Mustafa da bulunan gizli komitenin kâtipliğine getirilmeyi sağlar. 

Tıpkı Osmanlı ülkesinde olduğu gibi Mısır'da da Avrupa postaneleri ve bankaları kapitülasyonların sağladığı dokunulmazlıktan yararlanmaktaydılar. Bunlardan faydalanarak, Cemal Paşa'ya şifreli haber göndermek ve ondan hem haber hem de para almakta sıkıntı çekmez. Kendisinden, özellikle Mısır'da bulunan firarileri oradan çıkarmaya çalışması istenmektedir. C. Hicri adıyla Kahire'nin ünlü Osmanlı karşıtı El Muayyed gazetesinde Türk Hükümeti ile Mısır Hükümeti arasında firarilerin iadesi konusunda yalan bir haberi yayımlattırmayı başarır. Doğruluğu tartışılırken firariler kaçmak gerektiğini fark eder ve topluca Yunanistan'a geçmeye karar verirler. 

Başarılarından biri de, İstanbul'a geçip İttihatçı liderlerini öldürmekle görevlendirilip geri dönen sahte kimlikli Kavaklı Mustafa'yı, ihbarıyla İstanbul'da yakalatması olur. Arkasından, seçimlerde Bulgaristan Türklerinin Rus karşıtı partiye oy vermesini sağlamakla görevlendirilir. Tekrar Atina'ya geçer ama ajan olduğunun ihbarı üzerine canını zor kurtarıp tekrar Mısır'a döner. Artık geri alınmasını istemektedir, yine de sahte pasaportla İstanbul'a dönmeye çalışan “erbabı fesadı izlemesi” talimatını alır. 

Birinci Dünya Savaşı'nın başlamak üzere olduğu günlerde dönme isteğini tekrarlar ama Cemal Paşa'nın talebi daha da kapsamlıdır: 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“Mısır'daki İngiliz ordu örgütlenmesi ve tesisleri hakkında bilgi.” 
Arapça gibi Türkçe de bilen ve kendisiyle sık sık temas etmiş, peşine de ajanlar takmış olan İskenderiye'deki İngiliz Polis Müdürü onu tutuklatır. Malta'ya sürülür ve savaşın sonuna kadar 5,5 yıl orada kalır. 
Teşkilatı Mahsusa'nın resmen kurulmasından önceki bir dönemde faaliyete geçen bir ajanın daha sonra, lideri değişmese de bu kurumun projelerine uygun bir çalışmaya yöneldiği görülüyor. Bu durum, üç İttihatçı liderin kendi örgütleri bulunduğu tezini pekiştiriyor. 
Cemal Paşa'nın Avrupa'da da bu tür kendi ajanları bulunduğu ve Dünya Savaşı sırasında bunlardan da yararlandığı hakkında bilgiler var. Avrupa'da oluşturduğu istihbarat ağına hizmet edenlerin başında Paris Başşehbenderi Dr. Lütfi Bey'in bulunduğu belirtiliyor.” İttihatçı karşıtı Kürt Şerif Paşa'nın şikâyeti üzerine Fransa'dan ihraç edilmiş ve yerleştiği Bern'deki Osmanlı elçiliği aracılığıyla Cemal Paşa ile haberleşmeyi devam ettirmiştir. Onun masraflarının büyük kısımının 


Cemal Paşa'nın Tahsisatı Mesture'den aldığı 100 liralık ödenekten ödendiği belirtiliyor.” 


Fedai Zabitan'ın Kendi İçinde Bölünme 

Birinci Dünya Savaşı'na girerken Teşkilatı Mahsusa adını alacak olan örgütlenme, bundan önceki bir buçuk yılında, kendi açısından hem olağanüstü başarılar hem de gayet etkili bir iç bölünme yaşar. 

23 Ocak 1913'te bir avuç Emirber Fedaileri diye nitelenebilecek, 
sonradan Teşkilatı Mahsusa'da görev alacak yardımcıları ile birlikte Enver, Babıâli'yi basar, silahşorlarından Yakup Cemil, Harbiye Nazırı'nı öldürür, Sadrazam'a istifa belgesi imzalatılır ve Padişah'a da seçilen sadrazam onaylatılır. Bu göreve getirilen Mahmut Şevket Paşa'nın öldürülmesinden iki hafta önce yukarıda bahsettiğimiz anılarına kaydettiği notta Enver, Balkan Savaşı biterse Harbiye Nazırı'nın ya da çağırılacak Alman Askeri Eğitim Heyeti'nin müşavirliğine atanmayı beklediğini yazmıştı. 

Balkanlar'da Türklerin soykırıma uğradığı, milyonlarca Türk'ün göçe zorlandığı bir ortamda bunu engellemek için, Cemal Paşa'nın Teşkilatı Mahsusa dediği grubun yerinde, Emirber Fedaileri diye nitelenenlerden oluşan bir örgüt bulunduğu ileri sürülür. Bunların da katkısıyla Edirne kurtarılınca bütün başarının mal edildiği Enver'e Edirne Fatihi sıfatı yakıştırılmıştır. Buna karşılık Talat ve Cemal'in 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Edirne'nin kurtarılması sırasında, orduya gerekli para için Reji (Tütün) İdaresi Umum Müdürü Weyl ile 6 Temmuz 1913'te görüşüp imtiyaz süresini 15 yıl uzatıp 1,5 milyon altın lira borç sağladıkları bildiriliyor.” 

Açıkça olayın hükümet kararı olduğu, Avrupalıların Edirne'den öteye gidilmemesini istemesine karşılık Cemal'in Batı Trakya girişimini desteklediği ve bu amaçla eyleme giren Emirber Fedaileri için Teşkilatı Mahsusa deyimini kullandığı ileri sürülüyor. Dolayısıyla Temmuz 1913'te kurulduğu iddiası gündeme geliyor. Buna karşılık Tevfik Bıyıkoğlu kuruluşun 5 Ağustos 1913'te olduğunu ileri sürer. 
Üstelik Edirne'yle yetinilmez, milyonla Türk'ü göçe zorlayan ve soykırıma yönelen Bulgarlardan kurtarmak için bu kadroyla Garbi Trakya Hükümeti Muvakkate-i İslamiyesi kurulmaya kalkışılır. 

Başında Kuşçubaşı Eşref ile Binbaşı Süleyman Askeri'nin bulunduğu örgütteki yüzbaşılar: Kısıklılı Cemil (Irak'ta şehit), İlyas Seçkin (sonra general), Fahri (şehit oldu), Akalı Kasım, Beşiktaşlı Ekrem, İhsan Eryavuz, Çolak İbrahim, Kısıklılı Ali Rıza, Hilmi. Üsteğmenler: Manastırlı Halim (Irak'ta şehit), Fuat Balkan (sonra yüzbaşı), İskeçeli Arif, Fahri, Şehreminli Sadık, Ömer Lütfü Suman. Teğmenler: Beykozlu Reşat, Nişantaşılı Sıtkı (Şehit), Filibeli Halim Cevad, Beykozlu Hasan, Tahsin, Refik, Besim. Sivil istihbaratçılar: Manastırlı Hüsrev Sami, Kuşçubaşı'nın kardeşi Hacı Sami, Çerkez Reşid (Çerkez Ethem'in kardeși), Çakır Efe, Sabancalı Hakkı, Tatar Hasan, Karakaş İbrahim, Silahçı Hüseyin, Karagümrüklü Ethem Nuri, Cihangiroğlu İbrahim (Kafkasyalı), Giritli İsmail Kaptan, Mamaka Mustafa Kaptan, Said Kaptan.” 

Batı Trakya Cumhuriyeti girişimi ancak iki ay kadar sürer. 
Bulgaristan'la yapılan barış anlaşması gereği bu bölgeden vazgeçilir. Ancak Arnavutlarla yaşanan ve Balkanlar'ın kaybına sebep olan sorunların bu kez de Araplarla başladığı görülür. İçlerinde, tam bagımsızlık halinde Avrupalıların müstemlekesi durumuna düşülebileceği düşüncesiyle İttihatçı yönetimini tercih edenler az da olsa vardı. Ama çoğunluğu, İngiliz ve Fransız desteğiyle işi çözme yanlıları oluşturuyordu. Paris'te, Talat'ın da katıldığı pazarlıklar sonucunda İttihatçı Hükümeti, Osmanlı içinde kalmalarının özerklik tanınarak devamını kabul eder. 

Bu ortamda, Osmanlı ordusunu içine düştüğü aczden kurtarmak için bir Heyeti Askeriye-i Islahiye'nin görevlendirilmesi için Almanya 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ile anlaşma imzalanmıştı. Bunların 40 kişilik heyetle İstanbul'a gelmesinden üç hafta sonra, 3 Ocak 1914 günü, bir zamanlar Harbiye Nazırı'nın ya da Alman Askeri uzmanlarının müşaviri olmayı beklerken Enver, Edirne Fatihi unvanıyla paşalığa, harbiye nazırlığına ve de başkumandan vekilliğine atanır. Böylece Almanlarla varılmış uyuşumun tam uygulanmasına geçilmiş oluyordu. 

Balkan Savaşı'nın devletin bütün varlığını tehdit eden büyük bunalımlı döneminde bütün dikkatlerin, İstanbul ve Edirne'yi kurtarmaya yöneldiği yöneldiği bir sırada Fedai Zabitan grubunun ünlülerinden Aziz Ali'nin de Libya cephesinden çekilmesi ve İstanbul'a dönmesiyle oradaki savaşın da sona erdiği kanısı doğmuştu. Oysa İttihat ve Terakki, başlarında Ahmet Şerif Sünusi'nin bulunduğu Mücahitleri desteklemeye devam ediyordu. Kabul etmek gerekir ki, henüz tam açıklanmamış olan bütün İslam âlemini ayaklandırma çabası için, özellikle Bedeviler açısından en geçerli örnek Libyalılardı. 

Harbiye Nezareti'nce Aziz Ali'yi terfi ettirme ve mükâfatlandırma kararı alınır, rütbesi kaymakamlığa (yarbay) yükseltilir ve Konya'daki fırkanın komutanlığına atanır. O ise 20 Ocak 1914 tarihli mektubuyla ve şu gerekçeyle istifasını verir: 

“Osmanlı ordusunu bugünden itibaren terk ediyorum, ancak geçmiş askerlik hayatım değişmeyecek, sağlam bağlar devam edecektir. Savaş çıkar ve devlet benden yararlanmak isterse, beni tatmin edecek bir görev olmak şartıyla, beni ikamet yerim olan Mısır'daki Komiserlikten çağırabilirsiniz.” 


1912 yılında Osmanlı meclisi, Libya'daki fedakârlıkları sebebiyle Enver Fethi ve Halil beylerle birlikte Aziz Ali'ye de teşekkürünü sunmuştu. Bu kez, Harbiye Nezareti'nin -açıkçası Enver'in öı nün- yaptığı tahkikat ise, 1913 Ekimi'nde Aziz Ali'nin Arap ihtilalci Cemiyet-ül Ahd'ı kurduğunu, İstanbul'da bulunan 490 Arap kökenli subaydan 315'inin bunun üyesi olduklarını ortaya koyuyordu. Hedef, Arap bölgelerinin iç bağımsızlığını ve Avusturya-Macaristan örneğinde olduğu gibi bir Türk-Arap eşit yönetim yapısını oluşturmaktı. Bunun, daha sonra sömürgecilerin oyununa düşmeden kolaylıkla ayrıl mayı sağlamayı hedeflediği belliydi. 

İşin ilginci daha Derne'de bulunduğu sırada Enver'e Kahire'deki ajanlarınca ulaştırılan bir haberde, bazı Arap subaylara, özellikle Aziz 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Ali ile Kolağası Bingazili Abdülkadir Gamavi'ye Kahire'de bulunan Suriyeli Araplar tarafından, Bingazi ve Derne'yi İngiliz himayesine geçirmek karşılığında büyük miktarda paralar teklif edildiği bildirilmişti.” Eşref Kuşçubaşı ve Şeyh Salih eş Şerif et Tunusi bu haberi araştırmış ama doğrulayacak bilgi elde edememişlerdi. 

Buna karşılık İttihatçı yanlısı bir Suriyeli Dürzi Arap ve Osmanlı'dan kopma karşıtı olan, savaş sırasında beş ay Derne'de kalan Emir Şekib Arslan anılarında” Mısır Hidivi'nin İtalyanlarla anlaştığını, bu maksatla para yolladığını ve Aziz Ali'nin cepheyi terk etmesini teşvik ettiğini açıkça belirtir. 

Divanı harbin 15 Nisan 1914'te topluma açıklanan kararında, Libya'daki kusurlarının yanı sıra “Davranışlarıyla Müslümanlarla diğer Osmanlı uyrukları arasında anlaşmazlık doğurma” suçlamasına yer vermesi büyük önem taşıyordu. Sonuç olarak Aziz Ali'nin idamına hükmedilmişti. Yine de Sultan'ın bir iradesi ile geçici olarak bu ceza 
15 yıl küreğe (zindanda hapse) çevrilmiştir. 

Mısır'da aylardan beri süren Enver aleyhtarı şiddetli kampanya tabii ki, bütün İslam âlemini İngiliz-Fransız-Rus İtilafına karşı tasarlanan eyleme katılmaktan alıkoyacaktı. 19 Nisan 1914 tarihiyle Erkânı Harbiye Reisi ve Erkânı Umumiye Reisi Enver imzasıyla yayınlanan bildiride, kürek cezasından da Sultan'ın af emriyle kurtarıldığı açıklarıyordu. Uygulamasının da Harbiye Nazırı'na bırakıldığı belirtilmekteydi. Bu uygulama, Aziz Ali'nin Mısır'a dönmesine izin verilmesi şeklinde oldu. 


Türk-Arap Kopuşunda Enver Odaklı Kampanya Etkisi 

Aziz Ali olayı, Mısır milliyetçileri kadar oraya sığınmış Suriye milliyetçilerine de, Osmanlı aleyhtarı kampanyayı doruğa taşımaları için gerekçe oluşturmuştur. Mısır basını, ordu içinde ayrılıkçı örgüt düzenlemenin olumsuzluğunu kenara bırakıp, son derece şiddetli bir Enver karşıtı kampanya ile soruna eğilir. Bunun yanı sıra Libya Mücahitlerini aşağılayan bir akım da sütunlarda yer alır. Tabii, bu kampanya İngiltere'nin de son derece işine gelir. 

Tam bu sırada, İttihatçılara tam destek veren Araplardan Abdülaziz Şaviş'in El Hidaye isimli Arapça dergisindeki, Aziz Ali'nin davranışının İslam birliği ile değil, Arap milliyetçiliğiyle ilgili olduğu şeklindeki uzun yazısı ortalığı karıştırır. Bunda, Aziz Ali'nin Libya'da 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Sünusi Şeyhi'nin arkasında sayılmasına tepki göstererek, İtalyanlarla savaşı devam ettirmek yerine bütün Türk askeri birliklerini Mısır'daki İngiliz makamlarına teslim ettiği ve de emrindeki parayı (iddiaya göre 150 bin lira) şahsi hesabına geçirdiği suçlaması vardı. Hedefinin Mısır milliyetçiliği olduğu da belirtiliyordu. Sünusi Şeyhi'nden de İstanbul'a şikâyet gelmişti. 

Bu noktada, Teşkilatı Mahsusa'da görevli diye sunulan Arap kökenli düşünürler hususunda bir açıklama gerekiyor. Bunların en önemlilerinden olan Abdülaziz Şaviş'in aslında peşinden gittiği, Abdülhamid'in paşalık rütbesi verdiği Mısır milliyetçisi Mustafa Kâmil ile aynı görüşte olduğu biliniyor. Onlar “Mısır Devleti Âliye'ye mensuptur ancak mümtaz bir vilayettir. Osmanlı Devleti ona iç bagımsızlığı vermiştir. Kendi içişlerinde bağımsızdır. Halkımızın hakkını gasb edenler İngilizlerdir” ilkesine bağlıydılar.” Onların ilk hedefi Osmanlı desteği ile İngiliz'den kurtulmak, sonra da kendi bağımsızlıklarını kazanmaktı. Dolayısıyla Teşkilatı Mahsusa çerçevesinde bağlılıklarını ihtiyatla değerlendirmek gerekir. 

Çerkez kökenli olan Aziz Ali'nin ailesinin Mısır'a yerleşmiş olduğu, kız kardeşinin Kahire Merkez Komutanı'nın eşi olduğu biliniyordu. Mısır'dan gelip Harbiye'ye girmiş, Enver ve Fethi ile birlikte eğitim görmüş, Makedonya'da Komitacılara karşı mücadele vermiş bir subaydı. Eniştesinin böyle bir göreve İngilizlerin tam güvencesine sahip olmadan atanamayacağı belliydi. Dolayısıyla Konya'daki komutanlığı “tatmin edici bir görev saymayanın” Mısır'a gidip yerleşme kararının şüphe ile karşılanmaması mümkün değildi. 

Divanıharpteki duruşmasında, aleyhindeki tanıkların başında daha sonra Teşkilatı Mahsusa'nın başına getirilecek Süleyman Askeri'nin bulunması dikkati çekicidir. Mısır basınına da yansıyan duruşmada suçlamalar şöyledir: 

Reisliğini Mustafa Remzi Paşa'nın yaptığı divanıharpteki duruşmada Aziz'e karşı tanıklık yapanlar, Süleyman el Harbi el Askeri, Remzi Efendi el Mehandavi, Derneli Doktor Ziya Efendi, Mülazım Nureddin Efendi ve Reşit Bey idi. Süleyman Askeri, Aziz'in Trablus'taki Araplık uygulaması ile Osmanlılık anlayışı arasında karşıtlık bulunduğunu ve bağımsız bir Arap devleti kurma fikrinde olduğunu söyledi. Bazen kendisine de diğer subaylara da bu yolda görüş belirttiğini ifade etti. Bu tanıklık önemliydi zira Aziz, Enver'in Libya Savaşı 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sırasında ilk yapısını oluşturduğu Teşkilatı Mahsusa'nın en önemli azasıydı. Ve de Arap kökenli olduğu için dil avantajına sahipti. Üstelik Osmanlı Devleti'ne tam bağlı olduğu biliniyordu. Aziz, Süleyman Askeri'nin iddiasını yanıtlamaktan kaçınmıştır. Diğer tanıkların ifadeleri şöyledir: 

Remzi el Mehandavi, Aziz'in savaş sırasında İtalyanlarla gizli, önemli bir toplantı yaptığı iddiasının doğru olmadığını söyledi. 

Derneli Doktor Ziya ise, Aziz'in genel olarak Türk, özel olarak da Enver Paşa düşmanı olduğunu belirtti. Buna Aziz “Şahsiyata girmeyelim, batıl iddia..Ben Türk maslahatına ekser hizmet ediyor, Arap maslahatını savunuyorum” yanıtını verdi. 

Nurettin şöyle konuştu: “Aziz, İmam Yahya ile Yemen'i Mısır'a katmak için anlaştı. Bingazi'de de, orayı Mısır'a katıp tek Arap devleti kurmak fikrindeydi.” Buna da Aziz “yalan” diyerek karşı çıktı. 

Libya'dayken hizmetine aldığı kahvecisi Abdelmasi: “Berka'da İtalyanlarla 15 bin liraya ülkeyi teslim pazarlığı yapmıştır.” 

İskenderiye'den arkadaşı subay Kasım Efendi: “Balkanlar'ın kaybıyla ora Müslümanlarının başına gelenlerden memnundu. Berka işinde bundan esinlenerek, bölgenin İtalyanlara bırakılması ve bir kısmının Mısır'a bağlanması için Hidiv'in gönderdiği Hasan Bey, Hamade'nin önerisini kabul etti.” 

Reşit Bey “Aziz Müslümanların Balkanlar'dan çıkarılmasına sevinenlerdendir” dedi ve Abdelmasi'nin İtalyanlarla 15 bin liralık anlaşma iddiasını reddetti. 

Dikkati çeken, altısı Arap kökenli olan tanıkların aleyhte tanıklık etmiş olmalarıdır. Aziz Ali ise savunmasında bu iddiaları reddeder ve Bingazi barışla İtalya'ya bırakıldığına göre bu konuda kendisini askeri makamların sorguya çekmeye hakları olmadığını ileri sürmekle yetinir. 

Teşkilatı Mahsusa'nın Libya Savaşı'nı 1918'e kadar sürdürmekte kararlı davranırken Aziz Ali'nin bunu bitmiş sayması, kendi teşkilatından tamamen kopmuş olduğunu kanıtlıyordu. Üstelik hem emrindeki Osmanlı askerlerini Mısır'a götürüp İngilizlere teslim etmesi hem de Mücahitlere dağıtılmak üzere teslim edilen büyük miktar parayı ne yaptığı hakkında hiçbir yanıt vermemesi suçluluğuna kanıt oluşturuyordu. 

Mısır ve İngiliz basınları Enver karşıtı kampanyayı yoğunlaştırarak sürdürürler. Tam da Almanların Osmanlı ordusunu yeniden düzenlemek için uzmanlar gönderdikleri bir ortamda etkili de olurlar. Bütün suçlamalar reddedilir. Buna karşılık Muhammed Sabih, Beyrut'ta 1971'de yayımlanan Aziz el Mısri ve Sahabehu (Aziz Mısri ve Dostları) isimli kitabında Libya Savaşı'ndaki bir Teşkilatı Mahsusa çizgisi dışındaki ilişkiyi onaylar. Altı bin liralık İane-i İslamiye adıyla Berka'ya gelen Mısır Heyeti'nin Aziz Ali'ye nizami askerle birlikte savaştan çekilmesi önerisinde bulunduklarını doğrular. Ve de eklemektedir: “Arap istiklali ve de Arap Hilafeti ile meşguldü. Balkan Harbi'nden sonra, elindeki muntazam askerle ve de İngiliz ve Fransızlar buna izin vereceğinden, Suriye'nin bağımsızlığını ilan fırsatı vardı.” 


Aynı damgalamayı, Mısır milliyetçisi olarak ünlü Muhammed Ferid de anılarında onaylar. Hidiv'in hizmetindeki “Maiyet casusu” diye nitelediği Suriyeli Dürzi avukat Hasan Hamâde'nin bu altı bin lira- yı verirken “Arap bağımsızlığı ve hilafetini istiyorsan Balkan Savaşı dolayısıyla askersiz kalan Beyrut'a çekil ve Suriye'nin bağımsızlığını ilan et” teklifinde bulunduğunu, İngiliz ve Fransız desteğinin de varlığından bahsettiğini ekler. Aziz'in 1908'den beri ayrılıkçı olduğunu da ileri sürmektedir.” 

İngiliz elçiliği de, Mısır'dan ve Londra'dan aldığı talimatlar uyarınca İttihatçı hükümetine, alınacak suçlayıcı bir kararın Osmanlı aleyhinde sonuç vereceğini anımsatıyordu. Üstelik başta Mısır'ınki olmak üzere bütün Arap dünyasının basını İttihatçılar ve Enver Paşa aleyhinde müthiş bir kampanyayı sürdürüyordu. Avrupa basını da bunu teşvik ediyordu. Kendisi Enver'e teşekkür mesajı vermişse de hakkında ileri sürülen iddiaları reddetmekten geri kalmadı. Tabii, Arap sorunlarına ilgisini tazelemekten de. 

Anılarında “Aziz Ali'yi daha mektepten namzet yüzbaşı çıktığı ve Balkanlar'da Komitacı avcılığı yaptığı zamandan beri tanırım” diyen Cemal Paşa onu “şöhret hırsı itibarıyla belki dünyada mevcut insanların hepsinden üstün bir ahlaka sahip” olarak niteler. Enver'in Harbiye Nazırı olmasına karşılık kendisinin alt kademede kalmasını hazmedemediğini belirtir. Ve 1910'da Adana valisi iken, yaptıkları bir konuşmada, Arap vilayetlerindeki Osmanlı birliği ve İslam Hilafeti'nin varlığı için pek muzır bir nitelik taşıyan akımdan kendisi bahsettiğin- de Aziz Ali'nin şu yanıtı verdiğini belirtiyor"* 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“Arapların yerden göğe kadar hakları var. Siz Türkler biz Araplar hakkında şimdiye kadar imhadan, tahkirden, aşağı- 


lamaktan başka ne yaptınız ki şimdi bizden dostça muamele bekliyorsunuz.” 


Bu bilgiler de kanıtlıyor ki, Enver'in Fedai Zabitan'ı diye nitelenen örgütü içinde de henüz bir tutarlılık yoktu. En önde gelen ve de Arapça bilgisi sebebiyle istihbarat açısından çok önemli görevler yapabilecek bir subay bile tam tersine ayrılıkçılığın başını çekebiliyordu. 
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TEŞKİLATI MAHSUSA KURULUYOR 


Üç Buçuk Ayda Cihad Hedefine Hazırlanış 

Mısır'da Arap Milliyetçilerinin, Enver ve İttihat ve Terakki aleyhtarı kampanyasının büyük bir yoğunluk kazanması tabii ki İngilizlerden de destek alıyordu. Birinci Dünya Savaşı'nın ilk çatışmasının başlamasına sadece üç ay kalmış ve bütün dünyayı kapsayan gerginlik zirveye ulaşmışken Osmanlı yönetiminin bu şekilde İslam âleminden tepki almasının rahatsızlık uyandırdığı belliydi. Nitekim Enver'in af yanlısı davranışı tepkiyi bastırmayı tercih ettiğini ve belki de Aziz'den ileride bir şeyler beklediğini düşündürüyor. 

Mustafa Aksakal'ın Osmanlı'nın 1914'te Savaş Yolu isimli eserinde bu ortam son derece ayrıntılı olarak anlatılmıştır.” Teşkilatı Mahsusa'dan bahsetmemesine karşılık, başta ATASE olmak üzere bütün Türk arşivleri, Alman diplomatik ve askeri arşivleriyle Ernst Jaeckh'in belgelerinin yanı sıra bütün bu konudaki eserleri de ele alan çalışmasında aktardığı bilgiler, Teşkilatı Mahsusa'nın resmileşmesi ortamına büyük ışık tutmaktadır. Ondan özellikle yararlandık. 

O günlerde asıl sorun, felaketi yeni sona ermiş olmakla birlikte her an yeniden birbirine girebileceği korkusu yaşanan Balkanlar'la ilgiliydi. Rusya'nın İngiltere ve Fransa ile tam bir birlik oluşturduğu ortamda Bulgaristan ve Romanya'nın onunla anlaşması halinde yeniden bir savaşla karşılaşma tehlikesi hissediliyordu. Babıâli İngiltere ve Fransa'ya karşıt görünmeye çalışmamakla birlikte, bunlara tam güven de duymuyordu. Yine de tam bir Alman yanlılığı yoktu. 

Almanya'da ise iki ayrı görüş vardı. Kayzer Wilhelm, üçlü karşıt grubu etkisizleştirmek için en gerekli çarenin 25 yıldır hazırlığı yapılan Panislamcı ayaklanma olduğunda kararlıydı. Buna karşılık İstanbul'daki elçisi Wangenheim gibi İstanbul'da bulunan Askeri Misyon Şefi Liman von Sanders de Osmanlı'nın hem askeri hem de diplomatik açıdan büyük bir katkısının beklenemeyeceğini raporlarında belirtmekten çekinmiyorlardı. Aksine kendilerine yükümlülük getireceği inancındaydılar. Nitekim elçi 18 Temmuz tarihli raporunda açıkça “Osmanlı bugün için müttefik olarak değersizdir, en ufak avantaj sağlamadan zarar verir” demekten çekinmiyordu. 
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27 Temmuz 1914'te Avusturya / Macaristan ile Sırbistan'ın savaşı 
başlarken Rusya'ya karşı gizli Alman-Osmanlı anlaşması görüşmesi başlar. 1 Ağustos'ta Almanya ile Rusya'nın savaşının başlamasıyla birlikte Osmanlı Devleti de sıkıyönetim ve seferberlik ilan eder. Ertesi gün, 2 Ağustos'ta da gizli anlaşma imzalanır. Buna göre, Rusya ile savaş olursa Alman Askeri Heyeti, Osmanlı ülkesinde kalacak, Genelkurmay sorumluluğunu üstlenecek, aynı zamanda askeri birliklerin dörtte birini de kontrole alacaklardı. Böylece Berlin, Mısır hariç bütün Yakındoğu üzerinde askeri kontrole sahip oluyordu. 

Gerçi anlaşmanın süresi Avusturya-Sırbistan savaşının süresine bağlı olarak belirlenmişti. Ancak 1 Ağustos'ta Enver ile elçi Wangenheim ve Liman von Sanders arasında yapılan görüşmede Osmanlı'nın Rusya'ya karşı ordu çıkarabilmesi konusunda bir anlaşmaya varılmişti. Almanlar özellikle Kafkasya'da Rusya'ya sorun çıkarılıp Avrupa'daki kuvvetlerini azaltmalarının sağlanmasını istiyorlardı. Böylece Genel Kumanda Merkezi Enver - Alman işbirliğiyle kurulmuş, yetkiler siyasi merkezden buraya aktarılmış oldu. Kabinedeki bakanların çoğuna ve Osmanlı'nın Berlin Elçisi'ne bile bilgi verilmeyen anlaşmanın geçici olduğu ortam değişirse geçersiz sayılacağı tezini Sadrazam Said Halim Paşa belirtiyordu. 

1 Ağustos'ta İngiltere, Osmanlı Devleti'nin sipariş ettiği ve 5 
milyon lira ödediği iki savaş gemisine el koyunca ortalık karıştı. 
İngiltere'ye fazla karşı olmayan Bahriye Nazırı Cemal Paşa protesto gönderdi ama etkisizdi. Buna karşılık İngiliz ve Fransız donanmalarından kaçan iki Alman savaş gemisinin Osmanlı donanmasına katılması, bunlarla Karadeniz'de Rus topraklarına çıkartma yapılarak etkili olunabileceği teziyle Enver ortaya çıktı. Zaten hükümetine de sormadan Çanakkale ve İstanbul boğazlarının kapatılması ve mayın döşenmesi emrini de o vermişti. Uluslararası anlaşma uyarınca, ticari gemilerin geçişi Osmanlı kontrolüne tabi olmayan serbest Boğazlar'ın böylece askeri kontrole alınması tabii ki -müttefiklerinden bu yolla silah yardımı bekleyen- Rusya'yı çok rahatsız etti. 3 Ağustos'ta Alman İmparatoru gemilerinin Osmanlı bayrağı asmasına onay verdi, Osmanlı ordusuna silah yollama uygulamasını da başlattı. 

Açıkça anlaşıldığı gibi Babıâli ile yapılan anlaşmayla Enver"le sözlü varılan anlaşma ayrı özellikler içeriyordu. Bir gün sonra, 3 Ağustos'ta İngiltere ve Fransa, Almanya'ya karşı savaşa girince ortalık büsbütün 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karışır. Bu ortamda 5 Ağustos'ta Teşkilatı Mahsusa kurulur. 

Enver Harbiye Nazırı ve Başkumandan Vekili olarak her şeyin başındaydı. Buna karşılık Teşkilatı Mahsusa'nın yöneticisi olarak Süleyman Askeri'yi atadı. Yardımcılıklarına Atıf (Kamçıl), Emniyeti Umumiye Müdür Muavini Aziz, Dr. Nazım ve Bahattin Şakir getirildi. Teşkilatın üst düzey yönetici kadrosunda bazı ünlü isimler vardı: Yakup Cemil, Dr. Rusuhi, Süvari Kaymakamı Hüsamettin (Ertürk), Eşref ve Hacı Sami Kuşçubaşı kardeşler, Ömer Naci, Mümtaz, Yüzbaşı Rıza, Nuri Paşa (Mataracı), Eyüp Sabri (Akgöl), Yusuf Şetvan, İzmitli Mümtaz. 

Bazı kaynaklarda Teşkilatı Mahsusa'nın sivil yapısı içinde Yusuf Şetvan gibi Arap kökenlilerin de bulunduğu ileri sürülür. Kabul etmek gerekir ki Teşkilat bu tür insanlardan yararlanmıştır, ancak eylemlerin yöneticiliğinin onlardan çıktığını sanmak hatadır. Üstelik İttihat ve Terakki yanlısı hatta milletvekili olan bazı Araplar bu açıdan hep ileri sürülmüştür. Ama İngiltere ya da Fransa yanlısı olmasalar da kendi bölge özerklikleri için mücadele verdikleri bilinir. 

Bu konuda Cebeli Lübnanlı Dürzi Prensi Havran mebusu Emir Şekib Arslan'ı örnek gösterebiliriz. Anılarında “Bir yandan içerdeki kötü yönetim, diğer yandan dış devletlerin oyunları Arap ve Arnavutları din bağına rağmen Osmanlı Devleti'nden ayrılmak gibi yeni bir düşünceye kapılmaya sevk etti... Araplar ise Türkleri kıskanıyorlardı, çünkü nüfus bakımından Türklerden kalabalık olmalarına rağmen onların sahip oldukları ayrıcalıklara sahip değillerdi” demekten kaçınmaz.” Bu düşünceleriyle İttihatçı görünmeye devam etmekle birlikte ayrılıkçı Arap örgütlerine üye olmaktan da geri kalmamış, Cemal Paşa'nın 1915'te Suriye'deki Arap ihtilalcilerin idam girişimini de eleştirmiştir. 

10 Ağustos 1914'te İngiliz donanmasının kovaladığı Alman savaş 
gemileri Marmara Denizi'ne sığındı. Mustafa Aksakal kitabında şüphesiz Teşkilatı Mahsusa'yı doğrudan ilgilendiren “Osmanlı müdahalesi hakkında ilk Osmanlı-Alman krizi”nin hemen 19-22 Ağustos'ta ortaya çıktığını belirtiyor. Rusların Avusturya karşısındaki galibiyetinin de etkisiyle, Osmanlı'nın hemen eyleme girmesi için Kayzer'in hatırlatması Enver'e ulaşır. Osmanlı Başkumandan Vekili özür diler. 
İngiliz ve Fransız sömürgelerindeki Müslümanları toplu olarak ayaklandırma planının çerçevesinde Kafkasya, Hint, İran ve K. Afrika'daki 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özel ihtilalci kuruluşların yavaş yavaş ama başarıyla ilerlediğini bildirir. 

Alman Elçisi Wangenheim da Enver'i destekliyor ama sonucun ondan değil Almanların kendilerinden geleceğini de şöyle belirtiyordu: “Enver'in Panislamcı ihtilal için iyi niyeti tartışılamaz. Ancak Osmanlı başarısı, Merkezi Devletlerin kazanacakları zaferlere bağlıdır.” 

Enver bir yandan da Kafkasya'da, özellikle Gürcistan'da ayaklandırılacak halklar için 4 bin tüfek istiyordu. Bunun yanı sıra Afganistan ve İran'da bazı güçlerin Rusya'ya saldırıya hazır olduğunu da 20 
Ağustos tarihli yazısıyla bildiriyordu. Eyleme geçmesi için yapılan her çağrı karşısında Enver'in bu yardım isteklerini tekrarlaması Liman von Sanders'le aralarında gerginliğe sebep oluyordu. 19 Ağustos'ta Osmanlı ile Bulgar arasında dostluk ve ittifak anlaşması yapılmasıyla bizim taraf biraz rahatlamıştı ama hazırlığın hemen gerçekleşmesi mümkün değildi. Nitekim Alman subayları da raporlarında Osmanlı ordusunun istenen niteliği kazanmasının zaman istediğini, Balkan Savaşı'nın etkisinden henüz tamamen kurtulamamış olduğunu belirtiyorlardı. Hatta içlerinde Yarbay Kress gibi uzun bir sürenin gerektiğini belirtenler bile vardı. 

Daha 7 Eylül'de Almanlar, Süveyş Seferi hakkında tasarı ileri sürmüş ve Enver'e bunun için ne kadar silah ve cephane gerektiğini sormuşlardı. Bu seferi planlayanların başında gelenlerden Kress, savaştan sonra Yakındoğu'nun bir Alman uzmanı olan Karl Susheim'a gönderdiği özel mektupta, ne kanalın aşılması ne de Mısır ve Kahire'nin fethini düşünmediğini, tek amacın İngilizleri oraya asker göndermeye zorlayarak kendi ordularına rahatlık kazandırmak olduğunu belirtmiştir. 

Almanların rahatsızlığının kökeninde, 9 Eylül tarihinde Osmanl hükümetinin Avrupalılara özel haklar tanıyan kapitülasyonları lağvetme kararını açıklaması da etkili olmuştur. Böylece dünyadaki bütün bağımsız devletlerle eşitlik ilan edilmiş, Osmanlı vatandaşına itibarı iade ettirilmiş oluyordu. Ancak bunun başta İtilaf Devletleri olmak üzere bütün Avrupalıları rahatsız ettiğini ve Osmanlı karşıtlıgını artırdığını kabul etmek gerekir. Anımsamak gerekir ki, müttefik Almanlar bile karardan memnun olmamışlardı. Bu da kanıtlıyor ki bütün İslam dünyasını ayaklandırmaya yönelik Alman planı onları 

tamamen özgürleştirmeye değil, kendilerinin sömürgecilikte daha ön 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plana çıkma isteğine yönelikti. Dolayısıyla 10 Eylül'de, Osmanlı Devleti savaşa katılmadıkça ne silah ne de para yardımı yapmayacakları hususunda açıklama yaparlar. 


Enver ise tercihinin Kafkaslar'a saldırı olduğunu, Gürcü halkı ile işbirliğinin daha yararlı olacağını ileri sürüyordu. Nitekim kendisi Teşkilatı Mahsusa çerçevesinde önce bu yöne ajanlarını gönderecektir. Kâtibi mesul yani bölge sorumlusu olarak Kuzey Kafkasya'ya Bahattin Şakir, İran'a Ömer Naci ve Ruşeni, Afganistan'a Süleyman Şefik Paşa, Rauf (Orbay) ve Ubeydullah, Rumeli'ye İbrahim İskeçeli, Ali Rıza ve Celal atandılar. Ne yapacakları hakkında kendilerinden başkasının bilgi edinmemesi için her birine, yalnız çalışacakları bölgenin en üst memuruna “gereken her türlü yardımı yapması” kaydını içeren birer belge verildi.9 

Bu ortamda elçi Wangenheim Alman amiral komutasındaki Yavuz ve Midilli gemilerinin kullanılması fikrini ortaya atar. Berlin'in stratejistleri Karadeniz'de bir çatışmanın ve Osmanlı kuvvetlerinin orada görünmesinin bölge halklarını etkileyeceği düşüncesine kapılırlar. 
Almanların kendi içlerinde de bir tutarsızlık bulunduğunu kanıtlayan belgelere rastlanıyor. 14 Eylül tarihli dışişlerine ait bir raporda “Mısır'a sefer ve İngiliz karşıtı girişimler ana hedefimizdir, lütfen Liman von Sanders'i haberdar edin, bu imparatorumuzun isteğidir” kaydı vardı. 

Ayrıca, Karadeniz'de donanma üstünlüğü sağlanmadan Odesa'ya bir çıkarma yapmanın imkânsızlığı da anımsatılıyordu. Yine de Kayzer'in bir notu eklenmişti: “Yeterince güçlü hissedilir edilmez Karadeniz'de enerjik bir eylem yapılmalıdır.” Alman gemilerinin kumandanı Souchon, Karadeniz'de talim yapma izni isteyince önce izin verilmiş sonra durdurulmuştu. Sadrazam Halim Paşa gibi Bahriye Nazırı Cemal Paşa da buna karşı çıktılar. Buna Harbiye Nezareti'nden değil hükümetten izin gerektiği öne sürüldü. Yine de Hükümet toplantısında Souchon'un, Osmanlı çıkarlarına aykırı da olsa, Berlin'den emir alma hakkı bulunduğu kabul edildi. Savaşa varacak eylemlere sebep olmaması şartıyla Souchon Osmanlı amirali yapılır. Talim derken Odesa, Sıvastopol ve Kefe limanlarını basıp Rus donanmasını 


yakmasıyla (29 Ekim 1914) Osmanlı Devleti fiilen dünya savaşına katılmış olur. 
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Girişime karşı olan Sadrazam Said Halim Paşa ile dört nazır istifaya kalkarlar, ancak vazgeçirilirler. Böylece Almanya ile Teşkilatı Mahsusa'nın kendi aralarında da ihtilaflı olan işbirlikleri bir noktada birleşmiş oluyordu. 


3 Kasım: Rusya, Osmanlı'ya savaş ilan etti. 

5 Kasım: İngiltere ve Fransa Osmanlı'ya savaş ilan etti. 
11 Kasım: Osmanlı her üç devlete savaş ilan etti. 

14 Kasım: Fatih Camii'nde törenle Cihad ilan edildi. 


Böylece, Enver'in Paşa ve Harbiye Nazırı unvanını almasından sekiz ay, Birinci Dünya Savaşı'nın başlamasından 8-9 gün sonra Teşkilatı Mahsusa ilk kez resmi yapıya bağlanıyor, hedeflerini de kuruluşundan bir ay dört gün sonra kapitülasyonları lağvederek, üç ay on gün sonra da cihad ilanıyla topluma duyuruyordu. Yani kendi uyruklarına dünyada eşit sayılma hakkı tanıyıp, bütün Müslümanlara da aynını kazandırma iddiasındaydı. Bunun insanlık tarihi açısından çok üstün bir ilke olduğu inkâr edilemezdi. Ancak dünyada yüzde doksanı sömürge durumundaki Müslüman toplumların bu büyük hedefe hangi yöntemle ulaştırılacakları hakkında yeterli hazırlığın yapılmamış olduğu da bir gerçekti. 

Cihad, din uğrunda düşmanla savaşma anlamına gelir. Meşihat'ın resmi metninde de sadece bu şekilde kullanılmıştır. Buna karşılık Teşkilatı Mahsusa'nın propaganda metinlerinde Cihadı Ekber (büyük savaş) diye nitelendiği görülür. Bunun anlamı, “Bireyin kendi kalbi içinde, Tanrı emirlerini yerine getirebilmek maksadıyla dünyaya musallat olan benlikle mücadele”dir. Yani tam inançlı bir Müslüman olmaya davet demektir. Askeri savaş anlamına ise Cihadı Asgar (küçük savaş) deyimi kullanılır. Böylece propaganda alanında cihadın bütün Müslümanları silahla mücadeleye değil, İslam kimliğine tam uyarak, sömürgeci yönetimlerine katkıda bulunmaktan kaçınmaya çağrı olduğu bellidir. Bu anlayış çerçevesinde bir Mevlevi Gönüllü Taburu'nun kurulması da dikkati çeker. 

23 Kasım günü de Padişah'ın “Bütün İslam âleminde yayınlanmasını irade ederim” kaydıyla “Beyanname-i Cihad” ilan edilmiştir. 

Olayların bu dış görünümüne karşılık perde gerisindeki hazırlık çok başka bir nitelik taşıyordu. Eşref Kuşçubaşı'ya dayanan bir 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değerlendirme o sırada her şeye hâkim durumda olan Enver Paşa'nın istihbarat kaynakları hakkında şu bilgiyi ileri sürüyor: “Teşkilatı Mahsusa, Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanl Genelkurmayı'nın istihbarat şubesinden ve Dahiliye Nezareti'nin gizli polisinden ayrı, Enver Paşa'nın gizli istihbarat servisi olarak çalıştı. Enver Paşa'nın istediği bilgileri toplamakla kalmadı; bu bilgilere göre, tabii ki onun emirlerine uygun eylemlerde de bulundu. Teşkilatı Mahsusa'nın üst düzey görevlileri Harbiye Nazırı'yla yakın ilişkilerinden yararlanarak ordu birliklerine Enver Paşa adına emir verebiliyorlardı. Aslında teşkilat Enver Paşa ile ordu komutanları arasında özel, yarı resmi bir bağlantı oluşturuyordu.”"* 


Cihadın ilanından önce aynı tezi içeren mesajlarla Teşkilatı Mahsusa ajanlarının Fas, Cezayir, Tunus, Trablus ve Bingazi, Mısır, Kuzey Afrika, Osmanlı Arap eyaletleri, Orta Asya, Hint, Cava, Sumatra'ya gittiklerini de ileri sürmektedir. 

İleride bahsedileceği gibi İngiliz elçilik raporlarının bu faaliyetleri bildirmesine karşılık Osmanlı'dan değil, Almanya'dan bir eylem bekleneceği konusunda fikir ürettikleri görülür. Bunda, Sadrazam Said Halim Paşa, Dahiliye Hazırı Talat Paşa, Maliye Nazırı Cavid Bey hatta Bahriye Nazırı Cemal Paşa'nın bu faaliyetlerden habersiz görünmeleri ve Rusya hariç, İngiltere ve Fransa'yla dostça yaşamak konusunda ısrarlı mesajlar vermeleri etkili olmuştur. Enver'in bile 1914 
Ekim'inde İngiliz askeri ataşesiyle konuşmasında Mısır'a saldırma niyetleri olmadığını belirtmesi ilgi çekicidir. Ataşe raporunda, “Arap dünyası ve Mısır'a yönelik emelleri var ama ileriki bir tarihte savaşta Almanya, İngiltere'yi yenerse uygulanacak bir plan” diye değerlendirir. 

Oysa 17 Eylül 1914 günü Enver'i evinde ziyaret eden Mısırlı milliyetçi Muhammed Ferid anılarında, Paşa'nın, ordunun Mısır sınırında toplanmaya başladığını, Sina Yarımadası'nı geçmek için yeterli sayıda deve topladıklarını ve uygun zamanı kolladıklarını söylediğini aktarır. 20 Eylül'de de yine Enver'in İngilizleri Mısır'dan kovmak için Mısır'a gönderilmesine karar verilen ordu subaylarının —anlaşılan Teşkilatı Mahsusa görevlilerinin- yola çıkarıldıklarını İstanbul'da bulunan Hidiv'e söylediğini ekliyor. Alman elçisinden de 9 Ekim 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tarihinde, aynı ayın sonunda Süveyş Kanalı'na saldırı yapılacağını işitmesi, iki taraflı hazırlığın varlığını kanıtlıyordu. Cemal Paşa'nın Mısır Seferi için göreve 5 Kasım'da atandığı, o sırada sadece Bahriye Nazırı olarak görev yaptığı düşünülürse, her şeyin Teşkilatı Mahsusa güdümünde hazırlandığı anlaşılır." 

Teşkilatı Mahsusa'nın en önemli hedefinin Alman taktiğine uygun olarak, cihadın etkilemesinin beklendiği Yakın ve Ortadoğu Müslümanlarını ayaklandırarak İngiliz ve Rus askeri gücünü zayıflatma olduğu fark edilir. Bu çerçevede Teşkilatı Mahsusa'nın Doğu cephesi, hazırlanan nizamname ile Kafkasya İhtilâl Cemiyeti adı altında kurulur. 
Merkezi Umumi/sine bağlı olarak üç Mutavassıt (Aracı) Merkezi de bulunuyordu. Amacı şöyle belirtilir: 

“Kafkasya'da genel bir ihtilali tertip ve hazırlamak, Rusya- nın yenilgi ortamını sağlamak, Osmanlı Devleti Rusya'ya savaş ilan ederse Kafkasya dahilindeki kavimleri silahlandırarak Rusya'nın askeri harekâtını güçleştirmek ve Kafkasya'yı işgal edecek Osmanlı ordusuna fiilen yardım. Görevleri dahilde ve hariçte çeteler kurarak bunları idare ve Merkezi Umumi'nin emrine hazır etmektir. Her biri yeteri miktar bomba ve en son sistem silahlarla donatılacak talimli fedai kıtalarına sahip, gerekli günde hududu geçerek hücum ve çapul yapacak ve Kafkasya içinde silah dağıtımını sağlayacaklar...” 


İhtilal Cemiyeti'ne katılanların yemininde amacın “Moskofları yenip Kafkasya'daki bütün kavimleri özgürleştirmek olduğu” belirtiliyordu. Bu, Kafkasya Müslümanları gibi Gürcü ve Ermenileri de Ruslardan koparmanın tasarlandığını gösterir. Ayrıca Trabzon ve Erzurum merkezlerinin yanı sıra Van'da da İran'a yönelik (Ömer Naci, Yüzbaşı Ruşeni, İranlı Emir Haşmet, Çerkez Reşit ve arkadaşlarının yönetiminde) üçüncü bir merkez kuruldu. 

Bu ön hazırlıkların ağustos ayının sonu ve eylülün başında tamamlanması planın çok öncesinden hazırlandığını kanıtlıyordu. 29 
Ağustos 1914 tarihli bir raporda Gürcistan'a ajan gönderildiği ama sonuç alınamadığı belirtilmektedir. “Çünkü Rusya Komitecilerin ileri gelenlerinin hemen hemen tamamını toplayıp içeri taraflara gönder- 
"da bulunanların da etrafı sarılmış olup kimse ile görüş- 
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” değerlendirmesi de buna ekleniyor. Ayrıca Rus işgali 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altındaki Ardahan ve Kars Türkleriyle temas kurulduğu, özellikle çok sayıda silah istedikleri belirtiliyor. 

Çabanın Almanya'nın savaşına destek sağlamak olduğunu da Teşkilatın Başkanı durumundaki Süleyman Askeri, Bahattin Şakir'e gönderdiği 4-5 Eylül 1914 tarihli mektubunda şöyle anlatıyor: 

“Avusturya ve Almanya'ya biz bizzat harp ilan ettirinceye kadar, özel vasıtalar ile yardım mecburiyetindeyiz. İlk temin edebileceğimiz fayda, Kafkasya'daki Rus askeri kuvvetlerinin 

Batı tarafına (Orta Avrupa'ya) naklini men etmek ve bu suretle 

mühim bir kuvveti tahkim etmesidir. Bu mülahaza Kafkasya'da 

acilen ve yapılabildiği derece bazı faaliyetler gösterilmesini ve 

Rusya'nın fiilen dikkat nazarı çekilmesini gerektiriyordu. Öyle 

bir maksatla hareket eden heyetler daha faaliyete başlamadan 

bu acil ve yarım tedbirlere ihtiyaç bıraktırmayacak bazı gerçekler anlaşıldı. Sırf seferberliğimizin ilan edilmiş olmasından dolayı Ruslar Kafkasya'daki kuvvetlerine ilişemediler.” 


Açıkçası savaş ilanından önce Teşkilata düşen görevin Ruslar hakkında bilgi toplamak ve çete taarruzlarıyla Kafkasya İhtilali'ni hazırlamak olduğu, Hıristiyan Gürcülerin müttefik olduğu ve mevcut örgütlerinin Teşkilatı Mahsusa hesabına çalıştığı da belirtiliyor. Ermenilerle ilgili bölümde ayrıntıyla aktaracağımız gibi Erzurum'da Taşnak Kongresi yapılmasına da bu ortamda izin veriliyordu. 

Talat Paşa'nın 19 Eylül 1914 tarihli talimatında ise uyarı var: 

“Rumiye havalisinde Ruslar aleyhinde başlayan ihtilali genişletmek ve Rus kıtalarının bütün Acemistan havalisinden def'ini temin etmek ilerideki hareketler için ihmal edilemez ve vakit geçirilemez başlangıçtır. Bundan dolayı İran kolunun gizlice çabuklaştırılması zahmeti gerektirir. Bir de teşkil edilecek bir gönüllü fırkası genel harekâtı sırasında orduya engel olur.” 


Dikkati çeken, Teşkilatı Mahsusa'nın Kafkasya cephesini idareye memur olanların, kendilerine verilen vazifeleri henüz layıkıyla kavrayamamış olmalarıydı. Sorunun çete faaliyetlerini sürdürmek olmadığı, Azerbaycan'da ihtilal yapmak olduğu, ancak yeterli silahın sağlanamadığı da bir gerçekti. 

İran'ın Azerbaycan Valisi Şücaüddevle Rus yanlısı olduğu için 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görevden alınınca Rus konsolusluğuna sığınmıştı, Kürdistan'da Şeyh Seyit Taha, İttihat ve Terakki karşıtlığını benimsemiş Hürriyet ve İtilafçı olmuştu, isyan etme yanlısıydı. Eylül 1914'te İstanbul'da “Jeune Perse” adında Acem Cemiyeti kurulmuş ve Şah'a karşı Rusya'yı desteklemeye başlamıştı. 

Trabzon'da Teşkilatı Mahsusa gibi Almanlar da Hıristiyan ve Türk Gürcülerden yararlanmanın yollarını arıyorlardı. Bazıları Rus Konsolosluğu'na sızdırılarak haber alınmaya çalışılıyordu. Özellikle Alman Heyet, 33 Gürcü'yü ihtilal için hazırlamakla meşguldü. 

Teşkilatı Mahsusa'nın 3,5 aydır bir yapı oluşturma çabası devam ederken Rusya'yla savaşın başladığı haberinin Trabzon'a ulaşmasıyla yeni dönem başladı. Oluşturulmuş çeteler askeri birlikler haline dönüştürüldü. Teşkilatı Mahsusa da bir askeri teşkilat niteliğiyle yönetilmeye başlandı.* 


İlk Günden Almanlarla Kafkas Cephesi'nde Anlaşmazlık 

Teşkilatı Mahsusa'nın Alman güdümlü politikaya bağlılığının en belirgin girişimi, Bulgarları ittifaka çekmek ve Avusturya'nın Sırplar tarafından tehdidini engellemek için üstlendiği yardımlarında görülür. Arif Cemil'in belirttiği gibi aslında bu çabalar gayet sınırlı çete hizmetlerinden ileri gitmemiştir. Bulgaristan'dan, Osmanlı ile bağı yokmuş gibi sayılarak Yunanistan ve Sırbistan topraklarında eyleme gönderilen bu çeteler 15-30 kişilik gruplardan oluşuyordu. Balkanlar'daki Türk halkının ve bağımsızlık isteyen Makedonyalıların çetesiymiş gibi kendi başlarına davranmak şartıyla çalışıyorlardı. Önemli olan asla geri dönmeme kuralına bağlı olmalarıydı. Nitekim başarısızlık karşısında geri dönmeye kalkışan komutanlardan Silahçı Tahsin hemen yok edilmiştir. Bu sebeple Teşkilat mensubu sayılsalar da kurumun faaliyetlerinde tamamen arka planda kalmışlardır. 

Kuşçubaşı, kendi alanını oluşturan Arap bölgesi olayları üzerinde yoğunlaşır. Arif Cemil ise, hazırlıklarını önceki bölümde ayrıntıyla belirttiğimiz Teşkilat Mahsusa'nın Kafkasya İhtilal Cemiyeti sıfatını yakıştırdığı çetelerle Kafkasya'yı karıştırmaya yönelik faaliyetleri ayrıntıyla anlatmaktadır. Rusya karşıtı Gürcüler gibi Azerbaycan Türklerinden de yararlanmak için Teşkilatı Mahsusa Çeteleri kurulmuştu. 
Savaşın ilanıyla birlikte bunlar harekete geçirilir. 

1914 Aralık ayının ikinci yarısında hazırlanıp yeni yıla on gün kala 
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Enver Paşa tarafından şahsen başlatılan Kafkas seferinin Osmanlı ordusunun büyük bozgunuyla sonuçlanması, dolayısıyla bu girişime yardımcı olması beklenen Teşkilatı Mahsusa çetelerinin eylemlerinin de etkisiz kalışını anımsamak gerekir. Dikkati çeken, çetelerin, ordu dışında eylemlerle hem karşı tarafı ürkütmek hem de yandaş sağlamak çabasında olmasıydı. Hele Murgul'da ilk başarı elde edilip Ruslardan esir alınınca daha büyük başarı hayalleri de kuruldu. 
Batum'un fethi tasarlanıyordu. Bu ortamda gelişmeleri Arif Cemil'in 


anlatımından aktarmalarla yansıtacağız:”7 

“Teşkilatı Mahsusa artık askeri şekle dönüşmüştü. Rıza Bey'in o kısım cephedeki bütün kuvvetlerin kumandanlığına tayin edilmesi, başka surette tefsir edilemezdi. Bununla beraber çetelerin gene büsbütün ayrı bir kuvvet teşkil ettikleri ve muvazzaf asker ile mukayese edilemeyeceği aşikârdı. 

(...) Rıza Bey'e şu soru yöneltildi: “Bizim Teşkilatı Mahsusa hizmetinde bulunan çetelerimizin asıl vazifeleri nedir?.. Bunlar muvazzaf asker kıtaları gibi düşmana doğrudan doğruya hücum etmek için mi kuruldu, yoksa evvelce aramızda kararlaştırıldığı üzere, ilerde yapılacak askeri bir hareketi kolaylaştırmak maksadıyla Rusları korkutmak, Müslüman olan ahaliyi ayaklandırmak ve onlara silah vermek, sağdan ve soldan Rus ordusunun cephane ve erzak yollarını tahrip etmek için mi” Rıza Bey bu suale hiç düşünmeden verdiği cevapta demişti ki: 

“Teşkilatı Mahsusa bugünden itibaren bir askeri teşkilat demektir. Bütün o cephedeki harp kuvvetlerinin kumandanlığına ben tayin olunduğum için harp mıntıkasındaki mülki idare de benim emrime tabidir. Herhangi bir vak'a küçük dahi olsa, harpte büyük işlere yarayabildiği için mümkün süratle bana bildirilmelidir.” 

Bu yazılarımızın başında bildirmiş olduğumuz üzere bütün Teşkilatı Mahsusa ve onun teşkil ettiği kuvvetler hep muhtelif cereyanların meydana getirdiği kütlelerden ve bu kütlelerin o cereyanların gösterdiği istikamete doğru gitmelerinden başka bir şey değildi. İstanbul'da İttihat ve Terakki Merkezi Umumisiyle Enver Paşa arasındaki zıddiyet o cereyanların birer membalarıydı. Teşkilatı Mahsusa'ya mensup olan kuvvetler bazen büsbütün sahipsiz kalıyordu. Çünkü o kuvvetlerin başında 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duran İttihat ve Terakki erkânını askeri kumandanların hiç tanımak istemedikleri zamanlar bile oluyordu. Bir aralık öyle bir zaman gelmişti ki, Vehip Paşa, Doktor Bahattin Şakir'i hapsetme- ye bile kalkışmıştı. Cephede görülen bu zıddiyetler İstanbul'da İttihat ve Terakki ile Enver Paşa arasında gittikçe artan ve şiddetlenen ihtilafların akislerinden başka bir şey değildi. 

Enver Paşa, Osmanlı İmparatorluğu'nun bütün kuvvetlerini kendisinde toplamayı bir kere kafasına koymuştu. Buna muvaffak olmak için bütün vasıtalardan istifade ediyordu. Harp zamanında bulunulduğu için hemen her şey ordunun elindeydi. Memleketin erzak kaynağına da asker vaz'iyet etmiş olduğundan halkın mukadderatı tamamıyla askerlere emanet edilmiş bulunuyordu.” , 

“(...) Enver Paşa ile İttihat ve Terakki arasında Umumi Harp senelerinde aşırı bir şekil alan bu zıddiyetler memlekete taalluk eden her işte, her teşebbüste kendini gösteriyordu. Bir taraftan İttihat ve Terakki Teşkilatı Mahsusa'yı benimsemeye çalışırken, diğer taraftan Enver Paşa ona sahip çıkıyordu. Teşkilatı Mahsusa için sarf edilen mesai ve hazırlanan müfrezeler ve çeteler birbirine zıt olan iki fikre hizmet ettirilmek istenildiği için o hazırlıklardan beklenilen faydalar meydana gelemiyor, bu kısım cephe için lazım olan kuvvet öbür kısma gönderiliyor, çeteleri hazırlayan ve idare eden şahısların fikirlerine ve kanaatlerine göre hareket olunarak beyhude uğraşılmış oluyordu. 

İşte bu sebepten dolayı idi ki, Rıza Bey cephesine gelen kuvvetlerin bir kısmı orada kalıyor, diğer bir kısmı başka bir istikamete gidiyor, Teşkilatı Mahsusa bir idareye sahip olmaktan mahrum kalıyordu.”” 


Şubat 1915'te artık Kafkas cephesinde Teşkilatı Mahsusa'nın 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aliyeti Rus kuvvetleriyle çarpışmalar yapmak ve Rus hücumlarını 


durdurmaya çalışmaktan ibaret kalıyordu. Cephane kıtlığı gibi, ti salgını karşısında doktor azlığı da yoğun olarak hissediliyordu. 
Berta'daki Teşkilatı Mahsusa kumandanı Halit Bey'in amiri du mundaki Bahattin Şakir'e aktardığı düşünceleri şöyleydi: “Teşkilatı Mahsusa'da idealim şudur: Eğer Teşkilatı Mahsusa'nın gerek Stange Bey'e (Alman kumandan), gerekse diğer 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kuvvetlere ihtiyaç belirtmemesini ve başlı başına zafer âmili ve orduya gayet kıymettar hizmetler gören bir kuvvet haline gelmesini istiyorsanız, bu gayenin hakikate dönüşmesi ancak elimizde bol silah ve cephane, dört tane makineli maksim tüfeği, iki adet seri ateşli cebel topu, yeterli miktarda mühimmat, bir de bunları kullanacak olan zabitan ve efrat bulunmasına bağlıdır. Bundan başka daha mühim bir mesele vardır ki, onun halli mutlaka gereklidir. Elimizdeki kuvvetlerin başında birtakım başıbozuklar vardır. Bu heriflerin vatani hislerden nasipleri yoktur. Bunların elimizdeki kuvvetlerden tecridi ve yerlerine zabit tayini gereklidir. Bunu yaptığımız takdirde Teşkilatı Mahsusa kuvvetleri Allah'ın yardımıyla o hale gelecektir ki, birkaç misli düşman kuvveti bile onları mağlup edemeyecektir.” 


Bahattin Şakir bu fikirleri genelde onaylamakla birlikte ordu ile Teşkilat'ın ayrı şeyler olduğundan ve Teşkilatı Mahsusa her ne kadar ordunun emrine tabi olsa da gene de onun her emrini dinlemeye kendisini mecbur görmediğinden Teşkilat'a mensup kumandanların bütün arzularını yerine getirmek mümkün olmuyordu. Artvin'in kaybedilmek üzere olduğu ortamda istenen yardım gayet sınırlı kalıyordu. 
Ardanuçlular ve Şavşatlılar Rus tehlikesini görür görmez kendilerine verilen silahlarıyla berabar kaçmışlardı. Lazlar da çekilip gitmişlerdi. 
Reis olan Bahattin Şakir vaziyeti anlatmak için İstanbul'a gitmeden önce arkadaşlarıyla yaptığı toplantıda şu hususları saptamışlardı: 

“Asıl Teşkilatı Mahsusa merkezi umumisinin faal ve faydalı bir şekle çevrilmesi lazımdır. Program çizilmesini mahalli heyetlere bırakmak icap eder. Bilhassa teşkilat için lazım olan mahalli vasıta heyetlere ait bulunmalıdır. (...) Almanlar meselesine gelince, umumi harbe iştirakimiz üzerine memleketimize gelen Alman zabitleri ve askerlerinin adedi günden güne artmaktadır. Almanya bu işi bizimle bir ittifak yapmaktan çok 

Doğu'daki nüfuz ve kuvvetini artırmak için yapıyor. Bu itibarla 

Almanlar meselesi iki kısma ayrılıyor. Bunlardan birincisi doğuda Almanlar ve diğeri de Türk ordusunda Almanlar olmak 

lazım gelir. 

Doğuda Almanlar Rusların yerini almak istiyorlar. Başlıca meşgaleleri Osmanlı devleti dahilinde yaşayan Hıristiyan 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anasırı ellerine almaktan ibarettir. Hatta Kafkasya'da bile Hıristiyan unsurlardan başka İslam unsurlar arasında bile muzır olacak siyasi fikirler telkinine çalışıyorlar. Orduda Almanlar meselesine gelince, Almanlar kendileriyle beraber harbe girmemizi bir sipariş muharebesi kabul ediyorlar. Maksatları Türklere kan döktürmek ve ancak kendileri hiç kan dökmemektir. Türk ordusuna giren Alman zabitlerinin hiçbiri ehliyet ve fedakârlık göstermemiştir. Onlar yalnız orduya tahakküm etmek istiyorlar. 

(...) İklimin fena tesirleri, iaşenin noksan olması, nakliye vasıtalarının ihtiyaca yetmemesi, muharebenin layıkı veçhiyle temin olunmaması, cepheye hasta hasta kuvvetler gönderilmesi, sıhhi meselelere ve sıhhi teçhizata harp başlangıcında icap ettigi kadar ehemmiyet verilmemesi de eklenerek Kafkas Cephesi tutulamayacak bir hale gelmiştir.”” 


Yerine bıraktığı Hilmi Bey her gün telgraf çekerek ondan imdat istiyor ve Teşkilatı Mahsusa'yı ordunun elinden kurtaracak emri almadıkça Kafkas Cephesi'ne zinhar dönmemesini hatırlatıyordu. 

Ardahan'ın kaybı ve Rusların hem Ermeni hem de Gürcü savaşçıları da yanlarına alarak istemedikleri Türk Kürt kesimi yok etmeye girişmeleri bunlarda büyük bir bozgun doğurmuştu. Yollar Anadolu'ya sığınmaya çalışanlarla doluydu. Pek büyük ümitlerle başlanmış ve hazırlanmış olan Kafkas Cephesi'ndeki Teşkilatı Mahsusa icraatı bu suretle kendiliğinden sönmüş, ilk haftalardaki istilâ arzuları yerine şimdi vatanı düşman hücumuna karşı müdafaa etme kaygısı hâkim olmuştu. 


İran, Afganistan, Hindistan İçin Çete Projesi 

1914 Ağustos başında, Osmanlı hükümetinin ısmarladığı savaş gemilerine İngiltere el koyunca, konuyla görevli olan Binbaşı Rauf Bey (Orbay) İstanbul'a eli boş dönmek zorunda kalır. Teşkilatı Mahsusa'nın tam kurulduğu günlerde Enver Paşa, Balkan Savaşı'nda denizdeki başarılarıyla “Hamidiye Kahramanı” olarak ün yapmış olan deniz binbaşısına pek de uzmanı sayılmayacağı bir teklifte bulunur. Afganistan ile ilişki kurmak ve Afgan ordularını ıslah etmek görevi ile kendisinin gitmek istediğini ama durumunun uygun olma-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Bu görevin Afganistan'ı İngilizlere karşı savaşa hazırlamak, bu yolla Hindistan'da bir iç ayaklanma başlatmak olduğunu belirtir. Asıl önemlisi, Alman devletinin bu görev için daha önce İran'ın Şiraz şehrinde konsolosluk yapan Von Van Muss adlı Farsça da bilen tecrübeli bir diplomatı sandık dolusu altınlarla İstanbul'a gönderdiğini de belirtir. Dünya Savaşı'nda tarafsız kalmakta kararlı olan İran'da, Rus ve İngiliz baskısının ağırlığına karşılık Almanların da konsolosları ve de İran ordusunu çağdaşlaştırma görevini üstlenmiş olan İsveçli subaylar vasıtasıyla etkili oldukları biliniyordu. 

Böylece, Kuzey Kafkasya'ya yönelik eylemler için Bahattin Şakir Erzurum'a, Ömer Naci ve Ruşeni beyler İran mıntıkasına giderken Rauf Bey, Süleyman Şefik Paşa ve Ubeydullah Efendi'nin Afganistan'a hareketine karar verildi. Arif Cemil'in bu konudaki değerlendirmesi şöyledir: “Teşkilatı Mahsusa'nın Kafkasya Cephesi'ni yönetmeye memur olanlar kendilerine verilmiş olan görevleri henüz layıkıyla kavrayamamış bulunuyorlardı. (...) Bu bir çete işi değildi, Azerbaycan'da ihtilal hazırlanmalıydı.”* 

Talat Paşa'nın 19 Eylül 1914 tarihli telgrafı da bu görüşü yansıtıyordu: 

“Rumiye havalisinde Ruslar aleyhinde başlayan ihtilali genişletmek ve Rus kıtalarının bütün Acemistan havalisinden çikarılmasını temin etmek ilerideki hareket için ihmal edilemez ve vakit geçirilemez başlangıçtır. Bundan dolayı bu sebeple de İran kolunun Bizlice çabuklaştırılması zahmeti gerektirir. Bir de teşkil edilecek bir gönüllü fırkası genel harekâtı sırasında orduya engel olur.” 


Rauf Bey'in ünü dolayısıyla işin başına getirildiği, bütün hazırlıkların Enver'in yönetiminde yapıldığı belirtiliyor. Müfrezesi, onun başkanlığı altında 17 subay ve birkaç sivilden oluşuyordu. Osmanlı bayrağı çekmiş Alman gemilerinin 29 Ekim'de Rus limanlarını bombalamasıyla Osmanlı Devleti'nin Almanlar tarafından savaşa mecburi olarak katılmasından 45 gün önce, 15 Eylül'de Rauf Bey Müfrezesi'nin bu ilk grubu İstanbul'dan trenle Halep'e, 30 Eylül'de de Bağdat'a varır. 

Bağdat'ta, Von Vas Muss'un başkanlığında İran'da yetiştirilmiş ve Osmanlı üniforması taşıyan 20 kadar Alman subayının da bulunduğu 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ekip bunlara katılır. Bizim Müfreze'de İran ve Afgan şah ve ümerası- na verilmek üzere padişahın hediyesi olarak murassa kılıçlar, Kuranı Kerim'ler ve sancaklar vardı. Almanlar ise 75 bin Türk altını ile silahlar götürüyorlardı. 

Rauf Bey Mütrezesi'ni tamamlayacak eylemci birliklerin Bağdat'a varması ise 9 Aralık 1914'ü bulur. Bu bekleme sürecinde Alman ajanlarıyla bizimkiler, açıkçası Teşkilatı Mahsusa arasında tartışma başlar. 
Afganistan'a tek yol İran üzerindendi. Oysa kasım sonunda İngiliz kuvvetleri Basra'yı ele geçirmişti bile. Bu ortamda, Irak'taki stratejiyi yöneten Teşkilatı Mahsusa'nın birinci adamı Süleyman Askeri, Afganistan'ı ve oradan Hindistan'ı ayaklandırmadan önce Irak'ı kurtarma sorununu gündeme getiriyordu. Rauf Bey de bu fikirdeydi. 

Almanlar ise tasarladıkları stratejinin aynen sürdürülmesi yanlısıydılar. Ellerinde bulunan altınlarla İranlı bazı aşiretleri yanlarına çekmeye çalıştılar. Bu yeni durum karşısında Müfreze'nin Güney İran'da faaliyete geçmek üzere yeniden teşkili kararlaştırıldığından silahların ve paraların iadesi Harbiye Nezareti'nden Irak komutanlıgına tebliğ edildi. Arkasından Rauf Bey Müfrezesi'nin Loristan'a girmesi ve Bahtiyarileri elde ederek İngilizlere arkadan bir tehdit oluşturulması planlanıyordu. 

Süleyman Askeri 15 Aralık 1914 tarihli raporunda başkomutanlığa Almanlar ile ortak eylem götürmenin mümkün olmadığını, bunların ellerindeki silahların ve paraların Osmanlı hükümetine devredilmesi yolunda emir beklediğini ifade ediyordu. 

“İran hükümeti, tarafsız kalmakta ısrar ediyor ama kuzeyden Rusya'nın, doğu ve güneyden İngiltere'nin tehdidini aşacak bir gücü de hissetmiyordu. sen Ruslar, İran'daki Ermenileri de katarak içeriden yandaş örgütler oluştururken, İngilizler de para dağıtarak aşiretleri yanlarına çekiyorlardı. Kabul etmek gerekir ki bu çabada OsmanlıAlman başarısını bir hayli şıyorlardı. Cihada karşı Şiiliği kullanmakta da başarılıydılar. Ayrıca cihadı bir Alman girişimi dolayısıyla İslam düşmanı eylem olarak sunmalarının da etkili olduğu anlaşılıyor. 
stan'a erişmek artık unutulmuştu. Tahran'daki Osmanlı de Rauf Bey Mütrezesi'nin İran'daki faaliyetlerine, Almanlarinkilere karşı olduğu şekilde karşı çıkıyordu. Sarıkamış ve Süveyş Kanalı seterlerinde başarısızlık yaşandığı, Basra'nın geri alınamadığı 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bir ortamda, Tahran elçisi Asım 13 Mayıs 1915 tarihiyle gönderdiği raporda, birbirinden müstakil müfrezeler halindeki eylemlerin İran basınında doğurduğu tepkiyi aktarıyordu. Enver ise, İran toprağında gözümüzün olmadığını, aksine İran'ı kuvvetlendirip bağımsız duruma getirmenin hedeflendiği yanıtını veriyordu. Bağımsız bir İran üzerinden Afganistan'a ulaşmanın kolay olacağı anlayışının bu düşünceye hâkim olduğu görülüyordu. 

Bu ortamda Rusların Ermeni eylemini harekete geçirmesi Afganistan'a erişme planını büsbütün imkânsızlaştırdı. İlgili bölümde ayrıntıyla anlatacağımız gibi, Ermeni çetelerinin cephe arkası girişimleri kadar Rus ordusuyla işbirliğiyle Van'ı işgal edip Müslüman kesimi topluca katletmeleri ve ordumuzun Bitlis'e çekilmek zorunda kalması, bırakınız Afganistan'ı, İran hayalini de geçersiz kıldı. 

Enver 14 Mayıs 1915'te Rauf Bey Müfrezesi'nden hareketini genişletmesini isterken İranlılar karşı ayaklanmayla büyük kayıp verdirdiler. Bunun üzerine Harbiye Nezareti, 1915 Eylülü'nde Müfreze'nin lağvına karar verdi. Böylece Teşkilatı Mahsusa'nın ilk kapsamlı ve Alman güdümlü eylem planı suya düşüyordu. 

Kabul etmek gerekir ki, İran-Afganistan projesi tamamen Alman tasarısıydı. Osmanlı'nın mezhep farkı nedeniyle İran'la fazla içli dışlılığı olmamasına karşılık Almanya, hem kendi konsolosları ve tüccarları hem de Berlin'e davet ettikleri İranlı muhalifler aracılığıyla etkili olabileceği inancındaydı. Kendi ajanları Yüzbaşı Niedermayer, Kabil'e varmış ama bir sonuç alamamıştı. Bu konuyla ilgilenen ve Aralık 1915'te Irak'taki 6. Ordu'nun başına getirilecek olan Alman Mareşali Von der Goltz Paşa 31 Temmuz 1915'te Enver'i uyarmıştı: “Önce İran ve Afganistan eyleme geçecek ve muzaffer bir Türk ordusu ilerleyip Hint sınırına varırsa İngiltere düşmanlıktan vazgeçer...” 

Teorisi güçlü ama pratiği imkânsız görünen bu formüle Enver Paşa da 5 Ekim 1915 tarihinde şu yanıtı verir: “Ekselansları, bildiğiniz gibi İran'daki politik ve askeri girişimlerinize büyük önem veriyoruz. 
Oradaki Osmanlı ve Alman görevliler, şimdiye kadar bu amaçla birlikte çalışamadılar; dolayısıyla yararlı olmaktan çok zararlı oldular.” 
Goltz'un bölgesindeki valinin kendisinin emrinde olması isteğine önce izin verir ama sonra geri döner.” 

İlginç bir öneri Ağustos 1915'te İran Şah'ından gelmişti. Osmanlı elçisine Osmanlı-Alman İttifakı lehinde savaşa girme şartı olarak 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şunların verilmesini istiyordu: Asgari bir milyon Türk lirası, biner mermisiyle 8 bin tüfek, 20 makineli tüfek, kâfi derecede seri ateşli top ve cephane. Elçi raporunda bunun İran'ın savaşa katılması için değil, kendi muhaliflerine karşı savunmak amacıyla istendiğini kaydediyordu. Yani Afganistan ya da Hindistan bahis konusu değildi. 

Osmanlı diplomatlarının sürekli olumsuz raporlarına karşılık Almanlar, Osmanlı'yı aradan çıkarıp doğrudan İran'ı etkilemeyi denediler. Ekim 1915'te İran'la ittifak imzaladılar. Bunun üzerine Rus 
orduları Kasım'da İran'a girmeye başlayıp Tahran'a indiler. 1916 
Martı'nda da Isfahan'ı işgal ettiler. 

Olaylarda sadece İttihatçı-Alman, bizim silahşorlarla Alman subayların uyuşmazlığının bulunduğunu ileri sürmek yeterli değildir. 
Tasarının temelden geçersiz olduğu hakkında önemli bir saptamayı ünlü Fransız düşünürü André Malraux'nun babası hem de Dünya Savaşı başlamadan az önce yapmıştı. Alsas-Loren kökenli olduğu için Alman vatandaşı olan baba Malraux, İstanbul'da hem Darülfünun'da ders veriyor hem de Alman elçiliğinde çalışıyordu. Tam bir oryantalist niteliğiyle İran, Afganistan ve Hindistan'ı dolaşmış ve bir genel İslam ayaklanmasının hiç başarılı olamayacağı kararını bildirmişti.” 

Cemal Paşa da Hindistan'da ayaklanma çıkarılması için Afganistan Emiri Habibullah Han'a, Bağdat eşrafından Seyyid Abdurrahman Efendi vasıtasıyla, Temmuz 1916'daki İkinci Kanal Seferi'nden önce Arapça mektup göndermiştir. Ayrıca Hindistan'da ayaklanma çıkarmak amacıyla Cemal Paşa tarafında daha önce İstanbul Ticaret Mektebi'ne alınmış olan Nizamettin adlı bir Hintliyi de casus olarak kullanmıştır. Enver Paşa da İstanbul'da bulunan Hindistan İstiklal Cemiyeti ile yakın ilişkiye girmiş, bazı Teşkilatı Mahsusa üyelerini Hindistan'a gönderdiği gibi bir kısmını da Mısır'daki Hintli askerleri ikna etmekle görevlendirmişti.” 

Alman tasarıları gibi Teşkilatı Mahsusa girişimlerinin de bu alanda hayalci olmaktan ileri gidemediği fark edilmektedir. 


Irak'ta Teşkilat - Ordu Çekişmesi 

Dünya Savaşı'nda Osmanlı'ya karşı ilk eylem olarak, 21 Kasım 1914'te Basra'yı işgal eden İngiltere'nin Alman karşıtlığını son derece artıran meşhur Bağdat Demiryolu sorunu sebebiyle daha da ilerilere gitmeyi düşündüğü tahmin edilebiliyordu. Osmanlı ise bütün askeri 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gücünü Çanakkale ve Suriye bölgesine yoğunlaştırmış olduğundan bölgede yerli halktan mücahit toplayarak düşmanla baş etmeyi düşünüyordu. Anımsamak gerekir ki, Basra olayında Osmanlı birliklerinin kumandanı bin askeriyle birlikte İngilizlere esir düşmüştü. 

Irak üzerinden etkili bir karşı eylem için Enver Paşa, Balkanlar'da Komitacı avına katılmış, 1909'da Bağdat'ta jandarmaları yeniden organize etmekle görevlendirilmiş, Libya mücadelesinde bulunmuş, Bağdat'taki Jandarma Okulu'nda öğretmenlik yapmış ve Teşkilatı Mahsusa'da en üst dereceye ulaşmış Süleyman Askeri'yi seçmişti. Açıkçası Arap kökenli ama Aziz Ali Mısri'yi suçlayacak kadar Osmanlı'ya bağlı ve bölgeyi bilen biri olduğu için, 3 Ocak 1915'te Basra Valiliği ve 
38. Fırka'nın kumandanlığına atandı. 

Bölgedeki Osmanlı ordusunun zayıflığı karşısında Bedevilerden düzensiz askeri birlikler oluşturarak güney Irak'taki garnizonların takviye edilebileceği düşünülüyordu. Ayrıca Enver Paşa tecrübeli bir grup Teşkilatı Mahsusa subayını da gönderdi. Aralarında Yüzbaşı Bağdatlı Kâzım, Süleyman Askeri'nin kayınbiraderi Yüzbaşı Nuri de vardı. Teşkilatın bu görevlileri bölgedeki aşiretleri dolaşıp altın ve başka hediyeler dağıtmak suretiyle cihada katkılarını sağlamaya çalıştılar. İngilizlerin de aynı yöntemi kullandığı biliniyor. Eşref Kuşçubaşı şöyle değerlendiriyor: 

“Ahalinin çoğu hareketsiz kaldı. Ne bir yanı ne öbür yanı destekledi. Hepsi hangi tarafın kazandığını görmek için bekliyordu. Maalesef biz İngilizlerden fazla kaybettik...” 


Libya tecrübesine sahip Süleyman Askeri'nin aşiret gücüyle başarı sağlamasının umulduğu bellidir. Birkaç yüz düzenli askerden ve 17 bin Arap ve Kürt mücahitten oluşan ordusuyla Abadan petrol rafinerisinin kilometrelerce boru hattını tahrip ettirdi, sonra Basra'ya yürüdü, ancak aşiret birlikleri yenilgiyi hissedip kaçmaya başlayınca, 
zaten ağır yaralı olan Süleyman Askeri bütün başarısızlığı üstlenip 14 
Nisan 1915 günü intihar etti. 

Başlangıçta Alman tasarılarını onaylayan Enver Paşa'nın yavaş yavaş, özellikle Osmanlı Ordusunun Kut'ül Amare'de İngiliz ordusunu esir etmesiyle Alman politikasından ayrıldığı fark edilir. Daha önceki başarısızlığı sebebiyle intihar eden Irak cephesi kumandanı Süleyman Askeri'nin yerine atanan Müşir Von der Goltz Paşa'ya Başkuman- 


ileri kimi al 


15 


danlık tarafından verilen talimatta “İran'ın hürriyet ve bağımsızlığını sağlamak için gerekecek her türlü girişimi yönetmekle yükümlü olduğunun” belirtilmesi, İran'ın içişlerine Osmanlı'yı karıştırmama anlayışından artık açıkça vazgeçi! ni kanıtlar. 

Oysa Ruslara karşı İran'da yürüme tasarısına Alman tarafı tamamen karşı çıkıyordu. Erkânı Harbiye Reisi General Gleich böyle bir durumda, İran grubunda bulunan Alman ve İsveç subaylarının geri çekileceğini ve kullanılan Alman malzemelerinin de Osmanlı'ya bırakılmayacağını Türk makamlarına iletmişti. Almanların Irak başarısızlığından kendilerini sıyırma ve salt Osmanlı kumandanlarına bağlama tutkusunu Mısır milliyetçisi Muhammed Ferid, 1917 Temmuzu'nda İsveç'te Sosyalist Kongresi'nde Alman milletvekili Hauptmann'ın kendisine anlatışını şöyle aktarıyor:” 

“Bağdat'ın kaybı büyük bir bozgundu ve sorumlusu devletin adamlarıdır. Çünkü Türklerin büyük subayları Alman subaylarına karşı kibirli ve kendini beğenmiş bir tavır gösterdiler. Hatta özellikle 1916 senesi Nisanı'nda Kut'ül Amare'de İngilizlere karşı alınan zaferden sonra onlara kötü muamelede bulunmuş ve yakışıksız şekilde davranmışlardı. Bu zaferde asıl payın Almanlara değil Türklere ait olduğunu söylüyorlardı.” 


“Bağdat'ı geri alacak mısınız?” sorusuna da öyle bir niyetleri olmadığını, sadece Batı cephesinde —Avrupa'da- zafer beklediklerini söyleyip ekler: 

“Türkler ile Almanlar arasındaki ilişkiler gerçekten çok gergin. Bunun sebebi de, Türklerin bilgisiz ve askeri bakımdan hazırlıksız olmalarına, bütün konularda hatta askere yeterli olacak yiyecek ve hayati ihtiyaçlar sağlama konusunda bile âcizlik içinde olmalarına rağmen, kibiri bırakmamalarıdır. Bu sebeple Türk-Alman ilişkilerini gelecek açısından çok karanlık görüyorum.” 

Teşkilatı Mahsusa'nın Hindistan'ı etkileme çabalarına gelince... 
Hint Müslümanlarının İngiliz rejimine karşı Osmanlı Halifesi'ne bağlılık kararlılığı bilindiğinden” Afganistan üzerinden etkileme kadar içerden de kışkırtma planının hazırlandığı anlaşılıyordu. 
Bu amaçla Yüzbaşı Murat ile mülazım Nurettin, tüccar kılığında 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Hindistan'a gönderilmişlerdi. Orada tanınmış ve Osmanlı yanlısı bazı şaluslarla ilişkiye girme ve uygun ortam hazırlamakla görevliydiler, Ancak bunların daha Osmanlı limanlarında gemiye binerken İngiliz ajanlarınca saptandığı ve Hindistan'a ayak basar basmaz etkisiz hale getirilmeleri istihbarat örgütleri arasındaki yarışın seyrini kanıtlıyor 

İngiliz elçisinin İstanbul'dan 1914 Ekimi'nin ortasında gönderdiği bir raporda da bir Türk subayı ile üç hocanın Hindistan'a gitmek üzere İzmir'den yola çıktıkları bildiriliyordu. Bunların Hindistan'a ulaşamadıkları anlaşılıyor. Binbaşı Emrullah”ın (Barkın) liderliğindeki grup Hindistan yerine Türkistan'a gitmiş ve orada Eşref Kuşçubaşı'nın kardeşi Selim Sami'nin komutasındaki Teşkilatı Mahsusa birliğine katılmıştır. Ancak etkileri sınırlı kalmıştır. 

Nisan 1916'da Von Kress'in Katya (Kantara'nın yaklaşık otuz mil doğusunda) üzerine saldırısının hemen öncesinde Enver Paşa, Cemal Paşa'ya İngiliz ordusundaki Hint Müslümanlarının saf değiştirmesi- ni sağlamak için ne gibi önlemler alındığını soruyordu. Cemal Paşa, Nisan 1916'da halen 27 Hintli Müslüman'ın Osmanlı ordusu saflarına katıldığını bildirir. Bütün çabalara rağmen Hint Müslümanlarından Osmanlı ordusuna geçenler pek fazla olmamıştır.!0! 

İngiliz otoriteler Mısırlı ve Hintli Müslüman askerlerin çağrıdan etkilenebileceklerini düşünerek morallerini yükseltecek tedbirler almışlar, örneğin Hintli prensleri ve yüksek mevki sahibi kişileri kanal bölgesine iyi niyet ve propaganda turlarına yollamışlardı. Eşref Kuşçubaşı da, Osmanlı ordusundan Dürzi ve Bedevi askerlerin kaçma eğiliminin katılımdan çok olduğunu belirtiyor. 

Teşkilatı Mahsusa'nın sağlayamadığı başarıyı Halil Kut Paşa, kendi komutasındaki 3 bin kişilik 6. Ordu'yla 29 Nisan 1916'da Kut'ül Amare'de 12 bin kişilik İngiliz ordusunu esir ederek sağlar. Bunun üzerine yeniden, Nuri Paşa ve Rauf Bey yönetiminde bir Teşkilatı Mahsusa birliği savaşta tarafsız olan İran ve Afganistan'a girerek burada yerli kuvvetlerden oluşturulan birliklerle İngilizleri arkadan vurmayı dener. Liman von Sanders'e göre bu macera, Güney Irak'taki Türk yenilgisinin nedenlerinden biri oldu. Bağdat'ın korumasız bırakılmasını fırsat bilen İngilizler kolaylıkla bu önemli merkezi ele geçirip sadece Kut'ül Amare'nin intikamını almakla yetinmez, 


Irak cephesinde Osmanlı etkinliğini de yok ederler."2 
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Mısır'ı Ayaklandırma Girişimi Hayali 

Başlangıçta savaş karşıtı olan ve Almanlardan çok Fransızlara sempati besleyen Cemal Paşa'yı, ordunun ıslahı için getirilen Alman 

Askeri eğiticileri kadar Rus tehdidinin artmasının da etkilediği anlaşılıyor. 3 Ocak 1914'te mirlivalığa (paşalığa) terfiinin arkasından 10 
Mart'ta Bahriye Nazırlığı'na atanması onu hükümet içinde de söz sahibi konumuna getirmişti. Buna karşılık Almanya'nın Rusya'ya savaş ilanından bir gün sonra imzalanan 2 Ağustos 1914 anlaşmasından haberdar edilmemişti. Önce karşı iken Rusya'nın Avusturya-Sırp savaşına karışmaya kalkması üzerine anlaşmayı onaylar. 

10 Ağustos'ta İngilizlerin kovaladığı Almanların Goeben ve Breslau isimli savaş gemileri Marmara Denizi'ne sığınınca bunların Yavuz ve Midilli adıyla, bütün efradının da giyimleriyle Türkleştirilmesini kabul eder. Donanmanın kumandanı durumuna geçen Souchon'u 
kendisinden habersiz eyleme geçmekten men etmesine karşılık 26 
Ekim 1914 tarihli Donanma Mecmuası'ndaki “İslâm ve Muharebe” adlı makalesinde Mısır'ın yüzde 92 Müslüman olduğundan ve İran ile Hindistan Müslümanlarının çoğunun Türkleri destekleyeceğinden bahsedilmesi Alman karşıtlığının sona erdiğini kanıtlıyor. Anımsamak gerekir ki bu yazının altında Veliaht Yusuf İzzettin ile Talat, Cemal ve Bedri imzaları vardır. 

Bahriye Nazırı Cemal Paşa bu gemilerin 29 Ekim 1914'te Sıvastopol, Odesa, Kefe gibi Rus limanlarını bombalamasıyla Osmanlı Devleti'ni savaşa sokmalarını engelleyememiştir. 5 Kasım'da kendisi Bahriye Nazırlığı uhdesinde kalmak üzere 2. Ordu Kumandanlığı ve Suriye, Filistin, Hicaz, Kilikya Genel Valisi görevine atanır. Ayman'ın yukarıda aktardığımız anılarında bahsettiği, Mısır'daki İngiliz orduları hakkında bilgi istemesi, pek az tanıdığı bölge ve mevcut şartları dışarıdan yöneltilmeden öğrenmeyi tasarladığını düşündürüyor. Beyrut'a 17 Aralık'ta, Kudüs'teki Ordu Karargâhı'na da 7 Ocak 1915'te varan Cemal Paşa, hazırlanmış plan çerçevesinde Birinci Kanal (Süveyş) Seferi'ni 17 Ocak 1914'te başlatır. Bu sefer başarısızlıkla sonuçlanır ve önemli kayıplar verilerek 3 Şubat 1915'te, yani başladıktan iki hafta sonra geri çekilme kararı alınır. 

Biz olayın askeri safhası üzerinde durmayacağız. Cemal Paşa sefer sonrasında Başkumandanlığa gönderdiği raporda, bu seferin bir keşif taarruzu niteliğinde olduğunu ve düşmanın savunma tertibatının 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öğrenilerek asıl sefer için uygun zemin hazırlandığını ileri sürer. Demek ki Cemal Paşa kendi ajanından istediği bilgilerin onun tutuklanmasıyla yetersiz kaldığını kabul ediyordu. Bu durumda Teşkilatı Mahsusa'nın neler sağlamış olduğunu incelemeye çalışacağız. 

5 Ağustos'ta Osmanlı hizmetindeki Bronzart Paşa, Alman Dışişleri 
Bakanlığı'na gönderdiği raporda, Hindistan, Mısır ve Kafkaslar'da isyan çıkarmanın son derece önemli olduğunu belirtiyordu." Aynı günlerde Harbiye Nazırı Enver'in Şam'daki 4. Ordu Komutanlığı'na Mısır Seferi'ne hazırlık talimatı vermesi, Ekim başında da beş kişilik Alman askeri heyetinin Şam'a varması, artık bir bütün sayılacak Enver = Teşkilatı Mahsusa işbirliğinin tam işlerlik kazandığını kanıtlıyordu. Mısır ve Süveyş Kanalı ile ilgili haritalar Almanya'dan getirtilmişti. Hatta Enver'in ısrarıyla bölgede kullanılmak üzere Almanya'dan para getirtilmişti. 

Tanin gazetesi, Kanal Seferi başlamak üzere iken™ cihad beyannamesiyle Mısır Müslümanlarının ayaklanacakları umudunu yansıtıyordu. Böylece, bütün İslam âleminin katılmasının tasarlandığı anlaşılıyor. Ancak Birinci Kanal Seferi öncesinde bu bölge ile ilgili yeterli istihbarata sahip olunduğunu söylemek mümkün değildir. Henüz savaşa katılamamış olan İtalya ve Yunanistan'daki elçilerimizden ve de İngiliz ordusundan kaçıp iltica eden Hintli Müslüman askerlerden bilgi sağlandığını özellikle ATASA arşivi belgeleri belirtiyor. 

Ancak, 250 kilometrelik çölü ilkel vasıtalarla aştıktan ve Süveyş Kanalı gibi bir engeli geçtikten sonra, Kahire'ye ulaşmak için 150 kilometre yolu daha kat etmeyi gerektiren bir sefer için yeterli malzeme ve araca sahip değilken bu tür bilgilerin yetersizliği peşinen başarısızlığı haber veriyordu. 

Teşkilatı Mahsusa'nın Kanal Seferi'nden üç-dört ay önce Mısır ve Hindistan ile ilgili projeler hazırlamaya başladığını belirten Kuşçubaşı'na dayanarak Stoddard” şu bilgileri veriyor: 

“Enver, Kanal Seferi için İzmitli Mümtaz ve Sapancalı Hakkı komutasındaki Teşkilatı Mahsusa birliğini daha önceden Şam'a göndermişti. Söz konusu birliğin görevi Suriye ve Filistin'deki Arap aşiretlerinin sefere katılmalarını sağlamaktı... Daha sonra da Kuşçubaşı Eşref, Sina ve Hicaz'daki Bedevi Araplardan kuvvet toplamak amacıyla bölgeye gönderildi. Sultan/Halife adına hediyeler ve İslam Birliği çağrıları dağıtıyorlardı. Teşkilatı Mahsusa'nın çalışmaları olumlu sonuç vermiş ve yaklaşık olarak 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bin kişilik gönüllü Bedevi birliği oluşturmuştur. Buna ek olarak 
4700 kişilik Hicaz Kuvve-i Seferiyesi de Kanal Seferi'ne katılmak 
üzere 22 Ocak 1915'te Medine'den hareket etmiştir.” 


Eşref Kuşçubaşı'na Enver'den doğrudan gelen talimat Teşkilatı Mahsusa adına oluşturulacak birlikle Süveyş'ten gemilerin geçmesini engellemek ve Süveyş'in telefon ve telgraf hatlarını tahrip etmekti. 
Adamları şevke getirmesi için gerektiği kadar para vaadinde bulunması da anımsatılıyordu, tabii ödeme başarıya ulaşıldıktan sonra yapılacaktı. Ancak kendisi de girişimlerinin İngilizlerde küçük bir rahatsızlık yarattığını, hiçbir sonuç alamadıklarını kabul ediyor. 

Hiç şüphesiz, asıl beklenti, Mısır'daki İngiliz karşıtlarının da içeriden eylem yaparak Süveyş bölgesindeki birlikleri arkadan vurmaları, böylece Osmanlı ordusunun kanalın batısına geçmesiyle ülkenin içinde bir çatışmanın gerçekleşmesiydi. Buna yerli bağımsızlık yanlıları destek verecekleri için tam bir karmaşanın belirmesi ve İngiliz gücünün birden çökmesi bekleniyordu. Libya'dan yöneltilen Sünusi güçlerinin yanı sıra Sudan'a kadar gönderilmiş olan Teşkilatı Mahsusa ajanlarının gayretiyle oradan da destek sağlanması umuluyordu. 

İngilizler milliyetçi Mısırlıları teskin etmek için de, Osmanlı'ya bağlı bir yönetici sayılan Hidivliği iptal edip -ki Abbas Hilmi o sırada İstanbul'daydı— yerine Hüseyin Kâmil'i Mısır Sultanı ilan etmekle de lehlerine bir hava yaratmayı başarmışlardı. Bunun bir ölçüde etkisi olduğunu kabul etmek gerekir. Eşref Kuşçubaşı, Mısır Seferi'nin sonucunu şöyle özetliyor:!* 

1. İngiltere'nin karşı tedbirleri Teşkilatı Mahsusa'nın beklediğin- den daha etkili oldu. 

2. Teşkilatı Mahsusa'nın fikir oluşturanlar kadrosunda yer alan Şeyh Abdülaziz Şaviş, Şeyh Salih et-Tunusi gibiler İngiltere'ye karşı mücadeleye esas olarak İslami açıdan yaklaşarak, Enver Paşa'yı İslam Birliği'nin Mısırlıların hayatında olduğundan daha büyük bir kuvvet taşıdığına inandırmışlardı. 

3. Teşkilatı Mahsusa yanlış olarak, Masırlıların İngiliz yönetimine duydukları tepkiyi Osmanlı Devleti'ne belli bir yakınlık duydukları- nın göstergesi saymıştı. Aynı zamanda teşkilat, Mısırlıların hayatında Osmanlı yanlısı unsurların etkisini olduğundan büyük sanmıştı. 

4. Teşkilatı Mahsusa, Süveyş Kanalı'nda bir zaferin Mısırlıların 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morali üzerinde Osmanlı yanlısı canlandırıcı etkisinin fazla olacağını tahmin etmiş, özellikle beklenen zafer yerine bir yenilgiye uğranılınca bu tahmin boşa çıkmıştı. 

5. Süveyş Kanalı'nı sabote etme ve Mısır içine teröristler yerleştirme çalışmaları küçük çaplıydı ve iyi planlanmamıştı. Bunun nedeni aşırı güven ve Mısır'da böylesi faaliyetler için hazır parasal kaynak bulunmamasıydı. 

6. Teşkilatı Mahsusa, yetersizliklerinin farkında olsa da, silah altına aldığı kişilerin birçoğunun, özellikle Bedevi yardımcı kuvvetlerinin savaş yeteneğini, göreve bağlılığını ve dinsel coşkusunu olduğundan büyük tahmin etmiştir. 


Örnek Mücahit Libyalılardan Beklentiler 

Mısır Seferi'nden beklenen, Müslümanların da bir iç ayaklanmayla İngiliz direncini alt etmesiydi. Bunun için Arap Yarımadası'ndan yerli savaşçılar sağlanırken Batıdan da Libyalı mücahitlerden yararlarılması düşünülmüştü. İtalya, Alman-Avusturya ittifakından yanaydı, bu sebeple İttihatçılar savaş ilanından kaçınmışlardı ama Teşkilatı Mahsusa'nın bölge amiri olan Enver Paşa'nın kardeşi Nuri Bey'in (Kıllıgil) yönetiminde mücadele devam ettiriliyordu. Yanında Cafer el Askeri, Nuri Said, Süleyman Baruni, Halife bin Asker ve birkaç Alman subayı vardı. 

İtalya'nın İngiltere ve Fransa'nın yanında savaşı katılmasından önce (26 Nisan 1915) Süveyş Seferi sırasında Enver, takımından, Libya mücadelesinin asıl lideri sayılan Ahmet Şerif Sünusi ile temas edip hedefi Mısır'a yöneltmesini sağlamalarını istedi. İtalyan ordusunu sahilden içeri sokmamakla bütün dünyada takdir toplamış olan Libyalı mücahitlerin etkisinin hem Mısırlıları hem de Sudanlıları etkileyeceği düşünülüyordu. Oysa dört yıldır süren ve tam çözüm getirmemiş olan savaş Libyalılar arasında da anlaşmazlık doğurmuştu. İtalyanlar, uzlaşma yanlıları belirmişti. Üstelik Batı çölünden Nil boyuna varma- nın son derece güç olduğunun da farkındaydılar. 

Almanya'dan denizaltılarla Mısrata sahiline bolca silah ulaştırılması Sünusi'yi ikna etti ve hedefe Mısır yerleştirildi. Nuri Bey'in komutasındaki birlikler Kasım 1915'te Sollum'u ele geçirdi. Batı Sahra'daki Mısır garnizonlarından Osmanlı-Sünusi kuvvetlerine katılanlar da -Salih Harb'in 145 kişilik grubu gibi- görüldü. Ayrıca sayıları 
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15 bin ile 49 bin arasında farzedilen mücahitler Tunus'a kadarki bölgede etkili oldular, Tunus bölgesinde de 13 Türk subayının yönettiği eylem hem Fransızları zora sokuyordu hem de Tunuslu milliyetçiler üzerinde de etki yaratıyordu. 

Teşkilatı Mahsusa, Sünusi mücadelesiyle, Mısır'ın güneyindeki Darfur Sultanı Ali Dinar'ın isyanını birleştirerek etkiyi artırmayı tasarladı, Ali Dinar 1915'in başında zaten Cihad ilan etmişti ve Teşkilatı Mahsusa tarafından hazırlanan propaganda broşürlerini bölgesinde dağıtıyordu. Enver'in talimatıyla Sünusi kuvvetindeki kumandanlar- dan olan Salih Harb'e ulaşan ajanlar iki eylemin birlikte yürütülmesini sağlamaya çalışıyorlardı. Salih Harb'ın Darfur'a gönderdiği sabotajcı ve teröristlerden oluşan grubun görevleri arasında, tahıl ambarlarına, kanallara ve barajlara zarar vermek ve yangın çıkarmak da vardı. 

Genelde İngiliz kuvvetlerini tamamen yok edemedilerse de İngiltere'yi bu bölgede büyük bir askeri güç bulundurmaya zorlamakta başarı sağladılar. Ancak kesin bir zafer kazanmaları mümkün olamıyordu. İngilizlere karşı yenilgiler başladı, Sollum ve Marsa Matruh kaybedildi. Ahmet Şerif geri çekilmek zorunda kaldı. Yeğeni İdris Sünusi ise İtalyanlar ve İngilizlerle uzlaşma yanlısı olduğunu saklamıyordu. Diğer yandan Darfur Sultanı Ali Dinar'ın beklediği yardımlar zamanında ulaşamadığı halde İngiliz güçleri ayaklanmasını ancak on ayda bastırabilmişlerdir. İngiliz subayları komutasındaki 4-5 bin Mısırlı askerden oluşan kuvvet 1916 Kasımı'nda Ali Dinar'ı öldürüp tehlikeyi uzaklaştırabildi. Teşkilatı Mahsusa'nın hazırladığı yardım ise ancak onun ölümünden iki hafta sonra yerine ulaşabilmiştir. 

Başka terörist grupları da Fransız bölgelerine ve Sudan'a gönderilmişti. Ali Dinar'ın ölümünden sonra eylemler devam ettiyse de giderek etkisiz kaldı, savaşçılar İngiliz ve Fransızlar tarafından yakalanıp hapsedildiler. Yönettiği eylemlerin arzulanan sonuçları vermemesi üzerine Enver'in kardeşi Nuri İstanbul'a geri çağrıldı ve yerine Şehzade Fuad Efendi Libya'daki kuvvetlerin kumandanlığına getirildi. 

Sünusi eyleminin kendi içinde de bölünmesi ve Ahmet Şerif Sünusi'nin zor duruma düşmesi üzerine 1918 başında Enver Paşa'nın Teşkilatı Mahsusa'dan Hüsameddin Ertürk ve Yusuf Şetvan Bingazi'ye gönderilip Sünusi ve çok yakınları İstanbul'a davet edildi. Alman denizaltısı ile bu taşıma sağlandı. Libya'nın savunulması kadar cihada katkısı da dikkate alınarak, 31 Ağustos 1918'de 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yeni sultan VI. Mehmed Vahidettin'e kılıcını o kuşatmıştır. Burada şunu da ekleyelim ki, Kuşçubaşı'nın Ahmet Şerif Sünusi'nin daha kapsamlı projeler için İstanbul'a çağrıldığını belirtmesine karşılık asıl sebep, kendi savaşçıları arasında da ayrılık ve savaş karşıtlığının ön plana çıkmasıydı. 

Ahmet Şerif'in kararlı bir mücahit olduğu, Türk Kurtuluş Savaşı sırasında kanıtlanır. 1920'de Yunan ordusu Ahmet Şerif'in oturduğu Bursa'ya doğru ilerlemeye başlayınca Sultan VI. Mehmed kendisini İstanbul'a çağırıp sarayında güven içinde kalmaya davet eder. O ise sultana çok saygılı bir teşekkür mektubu göndermekle birlikte, 
1911 Libya Savaşı günlerinden tanıdığı Mustafa Kemal'in yanına, 
Ankara'ya gidip onun bağımsızlık mücadelesine katkıda bulunmayı tercih ettiğini belirtir. Gerçekten bütün Anadolu'yu dolaşır ve Anadolu'daki Milli Mücadele karşıtı ayaklanmacıları doğru yola getirmek için durmadan konferanslar verir. 

Zafer'den sonra kendi vatanına dönmek ister ama izin vermezler. 
Sığındığı Hicaz'da ömrünü tamamlar. 

Cihadı Ekber anlayışını en ciddi şekilde uyguladığı için bütün İslam toplumlarını da harekete geçireceği umulan Ahmet Şerif'in bu davranışını olayların sıcaklığı devam ederken bir Fransız yazarı, Maurice Larcher şöyle değerlendirmiştir:'?” 

“Enver Paşa'nın ve Teşkilatı Mahsusa'nın önce İtalyanlara sonra İngiliz ve Fransızlara karşı Kuzey Afrika'da verdiği mücadele gerçi sonuçsuz kalmıştır ama azimli Osmanlı subaylarırın komutasında, Almanların yardımıyla bir grup inançlı kişinin nasıl bir tehlike yaratabildiğini de göstermiştir.” 


Stoddard da şu değerlendirmeyi ekliyor: 

“Ancak bu mücadele İngiltere ve Fransa için savaşın genelinde pek büyük bir endişe kaynağı olmamıştır, çünkü Mısır veya Tunus'a ciddi bir tehdit oluşturmamıştır. Birçok yazar, girişilen mücadelenin yararlı, son derece düşük maliyetli bir operasyon ve 1911-1918 döneminde türünün en başarılı örneği olduğunu kabul eder. Örneğin, Batı Sahra'yı savunma harekâtı, İngiltere'nin 30 binin üzerinde askerini -çoğu sömürgeli ve Mısırlıydı— bağladı. Öte yandan, sadece 30 ila 500 arasında Türk subayı ve askeri ile birkaç Alman bölgeye giderek faaliyette 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bulunmuştur. Bu da Osmanlı Devleti'nin buraya katkısının sayıca ne kadar küçük olduğunu göstermektedir. 

İtalya da pek başarılı olamadı. Dünya Savaşı'na katıldığı sürece Trablusgarp sahilinde 60 bin asker tuttu. İngilizlerin verdiği kayıplar gerçi önemsizdi ama savaş koşulları bir hayli çetindi. İngiltere sadece 1916 yılına kadar bu harekât için 80 milyon sterlin harcamak zorunda kalmıştır.” 


Bir diğer İngiliz araştırmacı da belirtiyor!” 

“Bu kimi yönlerden, düşmanlarımızın savaştaki en başarılı stratejik hareketiydi. Çünkü son derece zararlı birkaç bin Arap, bir yıldan uzun bir zaman başka yerlerde çok ihtiyaç duyulan 
30 bin askeri bu bölgeye bağlamış, ayrıca çöl demiryollarına, çöl 
arabalarına, ulaşıma vs o kadar çok harcama yapmamıza neden olmuştur ki, bu harcamalar yüzünden, yeni nesil ömür boyu kişi başına 2 peni daha fazla gelir vergisi ödemek zorundadır.” 


Şu bir gerçek ki Libya'da iki taraftan da bir sonuç elde edilemedi. 
Birinci Kanal Seferi başarısızlıkla sonuçlandı. Özellikle ayaklanmaları için Mısırlılara gönderilen ajanlara erişen yanıt dikkati çekiyordu: “Kahire'yi ele geçirirseniz biz de ayaklanırız.” Anımsamak gerekir ki, Müslüman kesimi kendisine bağlamak için İngiliz yönetimi, lojistik hizmetlerde kullanmak üzere bir milyon Mısırlıyı ordunun hizmetinde aylığa bağlamıştı. Osmanlı'ya gelince, kendi askerinin ihtiyaçlarını tam karşılayabilecek silahı ve parası yoktu. 


Lübnan/Suriye'de Fransız Konsolosun Oyununa Gelince 

Teşkilatı Mahsusa'nın Arap dünyasındaki bağımsızlık olaylarını takip etmesine karşılık yeterince haberi olmadığına örnek olarak Cemal Paşa'nın Lübnan'da yaşadığı olay gösterilebilir. 

Lübnan ve Suriye'deki Osmanlı'dan ayrılıkçılığı açıkça yürütenler genellikle Mısır'a ya da Paris'e sığınıp oradan kampanya sürdürürlerdi. 
Kalanlar ise Osmanlı valilerine bağlılığı devam ettiriyormuş görünerek gizlice davalarını sürdürüyorlardı. Osmanlı, Dünya Savaşı'na katılınca Beyrut'taki Fransız konsolosu Picot'nun oynadığı bir istihbaratçı oyunu gizli bilgileri açıkça ulaştırarak toplumlar arası sorunların gerginleşmesini nasıl yönlendirdiklerinin ilginç bir kanıtıdır. 

Savaş ilan edilince hükümetinden görevini bırakıp hemen Fransa'ya dönmesi talimatını alan Beyrut konsolosu Pico!'ya İngiliz. 
konsolosu Cumberbatch'dan bir uyarı gelir. Arap tarihçi Yazbeck yıllar sonra olayı şöyle anlatmıştır:""* 

“Picot savaşa yönelen ortamda sivil ve dini özellikli Arap dostlarıyla temaslarını artırıyordu. (...) Fransız konsolosunun en basit güvenlik kuralını ihmal etmekte olduğunu fark eden İngiliz kendisini görmeye gelen Lübnanlılar aracılığıyla ona haber saldı: ‘Dostunuz Picot'ya söyleyiniz, bir okuldan diğerine gidip nutuklar çekmeyi bıraksın, kasasındaki belgelerle uğraşsın. Buna Fransız'ın yanıtı basittir: *Arşivlerim için hiçbir tehli- 


ke düşünülemez”. 


Anlaşıldığına göre, birbirlerinin faaliyetleri hakkında da raporlar bulunduğundan sadece bir arşivin yok edilmesi yeterli sayılmıyordu. 
Savaşın ilanıyla Beyrut'tan ayrılmalarından bir hafta sonra Vali Bekir Sami Bey, Fransız çıkarlarını korumakla görevlendirilmiş ABD konsolosunu da yanına alıp Fransız konsolosluk binasına girdi. Mühürleri söktürdü ve yerini önceden biliyormuş gibi gizli kasaya ulaştı. Böylece Fransız istihbaratının bütün belgeleri kolayca ele geçirildi. Hem gizli ajanlarının isimlerini içeren ve şifreli olmayan listelere hem de kendi elyazıları ve imzalarını içeren bilgilere ulaşılmış oldu. 

Yazbeck'in belirttiği gibi, odacıların, sekreterlerin, kavasların kısacası konsoloslukta çalışan herkesin varlığını bildiği bir “gizli” kasayı dolu bırakmakla Picot'nun belli bir hedef güttüğü sonra anlaşılmıştır. 
Kapıları mühürlenmiş bir diplomatik binaya, haklı olduğunu iddia edebilecek bir gerekçeyle girebilmek için Osmanlı valisine bu görevlilerden haber ulaştırılmasının istendiği de anlaşılıyor. İngiliz elçiliğinde böyle bir araştırmanın yapılmaması her şeyin yakılmış olduğunun bilinmesine bağlıydı. Fransız'ın ise Türk-Arap ilişkilerini daha da gerginleştirmek için bunu düzenlediği bellidir. 

Belgeler doğal olarak Türk düşmanı ve Arap milliyetçiliğini destekleyen bilgilerle doluydu. Genelde 1913'te, Babıâli'nin bu tür Arap ajanlarına af ilanı dönemine aitti. Ancak bunların daha sonra da aynı ilişkileri sürdürdükleri bir sır değildi. 1914 Aralık ayında Beyrut-Şam bölgesine varışının hemen ertesinde Cemal Paşa'ya ilk sunulan 


er ünü di 


w——————ş——— —— a 


tabii ki bu belgeler ve de Teşkilatı Mahsusacıların bölgedeki ayrılıkçı faaliyetler hakkındaki raporları oldu. 9 Aralık 1914'te bu konuda Başkumandanlık'a gönderdiği ilk raporda şöyle diyor: “Suriye ahvali hakkındaki tetkikatım neticesinde edindiğim kanaate nazaran Suriye casuslarla doludur ve bunların ekserisi Düveli Muazzama -İngiltere ve müttefikleri- şubesindendir.” 


Arap ayrılıkçı akımının zirveye eriştiğinin bilinci ve arkadar. vurulma korkusuyla öncelikle bu casusların bir kısmının, ruhani reisler ve 18 yaş altındaki çocuklar hariç Urfa'ya sürülmesine, diğerlerinin de Şam ve Halep gibi merkezi yerlere toplanmalarına karar vermiştir." Picot'nun oyunundan haberi olmayan ve belgelerin ortaya çıkmasının resmi tanığı sıfatını taşıyan ABD konsolosunun bu gelişmeler aleyhinde raporlar göndermesi ve de Cemal Paşa'yı suçlayan bir kampanya başlatması doğaldı. 

Teşkilatı Mahsusa'nın bölgedeki faaliyetleri, ABD ve İspanyol konsolosları ile Trablusşam Rum Katolik Metropoliti ve Siyonist örgütünün faaliyetlerinin devam ettiğini saptıyordu. Özellikle Yahudi sorularının öne çıkmaya başladığı fark ediliyor. Bu hususta N. Artuç şu bilgileri veriyor:"? 

“Cemal Paşa'yı en çok uğraştıran bir mesele de Siyonistlerin Kudüs'teki yoğun casusluk faaliyetleridir. Paşa, bu tür faaliyetlere karışmış Yahudileri Şam ve Beyrut'a sürgün etmiş ve aynı zamanda bu kimselerin bölgede emlak satın almalarını kesin olarak yasaklamıştır. Şu hususu da Yahudi düşmanlığı olarak algılamamak gerekir. Zira Paşa, Suriye'de baş gösteren iaşe meselesinde Kudüs'teki yoksul Yahudiler için de büyük çaba sarf etmiştir. Ancak bu meseleye Amerika'daki Siyonist örgütler karışmak istediğinde ise büyük tepki göstermiştir. Bu yüzden Avrupa'daki Siyonist örgütler, Cemal Paşa'ya cephe almışlar ve onu Filistin'deki Yahudileri katletmekle suçlamışlardır.” 


Cemal Paşa'nın bir Yahudi düşmanlığı yapmadığının en belirgin kanıtı 27 Ağustos 1915 tarihini taşıyan bir beyanname ile Filistin Yahudilerinin kendisine bağlılık mesajı göndermeleridir. Üzerinde Osmanlı saltanatını temsilen bir ay-yıldızlı taç bulunan belge, yan yana iki metinden —yarısı Türkçe, yarısı İbranice- oluşur. Bunda 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“Hilâl mahbubu (tutkunu) Osmanlı uyrukluğunda bulunan Musevilerin, mukaddes vatanın korunmasına hizmet etmekte olan Cemal Paşa hazretlerine saygılarını sundukları” belirtildikten sonra “Devleti Âliye'nin zaferi gibi varlığının da müddeti el devrân - Dünya var oldukça devamı”nın arzulandığı belirtilmektedir." 

Cemal Paşa'nın siyasi eylemlere karışan Yahudileri sürme kararına özellikle Almanların karşı çıktıkları bilinir. Çünkü ileride ayrıntıyla aktaracağımız gibi, Siyonizmi kendi yanına çekmek ve İngiliz-Amerikan etkisinden kurtarmak için Almanya yoğun çaba sarf etmekteydi. 
Osmanlı hem kendi müttefikinin, hem de karşıtlarının çekişmesinin kurbanı olmaktaydı. Bu konuda Teşkilatı Mahsusa'nın ne derece bilgisi bulunduğu hakkında elimizde belge yok. 

Siyonist belgesinin tarihinin, ünlü Âliye duruşmalarının başlamasından altı gün sonraya rastlaması, onlarda da haklarında aynı şekilde bir hesaplaşmanın yapılacağı korkusunu uyandırdığını düşündürüyor. Fransız Konsolosluğu'nda ele geçirilen belgeler üzerine sadece bir engelleme uygulaması yapılmış, mahkemeye sevkle idama götürebilecek bir girişime yanaşılmamıştı. Ancak düşmana haber ulaştırma faaliyetinin devam ettiği fark edilince cezalandırmanın gerekli olduğu düşünülür. 

4. Ordu istihbarat şubesinin, Mısır'dan Sait Şükrü'ye hitaben yazılmış 20 Ağustos 1914 tarihli bir mektubu ele geçirmesinin de Cemal Paşa'yı uzlaşmacı olmaktan uzaklaştırdığı anlaşılıyor. Bu mektupta Osmanlı Devleti savaşa girdiği takdirde sağ çıkamayacağı, bütün Arapların aynı tehlikeyle karşı karşıya kalacağı, bundan dolayı hazırlıklı bulunulması gerektiği belirtiliyordu. İlk duruşmalar 21 Ağustos 1915'te başladı, 1916 Nisan ayında tamamlandı. 

Cezalardan 55 tanesi Cemal Paşa tarafından verilecek mahkeme kararlarına gerekçe oluşturacağı için kitap halinde de bastırıldı. Sıkıyönetim Mahkemesi suçluların bazılarını idama bazılarını da sürgüne mahküm etti. Bir kısmı Beyrut'ta bir kısmı Şam'da olmak üzere 34 Arap milliyetçisi idam edildi. Sürgünlerin aileleri için Ankara, Konya, Bolu, Kastamonu, Eskişehir, Karesi, Aydın vilayetlerine özel tahsisat gönderildi. Cemal Paşa giderek tehlikesi artan Ermeni ve Arap ayaklanmaları karşısında gözdağı vermek gerektiğini hissettiğinden idamlara onay verdi. Bu da Osmanlı-Arap kopuşunun daha da etken hale gelmesine zemin hazırladı. 
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Ordusundaki sadece Arap kökenli asker ve subayların değil, Türk kökenlilerin de savaş bıkkınlığı ile firara başladığı dönemde, üstelik arkadan vurulmak korkusu yaşayan sorumlu kumandanın tam bir gözdağı vermek için aşırı cezalandırmaya gitmesini eleştirmek güçtür. Ancak bunun ayrılıkcı akımı daha da teşvik etmesi son derece doğaldı. Bu sebeple Suriye-Lübnan Arapları günümüzde de tek suçlu olarak Cemal Paşa'yı ilan etmekten vazgeçmemişlerdir. 

İttihatçı yanlısı bir Arap olarak ünlü Emir Şekib Arslan anılarında Cemal Paşa'nın cezalandırmalarını eleştirmekle birlikte sorunun belgelerin tahrip edilmeden aktarılması olduğunu da saklamaz:"(* 

“İdam edilen veya sürgüne gönderilen kişilerin tamamının bunu hak ettikleri söylenemez, hatta birçoğunun haksızlığa uğradığı da doğrudur. Ancak özellikle Fransız Konsolosluğu'nda, bazı Osmanlı Devleti vatandaşları hakkında en büyük sorumluluğu gerektirecek birçok belgeye ulaşıldığını da görmezden gelemeyiz.” 


Osmanlı'yı parçalamaya yönelik bir örgütlenmeye ancak böyle bir tahrik oyunuyla erişilmesi Teşkilatı Mahsusa'nın Arap eylemleri üzerine özellikle yönelmesine karşılık yeterli bilgi edinememiş oldugunu gösteriyordu. Anımsamak gerekir ki bu Arap yazarın “parlak bir meslek sürdürmüş ve sayısız siyasi başarılar kaydetmiş bir diplomat” olarak nitelediği Picot, olayın hemen arkasından Arap ülkeleri- nin sömürgeleştirilerek paylaşılması konusunda İngiltere ile Fransa arasında imzalanan ve savaştan sonra tam uygulanan Sykes-Picot Anlaşması'nı hazırlayan kişidir. Bu anlaşmanın daha sonra, emperyalizm için çalıştığı gerekçesiyle Arap milliyetçileri tarafından lanetlendiği bilinir. 

Osmanlı yanlısı görünen Arapların dahi bağımsızlık taraftarı olduklarının en ilginç örneğine Beyrut Şehremini -savaş yıllarında milletvekili olarak Osmanlı Meclisinde- Selim Âli Selam'ın anılarında rastlanır.5 Daha 1912'de Suriye'nin Mısır'a katılmasını sağlamak için Hidiv ile Mısır'da temas ettiğini, genelde aralarında İngiliz himayesi kadar Fransız işgaline taraftar olanların da bulunduğunu açıklamaktadır. 1915 yazında Faysal başkanlığında gizli cemiyetin kuruluşundan haberi var. Bazı özel bilgileri Cemal Paşa'ya -tabii, sınırlı bir ölçüde- aktardığını ileri sürmesine karşılık, kendisi bahsetmiyor ama 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anlaşılıyor ki, İttihatçı liderlerle temaslarında elde ettiği bilgileri ayrılıkçı kesime ulaştırdığı da bellidir. 


Hicaz'da Şerif Hüseyin İngiliz'e Boyun Eğince 

Şerif Hüseyin 1908 Ekimi'nde İttihatçıların isteğiyle Mekke Şerifliği'ne atanmıştı. Arap âlemindeki bağımsızlık tutkusunun yanı sıra onda da -herhalde Mısır Hidivi'nden esinlenerek- Osmanlı yönetimine bağlı gibi kalsa da Hicaz'da tam özerk bir yönetime sahip olma tutkusu vardı. Mekke içindeki özgür davranışına karşılık kentin hemen yanı başındaki tepelere yerleşmiş Osmanlı askeri gücü hiç şüphesiz onda endişe uyandırıyordu. 

Oğlu Abdullah, Osmanlı meclisinde milletvekili olduğu cihetle İttihatçılarla sınırlı olsa da bir bağı vardı. Ancak 1912'den itibaren İngilizlerle yakın bir ilişkiye giriştiği hakkında İttihatçıların fazla bir bilgisi bulunduğunun kanıtı yok. 1913'te Abdullah Mısır'daki İngiliz yüksek temsilcisi Lord Kitchener ile temasa geçer. Özerklikleri için destek aramaktadır. Pek ilgi görmez. Kasım 1914'te savaş başlarken İngilizler kendilerine destek vermesi karşılığında bağımsız bir hükümdar olması hususunda onay verirler. Ancak yine de iki taraf da ihtiyatlıdır. 

1914 ilkbaharında Şerif'i çok eleştiren Hicaz valisi ve kumandanı Miralay Vehip Bey'e İslam Birliği'ni zedelememek için onunla barışık olması talimatı verilmişti. Vehip Mısır'a sefer durumunda Arabistan'ın tahliyesi ve Şerif'in tutuklanması yanlısıydı. Aşiretlere dayanılamayacağı inancındaydı."* Nitekim 10 Aralık 1914'te Cemal Paşa'ya telgrafında diyordu ki: 

“Şerif bir dakikada ne söylerse öteki dakikada daima tersini söyler. İngiliz taraftarıdır. Ondan mücahit elde etmekten vazgeçmek ve “sarf ettiğin gayretler için müteşekkiriz’ demek, asla yapmadığı bir şey için ona devamlı para vermekten daha iyi olur.” 


Osmanlı Devleti, Arap Yarımadası'nda o sırada sadece dört küçük tümene sahipti, bu tümenlerdeki asker sayısı 24 bin kadardı. Bunlardan 6 bini Vehip Bey'in komutasında Hicaz'da bulunuyordu. Vehip Bey'in Süveyş Kanalı'na götüreceği askerler bunlardı. Hicaz Seferi kuvveti, Mısır için hazır bekletilirken, öteki iki tümeni takviye edecek, ayrıca Akabe kanadını koruyacaktı. Ama başarı sağlayamadılar."” 
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Levent Şahcerdi Arsivi 
A evensaheriti il op 

Kasım 1914'te Cihad”ın ilanının hemen ardından Enver Paşa, Arap Yarımadası'nın kuzeyinde çatışma halinde olan Necd Emiri Abdülaziz İbnüssuud ile Şammar aşireti emiri İbnürreşid'i uzlaştırıp yanına çekmeye çalıştı. Böylece cihada katılmalarını sağlamak istiyordu. 
Suud, Şammarlarla barış içinde kalmayı kabul etti. Basra'yı savunmak için 4 bin atlı Bedevi gönderme taahhüdünde de bulundu. Şammarlar da Sina Seferine yardımcı olacaktı. Ancak Basra'nın hızla İngiliz işgaline girmesi planın gerçekleşmesini önledi. 

Suud, Osmanlı'dan da İngiliz'den de para alarak savaş boyunca tarafsız kaldı. İngiltere'nin iki ajanı Yüzbaşı Shakespear ve Yüzbaşı Philby çok çalıştılarsa da Suud'un Şerif Hüseyin ile düşmanlığı sebebiyle kendilerine destek vermesini sağlayamadılar. Ama zorlamaktan da kaçındılar."18 

Bu sırada Kaymakam (Yarbay) Çorumlu Aziz de çeşitli Vahhabi grupları arasında dolaşmış, bazılarının Osmanlı padişahına sadakat yemini etmelerini sağlamıştı. Hatta bu şeyhlerden bazıları Enver Paşa'nın davetiyle İstanbul'a geldiler, özel karşılama törenleri yapıldı ve bol hediyeler verildi 

Kendisi de aşiretleri Cihad'a katma çabalarına katılan Eşref Kuşçubaşı bu aşiretlerle ilgili bağlar konusunu tabii çok sonraları şöyle değerlendirmiştir: 

“Aşiret mensupları kimde harcayacak çok para varsa, kimin kazanma şansı yüksekse onun için dövüşen veya tarafsız kalan pratik kafalı insanlardı. Kaybeden tarafı çabucak terk ediyorlardı. Çoğu savaşa karışmamayı tercih ederek, sabırla yabancı güçler arasındaki bu savaşın sonucunu bekliyordu. “Çok para harcadık... 
İngilizler daha fazla harcadı ve biz onlardan daha fazla muharebe kaybettik.’ Teşkilatı Mahsusa ve cihad propagandası güçlü bir ordunun veya cömertçe verilen altınların yerini tutmuyordu.”!* 


Eşref Kuşçubaşı ve yardımcıları özellikle yerli halktan, bilhassa Bedevi gönüllülerden bir gerilla kuvveti sağlamak ve düzenli ordunun seferini kolaylaştırmakla görevliydi. Sina çölünü aşmak için 14 bin devenin gerekli olduğu hesaplanmıştı.. Bunların çoğu Arap Yarımadası'nın kuzeyine hâkim İbnüssuud ve İbnürreşid'den sağlandı. 

Kasım 1916'dan Nisan 1917'ye kadar geçen sürede Filistin bölgesinde İngiliz'e hizmet veren çok sayıda casus yakalandı. 20 Eylül 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1917'de yine Filistin cephesinde İngilizlerle yapılan bir çarpışma neticesinde pek çok yeni belge ele geçirildi. Bu belgelerde İngilizlerin Suriye ve Hicaz'da geniş çaplı bir istihbarat ağı kurmuş oldukları, Arapları, Türklere karşı kışkırtmak için propaganda faaliyetlerinde bulundukları, Şerif Hüseyin'in oğlu Faysal'ın İngilizler hesabına çalıştığı, demiryolu hatları ve karakollara yapılacak baskın hareketleri- nin ne şekilde yürütüleceği belirtilmekteydi.!” 

Osmanlı isithbaratının bu konuda fazla bilgi sahibi olmadığı anlaşılıyor. 3 Mart 1915 tarihli bir raporla bölgedeki Osmanlı kumandanı Ahmet Bey, Cemal Paşa'ya ilginç bir bilgi ulaştırır: “Hüseyin sakin görünüyor ama tavrı halisane değil. Oğulları da öyle. Ordularımızın en ufak muvaffakiyetine zahiren seviniyor gibi görünüyor, ancak içinden aksinedir.”12! 

İngilizlerle ilişkilerini devam ettirmesine karşılık bunun fark edilmemesi için oğlu Faysal'ı 1915 Nisanı'nda İstanbul'a gönderir, Sadrazam Said Halim, Enver ve Talat paşalarla görüşür. Padişaha bağlılık yemini ederek devletin en üst kademesine güven mesajı verir. 

11 Ocak 1916'da Şerif Hüseyin, Enver'e telgraf göndererek bölgede genel af ilanını, Mekke emaretinin de babadan oğla geçmek üzere -Mısır'daki gibi- kendisine verilmesini ve Hicaz'da idari muhtariyetin kabul edilmesini ister. İngiltere'den istediği ödünlerin -bütün Arap bölgelerinin krallığı gibi— tam karşılanmaması halinde, Osmanlı'dan yeni bir şeyler kopararak hedefini güçlendirmek amacı güttüğü bellidir. 

Enver bu telgrafın bir kopyasını Cemal Paşa'ya yollar. Bölgede karar verici olan Paşa, savaş ortamında böyle bir konunun gündeme gelmesinin mümkün olmadığını bildirir ve Faysal'ı da bu konuda uyarır. 
1916 Şubatı'nda bölgeye teftiş için gelmiş olan Enver, Cemal ile birlikte 
Mekke'ye gider. Şerif Hüseyin bu teklifi yapmamış gibi davranır, paşalara altından kılıç hediye eder, onlar da altın madalyalar verirler. 

Enver Paşa, Mekke'ye hâkim Şerif Hüseyin'den oğullarından birinin komutasında hiç değilse göstermelik bir kuvveti, Kanal'a saldırıda bulunan Vehip Bey'in küçük tümenine katılmak üzere gönderister. Şerif Hüseyin, oğlu Ali'nin komutasında 1500 kişilik bir birliği Mekke'den hazırlıklarını tamamlamak üzere Medine'ye göndererek bu isteğe uyar. Kendisi askerlerinin giderleri için 60 bin lira aldığı halde, bu hazırlıklar hiçbir zaman tamamlanamaz. 
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Aslında Osmanlı'nın para yardımının kendi isyan edecek birliklerinin hazırlığına yaramış olduğu anlaşılıyor.: f 

1915 yılı sonlanna doğru Eşref Kuşçubaşı'nın birliği Von Kress'in 
komutasındaki bu İkinci Kanal Seferi kuvvetine bağlanmıştı. Kendisi de Enver Paşa tarafından Hicaz'daki İngiliz nüfuzunu kırmak göreviyle Arabistan'a gönderildi. Burada İngilizlere karşı bir teşkilat oluşturma girişimi sonuç vermedi. Eşref 1916 ilkbaharında Suriye'ye döndü ve Yemen'deki özel bir göreve gönderilmek üzere İstanbul'a çağrıldı, 1916 Ağustosu'na kadar orada kaldı. 

Kuşçubaşı'nın Hicaz'daki isyanda birinci derecede rol oynayan, genelde İttihatçıların dikkatini dağıtmaya daha çok özen gösteren Şerif Hüseyin'in iki oğlundan, sonradan İngilizlerin Ürdün Kralı yaptıkları Abdullah ve Irak krallığına getirdikleri Faysal'dan hiç bahsetmemesi dikkatleri çeker. Kendisi her taraftan sarılmış olan Yemen'deki orduya para (30 bin altın) ve yardım sağlamak için 114 kişilik müfrezesiyle Hicaz'da Hayber Kalesi'nin önünden geçerken Emir Abdullah'ın kuvvetlerine esir düşmüştür. İngilizler asılmasını isterken Abdullah'ın araya girmesi ile kurtulur Kahire'de sorgulandıktan sonra 1917 Nisanı'nda Malta'da esir kampına yerleştirilir. Savaşın sonuna kadar orada kalacaktır. 


çıkacağını bildirir ama bunlar 27 Haziran 1916'da başlayan kendi ayaklanmasında Osmanlı ordusuna karşı eyleme geçer. O tarihli beyannamesinde gerekçeleri şunlardır: 

İttihat ve Terakki'nin kötü yönetimi yüzünden Hicaz'da sefalet Enver, Cemal, Talat takımının tekelindeki iktidarın Hazreti Peygamber'e ve İslamiyete hakaret eden İçtihad dergisine müdahale etmemiş olması- Beyrut Âliye'de masum Arap büyüklerinin haksız idamı. 


Şerif'in uygun zamanı beklediği, bunu İngiliz desteğinin kesinleşmesine bağladığı bellidir. Haziran 1916'da ayaklanarak. Mekke'yi -Galip Paşa'nın şehre hâkim tepelerdeki mevzileri hariç- ve İngiliz donanmasının desteğiyle Cidde'yi ele geçirdi. Kısa sürede Osmanlı çöl garnizonlarının çoğu teslim oldu. Temmuz 1916'da Mekke'deki Osmanlı kuvvetleri Taif”e çekilmek zorunda kaldı. Tek başarı Medine'deki Kutsal Emanetlerin İstanbul'a nakledilmesi oldu. Yiyecekleri 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de kalmayınca Galip Paşa ve 2 bin askeri üç ay sonra teslim oldular. 
Şerif'in oğlu Ali ve Faysal komutasındaki askerler ise Medine'yi sardılar ama ele geçiremediler. Buna karşılık Hicaz demiryolunu işlemez hale getirerek Osmanlı askeri yardımının gelmesini engellediler. 

Bölgenin yöneticisi olarak Cemal Paşa onu cihada karşı gelmekle suçlar. Ancak bunun Arapları etkilediği söylenemez. Aksine, Yemen'deki ayaklanmayı bastırmaya çalışan Osmanlı birliklerini zor duruma düşürmekle Arap ayrılıkçı akımlarına cesaret verir. 

Hicaz ayaklanması İngilizlere yaklaşık 11 milyon sterline mal olmuştur. Bunun 1 milyonu doğrudan Şerif'e verilmiş, gerisi İngiltere'den sağlanan ikmal malzemeleri, silahlar ve askeri operasyonlar için harcanmıştır. 


“Ermenilere Karşı Kuruldu” Tezi 

Son zamanlarda Teşkilatı Mahsusa'nın sadece, 24 Nisan 1915'te başladığı ileri sürülen “Ermeni Soykırımı” kampanyası çerçevesinde kurulduğunu iddiaya kalkışanlara da rastlandı. Özellikle bu konudaki Türk resmi belgelerinin açıklanmamış olduğu ileri sürülüyor. Osmanlı Devleti'nin varlığını sürdürme sorununun daha çok Balkanlar ve Arap bölgelerinde yoğunlaşmaya zorladığı bir ortamda Ermeni sorununun ikinci planda kaldığını kabul gerektiği kanısındayım. Zaten Ermenilerin de kendi eylemleriyle sonuç almak değil, Batılı devletleri tahrik edecek olaylarla onların müdahalesini temine çalıştıkları biliniyor. 

1915'in “Tehcir” (Hicret ettirme, başka yere taşıma) olarak resmi kayıtlara geçmiş olayının kökeninde, Ermenilerin 1880'lerden beri, Avrupa devletleriyle işbirliği içinde başlattıkları eylemler vardır. Yurtdışında kurdukları ihtilalci derneklerinin 1895'te İstanbul'un içinde ayaklanma düzenlemesi, hatta kendi patriklerine bile saldırmaya kalkışması; arkasından 1905'te Sultan Abdülhamid'e Yıldız Sarayı'nın önünde suikast girişiminde bulunmaları havayı germekten kendilerinin sorumlu olduğunu kanıtlıyordu. 

Meşrutiyet'in ilanıyla birlikte sokaklara taşan hürriyet coşkunlugunu Rumlar, Arnavutlar, Araplar gibi Ermeniler de özerklik haklarını elde etmek için fırsat saymışlardı. 13 Nisan 1909 günü İstanbul'da, tarihe “31 Mart ayaklanması” olarak geçecek çatışma başlarken 14 Nisan günü de Adana vilayetinin dört bir yanında Ermeni çetecileri yerli halka saldırıya geçmişlerdi. Amaçları Avrupa'nın ilgisini çekmekti. 
Ancak halkın karşı eylemi kadar Babiâli'nin müdahalesi de sonuç almalarına izin vermedi. 

Olayları bastırması için Adana Valiliği'ne atanan Cemal Bey (Paşa) bunu özellikle, son zamanlarda Doğu Anadolu'dan bu bölgeye aşırı Ermeni göçü olmasına ve nüfus çoğunluğu sağlama amacına bağlar. Bilindiği gibi, upkı Bulgarlardaki Akdeniz'e ulaşabilmek için Selanik'i ele geçirme tutkusu gibi Ermenilerde de, Doğu Anadolu ve Kafkas dağlarından kopup Akdeniz'e inme tutkusu vardı. Daha önce ve sonraki bütün Anadolu'yu paylaşma haritalarında Ermenilere ayrılan bölgelerin Adana'yı ve Akdeniz sahilini içerdiği bilinir. 

Cemal Bey, kanlı saldırılara geçmelerinin sebebini, Meşrutiyet'le silah ithalatının serbest bırakılması sonucu Ermenilerin gizli örgütlerince silahlandırılmaları ve bahsettiğimiz anlayış çerçevesinde eyleme yönelmeleriyle izah eder. Ayrıca, olayların kışkırtıcısı olan Ermeni rahiplerden Merşeg/'in, ihtilalci Hınçak Cemiyeti'yle işbirliği yaptıgını belirtir. İşin ilginci, bu görüşlerine bölgedeki İngiliz konsolosu Doughty Wylie'nin katıldığını da ekler.'” Cemaatler arası çarpışmada Ermeniler 1850 Türk'ü, Türkler de onlardan 17 kişiyi öldürür. 

İstanbul'un içinde ve ülkenin dört bir yerinde yaşanan olayları “İttihadı Anasır” anlayışıyla barışa bağlamak için çaba sarf eden İttihat ve Terakki bu ortamda uzlaşmacı bir davranışa yönelir. Türk tarafından 47, Ermenilerden bir kişi idam edilir, Ermeni kışkırtıcılar zaten yurtdışına kaçmışlardır. Babasız anasız kalan Ermeni çocukları himayeye alınır. Eylül 1909'da İttihat ve Terakki Merkezi Umumisi ile Taşnak Partisi arasında bir anlaşma yapılarak uzlaşma sağlanmaya çalışılır. 

Mısır'a sığınan Merşeg orada Türk aleyhtarı kampanyayı hızlandırır. Bu arada Taşnak Partisi'nin de Adana bölgesinde kalanları yeni eylemlere hazırlamak için gizli faaliyetlerini artırdığı görülür. Cemal 
Bey'in 1911 yılında Adana Valisi olarak yayımladığı iki bildiride 1909 
olaylarının tekrar edebileceği endişesini taşıması ve İttihadı Anasır anlayışına bağlılık çağrısında bulunması ortamın devam ettiğini kanıtlıyordu. 

Sosyalist Enternasyonal'in 1910 yılının ikinci yarısında Kopenhag'da toplanan Kongresi'ne Taşnak Partisi'nin “Türkiye-Kafkasya-İran” bölgesinde yaygınlık iddiasıyla sunduğu raporda"* İttihat 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Terakki ile yapılan anlaşma belirtiliyor. Başta Ermeni vilayetleri 


saydığı Bitlis ve Van'ın yanı sıra Anadolu'daki örgütlerinin işleyişini şöyle anlatıyor: 


ğu 


“Fidai”lerimizin'” ihtiyaçlarını karşılamak, onları bölgeden bölgeye aktarmak, izlenme durumunda kaçmalarını sağlamak ve Kürt çapulcuların tahdidine uğrayan komşu köylerin yardımına koşmak için Hareketli ya da Uçan çeteler - Her köyde 30-50 erkekten oluşan Militan grup ve silah deposu - Maddi kaynakları sağlamakla yükümlü Mali grup - Silah sağlamak için Askeri Grup - Değişik bölgeler arasında mektuplaşmayı ve haberleşmeyi sağlamakla görevli Kadınlar Grubu. 


İttihatçı istihbaratının bu mükemmel örgütlenmeden haberi oldu- hakkında bir bilgimiz yok. Buna karşılık özellikle Anadolu'da yo- 


gun bir hazırlık içinde olduklarının farkında olunmaması mümkün değildi. Dönemin tanığı Rus tarihçi K. Yust bu konuda ilginç bir bilgi veriyor" 


“1908 Meşrutiyeti, Ermeni basınına da gelişme olanağı verdi. Kuzeydoğu illerinde ve Ermenilerin yoğun olduğu Anadolu 
bölgelerinde 1908 yılından başlayarak en parlak devrine 1914 
savaşından önce ulaşan gazete ve dergiler çıkmaya başladı. 
Ermeniler, miktar olarak en fazla dergi ve gazeteye 1914 savaşından hemen önceki aylarda sahiptiler. Bu yayınların çoğu Ermeni milliyetçiliğinin yaygınlaştırılmasını amaçlıyordu. Genel olarak yayın organlarının tümü Türk makamlarına karşı menfi tutum içindeydiler. Türk iyi niyetine ilişkin tümceler maskesi altında ağır ağır esas amaçlarına ulaşma politikasını seçtiler.” 


Mısır'daki İngiliz kuvvetleri kumandanı General Maxwell 4 Aralık 


1914 tarihli bildirisi ile İskenderun'a askeri bir çıkarma yapılacağını 


ve 


bölgedeki Ermenilerle birleşileceğini ilan eder. Gelişmelerden ha- 


berdar olan Cemal Paşa bir yandan gereken önlemleri alır, böylece tasarı gerçekleşemez. Buna karşılık Maraş-Zeytun Ermenileri, Şubat 1915'te saldırılarını başlatırlar.'? 


Ermeni olayları konusunun en yetkili araştırmacılarından Prof. 


Şükrü Server Aya eserinde!” The Newyork Times'ın daha 29 Eylül 1915'te “Ermenilerin Kendi Hatası” başlıklı makalesinde “Türkiye'ye 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karşı ayaklanmaya kalkışmakla kendilerine karşı misillemeye hak kazandırdılar” diye yazdığını belirtir. Ermeni soykırımı tezinin temelini oluşturan ve 1918 yılında New York'ta yayımlanan Ambassador Morgethau's Story kitabının Ermeni ekibinin güdümünde gerçekleştirildiğini de belgeler. Bir mektubunda “oturup bir mektup yazacak durumda değildim, bu yüzden Andonian'dan günlüğümü alıp kopya etmesini ve uygun gördüğü değişiklikleri yapmasını istedim. Bu da beni bütün hatalardan muaf kılar” kaydı bulunduğunu açıklıyor'”. 
İstanbul, Robert Kolej mezunu olan Hagop S. Andonian elçinin özel sekreteriydi. Kitaba yardım eden diğer Ermeni, ABD Hariciyesi'nde görevli Arşak K. Schimavonian'dır. 

Mustafa Aksakal!” Teşkilatı Mahsusa'nın Kafkasya programını başlatmasından önce Rusların bu bölgede eylem hazırladıklarını Rus arşiv belgelerine dayanarak belirtiyor: 

“Askeri stratejistler Osmanlı ile savaşın ilanına hazırlık için Ermeni ve Kürtlerle en sıkı ilişkileri sürdürmeye yöneldiler. Bu sebeple ordu ‘silah ve teçhizatın sınır boyuna yığılması ve sınır ötesinde halka dağıtılması için hızla gönderilecektir.” Hemen arkasından Rus hükümeti Ermeni, Asurlu ve Kürt isyanlarını planlamaya girişti. Bunları hazırlayacak gruplara talimat şu şekilde verildi: “Azerbaycan'daki konsoloslarımız ve oradaki birlik komutanlarımız tarafından İran yönetiminin asla haberi olmadan teşkil edilecektir. Gerekli silahlar hazırlanmış olup ge- 


rektiği anda dağıtılacaktır.” 


Bu bozgunculuğu engellemek için Cemal Paşa doğal olarak askeri müdahalede bulunur ve bu hususta 30 Mart 1915'te bir de beyanname yayımlar. 1909 Adana olaylarını bildiği için, bunda halklar arası bir çatışmayı önleme önerisi ağırlık taşıyordu. Türkleri hiçbir surette olaylara karışmamaya çağırır, SUÇSUZ Ermenileri incitmemeleri gerektiğini belirtir, hatta Müslüman ahaliden böyle bir davranışta bulunanların eşkıya muamelesi göreceklerini anımsatır. Nitekim Tehcir olarak anılan göç sırasında bu tür davranışları yüzünden 1300 kadar asker ve sivil kişinin Osmanlı makamlarınca idam edildiği biliniyor. 

Cemal Paşa, Zeytun Ermeni Patriği'nin olaylarda büyük kışkırtıcılığı sebebiyle Zeytun ve Maraş isyanaıarının Konya'ya sürgün edilmelerini önerir. Bir kısmı oraya yollanır. Ancak olaylara daha 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geniş bir çerçeveden Doğu Anadolu'yu da dikkate alarak bakmak gerekiyondu. Rus ordusundan destek alan Ermeni savaşçıları 11 Nisan 
günü, Van'da saldırıya geçtiler binlerce kişiyi kılıçtan geçirdiler. 21 
Nisan günü Çar Il. Nikola, Van Ermeni Devrimci Komitesi'ne bir telgrat çekerek “Rusya'ya hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.” 

Çeteciler ayrıca Çatak ve Bitlis'i işgal ettiler. Bu sayede Ruslar, Sarkamış saldırısının başarısızlığını onları ileri sürerek ödetiyorlardı. 
Dolayısıyla sorun çok daha kapsamlıydı. Bu ortamda Talat Bey'den 24 
Nisan 1915 tarihiyle Cemal Paşa'ya gelen bildiride Orta Anadolu'ya değil, Halep'in güneydoğusu, Zor ve Urfa'ya sevk edilmelerinin gerektiği belirtilmiştir. Tehcir (Göç ettirme) kararıyla Ermeni Komite merkezlerinin kapatılması, evraklarına el konulması ve komite organizatörlerinin tutuklanması isteniyordu. 

Ermeni olayları Abdülhamid'in saltanatından beri bilinen bir konuydu. Kendi sorumlu liderlerinin anı kitaplarında dahi bütün eylemlerini, Avrupalı devletlerin dikkatini çekmek amacıyla yaptıkları belirtilir. Bu ortamda Teşkilatı Mahsusa da onlarla ilgilenmiştir ama hiçbir zaman asıl konusu olmamıştır. Bütün nüfusu bir milyonu anca aşan bir toplumun en az 1,5 milyon kurban verdiği iddialarını da tabii ki ciddiye almak mümkün değildir. Teşkilatı Mahsusa'nın sırf bunun için kurulduğu iddiası gülünçtür."" 

İlber Ortaylı, Tehcir'in “ihtimal dahilindeki bir isyana karşı düşünülmüş bir tedbir olmadığını, fiilen ortaya çıkan isyan ve düşman ordusuyla işbirliğine karşı alınan ve günün şartları içinde kaçınılmaz olan bir karar” olduğunu belirtir." 

Arif Cemil eserinde ilginç gözlemler aktarır: 

“Teşkilatı Mahsusa'nın Vilayatı Şarkiye masasını yönetmekle görevli Bahattin Şakir, Erzurum'a geldiğinde Taşnak Komitesi'nin reisleri de Erzurum'da bulunuyorlardı. Savaş başlamadan Osmanlı ve Rus Ermeni delegelerinden oluşan bir kongre düzenlediler. Buna İttihat ve Terakki Fırkası Kâtibi Umumisi Bahattin Şakir ile Doğu Kafkasya ve Azerbaycan müfettişi Ömer Naci de cemiyet adına katıldılar. Ermenilerin Rusya içinde ayaklanmalarını istiyorlardı. Tam tersi oldu. Rusların Revan, Nahcivan, Azerbaycan, Van, Diyarbakır ve Urfa'yı vermeyi vaadederek Ermenileri yanlarına çektiklerini Eylül 1914 başında bir raporla Talat Bey'e bildiriyordu. Delegeler kongreden sonra 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da Erzurum'u terk etmemiş, Rus konsolosu ile sıkı ilişki içinde kalmışlardı. Bunlar Bahattin Şakir'in askeri ve mülki yetkilileri sertçe uyarısı üzerine jandarma nezaretinde sınır dışı edildiler. 
Üstelik Erzurum'un polis serkomiseri Ermeniydi. Kadroda iki de “hınzır Ermeni” polis bulunuyordu. Bütün bunlar Teşkilatı Mahsusa'nın Taşnaklarla uzlaşma ve onlardan yararlanma politikasının, karşıt istihbarat kuruluşları tarafından etkisiz bırakıldığını kanıtlıyordu. (...) Üstelik Ermeni çetelerinin çalışma yöntemleri konusundaki talimatnameleri de ele geçirilmişti (...) Pek büyük ümitlerle başlanmış ve hazırlanmış olan Kafkas cephesindeki Teşkilatı Mahsusa icraatı bu suretle kendiliğinden sönmüş, ilk haftalardaki istilâ arzuları yerine şimdi vatanı düşman hücumuna karşı müdafaa etme kaygısı hâkim olmuştu.” 


Doğu vilayetlerinde Ermeni nüfusunun yüzde 25'i aşmadığı ama bizimkilerden daha iyi örgütlendikleri biliniyor. Ruslar Ermeni ve Gürcü taburları oluşturmuşlardı. Teşkilatı Mahsusa bölgede çeteler kurarak Ermeni eylemlerini engellemeye çalıştı. Ancak çeteler önceliği kendi ailelerini kurtarmaya verince tam etkili olamadılar. 29 Aralık 1914'te Ardahan'ı ele geçirdilerse de kuşatıldılar. Bizde silah ve para eksiği de etkili oluyordu. Türkçe konuşan Ermeni'nin aldatmasıyla yenildiler ve 4 Ocak 1915'te Ardahan'ı da teslim ettiler. Artık Kafkas cephesinde yollar Türk, Kürt göçmenlerle dolmuştu, hepsi de kaçıyordu. 

Şubat 1915'te Kafkas cephesindeki Teşkilatı Mahsusa'nın faaliyeti hiçbir sonuç vermediğinden Trabzon kumandanlığı lağvedilir ve Bahattin Şakir İstanbul'a döner. Sarıkamış Seferi ile yaşanan bozgu- nun ardından bölgede Rus güdümünde artan Ermeni eylemleriyle de hesaplaşma görevini ordu üstlenir. Özellikle silah ihtiyacı sebebiyle Çanakkale Boğazı üzerinden yardım isteyen Rusya, Osmanlı'yı zora sokmak için tek çareyi Doğu cephesinde arıyordu. Rus askeri desteğine dayanarak Ermeni eylemleri yoğunlaşır. Askeri gücünü 
Çanakkale, Mısır ve Irak'a yoğunlaştırmış olan Osmanlı Devleti, 13 
Nisan 1915'te başlayan genel Ermeni ayaklanmasıyla bütün Doğu Anadolu'nun düşmanın işbirlikçi eylemleriyle tam bir iç bozguna dönüşmesi olasılığını fark eder. 

27 Mayıs 1915'te “Savaş zamanında hükümet uygulamalarına 
karşı gelenler için asker tarafından uygulanacak önlemler hakkında 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geçici kanun” bu ortamda hazırlanır ve 1 Haziran 1915'te Takvimi Vekayi'de yayımlanarak yürürlüğe girer. Bunun 1. maddesi “Ordu kumandanlarına, savaş ortamında ülke savunmasına karşı çıkanları doğrudan cezalandırma”, 2. maddesi ise “Casusluk ve vatana ihanet ettikleri anlaşılan köy ve kasaba halkını, tek tek veya toplu halde başka yerlere sevk ve iskân ettirme” yetkisi tanımakla, “tehcir-göç” konusunu gündeme getirmektedir. 10 Haziran 1915'te yayımlanan bir emirle de göçe tabi tutulanların malları koruma altına alınmıştır. 
Bunlar defterlere kaydedilecektir. 

Van'ın, daha sonra Bitlis ve Erzurum'un Ermenilerce işgali ve yaptıkları toplu katliamların ardından, buna çare olarak düzenlenen tehcir uygulamasının da daha çok göç şartlarının etkisiyle yollarda ölümlere sebep olduğu bilinir. Ancak Osmanlı karşıtlarının propaganda kampanyalarında sadece Ermeni kurbanlarından bahsedilir. 

Tarık Zafer Tunaya “Teşkilatı Mahsusa'nın kuruluş olarak Ermeni tehcirine karıştığını kanıtlamak zordur” der.“ Nitekim İngilizlerin isteği üzerine kurulan ve İttihatçıları Ermeni “tehciri ve taktili (katli)” ile suçlayan Divanı Örfi de bunu kanıtlayamamıştır. 


İngiliz İstihbaratıyla Savaş Alanında Yarış 

Evvelce de bahsettiğimiz gibi, İngiliz istihbarat sistemi, eskiden beri diplomatlarının yanı sıra tüccarlar ve paraya bağladıkları yerli Hıristiyanlar kadar Bedevi aşiretleriyle de destekliydi. Dünya Savaşı'nı hazırlayan ortamda yeni bir yapılanma gereğini onlar da hissetmişlerdir. Teşkilatı Mahsusa'nın 1918 sonuna kadarki faaliyetlerinin gerçek niteliğini anlamak için, istihbaratın yanı sıra bu fiili eylemlerinin dışında, İngiliz örgütleriyle hesaplaşmasını da dikkate almak gerektiği ortaya çıkıyor. Bu çerçevede Birinci Dünya Savaşı boyunca Osmanlı ordusunun yaşadığı önemli olayları kısaca sıralayacağız:'5 


1914 
Kasım sonu: İngilizler Basra'yı zapt eder. 


21 Aralık: Kafkasya'ya yönelik Sarıkamış Seferinin başlaması: başarısız 


1915 
17 Ocak -3 Şubat: Süveyş Kanalı'na sefer: başarısız 
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al a ea ir ebe Ag men ayaklanması başlaması ve Van'da ması) , Ermeni Tehciri (zorunlu göç kararının çıkri ir başlayan İngiliz - Fransız do- devam eder ve alama de beri arr pa my ati s yle yılın sonunda geri çekilmeyle 
Mem yan geri alma girişimi başarısız kalınca Süleyman As- 


1916 

16 Şubat: Ruslar Erzurum'u, arkasından Trabzon ve Erzincan'ı işgal eder. 

29 Nisan: Bağdat'ı ele geçirmeye çalışan İngiliz ordusu Kut'ül 
Amare'de teslim olmak zorunda kalır. 

27 Haziran: Mekke Şerifi'nin komutasında Arap ayaklanması başlar. 

27 Temmuz-4 Ağustos: İkinci Kanal Seferi, başarısız. 

21 Aralık: İngiltere, Gazze'de savaşı kazanır. 


1917 
11 Mart: Bağdat'ın İngilizlerce alınması. 
9 Aralık: İngiliz ordusu Kudüs'ü zapt eder. 


1918 

Şubat-Nisan: Rusya savaştan çekildiği için Doğu Anadolu'nun geri alınması. 

1 Ekim: İngiliz ordusu Şam'ı alır. 

27 Ekim: İngilizler Haleb'i alır. 

30 Ekim: Mondros Ateşkesi ile tam teslimiyetin kabulü. 

13 Kasım: Galiplerin donanmaları İstanbul'da. 


İstanbul'daki İngiliz elçisinin, evvela de bahsettiğimiz, “İngiliz aleyhtarı propaganda yu diye nitele diği Osmanlı Telgraf İdaresi'nin Afganistan Emiri'nin cihad ilan edip Hindistan'ı işgal edeceğini duyurduğu hakkında rapor vermesi, siste mini önceden kurmuş olduğunu kanıtlıyordu.'* 

İngiliz istihbarat örgütünün bu savaş öncesi hazırlıklar hakkında hayli bilgi edindiği bahis konusu kitabın belgelerinden anlaşılıyor: 


Savaşın ilanından az önce 


EREN ŞAN 
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Enver'den İbnüssuud'a gönderilen telgrafla, eğitici subay ve silah sevki hakkındaki bilgi; 

Basra Valisi'ne, aralarında Alman subayların da bulunduğu 33 
ajanın Hindistan, Afganistan ve Bulgaristan'da cihad propagandası için yola çıktıkları ve Alman bayrağı altında Basra'ya silah ve cephane yollanacağı; 

Suriye'ye bol para yollandığı, Yarbay Kress von Kressenstein'ın başlarında olduğu 33 Alman subayının Suriye'ye gönderildiği; 

Musul'dan yola çıkan 4 bin askerin Halep'te olduğu; 

Şam'da Alman gizli ajanı Dr. Kurt Prüfer'in faaliyette bulunduğu; 

Halep'te Alman İmparatoru “Hacı Wilhelm”in Müslüman olduğu ve sadece Ruslara karşı savaşı hedeflediği propagandası yapıldığı; 

Cuma günleri vaazlarda İngiliz aleyhtarı propaganda yapıldığı ve bunun için özellikle şeyhlerin kullanıldığı; 

Mısır'a özel ajanlar gönderildiği, bunlar arasında Şeyh Abdülaziz Şaviş'in Kahire'de faaliyette bulunduğu; 

Bütün Türkiye basınının İngiliz aleyhtarlığı yaptığı; 

Savaş öncesi hazırlıklar olarak Süleyman Askeri'nin Mezopotamya Bedevilerini etkisizleştirmek için 5 bin lira dağıttığı, Kürt aşiretlerinin paraya boğulduğu, 8. Ordu Kumandanı Zeki Paşa'ya Bedevilere dağıtılmak üzere 5 bin lira gönderildiği, Teşkilatı Mahsusa ajanı Mümtaz Bey'in Kudüs civarındaki aşiretlerle ilgilendiği... 

Abdülaziz Şaviş'e atfolunan ve sömürge yönetimindeki Müslüman bölgelerinden on temsilcinin imzalarını taşıyan tahrik edici bir bildiri Beyrut'ta dağıtılmıştı. Bununla İtilaf Devletleri ordularındaki Müslüman askerler İslam'ı savunmak için isyan etmeye, Almanlara katılmaya davet ediliyordu. Özellikle Mısır'da dağıtılmak üzere hazırlanan bildiri bütün Arap eyaletlerinde dağıtılıyordu. 

Bu bilgiler, Teşkilat'ın resmen kuruluşundan önce de tasarlanmış planın ve Almanya ile işbirliğinin varlığını, İngiltere'nin de bu konuda tam kapsamlı olmasa da bilgileri bulunduğunu karıtlıyordu. Özellikle Arap milliyetçisi değil Mısır milliyetçisi kesimin, Osmanlı ordusunun İngilizleri kovsa da Mısır'da 24 saatten fazla kalmayacağının ilanını beklediklerinin farkındaydılar. Cihad bildirisinin İslami bütünlüğü savunması ise Mısır'ın Osmanlı birliğine yeniden katılacağı düşüncesini pekiştirmekle İngiliz politikasına bu açıdan gerekçe oluşturuyordu. Dolayısıyla savaş sonrası Mısır'a özel haklar tanıyacaklarını savunmaya yöneldiler. 
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1914 öncesinde, Osmanlı ülkesinin her köşesinde olduğu gibi Suriye, Mezopotamya ve bütün Arap Yarımadası'nda bu zayıf halkaları bulmak için yoğun çalışan güçlü bir istihbarat ağı çalışmaktaydı. Shakespear, M.Sykes, Gertrude Bell, Leachmann, Bramby, Parker gibi bu bölge sorunları üzerinde derinine uzman olan ajanlar en ücra köşelerdeki vahalara kadar gidip bağlantı kuruyorlardı. Oluşturdukları halkalar da sürekli bilgi akımı sağlıyordu. Örneğin 1906'dan 1912'ye kadar Sina bölgesinde haber ağını kurmuş olan Parker'ın hizmetlerini sağladığı Musa Dağı'ndaki manastırın Katolik papazları, Cemal Paşa'nın Kanal Seferleri sırasında da, sonrasında da büyük bilgi getirmişlerdir. 
Aralarındaki M. Sykes, Osmanlı ülkesini paylaşmak için Fransa ile yapılan anlaşmayı (Sykes-Picot Anlaşması) İngiltere adına hazırlayan kişidir. 

Evvelce bahsettiğimiz Aziz Ali Mısri olayı vesilesiyle onun Ahd Cemiyeti'ne girmiş olan Arap kökenli Osmanlı subaylarını yanlarına çekmek için özel çaba sarf ettiği de anlaşılıyor. Örneğin bunlardan Nuri es-Said, Irak'ta İngilizlere esir olunca önce Hindistan sonra Mısır'a geçirilmiş, orada İngiltere hesabına çalışmaya ikna edilmişti. 
Özellikle esir edilen subayları Arap özgürlüğü için Osmanlı'ya karşı savaşmaya iknada rol oynar. Nitekim, Teşkilatı Mahsusa ile bir ilgisi olmamakla birlikte Enver'e tam bağlı kalan ve Dünya Savaşı sırasında Libya cephesine yardım götürme gibi çok zor bir işi yürüten Cafer el-Askeri'yi de, İngilizlerce esir edilince, cephe değiştirmeye ikna eden o olmuştur. Sonradan hem Nuri Said'in hem de Cafer el Askeri'nin, İngilizlerin kurduğu Irak krallığında başbakanlık makamına geldikleri düşünülürse sistemin ne kadar etkili işlediği anlaşılır.” 

İngiltere, Dünya Savaşı'nı hazırlayan ortamda Kahire'de kendi Teşkilatı “Arap Bürosu"nu kurarak daha da sistemli bir çalışmaya girdi. Cafer el-Askeri anılarında kendisini sorgulayanlar arasında bulunan Albay Deeds'in, İstanbul'da Osmanlı jandarmasında eğitici görev yapmış, mükemmel Türkçe konuşan biri olduğunu söyler. 
Açıkça sadece Arap kökenlileri değil, İttihatçı karşıtı Türkleri de yanlarına çekmeyi sağlayacak kadrolara sahip oldukları anlaşılıyor. 
İttihat ve Terakki'nin Libya'da Sünusilerle sağladığı başarının Islam âleminde yaygınlaşmasını önlemek için karşı önlemler almak temel hedefleriydi. Teşkilatı Mahsusa'nın cihad fetvasına dayalı propagandasına karşılık Kahire'de yandaşları olan El Ezher'li ulemadan 


İliği Bağl 


Mm ———— o — e e > 


aldıkları fetvalarla İtilaf Devletleri'nin İslam'ın düşmanı değil dostlanı oldukları hakkında bilgi yaymaya yöneldiler. 

Özellikle cihad ilanının Arap Yarımadası'na yansımasını önlemek önem taşıyordu. Bunun için en çok umut bağladıkları, Hicaz demiryoluna başından beri karşı olan Arap Yarımadası Bedevilerini hizmete sokmaktı. İttihat ve Terakki'nin hattı Medine'den Mekke'ye bağlama fikri de Şerif Hüseyin'i rahatsız etmişti. Aslında pek de ittifak içinde olmayan bu iki takımı birleştirmek İngiltere'ye en önemli gücü oluşturmuştur. 

Çanakkale gibi Kut'ül Amare'deki yenilgi ile de rahatsızlık hisseden İngilizleri, Gelibolu'da Osmanlı ordusundan kaçıp İngilizlere sığınan bir subay uyarmıştı. El Ahd teşkilatı mensubu Arap kökenli Muhammed Şerif el Faruki, 1915 sonunda onlara acele harekete geçmeleri gerektiğini hatırlattı. Aksi halde Arapların Türklerle birleşmesinin mümkün olabileceğini belirtiyordu. O zamana kadar Şerif Hüseyin'in isteklerini pek olumlu karşılamayan İngiltere, bundan sonra ona karşı politikasını yumuşattı. 

Subhi el Umari adındaki Şam kökenli biri de anılarında, daha Harbiye'yi bitirmeden 19 yaşında subay olarak Ürdün'deki Türk birliği komutanının yaverliğine atanınca 1917 Eylülü'nde hemen kaçıp Şerif Hüseyin'in birliğine katıldığını anlatır. Tabii ki Türk kuvvetlerinin en kolay nereden vurulabileceğini biliyordu. 

İngiltere ajanlarını “Arap bağımsızlığı için yardım konusunda elden geleni yapmak hususundaki basit bir vaat dışında hiçbir başka görüş aktarmamaları”, buna karşılık “satın almayı hedefledikleri kişilere ödemenin mutlaka nakit yapılacağı garantisinin verilmesi” talimatıyla görevlendirmişti. 

Müslümanların cihada katılmasının tehlikesini dikkate alarak, özellikle Mısır ile Hindistan'daki Müslümanları parayla susturma taktiğine başvurdukları biliniyor. Hindistan'da yerli halktan bir milyon kişiyi aylığa bağlayarak ordularına almışlardı ki bunların yarısın- dan fazlası Müslüman'dı ve hem Irak hem de Çanakkale savaşlarında görev almışlardı. Güvence olarak da savaştan sonra özerklik haklarını tarıma vaadinde bulunmuşlardı. Osmanlı Hilafeti'ne en bağlı sayılan Hint Müslümanları arasından kaçarak Osmanlı ordusuna katılanların sayısı pek azdır. 


Mısır'da da yerli halktan bir o kadarı İngiliz ordusunun lojistik 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(ikmal) hizmetleri için aylığa bağlanmıştı. Toplumun fakir alt tabakasını böylece etkisiz kılmakla, Osmanlı'nın cihadına tabandan destek gelmesini engelliyorlardı. Üst tabaka ise zaten kendilerine bağlıydı. Az sayıdaki Osmanlı yanlıları ise, evvelce de belirttiğimiz gibi “Kahire'yi aldığınızda ayaklanırız”la yetinmişlerdi. Kabul etmek gerekir ki, Mısır milliyetçileri de İttihatçıların Mısır'ı kurtarma değil, tam yerleşme politikası peşinde oldukları inancındaydılar. Muhammed Ferid anılarında belirtir: “Bu adamlar Mısır'ın fethinde yardımcı olması için partimizle oyun oynuyorlar ve fetihten sonra ülkemizde istibdat yönetimi kurmak istiyorlar.” 

Açıkça anlaşılabileceği gibi istihbarat teşkilatları arasında para dagıtımına dayalı bir mücadele vardı. Önemli olan kâğıt para değil “çil çil” altın para idi. Şevket Süreyya Aydemir bunu şöyle belirtir: 

“Suriye cephesi belgelerinde Cemal Paşa ile Enver Paşa arasındaki altın ve para yazışmaları çok dikkati çekicidir. Bu cephe boyuna altın çekmiş, bu altınları da şeyhlere yedirmiştir. Ama onları hiçbir zaman doyuramamıştır. En çok para çeken şeyhler, Hicaz Şerifi ile onun düşmanları olan İbnürreşid ile İbnüssuud idi.” 


Ancak para dağıtımında maliyesi iflas etmiş ve dışarıdan sağladığı istikrazlarla yaşayabilen Osmanlı'nın dünyanın en zengin ülkesi durumundaki İngiltere ile bu konuda yarışması mümkün değildi. 
Dağıttığı paranın yarısı altın ama diğer yarısı kâğıt paraydı; piyasa- da bunlar altının 1/5'i değer görüyordu. Cemal Paşa eşit saydırtmak 
için bildiri ve baskı uygulatmışsa da yürümemiştir. 28 Temmuz 1916 
tarihli bir mesajında belirtmekten çekinmez: “İngilizler her tarafa İngiliz lirası serperken yalnız nasihat ve hamiyet ile Araplara iş gördürülemez.” 

Asıl savaş para dağıtımı üzerine yoğunlaşmıştı. Enver şeyhlere dagıtmak için Almanlardan ayda 250 bin altın (yılda 3 milyon) sağlamaya çalışırken, Suriye'de Cemal Paşa'nın yerine, yeni kurulan Yıldırım Orduları Komutanlığı'na atanan Alman generali Falkenhayn 4 milyon altınla hizmete başlamıştı. Irak cephesini de emrindeki 40 kişilik Alman ekibiyle yöneten Goltz Paşa'nın da para dağıtımını Alman kasasından yaptığı biliniyor. 

Açıkça İngiltere ile Almanya arasında bu alanda bir yarış vardı, ancak Berlin'in çok geride kaldığını kabul etmek gerekir. Suriye-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Filistin cephesinde Türk ordusu 34 bin kişi iken İngilizlerin 69 bin savaşçısının yanı sıra Faysal'ın iddiasına göre 100 bin Bedevi savaşçısı da vardı. Bunların bu tür özel ödeme ile kullanıldığı düşünülürse, Arap Bürosu'nun nasıl bir mali yük yüklenmiş olduğu anlaşılır. 

İşin ilginci Şerif Hüseyin'e para iletmiş olan Fransızlar da 
Londra'nın hayli gerisinde kalmışlardı. Fransız görevli Defrance 15 
Ekim 1917 tarihli raporunda “Suriyeliler altın dağıtan İngiltere'ye eğilim gösterecekler” diyerek yüz yıldır hedeflerine koydukları Suriye'yi kaybetmek üzere olduklarını belirtmekten kendini alamamıştı. 

Şunu da anımsamak gerekir ki, Osmanlı'nın da para ödeyerek yardımını sağladığı Ibnüssuud'a İngilizler de ayda 5 bin lira ödüyorlardı. Buna karşılık İngiltere yanlısı eyleme yönelmediğine aldırmıyor, bununla dostluklarının daha sonrası için devam etmesini sağlamaya çalışıyorlardı. Suudilerin davranışında Şerif Hüseyin'e daha fazla iddiaya göre ayda 20 bin lira- ödenmesinin etkili olduğu iddia edilmektedir. Bu taktiğin başarılı olduğu 1920'lerde Arap Yarımadası'nın hangi Arap kesime teslim edileceği konusu gündeme geldiğinde fark edilmiştir. 

İngiliz istihbaratının mükemmelliğinin en ilginç örneği, T. E. Lawrence adlı çok sıradan bir ajanını bütün dünyaya en büyük istihbaratçı olarak sunarken asıl örgütünün gerçekçi eylemlerini gizlemeyi başarmış olmasıdır. Arap Bürosu'nda sıradan bir görevli olarak çalıştıktan sonra önce Irak'ta esir olan İngiliz ordusu için başarısız pazarlıklarda bulunan Lawrence, daha sonra Şerif Hüseyin ayaklanmasında görevlendirilmiştir. Asıl işi Şerife para götürmek ve onun askerlerinin Hicaz demiryoluna saldırılarını başlatmak olmuştur. Topu topu beş ay cephede görev yapan Lawrence, daha sonra Kudüs'ü kurtaran ajan sıfatıyla Arap İhtilali'nin lideri ilan edilip Amerika'ya sunulmuş ve orada çevrilen propaganda filmlerinde oynatılarak ABD'nin İngiltere'ye destek vermesinde önemli bir rol oynamıştır. Şu hususu bilhassa anımsatmak gerekiyor ki, İngiltere Hicaz-Suriye bölgesinde sarf ettiği muazzam paranın yarattığı bütçe açığını kapatmak amacıyla sonunda ABD'den borç alabilmek için bu propagandadan çok yararlanmıştır. Bugün bile yazdığı hatıraları en güvenilir kaynak gibi gösterilir, oysa tamamen düzmece bir eserdir ve yukarda bahsettiğimiz Subhi el Umari'nin kanıtladığı gibi, Ürdün'deki Osmanlı Kumandanı cinsel ilişki teklifinde bulunmamış, aksine Şerif Hüseyin'in 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oğlu Ali ile ilişkide bulunmuştur. 

18 Ocak 1918'den itibaren Şerif hutbeleri kendi adına okutmaya 
başlar. Hatta Halifelik iddiasında da bulunur. Ancak 192#'te İngiliz politikasına aykırılığı artınca İbnissuud'un birlikleri İngiliz güdümünde harekete geçirilir. Mekke, Medine ve Cidde'yi ele geçirip Şerif Hüseyin'in sürgüne gitmesi ve kendi krallığının kurulmasıyla yeni bir Hicaz hâkimiyeti başlar. Dikkati çeken bu olayların perde gerisinde Dünya Savaşı'ndan beri Suudilerin arasında yaşayan Arap Bürosu'nun ajanlarından, Müslüman olup Abdullah adını alan Saint John Philby'nin bulunmasıydı. 


İngilizlerin İttihatçıları da Satın Alma Çabaları 

Dünya Savaşı sırasında Teşkilatı Mahsusa'nın cephelerdeki yoğun faaliyetinin yanı sıra Dışişleri Bakanlığı'nın Avrupa'da savaşa katılmamış ülkelerin başkentlerindeki elçilikler vasıtasıyla sınırlı da olsa istihbarat peşinde koştuğu biliniyor. Buradaki elemanlar arasında Teşkilatı Mahsusa görevlileri de, özellikle ataşe militerler bulunabilirdi. Savaşa hiç katılmayan İsviçre'nin başkenti Bern bu açıdan en önemli merkezdi. Yunanistan ve İtalya'nın başkentleri savaşa girmelerine kadar kullanılmıştır. Atina özellikle Mısır'da bulunan İttihatçı karşıtı kesim hakkında bilgi toplamak açısından önemliydi. 

İtilaf Devletleri, özellikle ilk girişimleri Osmanlı'ya karşı başarısız olunca, İstanbul'un içinde uyguladıkları bölücü politikayı dışarıdan da uygulama çabasını başlatırlar. Kanal Seferi'nin başarısız kalmasına karşılık Suriye'de kontrolü elinde tutan Cemal Paşa'yı İttihatçılardan koparmak için 1915 sonunda Fransızların L'Illustration gazetesi vasıtasıyla “Cemal Paşa'nın Suriye'de ayrı bir sultanlık kuraca- 
81” kampanyası başlatılır. Çok yoğun şekilde savaşın sonuna kadar devam ettirilir. En ufak gerçek payı yoktur ama havayı bulandırmak için bolca kullanılır. 

İstihbarat hizmetlerini geniş yapılı, çok dilli ve bol paralı bir örgütle yürüten İngiltere'nin, hem İttihatçılardan hem de karşıtlarından yandaş sağlamak için de çaba sarf ettiğini Jonathan Schneer'in Balfour 
Deklarasyonu isimli kitabı şaşı örneklerle sunuyor.” Bunda, 1917 
sonunda Bolşevik İhtilali'nin etkisi ve Siyonizm'i tatmin hedefli girişimle yeni bir yola bağlanmak zorunda kalıncaya kadar sürdürdükle- 


ri girişimlerin ayrıntıları verilmiştir. 
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Abdülhamid'in saltanatı döneminden itibaren İstanbul'daki İngiliz elçiliğinin baş tercümanlığını üstlenen Fitz Maurice, Osmanlı siyasetinin içinde çok aktif bir rol oynamış, İttihat ve Terakki'ye karşı Ahrar Partisi'ni açıkça desteklemiş, bunun için gazetelere bilgi dağıtmış bir ajandı. Dolayısıyla İttihatçı karşıtı olarak yurtdışına kaçmış ve orada eylemlerini devam ettirenleri birleştirme çabalarını da sürdürmüştür. Celal Nuri Kara Tehlike isimli kitabının önsözünde, Ziya Gökalp'in 1916'da Yeni Mecmua'da yayımlanan makalesinden şu kısmı aktarır:'* “Bu mübarek ülkeye, daima yabana milletlerden büyük zararlar gelmiştir. Bir zaman memleketimizdeki İngiliz Teşkilat başlarında “Fiç Moris” olduğu halde, muzır propaganda yaparlar, tehlikeli bir cereyarın husule gelmesine çalışırlardı: Bu felaketli cereyan ‘Kara Tehlike’ namını verebileceğimiz irtica hareketiydi.” 


Schneer kitabında Fitz Maurice için “Birinci Dünya Savaşı zaferi- nin anahtarını Yahudilerin ellerinde tuttuklarını ileri süren belki de ilk sorumlu Britanya diplomatıdır; İstanbul Dönmelerinin kendilerine Filistin'in önerilmesi karşılığı Osmanlı hükümetine desteklerini çekeceklerini ileri sürmüştür” der. 

Fitz Maurice 1915'te Yunanistan'daki İttihatçı karşıtlarıyla temasa geçer. 

Bunlara Boğazları İngiliz donanmasına açtırmaları karşılığında 4 
milyon sterlin önerir. Ancak biraz komik şartı da vardır: “Türklerin neden olacağı gecikmenin her gün için 100 bin sterlin indirime sebep olacağını” belirtir. Bir bakıma 40 gün gibi kısacık bir sürede çözüm beklediği bellidir. Türkiye'yi rüşvet karşılığında savaştan çıkarma- yı başaramayan Fitz Maurice, Yunanistan'dan Sofya'ya geçer, orada Bulgarları da yine rüşvetle İtilaf Devletleri safında savaşa sokma çabaları sarf eder ama başarısız olur. Bulgaristan, Osmanlı-Alman yanında savaşa katılır. 

21 Eylül 1915 tarihli bir belgeye dayanılarak San Francisco Fuarı'nda 
Osmanlı Yüksek Temsilcisi sıfatıyla bulunan Vahan Kardaşyan'ın ayn bir barış konusunda Britanya konsolosluk görevlilerinden Sir Arthur Herbert'i yokladığı belirtilirken “Muhtemelen Talat Paşa'nın bilgisi dahilinde” kaydı eklenmiş. ABD'nin Avrupa sorunlarına bulaşmama kararlılığının devam ettiği bir sırada bunun Talat Paşa'dan değil, 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Ermeni'nin kendi milliyetçi sorunları sebebiyle girişimde bulundugunu düşünmemek mümkün değil. 

Lloyd George'un yakınlarından birinin ortaya attığı “Tüm kara ve deniz sınırlarının uluslararası nitelik kazanması, ardından İtilaf devletleri ve ABD tarafından teminat altına alınması, böylece Rusya'nın İstanbul'u ele geçirmek zorunda kalmadan sıcak denizlere inmesi için Osmanlı'nın savaştan çekilmesini sağlamak” projesi var. Pilling adlı bir görevli bu işle ilgili olarak İsviçre'ye gider, Osmanlı elçisiyle görüştüğünü ve Talat Paşa'ya mektup gönderdiğini, anlaşma önerisi aldığını da ileri sürer. Hiçbirinin aslı olmadığı anlaşılıyor. Zaten ilgi de görmez. 

1912'de büyük mali desteğiyle Woodrow Wilson'un ABD başkanlıgına seçilmesini sağlayan Yahudi kökenli Morgenthau 1913'ten 1916'ya kadar İstanbul'da ABD'nin elçiliğini yapmıştı. Tabii ki İstanbul'da tanıdığı çoktu. Onun senaryosu da şöyle: “Enver ve Talat'a İtilaf Devletleri denizaltılarının Çanakkale'den geçmeleri kabul ettirilecek, bunlar Alman zırhlısı Goeben ve Breslau'u batıracaklar, böylece İttihat ve Terakki Hükümeti'nin eli serbest kalacak, ayrı barışı imzalayacaktır.” 
Morgenthau heyeti New York'tan Filistin Yahudilerine dağıtılmak üzere 400 bin dolar değerinde altın dolu 18 sandıkla yola çıkarlar, sonra geri dönerler. 

Barış amacıyla gizli girişimler içinde en ilginci hiç şüphesiz, yazarın “1849'da Osmanlı vatandaşı olarak doğmuş, çocukluğunda İstanbul umumhanelerinde çığırtkanlık yapmış, sonra çok büyük silah tüccarı olmuş, servetiyle bankalar ve gazeteler kurmuş” kişi olarak sunduğu Zacharias Basileos'unkidir. Romen, Rum, Polonyalı ya da Rus kökenli olabileceği düşünülen bu kişi, Fransız vatandaşlığına geçmiş, İngilizlerden asalet unvanı alarak Sir Basil Zaharoff diye ün yapmıştır. 

Dünya Savaşı yıllarında Lloyd George'un Osmanlı İmparatorlugu'ndaki diplomasi dışı temsilciliğini üstlenir. İngiliz ve Fransız hükümetlerini karşıtlarını etkisizleşi irmek için bol para kullanmaya zorlar. Yunanistan'ı para yatırarak etkisi altına alır ve İtilaf Devletleri yanında savaşa girmelerini sağlar. Bu niteliğiyle Sultan Abdülhamid'in mabeyinciliği, Yunanistan'dan sorumlu bakanlık ve Viyana büyükekçiliği görevlerinde bulunmuş dediği Abdülkerim Bey'le Marsilya'daki buluşmasını şöyle bildiriyor: 

“Almanlar İstanbul'u demir 

Osmanlı İmparatorluğu'yla ayrı 


pençeyle kavradıkları için bir barışı konuşmanın söz 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konusu olamayacağını söyledi. Ama onlara ihanet edip size Çanakkale'yi niye açmayalım, diye ekledi. Müttefikler için bu ihanetin karşılığı Amerika'da ödenecek Amerikan doları cinsin- den ne olur? Enver'i ve Parti'den kırk ya da elli kişiyi doğrudan New York'a götürmek hoşuna gitmez miydi? Anlattıklarının çok ilginç olduğunu söylediğimde: 'Seninle yeniden haberleşe- ne kadar bunları kendine sakla; ki hatta üç ayı bulabilir... 
Ondan sonra gelip bizimle Edirne'de buluşmaya hazırlan, biz seyahatinin kolay olmasını sağlarız’ dedi.” 


Zaharoff sahte pasaportla dolaştığını belirttiği Abdülkerim'in “Söylediğim her şey sadece benim düşüncemdir, çünkü herhangi bir resmi ya da gayriresmi görevim yok” dediğini ve bunu en az yirmi kere tekrarladığını ekliyor. Yine de bunları Zaharoff'un Enver kökenli saydığını yazar şöyle belirtiyor: “Aksi belirtilmedikçe Abdülkerim'in Enver Paşa adına konuştuğunu düşündüğünü gösterir.” 

Zaharoff ile Lloyd George'un görevlisi Caillard arasında 1917 yılının Mayıs ile Ağustos ayları arasında teati edilen 11 mektupta verilen bilgiler, Enver Paşa ile İsviçre'de ya da Romanya-Macaristan hududun- da buluşma tasarıları içerir ama böyle bir karşılaşma hiç gerçekleşmez. 
Buna karşılık Abdülkerim ile üç kez görüşmek için Cenevre'ye giden Zaharoff, ondan hep Enver ve Cavit'in 20 milyon dolarlık bir ödeme bekledikleri haberini İngiliz makamlarına ulaştırır. Kendisi için istediği 2 milyon dolarla Amerika'ya yerleşeceğini belirten Abdülkerim'in 
20 milyonun taksimi konusunda ilginç bir formülü de var: 

Mezopotamya'daki birlikler geri çekilince, 

Filistin'deki Türk birlikleri çekilince, 

Çanakkale Boğazı'nın iki yanındaki tabyalar İngilizlere teslim edilince, 

İngiliz donanması güvenle Marmara'ya yerleşince, 

İsimlerini bildireceği kimselere para ödenecek, Bu formülün altına da şunu ekliyor: 

“Enver ve şürekâsı bu ateşkesin Almanya ve Avusturya'nın korkunç durumu nedeniyle genel ateşkese yol açacağı kanısında.” 

Abdülkerim bir dolandırıcı mı, yoksa Zaharoff'un icat ettiği bir hayalet mi sorusuna yanıt bulmak güç. Enver ve Cavit'in paraları alır almaz Amerika'ya yerleşeceği efsanesine inananların da hayalciliğine 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şaşmamak mümkün değil, Özellikle bizim arşivlende bu konularda bir teiğeve rastlanmadı Gerçi 1917'de özellikle Sovvet Devrimi üzerine İzmir Valisi Rahmi Bey aracılığıyla bir barış aray ast başladığı bilinir. Ge Kk Dlümüle bahandereğimiz gibi, Yakup Cemil'in Enver'i öldürme girişimi üzerine İttihat ve Terakki içindeki bir denge değişikliği hisse dilmesinin bu düşünceleri kışkırttığı düşünülebilir. Ancak voğunlukla Enver'i ve Talat Avrupa'ya gidip devlet temsilcileriyle değil kimliği meul ajanlarla pazarlık yapacak gibi sunmanın inanılmazlığı inkâr alilemez. Tabii ki dünyanın en geniş istihbarat örgütüne sahip İngi-Tizler her olanağı kullanmayı düşünüyorlardı. Arap âlemini ayaklandiumus cihad girişimini suya düşürmüşken Sykes-Picot Anlaşması'nı gerekleştirmeve yarayacak formülleri aramaları doğaldı. 

Ancak 1917 Ekiminde başlayan Bolşevik İhtilali ile Syts-Pàve Anlaşması'nın Arap dünyasın pavlaşma planı açıklanınca Şerit Hüsevin de hatasını anlar. Üstelik 2 Kasım 1917'de Osmanlı'yla gizli bany girişimleri boşa çıkan İngiltere, Dışişleri Bakanı Raltur'un Datè rasyonu ile “Filistin'i Yahudilere ulusal bir vatan sayma ilkesini kabul ettiğini” açıklar. Hemen arkasından 9 Aralık 1917 udüs de işgal edilince Arapların endişesi daha da artar. O tarihte Filistin'de 574 bin Müslüman, 74 bin Hıristiyan ve toplam nütusun WU 1Vi oranında Se bin Yahudi vardı. Bunun üzerine İngiltere derhal Sykes Mekke've gönderip Şerif Hüseyin'i ikna eder, bir ölçüde geçici olduğu sonradan anlaşılan tavizler de verir. Ancak Filistin işine karıştırmazlar. 

Siyeeistler ise Sykes-Pioot Anlaşması'nı daha öncnden (Nisan 1917) öğrennüşlerdi. Bu tarihin ABD'nin Dünya Savaşı'na katılmasıyla aynı zamana rastlaması ilgi çekicidir. Bilindiği gibi bu anlaşma Filistin'in “uluslararası bir yönetime konmasını” savunuyordu. Yahudilerin milliyetçilik yanlısı olan Siy onistleriyle asimilasyon vani İngiliz kimtiğirle bütünleşme yanlısı olanları arasında çekişmevi hızlandınr ve Siyonistlerin üste çıkmasıyla sonuçlanır. Filistin'e tam sahip olmak ük hedetlerivdi 

İngiliz hükümeti Zaharotřun Enver ve Talat'la anlaşma konulu havali girişimine özel önem verirken diğer taraftan “en önde gelen İngiliz Siyonisti Weizmann” ile de tomasi sürdürüyordu. Savaşı de vam ettirebilmek için gerekli maddi kaynakları sağlamada ARD ve muhtaç duruma gelmişlerdi. Bu alanda da ARD Yahudi kolonisinin ekili olduğu biliniyor. fent Hüsevine verilen destekle Arapların 


milleri kili 


pae m m —ğş—ş—ğ—ğ—ğ—ğ—<————- 


Filistin ve Suriye'ye doğru ilerlemesinin sonuçta Filistin'in de onların kontrolüne gireceği endişesini doğurması doğaldı. Osmanlı projesi suya düşüp Siyonistlerin etkinlikleri artınca İngiliz Hükümeti “Balfour Deklarasyonu” ile başta kendi sıkıntısını, bunun yanı sıra Yahudilerin sorununu çözmüş oldu. Bu çözüm, 95 yıldır süren bir Arap-Yahudi ya da Filistin sorununun doğmasına da sebep oldu. Kitap şu yargıyla sona eriyor: 

“Britanya ve müttefikleri Birinci Dünya Savaşı sırasında Ortadoğu'da Osmanlı canavarının kellesini uçurur. Politikalanyla geleceğin nefret tohumlarını ekerler. Bu tohumlardan silahlı insanlar yükselir. Hâlâ yükseliyorlar.” 


Teşkilatı Mahsusa'nın çetecilikle sonuca ulaşma çabasına karşılık, İngiliz İstihbarat Teşkilatı'nın, Schneer'in verdiği örneklerde olduğu Bibi, özellikle haber akımı ve bunu pekiştirecek para sorunlarıyla çözüm aradığı ve başardığı görülüyor. 


Teşkilat'ın Silahşoru Yakup Cemil Terfi Edemeyince 

1916 yılı, Kafkasya Cephesi'nden eylemle Orta Asya Türkleri ve 
Asya Müslümanlarını ayaklandırmaya yönelik planın tam terse dönmesiyle başlar. Rus orduları Şubat ayında Erzurum, Trabzon ve Erzincan'ı işgal edince Osmanlı'nın anavatanının güvenliği tehlikeye girer. Gerçi İngilizlere karşı Çanakkale'den sonra bu kez Irak'ı Kut'ül Amare'de büyük bir zafer kazanılır ve edilir ama Haziran sonunda Şerif Hüseyin'in işleri son derece karıştırır. 

İngilizlerin sistemli bir şekilde, özellikle Osmanlı cihadının Alman kökenliliğini vurgulayarak yü kleri kampanyanın etkisi toplumun kendi içinde de etkili oldu. İttihat ve Terakki karşıtlarının, başta Hürriyet ve İtilaf yanlılarının, baştan beri İngiliz taraftarı oldukları biliniyordu. Bunlar savaşa katılmama düşüncesindeydiler. Ekonomik sıkıntının, özellikle de yaygın hastalık ve yiyecek sıkıntısının arttığı ortamda savaş karşıtlarının artması doğaldı. 

Bu ortamda Yakup Cemil olayı, 


ta, ordusu tümüyle esir 
Hicaz'da ayaklanması 


Teşkilatı Mahsusa'nın içinde de birliğin, başka bir deyişle Enver'e Bözü kapalı bağlılığın sarsıldığı- ni kanıtlıyordu. Başından beri örgüt içinde çalışan, bu 1901 Harbiye mezunu subay, 1913 Babıâli Baskını'nda Enver'in yanında yer alacak 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ve Harbiye Nazırı Nazım Paşa'yı öldürecek kada kararlı biriydi. 
Kafkaslar a yönelik girişimlerde Ardahan'ın zaptıyla görevlendirilmiş ama başarısız kalmıştı. Tabii ki bunda salt kendisinin kusurlu olduğunu ileri sürmek mümkün değildir. Çete eylemi ile düzenli orduyu alt etmeyi beklemek Teşkilat'ın umuduydu. 

Ardahan başarısızlığından sonra İstanbul'a çağrılmış, yeniden emrine çete verilerek çalışması istenmişti. Ancak Binbaşı rütbesine erişmiş olan Yakup terfi etmek istiyordu. Oysa Babıâli Baskını üzerine ordudan çıkarılan 10-15 kadar subaydan biriydi. İttihat ve Terakki Genel Merkezi'ne başvurarak istediği terfi de onay almamıştı. Bunun kanuna aykırı olduğu belirtiliyordu. Harbiye Nazırı Enver de aynı fikri savunuyordu. 

Askeri eylemler yönettiği halde terfi edememesinin onu da savaşın gereksizliğine inananlar arasına kattığı anlaşılıyor. Enver Paşa'ya ulaşan bilgilere göre Osmanlı'nın yalnız başına barış yapıp savaştan çekilmesi fikrini savunanlarla İstanbul'un Meserret Oteli'nde toplantı yapmıştı. Bunun için de başta Enver olmak üzere bütün İttihat ve Terakki ileri gelenlerinin ortadan kaldırılması fikrini savunur hale gelmişti. Babıâli'nin muhafızları arasında bile kendisine hizmet verecek adamlar bulunduğu ileri sürülüyordu. 

Yakup Cemil tutuklandı. Bekirağa Bölüğü'ne hapsedildi. Divanıharpidamınakarar verdi. Bütünkaynaklar 11 Eylül 1916 gecesi icraedilen kurşuna dizilme sırasında asla korku göstermediğinden ve idam mangasını şaşırttığından bahsederler. Bu olayın, Teşkilatı Mahsusa içindeki birçok görevliyi endişelendirmesinin yanı sıra özellikle Enver Paşa nezdinde önemli bir etki doğurduğunu kabul etmek gerekir“ 

Bazı kimseler, kapatıldığı tezini 
(Mesture) Ödenek’ 
li olan Teşkilat ile İttihat bu olayla sadece Ordu'da et 


Yakup Cemil olayı üzerine Teşkilatı Mahsusa'nın ileri sürerler. Hiç alakası yoktur. Enver, Örtülü ten Teşkilat'ı yönetmeye devam eder. Asıl önem- ve Terakki üzerinde de etkili olan Enver'in kili kalması, daha serbestçe fikir üretilen parti üzerinde Talat'ın yönlendiriciliğinin artmasıdır. Alman dayanışmasına da bağlı olarak ayakta kalan Enver içine kapanma sürecine girerken Talat'ın etkisi artacak ve Said Halim Paşa istifa edince sadrazamlığa atanacaktır. Bu durumda Alman güdümlü savaşçılığın yerine 


barışçı bir çözüm düşüncesi de belirmeye başlamıştı. Basına nisbi bir 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özgürlük hakkı tanınması, haddi aşmayan eleştirilere gazetelerde izin verilmesi yeni bir dönemin başladığını kanıtlıyordu."* 

İstihbarat hizmeti yerine silahlı eylem sistemini yerleştiren bir örgütün bunların hepsinde başarısız kalması karşısında varlığının sorgulanması doğaldı. Bazı çevreler, bu olay üzerine Enver Paşa'nın Teşkilatı “harice gönderdiği kişiler ile alakası devam etmek üzere lağvettiği” iddiasını ileri sürmüşlerdir. Teşkilat'ın sadece dışarıdakilerle yaşar bir yapılanmaya yöneldiğini biz kabul etmiyoruz. Unutmamak gerekir ki Teşkilat'ın kadrosundakilerin neredeyse hepsi ordu mensubuydu, dolayısıyla ikili görevleri devam ediyordu. Sadece savaşın getirdiği yeni şartlar kurulmuş olan “çeteciliğe” bağlı sistemi işlemez hale getirmişti. 

Çete eylemlerine son verse de Enver Paşa'nın örgütünü tamamen kapatması düşünülemezdi. Aksine yapısı içinde bir temizleme operasyonu yaparak şüphesiz artık daha çok istihbarat için hizmetinde kullanmaya devam ettiği bellidir. Yakup Cemil olayının teşkilat içinde bir tasfiye olayını başlattığı anlaşılıyor. Genelde savaş karşıtı olan ve Enver'in fikirlerine de açıkça olmamakla birlikte katılmayan Mustafa Kemal Paşa hakkında da bu olay sırasında sorgulama yapıldığına dair iddialar vardır. Asılsızlığı kolayca anlaşılmıştır. Bu vesileyle şunu da eklemeyi yararlı görüyorum: Bazı kimselerin Mustafa Kemal'in başından beri Teşkilatı Mahsusa elemanı olduğu hakkında abartmalı iddiaları bulunuyor. Sadece ona değil daha birçok dönemin ünlü subayına bu yakıştırılır. İlerde Kurtuluş Savaşı dönemi olayları anlatılırken bunun geçersizliği ayrıntıyla açıklanacaktır. 

1917 yılı Dünya Savaşı'nda bir garip durgunluk yılıdır. Osmanlı, 
Bağdat'ı kaybeder ama dünya çapında büyük değişiklik olmaz. ABD savaşa girer ama buna hazırlıklı olmadığından etkisi yavaş gelişir. 
Buna karşılık yılın ikinci yarısında Rusya'da Bolşevik İhtilali'nin başlaması, Çar iktidarını devirmesi ve savaştan vazgeçildiğinin ilanı, dünya dengelerini allak bullak eder. Savaş için yaptığı harcamalar yüzünden iflas durumuna gelen İngiltere, Amerika'dan borç sağlamak için Balfour Deklarasyonu ile Filistin'i Yahudilere açacağını ilan ederek çıkış arar. Gerçi Kudüs, İngilizlere kaptırılır ama Rusya'nın çekilmesiyle Doğu Anadolu, hatta Batum alınır, Azerbaycan'a bile girilir. Bunu Teşkilatı Mahsusa'nın temel ilke edindiği Turan'ın kurtuluşu sananlar da çıkmıştır. 

Bu ortamda Amerika Cumhurbaşkanı Wilson'un barış koşullarıyla 


İğ DİLE 


153 


nin 12. 


ilgili olarak 8 Ocak 1918'de yayımladığı 14 Maddelik Bildi maddesinin İttihat ve Terakki yönetimini de çok etkilediği bilinir: “Osmanlı Devleti'ndeki Türk kesimlerine güvenli bir egemenlik tanınmalı, Osmanlı yönetimindeki öbür uluslara da her kuşkudan uzak yaşam güvenliğiyle özerk gelişmeleri için tam bir özgürlük sağlanmalıdır. Ayrıca Çanakkale Boğazı uluslararası güvencelerle gemilerin özgürce geçişine ve uluslararası ticarete sürekli açık tutulmalıdır.” 


Bununla uluslararası alanda varlığının kabul edileceği kanısına kapılan yönetimin de barışçı bir uluslararası çözüme Wilson Prensipleri çerçevesinde inandığı ve buna bağlı olarak 1917 sonundan itibaren basında “Zaferi Nihai - Şerefli Sulh” sloganının çok sık şekilde kullanılmaya başlandığı bilinir. Bu barışçı bekleyiş devam ederken İngiliz ordularının Arap ayaklanmasının da yardımıyla Suriye'de ordumuzu bozguna uğratmasının peşinden İttihatçı hükümetin çekilmesiyle (8 Ekim 1918) Mondros Ateşkesi'nin imzalanması (30 Ekim 1918) konumuzla ilgili olarak yeni bir dönemin başlamasına yol açmıştır. 
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TEŞKİLATI MAHSUSA KARAKOL'A DÖNÜŞÜNCE 


Enver'in Yurtdışından Yönetme Tasarısı 
Hüsamettin Ertürk anılarında İttihatçı paşaların kaçmaya hazırlandıkları günlerdeki durumu şöyle anlatıyor: 

“Teşkilatı Mahsusa'nın ajanlarından aldığımız raporlar, her tarafta işlerin fena gittiğini anlatıyordu. Halbuki biz, Afrika'dan Şeyh Sünusi'yi büyük bir ümitle ve denizaltı ile kaçınp İstanbul'a getirmiş, Topkapı Sarayı'nda misafir etmiştik. Fatih medreselerini dolduran birtakım Arap ileri gelenleri, kabile şeyhleri, Mısır ve Yemen'in ilim adamları, sabah akşam devlet aşhanesinde yemek yiyor ve propagandacı olarak gönderilecekleri İslam memleketlerini hasretle bekliyorlardı. 

Elimiz, ayağımız bağlanmış, şaşırmış kalmıştık. Enver Paşa evine çağırdı. Talat, Cemal Paşalarla Kara Kemal (İaşe Nazırı) de vardı. Dedi ki: 

“Hüsamettin Bey, şimdiye kadar vekâleten bakmakta olduğun Teşkilatı Mahsusa'ya bundan sonra riyaset edeceksin; emrini yazdırdım. Biz yakında memleketi terk ediyoruz. Çünkü mütarekenin Osmanlı Devleti'nden her şeyden evvel bizi isteyeceği muhakkaktır. Yalnız onlar teşkilatımızı, adamlarımızı ve hepsinin üstünde ideallerimizi alamayacaklardır',” 


Enver, Moskova'ya geçip Bolşeviklerden yardım sağlayacağını ekler. Erzurum ve Kafkasya'daki kıtalarımızın dağıtılmaması, silah ve cephanelerinin teslimi için sadaretten gelecek emirlere itaat edilmemesinin yanı sıra savaşın son Yılında Kırım'da kurulan İslam Cumhuriyeti'ni asla lağvetmemeleri için de talimat yolladığını açıklar. İlginç olan Kafkasya'da eyleme devam edeceği haberinin İkdam Bibi o günün İstanbul gazetelerine bile yansımasıdır. Gelecek hakkındaki planını da şöyle belirtir: 

“Sen yalnız benim talimatıma ehemmiyet ver. Teşkilatı Mahsusa'yı resmen lağvedeceksiniz, ancak bu teşkilat asla ortadan kalkmayacaktır. Bu galip devletlere karşı böyle olacak. Sadrazam Ahmet İzzet Paşa ile konuştuk, tamamen mutabık kaldı. 


üm in dü 


para da verecekler.” 


Enver, Cihadı Mukaddes'in devam edeceğini, Sünusi ile Arap, İran ihtilalcilerinin kaçmalarının sağlanmasını, Libya'daki Şehzade Osman Efendi'ye de savaşa devam ve silahlarını teslimden vazgeçmesi için talimat gönderilmesini önerir. Yakında ABD Başkanı Wilson'un Londra'da düzenleyeceği azınlıklarla ilgili kongrenin ajan gönderilerek izlenmesini ve kendisine Kafkasya'da bulunan Halil Paşa vasıtasıyla ulaştırılmasını da ister. 

Teşkilatı Mahsusa adının ülkede “Umuru Şarkiye Dairesi” olarak değiştirilmesi gerektiğini, evrensel nitelikte ise “Umum Âlemi İslam İhtilâl Teşkilatı" olacağını belirtir ve son talimatını verir: 

“Siz Türkiye'de bu teşkilatın İstanbul Şubesi reisisiniz. Onu kuran benim. Haberleşmelerimiz hep bu isim üzerinden olacaktır. Sizi seçen benim, yakında bu teşkilatın heyeti merkeziyesi Berlin'de toplanacaktır. Bu heyetin isimlerini size veriyorum. 
Bunlar Talat Paşa, Doktor Bahattin Şakir ve Nazım beylerdir.” 


Enver'in Hüsamettin'i bu göreve seçişinde Teşkilatı Mahsusa'nın sadece ikinci derecede bir görevlisi olması kadar, geçmişte olaylara fazla bulaşmamış ama Harbiye yıllarından beri İttihatçı bağlılığından vazgeçmemiş biri olmasının etkisi fark ediliyor. Anılarında Enver ile yakın ilişkinin —Babiâli Baskını'na tanık olmak dışında- Teşkilatı Mahsusa kurulduktan sonra, yani 1914'ün ikinci yarısında başladığını belirtir. Çoğunlukla, Teşkilatı Mahsusa'nın üstlendiği Alman denizaltılarıyla Libya mücahitlerine silah taşıma ve Akdeniz'de düşman savaş gemilerine saldırma faaliyetlerinde aylarca görev yaptığını anlatır. Bu da kanıtlıyor ki, bir yönlendirici olmaktan çok, verilen emirleri yerine getiren biriydi. Üstelik divanıharpte açıkladığı gibi, Doğu Anadolu'da görev almamış olduğu için Ermeni olaylarıyla da doğrudan ilişkisi yoktu. . 

2 Kasım 1918 gecesi “Paşavat” diye anılan ünlü üç İttihatçı lider 
Talat, Enver ve Cemal ile birlikte Teşkilatı Mahsusa'nın Bahattin Şakir gibi ünlülerinin de ülkeden kaçmalarıyla bu örgütün tarihinde yepyeni bir dönem başlar. Tabii ki Bolşeviklerle anlaşma uzunca bir süre istediği gibi, örgütün hem İttihatçı karşıtı iktidar hem de işgalci 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güçlerin emrinde nasıl bir gizli faaliyet yürüteceğini tasarlamak da kolay değildi. Üstelik bu örgütten haklarında soruşturma açılan İttihatçıları kovalamak ve belgeler bulmanın istenmesi de doğaldı. İsim değiştirme formülü geçmişle bağı koparma, temiz görünme çabasıydı. Nitekim İttihat ve Terakki de kendi kendisini lağvetmiş, meclisteki milletvekillerinin çoğu, onun yerine kurulan Teceddüt Fırkası'nın üyeliğini benimsemişti. Ancak bunun sorunları halletmeyeceği belliydi. 

Asıl sorun ise savaş galiplerinden geliyordu. Mondros'un imzasının hemen ardından ve daha İstanbul'un işgalinden önce yeni reis Hüsamettin, Harbiye Nezareti Müsteşarı Miralay İsmet Bey (İnönü) tarafından çağrılır. Sadrazam ve Harbiye Nazırı İzzet Paşa'nın emri kendisine tebliğ edilir. Teşkilatı Mahsusa'nın müstemlekelerindeki faaliyetinin devam etmesinden dolayı galiplerin şikâyetçi olduklarını ve kurumun tamamen tasfiyesinin istendiğini bildirir. Bütün evrakı teslim etmesinin yanı sıra silah ve mühimmat depolarını da bildirmesini ister. Yapılacak başka bir şey olmadığını da “Bizim için çok ağır olmakla beraber Mütareke şartlarına riayete mecburuz” diyerek ifade eder. 

Evrak teslimi yapılır. Ancak Fatih medreselerindeki Arap ihtilalcilerine artık devletin yiyecek ve yatacak yer sağlamayacağının bildirilmesi ortalığı fazlasıyla karıştırır. Bunların büyük tepkisi karşısında İzzet Paşa şu talimatı verir: “Enver Paşa'nın talimatını tatbik etmemek şartıyla bu teşkilatın tasfiyesi işini gene sizin uhdenizde bırakıyoruz. 
Ümit ederiz ki bizim tavsiye ettiğimiz şekilde hareket edersiniz.” 
Böylece Teşkilatı Mahsusacılarla ilişkiye alışmış olan bu kişileri yine onlarla baş başa bırakarak, yeni rejim elini temiz tutmaya çalışıyordu. 

Yeni reis Hüsamettin'e Padişah'tan gelen ilk emrin de “Trablusgarp'a git, bütün silahları İtalyanlara teslim ettir, savaşı bitir” şeklinde olması, Mondros şartlarına uymaktaki Saray ve Babiâli kararlılığını kanıtlıyordu. Ancak azınlıkların işgalcilerin desteğiyle İstanbul'dan başka Anadolu'nun çeşitli yerlerinde beliren ayrılıkçı eylemleri kadar, Mondros Ateşkesi şartlarına aykırı işgaller de, Türk kesiminde bir meşru savunma düşüncesini geliştirmeye başlamıştı. İşgalci galipler özellikle yoğun bir Ermeni katliamı yaygarasını destekliyorlardı. 
Muhalif kesim ise, İttihatçıların bununla suçlanmasıyla temize çıkacakları ve barış şartlarının çok hafifleyeceği düşüncesiyle İttihatçılara yöneltilen her suçlamayı tam destekler bir tutum içindeydi. 
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İttihatçıların çekilmesi üzerine kurulan yarı İttihatçılardan oluşan hükümetin Dahiliye Vekili Canbulal'ın “ordu tamamen lağvedilmeli, devletin 35 bin ki jandarma kuv: var” önerisi, tabii ki Teşkilatı Mahsusa'nın da bir anda yok edilmesini hedefliyordu. Daha sonra hükümet değişince bu kez de İstanbul Bidayet Müddeiumumiliği harekete geçip İttihat ve Terakki'nin arşivleri üzerinde inceleme başlatmıştı, Galiplerin isteklerini tatminle barış şartlarını hafifletmek amacıyla Teşkilatı Mahsusa ve Ermeni Tehciri'ne ait belgelere ulaşılmak isteniyordu.“ 

Mondros Ateşkesi'ni izleyen iki ay içinde İstanbul'dan sonra Çanakkale, İskenderun, Antakya, Kilis, Dörtyol, Ayıntap, Musul, Mersin, Adana işgal altına alınmıştı. Saray ve Babıâli'nin çaresizliği ve teslimiyetçiliği karşısında yerel örgütlenmeler daha ön plana çıkar. Bunların da İttihatçı bağı damgalamasından kaçınmak için bir bütünlük göstermemeye özen gösterdikleri dikkati çeker. Daha 1919 yılına girilme- den, barış koşullarının parçalayıcı etkisini önlemek için İstanbul'da “Garbi Trakya Cemiyeti”, Edirne'de “Trakya-Paşaili Heyeti Osmaniyesi” kurulmuştu. Ermenilerin Doğu Anadolu'ya, Pontos Rumlarının Trabzon bölgesine sahip çıkma eylemlerine karşılık yerel örgütlerin yanı sıra İstanbul'da Milli Kongre Derneği, Vilayatı Şarkiye Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti, Reddi İlhak Cemiyeti, Wilson Prensipleri Cemiyeti; İzmir'de ise Müdafaa-i Hukuk-ı Osmaniye Cemiyeti kurulmuş bulunuyordu. 

Bu ortamda dikkati çeken, Teşkilatı Mahsusa'nın mirasçısı kurumun başkanı Hüsamettin'in, İttihatçılığa yönelmeyen ama savaşlar- daki başarılarıyla ordu komutanlığına ve Ferik rütbesine yükselen Fevzi Çakmak'ın Harbiye'den sınıf arkadaşı olmasıdır. Hüsamettin, Harbiye mezunu olmaktan ileri geçememişken, sınıf arkadaşı Fevzi bunun üstüne iki yılda Erkânı Harbiye Mektebi'ni tamamlayıp paşalığa kadar çıkma imkânını kazanmıştı. Paşa, Osmanlı Meclisi'nin feshinden üç gün sonra (24 Aralık 1918) Erkânı Harbiye Reisliği'ne atanır. Daha sonra da Harbiye Nazırlığı'na getirilecek kadar Enver karşıtı biri olarak kabul edilmektedir. Hüsamettin'in Teşkilatı Mahsusa bağı bilinse de Fevzi Paşa'nın arkadaşlık bağıyla ona güven duy- 


duğu anlaşılıyor. A E 
30 Ocak 1919'dan itibaren İttihatçıların önde gelenleri savaş suç- 


lusu olarak tutuklanmaya başlanır. İlk hamlede 27 olan tutuklu sayısı sonra 93'e çıkacaktır. Bir siyasi “Divanı Âli" (Yüce Divan) kurulması 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tasarısının reddiyle Te rete atanan Damat Feri 


fik Paşa hükümetinin düşmesi ve yerine Sada- 
, sadece askerlerden oluşan bir “divanıharp” projesinin kabulü üzerine yargılama, suçlama ve mahküm etme hızla işlemeye başlar. Hedefin, İttihat ve Terakki'nin askeri kesimi ve özellikle Teşkilatı Mahsusa'dan hesap sormak olduğu bellidir. Boğazlayan Kaymakamı Kemal Bey'in Ermeni olaylarından dolayı idamı havayı büsbütün gerginleştirir. Sıkıyönetime rağmen yerel örgütler gösterilere başlar. 

Bu ortamda, en suçlu ve sorumlu sayılan Teşkilatı Mahsusacıların kendilerini korumak kadar, gerçekten inandıkları vatanı ve toplumu kurtarmak amacıyla yeni bir yapı arayışına yöneldikleri görülür. Bazılarının Paşavat'ın ayrılmasından hemen sonra başladığını ileri sürdükleri yeni örgütlenme girişiminin tutuklamaların ardından hızlandığı anlaşılıyor. 

İttihatçılığa ve ilkelerine bağlılıklarından vazgeçmek niyetinde olmayanların 5 Şubat 1919 tarihinde avukat Refik İsmail'in İstanbul'da Sultanhamam'daki bürosunda toplanarak “Karakol” adlı örgütü kurdukları belirtilir, Hüsamettin Ertürk'ün de aralarında bulunduğu, İttihatçı İaşe Nazırı Kara Kemal, Kurmay Albay Kara Vasıf, Karadeniz Boğaz Komutanı Galatalı Şevket'in de katıldığı toplantıda bu ismin iki Kara isimli üyeden ilhamla tercih edildiği ileri sürülür. Ona yakıştınilan ilk görevin “parti ve teşkilattaki eski arkadaşlarının hayatlarını korumak ve yalnız duruma düşen Teşkilatı Mahsusacıları bir araya getirmek” olması Teşkilatçı damgası yemişlerin sayısının hiç de küçümsenecek düzeyde olmadığını kanıtlıyor. 

Yurtdışına kaçmadan önce Enver'den alınan talimat çerçevesinde Avrupa'ya sığınmış bulunan Paşavat ile ilişkiyi sürdürmek de başlıca hedefleriydi. Kurucu ve yönetici takımında yukarıda ismi geçen dört kişiden ayrıca şu kişiler vardır: 

Yarbay Kemalettin Sami (Gökçe), Yarbay Edip Servet (Tör), Baha Sait, Binbaşı Ali Rıza, Binbaşı Ali (Çetinkaya), Avukat Refik İsmail, Çerkez Reşit, Muhittin, Sudi, Yüzbaşı Baki, Binbaşı Hüseyin Kadri, Albay Arif Hikmet, Milletvekili Arif, Binbaşı Tolçalı Süleyman, Binbaşı Üsküdarlı İhsan, Ahmet Hilmi, Binbaşı Çolak İbrahim, Binbaşı Cemal Karabekir, Binbaşı Naim Cevat, Albay Ömer Lütfi. 

Genelde kadronun yüzde 90 oranında asker kökenlilerden oluştu-Şu görülmektedir. Her ne kadar talimatnamesinde örgütün yine Türk 


üzdü 


Levent Sahverdi. 
bı entsahverdiğyi, |, 


ve Müslüman âleminin özgürlüğünü hedef aldığı belirtilirse de asıl amacın devleti tamamen parçalamaya yönelen azınlıkların iç ayaklanmalarını önlemek olduğu bellidir. Bunun için zaten başlayan dirence ek olarak sahra ordusu gibi muharebe çetelerinin oluşturulmasının tasarlandığı kayıtlıdır. Bütün ülkede bulunan eski Teşkilatçılar bir araya getirilmeye çalışılmakla birlikte asıl hedef İstanbul içinde ve Kocaeli ile Doğu Karadeniz bölgesinde beliren Rum çeteleriydi. Bunlarla mücadele edenlere silah yetiştirmek ilk amaçtı. Tam gizli çalışma, ilkeler- den ayrılan ve karşıt olanların gerekirse öldürülmesi de benimsenmişti. Yemini de siyah bir Türk bayrağına sarılı Kuran üzerine yapılacaktı. 
Açıkça tıpkı Teşkilatı Mahsusa gibi topluma açık değil, içine kapalı bir örgüttü. Mütareke Dönemi ortamında da bu zorunluydu. 

Karakolcular büyük bir inanç ve kararlılıkla Anadolu'daki yerel cemiyet ve çetelere silah kaçırıp gönderme konusundaki başarılarına rağmen bütün ülkeyi kavrayacak bir bütünlük oluşturamıyorlardı. 
Unutmamak gerekir ki özellikle yerel örgütlerin tek bir yönlendirici merkeze ve lidere bağlı olmaması kadar, Hürriyet ve İtilaf Partisi'nin yanı sıra “İngiliz Muhipleri Cemiyeti” gibi tam karşıt örgütlerin de belirmesi toplumun tepkisini bir bütün olarak yansıtacak yapının eksikliğini ortaya koyuyordu. 

Hüsamettin, Karakol Teşkilatı'nın varlığını bilmelerine karşılık bunun bir sonuç alamayacağı konusunda 1919'un ilk yarısında İstanbul'un ünlü siyasileri arasında tanık olduğu bir konuşmayı ak- 


tarıyor: . 
“Eski Sadrazam ve Harbiye Nazırı İzzet Paşa ile Balkan 


Harbi'nin ünlü Şark Orduları kumandanı Abdullah Paşa'ya göz doktoru Esad Paşa, İttihatçılığın yeni şekli ve Karakol Teşkilatı'ndan özellikle Kara Vasıf'ın çabalarından ümitsiz olduğunu söyler. İzzet Paşa Hüsamettin'e dönüp sorar: 

—Sen ne dersin Enverci? 

-Bendeniz şuna inanıyorum paşam! Enver Paşa daha İstanbul'dan hareket etmeden evvel bir gün, Topkapı Sarayı'nda devletimizin hâs misafiri bulunan Şeyh Sünusi hazretleri Kuranı Kerim'den bir ayeti tefsir ederek ‘şayet Cihan Harbi'nin ikinci safhası tazelenirse Müslümanlar için zafer mukadderdir’ sözünü söylemişti. Bu ayeti kerimenin müjdesi tahakkuk 


edecektir. Eğer harbi tazelersek. 
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Müşir İzzet Paşa gülmüş, Abdullah Paşa ise sormuştu: 

- Şimdi ne yapıyorsun Hüsamettin? 

-Teşkilatı Mahsusa'yı tasfiye ediyor, yeni teşekküllerle meşgul oluyorum. 

O zaman Abdullah Paşa “Aşk olsun koca asker! Hâlâ uğraşmaktan bıkmadın!” demişti. Ben de kendilerine kurulmakta olan yeni cemiyetler ve gruplardan, bilhassa din sınıfının gayretlerinden, imamların, kürsü vaizlerinin, medrese hocalarının, tekke şeyhlerinin milli davaya gösterdikleri hassasiyetten bahsettim.” 


Enver Paşa'dan Bolşevik yardımıyla gelecek yönlendiriciliği aşırı dinci kesimin desteğiyle başarıya ulaştırma hayalciliğinin geçersizliğini ileriki bölümde açıklayacağız. 

Ülke içindeki direnci bir bütün olarak nasıl örgütleyeceklerinin çözümünü henüz tam bulamadıkları, Enver'in de daha ilk adımlarını atmakta olduğu bir sırada, 15 Mayıs 1919'da İzmir'in Yunan kuvvetlerince işgali ortalığı büsbütün karıştırdı. Protesto mitingleri oldu ama basına getirilen sansür bir bütünleşmeyi gerçekleştirecek kamuoyu oluşumunu sağlayamıyordu. 


Kuvayı Milliye Kurulurken Karakol ile Çatışma 

Mütareke Dönemi diye adlandırılan 1918-1922 süresinin en dikkatli izleyicisi ve tahlilcisi olduğu daha sonra dünyaca da onaylanacak olan Mustafa Kemal Paşa, Padişah'ın Fahri Yaveri, açıkça İttihatçı karşıtı bir sıfatla Anadolu'ya gönderilecektir. Barış koşullarının aleyhte aşırı gelişmemesi amacıyla verilen görev, güvenliği, silah ve cephanenin toplanarak korunmasını, bunların bireylerin eline geçmemesini sağlamak, çeşitli yerlerde oluşan savunma örgütlerini engellemekti. 
9. Ordu Müfettişi -Daha sonra 3. Ordu'nun- sıfatını taşıyordu, dolayısıyla Anadolu'daki askeri birlikleri teftiş ve yönlendirme yetkisi vardı. Bazı kaynaklar gereksiz şekilde Mustafa Kemal'in Teşkilatı Mahsusa'da hep bulunmuş olduğu tezini ileri sürerler. Sayısız ordu kumandanı gibi Paşa'nın da Enver'in bu teşkilatına karşı bir eylemi hiç bilinmiyor. Hatta evvelce de bahsettiğimiz gibi Yakup Cemil olayinda bir yakıştırma çıkmışsa da asılsızlığı hemen kabul edilmiştir. 

Mustafa Kemal'in cepheden İstanbul'a döndüğü 13 Kasım 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1918'den, 16 Mayıs 1919'da İstanbul'dan ayrıldığı güne kadar geçen altı ay içinde topluma fikir ve çözüm aktarmaktan çok iki kesimle yoğun temas sürdürdüğü bilinir. Sultan'ın Fahri Yaveri sıfatıyla, İttihatçı bağından kopukluğu önde tutarak, bilgi elde edeceği İtalyan, Fransız, İngiliz ilgililerle sohbetten kaçınmamıştır. İkinci grup ise Harbiye Nezareti içindeki çok yakın ve pek az sayıdaki arkadaşlarıdır. Bunların genelde Teşkilatı Mahsusacılardan olmadıkları malumdur. Memleketin kurtuluşu için fikir teatisinde bulundukları ve sıkı bir dayanışma içinde oldukları sonradan görülmüştür. 

Nutuk'ta o dönemdeki davranışını şöyle belirtir: “İstanbul'da Erkânı Harbiye Riyaseti makamında biribirine halef selef olan Cevat ve Fevzi Paşalardan, Barış Hazırlığı Komisyonu'nda çalışan İsmet Bey'den başlayarak Erzurum'a gelinceye kadar, her yerde temas ve münasebette bulunduğum kumandan, zabit ve her türlü rical ve zevat ile (...) müzakereler ve anlaşmalar yapmıştım.”'* Hiç şüphesiz devrimci düşüncelerinin hepsini asla açıklamıyor ama ülkeyi ve toplumu kurtarma yolunda en üst düzeydeki devlet bilgilerini toplamanın yanı sıra onlara da onayladıkları bazı görüşlerini peşinen kabul ettiriyordu. 

Yöntem açıklama değil, yöntem oluşturma sürecinde bulunduğunu, o sırada Umuru Şarkiye Dairesi başkanı sıfatını taşıyan Hüsamettin Ertürk ile yaptığı görüşmede yönelttiği soru kanıtlıyor. Onun yanıtı da Karakol örgütünün oluşma sürecindeki durumu yansıtıyor: 

“Hüsamettin Bey, seninle Umumi Harp senelerinde birkaç defa görüştüğümüzü, hatta harbin sonuna doğru birkaç gece Beşiktaş'ta Akaretler'de annemin evinde baş başa verip konuştuklarımızı çok iyi hatırlıyorum. O zaman benim taşkın fikirlerimi dinlemiş, ancak arzularımı senin en büyük dostun Enver Paşa'ya söylememiştin. Zira söyleseydin ondan bana herhalde zarar gelebilirdi. Bu hizmetine teşekkür ederim. Yalnız öğrenmek istediğim şudur: Teşkilatı Mahsusa elemanlarımızdan memleketin kurtulması ve düşmanların topraklarımızdan çıkarılması hususunda ciddi bir hizmet beklenebilir mi?” 

Paşa'nın suali çok müşkül cevaplandırılabilirdi. Teşkilatı Mahsusa'ya seçilmiş olan kimseler, memleketin güzide elemanları idi. Ancak Mütareke'nin bu karışık günlerinde hepsi hakkında onu tatmin edici bir cevap vermek müşküldü. Ken- 
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“Kısmen Paşam! dedim. Onlar her şeyden evvel vatanperverdirler. İcab ederse bu memleket uğruna hayatlarını feda ederler.” 

Mustafa Kemal Paşa, Sevkiyatçı Rıza ve İskeçeli Arif beylerin huzurunda bana, Enver'in neler yapmak fikrinde olduğunu sormuş, kuvvetinin ne olduğunu ve neye dayandığını öğrenmek istemişti.” 


Ne yazık ki Hüsamettin, Enver Paşa'nın tasarıları ve Karakol örgütü hakkında ne bilgiler verdiğini açıklamamaktadır. İki tarafın, Karakolcularla daha sonra belirecek Kuvayı Milliye'nin liderinin ayrı ayrı çizgilerde bulundukları anlaşılıyor. 

Mustafa Kemal'in gizli örgütlenmeden kaçınmasının kökeninde, 
1919 yılında kimin İttihatçılığı tam devam ettirdiğinin, kimin canını 
kurtarmak için İttihatçılıktan dönmeye yöneldiğinin tam bilinememesi etkiliydi. Bunlara Enver Paşa'nın ülke dışından, üstelik neyi hedeflediği henüz dünyaca da çözülememiş Bolşevik desteğiyle çözüm arayışı da eklenince Kuvayı Milliye liderinin davranışı son derece mantıki oluyordu. Eski Teşkilatı Mahsucacılar arasından bu kez tam saraycı çıkanlara rastlanabiliyordu. Bunun en ilginç örneği Divanı Harbi Örfi başkanı Nemrud Mustafa Paşa'dır. Milli Mücadele günlerinde İstanbul'dan Anadolu'ya kaçırma sistemini işletenler arasında bulunan Hüsamettin Ertürk anılarında, bu sebeple tutuklanması üzerine şunu Paşa'ya hatırlattığını aktarıyor: 

“Umumi Harb'in son senesinde Enver Paşa'ya müracaat ederek Sultan Abdülhamid devrinde İran'daki Bahtiyari kabilesi nezdinde erkânı harp miralayı rütbesiyle konsolos bulunduğunuzu beyan etmiştiniz. Aslen ailece bu kabileye mensup oldu-Şunuzu ilave edip Bahtiyari Aşireti Kürtlerinin topyekün Ruslar aleyhine harekete geçmelerini temin edeceğinizi vaad ederek Teşkilatı Mahsusa'da mühim bir vazife istediğinizi hatırlayabiliyor musunuz? Böylece Enver Paşa sizi Teşkilatı Mahsusa kadrosuna almış, maaş verdirmiş, evinizin bütün erzak ve ihtiyacını da bizzat bendeniz, Enver Paşa'nın emriyle temin etmiştim.” 


Bunun üzerine Mustafa Paşa, bunun kamuoyuna yansımaması için onun tutuksuz yargılanmasını sağlarken böylece İstanbul'dan 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kaçmasına imkân vereceğini de anımsatır. Ancak ikinci bir kez önüne çıkarsa cezalandıracağını da ekler. Hüsamettin bu türlü dönmüşler arasında Anzavur'a katılan Şah İsmail'i, Dağistanlı İsa Ruhi Paşa gibi isimleri de vermektedir. Bu tür kişilerden yararlanarak Damat Ferid'in İstiklal Savaşı sırasında Kuvayı İnzibatiye'yi kurduğunu da ekliyor. 

Kabul etmek gerekir ki, ne Karakolcuların, ne bu atamayı seçen Sadrazam Damat Ferid'in, ne de Padişah'ın, Mustafa Kemal'in Genelkurmay'ın içindeki bu son derece sınırlı bir grupla ilişki kurarak hazırlık yaptığından haberleri vardı. İngilizler ancak Samsun'a varışından iki buçuk hafta sonra İstanbul'dan çıkmasına kendilerinin de izin verdikleri görevle ilgisi olmadığını fark eder ve 6 Haziran'da Harbiye Nezareti'nden geri çağırtılmasını isterler. Bu isteklerini birkaç kez tekrarlarlar. 

Biz burada konumuz gereği, sadece istihbarat sorununun yeni şekil alışı üzerinde duracağız. Karakol Cemiyeti, Anadolu'daki savaşçılara silah yardımı gibi, artık Milli Mücadele diye nitelenen harekete katılmak isteyenleri kaçırmakta da son derece önemli bir rol oynuyordu. 
Ancak yönetici takımının eski bağlantısı sebebiyle içe kapalı ve liği savunan bir yapıya sahipti. Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti ise, bütün toplumu birleştirmek ve yabancıları da ana fikrinden haberdar etmek için tezini her fırsatta açıkça yansıtmaktan kaçınmayan bir kuruluştu. 
Tabii ki hem savaş galiplerinden, hem Saray ve Babıâli'den hem de İttihatçı gibi Bolşevik damgası da vurmaktan kaçınmayan muhalifler- den yoğun tepki alması engellenemiyordu. 

Erzurum Kongresi sırasında çok yoğun gündeme gelmeye başlayan ve Mustafa Kemal Paşa'yı bile ihtiyatlı davranmaya sevk eden bir Amerikan Mandası konusu vardır. Halide Edip Hanım'ın Paşa'ya İstanbul'dan gönderdiği 10 Ağustos 1919 tarihli mektupta “Kendimizi Amerika'ya müracaata mecbur görüyoruz, Vasıf Bey kardeşimizle bu hususta müşterek olan noktaları kendisi de ayrıca yazacaktır” diye 
anımsatır. 7 

Ahmet Rıza'nın yanı sıra Ahmet İzzet, Cevat, Çürüksulu Mahmut, Esat paşalar ve Reşat Hikmet, Câmi, Reşit Sadi gibi önemli kimselerin destekledikleri Manda sorunu konusunda Kara Vasıf'ın -ki yazışmalarında “Cengiz” unvanını kullandığı belirtiliyor- İstanbul'un Haberleri adı altında bu konuda aktardığı bilgi özetle şöyle: 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“.. Bir yardım şeklinde Amerika'ya taraftar olursak ve kongre bunu hükümetimize bildirirse, Wilson'un Amerikan Kongresi'ne karşı güzel bir dayanak noktası olacaktır. 
İstanbul'da münevverlerin çoğunluğu buna taraftardır. Eğer Anadolu bunu yaparsa faydalı olur diyorlar. Böyle olursa Amerika'nın mandasından yararlanarak diğer habisleri çıkarmak ve sonra yalnızca Amerikalılarla karşılaşmak ve uğraşmak da kolay olur. Bir de Amerikalılar bizi şiddetle suçluyorlar. (...) 
Avrupa'nın cesaret edemediğini siz kabul ediyorsunuz, meselâ Avrupa büyük Ermenistan yapmıyor, sizin sadrazam Toroslar'a kadar hudut veriyor...” 


Ermenilerin böyle bir hakkı olmadığını ayrıntılarıyla belirttikten sonra Kara Vasıf sormaktadır: “Mustafa Kemal Paşa genel bir emir mi verecek, yoksa İstanbul'daki düşünceleri benimser mi? Amaç milletin birliği, ülkenin bütünlüğü, bağımsızlık ve hâkimiyetin sağlanmasıdır. 
Eğer M. Kemal Paşa buraya umumi bir emir vermezse ve kendisi de süratle oradan Amerikan ve İngiliz ve diğerleriyle bağlantı kurmazsa buradaki çalışmalar devam edecektir. Belki ters bir sonuç çıkacaktır...” 


Bu anlatış Kara Vasıf'ın yönlendirici bir rol üstlenmiş olduğunu gösteriyor. Mustafa Kemal ise İstanbul yönlendiriciliğinin karşısında idi. En sonuna “gözlerinizden öperiz” kaydını koyarak gönderdiği yanıt, tek kararın Milli Mücadele merkezinden çıkacağı görüşünü tekrarlıyordu: 

“Şurası göz önünde tutulmalıdır ki, memleket ve milletin alınyazısı üzerinde Amerika veya herhangi bir devletle anlaşmaya yetkili olabilecek bir hükümet ancak milli hâkimiyet ilkesini kabul ve milli bir meclisin varlığını benimseyerek ona dayanmayı gerekli sayan bir hükümettir. Bu takdirde, İstanbul Hükümeti'ni oluşturacak şahısların da mutlaka bu vasıfları taşıması gereklidir. Bizimki gibi sizin oradaki çalışmanız da bu hususun sağlanmamasına yönelik olmalıdır.” 


Kara Vasıf'ın İstanbul'daki ortamı yansıtan bilgileri verişi hiç 


şüphesiz önemliydi, ancak milletin sorununu hâlâ İstanbul'dan yönlendirmek tutkusunun geçersiz sayıldığı da kendisine anlatılmak 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isteniyordu. Yine de bu uyarı çerçevesinde Mustafa Kemal Paşa, ABD ile temastan çekinmeyeceğini belirten ihtiyatlı bildiri göndermekten geri kalmaz. Buna karşılık Karakol Teşkilatı ile neden uzlaşma yanlısı 


olmadığını belirten düşüncesini Nutuk'tan aynen aktarıyoruz: 

“Biz Erzurum'da kongre kararlarının her tarafça anlaşılmasının ve birlik içinde uygulanmasının sebeplerini sağlamaya çalışırken Karakol Cemiyeti'nin “Teşkilatı Umumiye Nizamnamesi” ve 'Vezaifi Umumiye Talimatnamesi” diye basılmış birtakım evrakının bütün orduya, kumandan, zabit herkese dağıtılmış olduğundan haberdar edildik. Bunu okuyan bana en yakın kumandanlar dahi, bu girişimi şahsıma bağlayarak tereddüte düşmüşler. Benim bir taraftan kongrelerle aleni ve milli müşterek mesaide bulunurken, bir taraftan da esrarengiz ve müthiş bir komite teşkiliyle uğraştığım kanısına kapılmışlar. Gerçekten bu girişimin yöneticileri ki İstanbul'da bulunuyorlarmış, girişimlerini benim namıma yapmakta imişler. (...) Üyeleri, askeri birliklerin içindeki yöneticileri birlik kumandanlarınca bilinmeyecek bir teşkilatın hem de kendisine uymayan idam hakkı- na sahip olması karmaşa doğururdu. 

Herhalde bu hareket tarzı doğru değildi. Herkesi idam ile tehdit ederek meçhul bir merkeze, meçhul bir başkumandana, meçhul birtakım kumandanlara itaate mecbur kılmaya kalkışmak çok tehlikeli idi. Gerçekten derhal, bütün ordu mensuplarında yekdiğerine karşı bir güvensizlik ve korku başladı. 
Meselâ herhangi bir kolordu kumandanının, benim kumanda etmekte olduğum kolordunun, acaba gizli ve saklı kumandanı kimdir? Bu gizli kumandan acaba ne vakit ve nasıl kumandaya el koyacak? Ve acaba bana ne muamele yapacak? gibi kaçınılmaz endişelere kapılması olacağı sanılmayan şey değildi. 

Sivas'ta Kara Vasıf Bey'e, gizli merkezin, gizli başkumandanın ve gizli büyük erkânı harbiyenin kimler olduğunu sorduğum zaman hepsi siz ve arkadaşlarınızdır cevabını vermişti. 
Bu büsbütün beni sarsmıştı. Bu cevap elbette makul ve mantıki olamazdı. Çünkü bana asla böyle bir tertip ve teşkilden kimse bahsetmiş ve onayımı almış değildi. 

Daha sonra bu cemiyetin, özellikle İstanbul'da ismini koruyarak çalışmalarını sürdürdüğü anlaşıldıktan sonra, kuruluşunda ve buna dair zorunlu olarak bize verilmiş olan bilgilerde samimiyet bulunabileceği iddia olunamazdı.” 


Hüsamettin Ertürk de!“ 1919 yılı Eylülü'nün ilk haftasında Sivas Kongresi'nde Mustafa Kemal ile Kara Vasıf'ın konuşmasının son derece sert geçtiğini kaydedip “Konuşmaya şahit olmuş teşkilat arkadaşlarımızın bize yazdıklarına göre” diyerek şunları aktarıyor: 

“Kara Vasıf Bey Sivas Kongresi'ne aza seçilmiş ve gelmişti. İşte o zaman bu iki mühim insan karşı karşıya gelmişlerdi. 
Mustafa Kemal, maceraperest oldukları için İttihatçılardan memnun değildi. Hele Anadolu mücadelesine bu eski komitaaları hiç karıştırmak istemiyordu. (...) Paşa Vasıf Bey'e: 

— Kuzum Vasıf Bey! demişti, bu gizli mücahitler kimlerdir ve nerededirler? Bahusus bütün bu gizli teşekküllerin başkumandanı kimdir? Şunları biz de bilelim, öğrenelim!.. 

Vasıf Bey bütün bu gizli teşekkülleri anlatmaya tam başlayacağı sırada, Paşa ona vakit bırakmadan devam etmişti: 

-Sizlerin maksadı kapatılmış İttihat ve Terakki'yi canlandırmaktır. Bu suretle iktidarı yeniden ele geçirmek istiyorsunuz. 
Bunların farkındayım. Sizin gizli başkumandanınızın adını da söyleyeyim. Bu Enver Paşa'dır. 

- Hayır Paşam, yanılıyorsunuz, bizim başkumandanımız sizsiniz. Talat Paşa Berlin'den bize gönderdiği talimatta, Bundan sonra Başkumandanınız Mustafa Kemal Paşa'dır, onun açtığı bayrak altında birleşiniz, diye yazmıştır. 

- Ben Mondros Mütarekesi üzerine İstanbul'a gelince kurulmuş olan bu Karakol Teşkilatı'nın hedefini çok iyi öğrendim. 
Galip devletlerin nazarından İttihat ve Terakki'nin faaliyetlerini gizlemek için bulduğunuz usul budur. Hedefiniz, lağvedilmiş partinin gayelerinin aynıdır. Yeniden iktidara gelmek, aklınızca yeniden gelişigüzel memleketi maceraya sürüklemek istiyorsunuz. Hepinizin hâlâ Rusya'da olan sabık Başkumandan Vekili Enver Paşa ile irtibatınız devam ediyor. Aziz Miralayım, bu teşkilatınızın işgal edilmiş şehirlerde devam edip etmemesine karşı bir şey diyemem. Yalnız burada yani memleketin istiladan uzak kalmış şehirlerinde bir partizan siyasetine yer yoktur. 
Buradaki teşkilatın ismi ‘Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk 


ni simdi iki 


Cemiyeti'dir. Eğer bizimle çalışacaksanız bu nam altında hareket edeceksiniz. Bu teşkilatın hedefi, evvelâ memleketi düşman istilasından kurtarmak, sonra da müstakil ve hür bir milletin layık olduğu devleti kurmaktır. Ne Babiâli Baskını'na, ne Yıldız Yağması'na ve ne de herhangi bir maceraya aramızda yer verecek tek kimse yoktur. Memleketin her tarafında, ister istilaya uğramış olsun, ister müstakil bulunsun, Müdafaa-i Hukuk teşekküllerine, onun şubelerine, bu davaya inanmış samimi kimselere yer verilecektir. 

Bu tepeden inme beyanat Kara Vasıf"ı şaşırtmış olmakla beraber onu paniğe uğratmamıştı. Onun da müdafaa edebileceği bazı prensipler vardı. M. Kemal Paşa'ya şöyle bir görüş belirtmişti: 

- Zatı Devletleri, Karakol Teşkilatı nizamnamesindeki konulardan şüphe buyurmakta iseniz de Karakol Teşkilatı'nın temin etmekte olduğu faydalardan biri bu teşkilatın güya sizinle bir olmadığı kanısını düşmanlara vererek gi üşte ayrı, hakikatte aynı yolda çalışmasına imkân bulmasıdır. Böylece galip devletlerin nazarlarından bir ve beraber olduğumuzu gizlemiş olacağız. 

Bu söz üzerine bahis konusu görüşmede hazır bulunup konuşmaya şahit olmuş arkadaşlarımızın bize yazdıklarına nazaran Mustafa Kemal Paşa fena halde hiddetlenerek kaşlarını çatmış, sert bir ifade ile: 

- Karakol Teşkilatı, simgesiyle, talimatıyla ve hatta şahıslarıyla tarafımızdan ilga ve iptal edilmiştir. Vasıf Bey, bilmem lâfımı anlayabildiniz mi? 

Kara Vasıf Bey sapsarı olmuş ve bir tek telime söylemeye imkân bulamamıştı. Kararlarını bizzat verdiği kadar bunları kanunlaştırmasını pek güzel bilen Mustafa Kemal Paşa biraz sonra Sivas Kongresi'nden şöyle bir karar almıştı: 

“Memlekette düşman işgaline ve hükümetin gayrikanuni ve vicdanı milliye uygun olmayan her türlü hareketlerine karşı vatandaşları çatısı altında birleştiren teşkilat yalnız ve münhasıran Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Teşkilatı'dır. Başka nam ve hesapla hareket edenler, milli t eşkilatın dışında kalmış hususi teşebbüslerden ileri gidemezler".” 
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Olaya taraflı değil de nesnel bir açıdan bakılırsa Kara Vasıf-M, Kemal çatışmasında iki tarafı da kendi açısından haklı bulmamak mümkün değildir. Resmen altı yıldır var olan uluslararası çaplı bir örgütün mensuplarının ne yapılacağını ancak kendilerinin bildiğini ileri sürmeleri doğaldı. Mustafa Kemal'in ancak beşinci ayına girmiş eylemini tam kökleşmiş saymak tabii ki güçtü. Tarihi boyunca her fikrin ve eylemin sadece İstanbul'dan çıkabileceğine inanmış bir toplumun buna bağlı kalması doğaldı. M. Kemal devrimciliğinin ilk adımlarını atıyordu. Her fikrine karşıt görüşlerin belirmesi doğaldı. 

Bu İstanbul-Anadolu çekişmesinin ilginç bir örneği, 1919 Ekimi'nde başlayan ve 1920'nin ilk günlerinde idamla sona eren Yahya Kaptan olayında yaşanmıştır. Nutuk'ta Mustafa Kemal açıkça, “Gebze bölgesinde İngiliz ve Fransızlarca silahlandırılan Rumlar ve İstanbul'daki rezilleri” durdurmakla görevlendirdiğini belirtir. Milli Mücadele karşıtı İstanbul Hükümeti'nin emriyle 2 bin kişilik bir ordu birliği bölgeye gönderilir. Yahya Kaptan vuruşmadan teslim olurken çeteci oldugu iddiasıyla kurşunlanıp öldürülür. Rum çetelerinin eylemlerinden bahsedilmemesi ilginçtir. 

Mustafa Kemal'in “İstanbul'daki vaziyete hâkim olduğunu iddia eden teşkilat yöneticileriniz bundan nasıl oluyor da haberdar olmuyor?” şeklindeki sorusuna Kara Vasıf'ın yanıtı şöyledir: “Kuvayı Milliye adına şekavet yapması ve heyetimizin haberi olmadan eylemlerde bulunmasındandır.” Anlaşıldığına göre Ankara, İstanbul'dan sadece haber beklemekte, özellikle Milli Mücadele'ye karşı düzenlenen ayaklanmalara karşı olan eylemleri yalnız kendisinin düzenleyeceği- ni düşünmektedir. Bunda haklıydı. İstanbul'a bilgi vermekten kaçınması da doğaldı, zira Karakol'un içinde de Babıâli'ye hizmet verenler bulunduğunu düşünmekte haklıydı. 
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MİLLİ MÜCADELE'NİN TELGRAF AĞIRLIKLI 
HABERLEŞMESİ 


Mustafa Kemal gizli bir sistemle değil, tam açıklıkla toplumu bilinçlendirerek çalışma yanlısı olduğunu 21 Haziran 1919'da yayınladığı Amasya Tamimi ile resmen açıklar: “Vatanın tamamiyeti, milletin istiklâli tehlikededir... İstanbul hüküm erine aldığı sorumluluğun üstesinden gelememiştir... etin istiklâlini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır.” Bunun üzerine görevinden azledildiği kendisine bildirilir. Buna karşılık Paşa, Erzurum kongresiyle “Kuvayı Milliye'yi âmil (eylemci) ve iradei milliyeyi hâkim kılma esası”na dayalı ilkeyi kabul ettirdiği gibi yönetici “Heyeti Temsiliye”nin reisliğine de geçer. 

Kime güvenileceğinin kestirilemediği bir ortamda, İstanbul'daki hükümet gibi işgalcilerin de faaliyetlerini tam izlemek, hem de bunların Anadolu'nun içindeki karşıtların eylemlerini yönlendirmelerini önceden saptamak açısından çok önemli bir istihbarat örgütü yapısına ihtiyaç hissedildiği fark edilir. Savaş bıkkınlığı kadar, İttihatçı nefretine galipler propagandasının her muhalefeti Bolşeviklikle suçlama kampanyasını eklemesi de özel bir yöntem gerektiriyordu. 

Kuvayı Milliye bölgesi olarak nitelenecek kısmın dışarıyla, özellikle İstanbul'la haberleşmesinin tamamen engellenmesi gerekliydi. 
Gerçi İnebolu, Samsun gibi giriş kapılarına gayet güçlü kontrol ekipleri yerleştirilmiş, Ankara'nın izin vermediği kimselerin ve yayınların içeri bırakılmamasına büyük özen gösterilmiştir. Sorun sadece İstanbul ve İşgalciler değildi. Her şeyden evvel gereken Anadolu'nun içinde birlik oluşturulamıyordu. Nutuk ta"! Milli Mücadele aleyhine, dış kışkırtmalar kadar ayrılıkçı eğilimlerle de 34 yerde ayaklanma belirdiğini sıralar. Aralarında Abaza ve Çerkez örgütlerin de bulunduğu bu olaylara Siirt'ten Dersim'e kadar uzanan dış destekli bir Kürt eyleminin de eklendiğini belirtiyor. Karmaşanın çapını da şöyle anlatıyor: 

“İsyan dalgaları Ankara'da karargâhımızın duvarlarına kadar çarptı. Karargâhımızla şehir arasında telefon ve telgraf hatlarını kesmeye kadar varan düşmanca kasıtlar karşısında 


kaldık.” 


lied 


170 


Enver'in Teşkilatı Mahsusa'sının ordu içinde bölünme doğurduğunun bilinciyle Mustafa Kemal'in, savaşçı güç için ordu bütünlüğünün önemli olduğunu fark ettiği bellidir. Her birliği ziyaret edip ikna- ya çalışmanın olanaksızlığı karşısında bir haber ağını işletmekten başka çare yoktu. Nutuk'un ilk sayfalarından itibaren izlenebileceği gil bütün Milli Mücadele sisteminin telgraf haberleşmesi üzerine işlediği fark edilir. Henüz Anadolu'ya tam hâkim olunamadığı ve görevliler arasında Saray ile Babıâli'ye bağlıların tasfiye edilemediği ortamda, haberleşme sisteminin, Talat Bey'in Telgrafçı ağına benzer şekilde başarıyla yürütüldüğü anlaşılıyor. Bunun tam etkili telgraf ağına dayalı istihbarat hizmetine dönüşmesi bir yıldan fazla bir süre alacaktır. 

Nutuk'ta belirtir: “İstanbul ricaliyle muhabere ederken bir taraftan da muhtelif vasıtalarla kamuoyunun ne düşündüğünü öğrenmeye çalışırdım.” Açıkça anlaşılıyor ki, kendisine haber ulaştıran güvendiği kişiler bulunsa da, hazırlanmış bir örgütü bulunmadığı ve Teşkilatı Mahsusa örneğine dönüşülmesini istemediği için, henüz tam hazmedilmemiş devrimci eyleminin hazırlık dönemini, kişisel girişime bağlı bir istihbarat yöntemiyle yürütmüştür. Nutuk'tan alıntılarla bu konu hakkında bazı örnekler vereceğiz: 


1 Haziran 1919: “İstanbul'da çıkan muhalif gazetelerin bölgeye girmesinin yasaklanmasının yanı sıra en büyük haberleşme aracı olan telgrafhanelerin de tam bir kontrole alınması sağlanmaya çalışıldı. Böylece içerden istenmeyen haber gitmesi gibi, dışarıdan gelmesinin de engellenmesi tasarlanıyordu. Örneğin bu tür içeriği çarpık bir gazete /ajans haberini düzeltmek için Havza'dan 9 vilayete (Trabzon, Erzurum, Sivas, Van, Mamuretülaziz, Bitlis, Diyarbakır, Ankara, Kastamonu) ve 4 mutasarraflığa (Erzincan, Canik, Kayseri, Maraş) telgrafla ayrıntılı bilgi aktarılmıştı.” 


8 Haziran 1919: “Görevimin niçin sona erdirilip kimler tarafından geri çağırıldığımı öğrenmek için yönelttiğim gizli suale 


"ricalimizden bir zat haber verdi.” 


26 Haziran 1919: “Amasya'dan Tokat'a varır varmaz telgrafhaneyi kontrol altına aldırarak varışımın Sivas'a ve hiçbir yere 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bildirilmemesini temin ettim. Sivas Valisi'ne Tokat'tan Sivas'a hareket ettiğime dair açık bir telgraf yazdım. İmzada Ordu Müfettişliği unvanımı kullanmış telgrafta özellikle hareket saatimi kaydetmiştim. Ancak bu telgrafın hareketimden 6 saat sonra çekilmesini ve o zamana kadar hiçbir suretle Sivas'a malumat verilmemesini temin edecek önlemler aldırdım. (...) Otomobille Tokat'tan Sivas'a takriben 6 saatte varılırdı.” 


“Konya'dan 2. Ordu Şifre Müdürü Hasan'dan 3. Ordu Müfettişliğine haber: Telgraf ve Posta Müdürü Umumisi Refik Halit Bey ile Konya Valisi Cemal Bey 6/7 Temmuz gecesi telgrafla makine başında muhabere ettiler. Haberleşmenin şu şekilde cereyan ettiğini haber aldım: Mustafa Kemal Paşa hazretlerinin icabına bakıldı, İstanbul'a getirilecek.” 


“8/9 Temmuz 1919 gecesi Saray'la açılan bir telgraf başmuhaberesi esnasında birdenbire perde kapandı. İstanbul benim resmi memuriyetime son verdi. Ben de saat 22.50'de Harbiye Nezareti'ne, saat 23'te Padişah'a görevlendirildiğim vazifeyle askerlik mesleğinden istifamı içeren telgraflar verdim.” 


11/12 Eylül 1919: “Sivas Umumi Kongre Heyeti'nden Sadrazam Ferit Paşa'ya: Vatan ve milletin hukuk ve mukaddesatırı pâyimal ve zatı hazreti padişahinin şeref ve haysiyeti mülükânelerini ihlal ile teşebbüsat ve harekâtı gafilâneniz ta- 


hakkuk eylemiştir.” 


eti'nden Sivas Telgraf Müdüriyetine: “Kong-Igrafhaneye gönderilecek bir telgrafımızın doğrudan doğruya Mabeyini Hümayun'a keşidesine İstanbul'ca izin verilmediği takdirde İstanbul'la bütün Anadolu telgraf muhaberatını kesmeye mecbur olacağımızı amirinize bildiriniz.” 
Bu isteğe yanıt alınamayınca bütün Kolordu Kumandanlıklarına Umumi Kongre adına gönderilen bir tebliğle Ankara, Kastamonu, Diyarbekir, Sivas telgraf muhaberatının tatili, kongrenin bildirilerinden başka hiçbir telgrafın İstanbul'a gönderilmemesi ve İstanbul'ca kabul olunmaması, buna karşı çıkacak telgraf memurlarının derhal Divanı 


Umumi Kongre Hey: 
remizden seçilecek bir heyetle te 
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Harbe sevkiyle haklarında en ağır cezaların verilmesi, tamimi yapılmıştır. 

İstanbul Hükümeti ile Kuvayı Milliye arasında Damat Ferid hükümetinin çekilmesine varacak tartışmalar sırasında 8,5 saat aralıksız süren bir telgraf muhaberesi de vardır. 25 sayfa eseri-cedit kâğıdını doldurduğunu Mustafa Kemal belirtiyor. 27 Eylül 1919 gecesi saat 23'te başlayan bu haberleşmede İstanbul'da Abdülkerim Paşa, Sivas'ta Mustafa Kemal vardı. Sonuçta 30 Eylül günü Damat Ferid çekilir ve hükümeti Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nin isteklerine uyarak seçimlerin yapılıp Meclisi Mebusan'ın yeniden karar verici kuruluş haline gelmesini kabul eden Ali Rıza Paşa hükümeti kurar. 

Şunu da özellikle belirtmeliyiz ki, sorunun Karakol'un ilgilendiği gibi sadece İstanbul-Ankara bağıyla ilgili olmadığı, Batı ve Güney Anadolu'nun da gündemde olduğu anımsanmalıdır. Çanakkale'de Posta Telgraf Müdürü olarak görev yapan S. Eşref Balum'un anılarından kısa bir aktarmayla Çanakkale gibi düşman kuvvetlerinin işgali altında bulunan ve en çok gözaltında tuttukları bir merkezde de gizli tel uygulamasının bulunduğunu açıklayacağız." 

Kendisi, Birinci Dünya Savaşı'nda 1915 yılında son derece önemli bir haberleşme merkezi olan Çanakkale'de “Kale-Transit-Bergos” isimleri verilen üç PTT merkezinin müdürlüğüne getirilir. Bu üç merkezin alıp verdiği her cins muhaberatın transit kopyasını dakikası dakikasına sıraya koyup günlük, aylık dosyalar halinde muhafaza ediyorlardı. 1918'de Mütareke sözleri yaygınlaşmaya başlayınca bu belgelerin galiplerin eline geçmesinin büyük sorunlar yaratabileceği- ni düşünerek yok edilmeleri gereğini düşünür. Amirlerinin de onayı- ni alıp bunları köylü çocuklarla birlikte yaktırır. “Çıkan dumanı karşıdan sezinleyenlerin (İngiliz ve Fransız işgal kuvvetleri) keşif uçağı gelene kadar biz işimizi bitirip dağıldık” demesi telgrafa dayalı istihbarat belgelerinin önemini bildiğini kanıtlıyor. 

O günlerde kullanmasını hiç bilmediği “telsiz telgraf” ile haberleşme denemesi yapıp Mondros'ta mütareke görüşmelerini yöneten Rauf Bey'e (Orbay) bu teknikle bir mesajı ulaştırmayı da başarır. Ancak daha ilk arayışta Mondros'a ve daha önemlisi İngiliz başkumandan gemisi Agamemnon'a ulaşması İngilizleri de rahatsız etmişti. 
Gizli haberleşmelerinin çözülmesi endişesini duyuyorlardı. Bu görevden alınmasa da sıkı kontrol altında tutulmasına yol açtı. 
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O yıllarda İngilizler Gelibolu'da, Fransızlar Çanakkale'de üslenmişlerdi. Evrakları arasında bulunan, Çanakkale'deki Fransız işgal kuvveti kumandanının bildirileri, işgal kuvvetleri arasındaki haberleşmeyi izlediğini ve Nisan 1920'de Ankara'da Millet Meclisi'nin açılışından önce de Kuvayı Milliye'yi, doğrudan doğruya bağlantyla haberdar ettiğini kanıtlıyor. İşgalciler bunun farkına vararak Çanakkale'nin Ankara'yla telgraf bağını kestirtirler. Ancak bu teknikleri iyi bilen Eşref Bey, kesik hattı gece yarıları bağlatıp şahsen Ankara'ya devamlı mesaj göndermeye devam etmiştir. İş bitince hat tekrar kesiliyordu. İşgalciler beklenmedik anlardaki baskınlarına rağmen onu yakalayamazlar. 16 Mart 1920'de İstanbul'da meclisin basılıp Kuvayı Milliye yanlısı milletvekillerinin Malta'ya sürülmesi- nin ardından onun hakkında da Ankara'yla işbirliği yaptığı ve yerine İttihat ve Terakki Çetesine mensup olmayan birinin gönderilmesi konusunda ihbarda bulunulması üzerine tevkif edilir. İdam edilmesi önerisiyle İstanbul'a sevki kararlaştırılır. 

Eşref Bey içinde bulunduğu tehlikeli durumu gizlice Ankara'ya ulaştırır. M. Kemal Paşa “telaş etmesin, müfreze gönderdim” bildirisiyle kurtarılacağı haberini ulaştırır. 12 Mayıs 1920'de Çanakkale'ye gelen iki Kuvayı Milliyeci tarafından kaçırılır ve yürüyerek üç ay sonra Konya'ya getirilir. 

Bu gizli tel sisteminin Karakolcuların telgrafçılarında da bulundugunu Hüsamettin Ertürk şöyle açıklıyor:"* 

“Bir ucu Ankara'da postahanenin hususi bir dairesinde, diğer ucu İstanbul'un muhtelif gizli yerlerinde bulunan gizli telin, isimlerini aşağıya yazdığım fedakâr telgrafçılarımız vasıtasıyla temin olunduğunu ve İstiklâl Savaşı tarihimizin bu zevata da birçok şeyler borçlu bulunduğunu itiraf etmek mecburiyetindeyim. Bu fedakâr, vatanperver arkadaşlarımız şunlardı: İstanbul Telgraf Başmemuru Hacı Mümtaz Bey, telgraf müdürlerinden Arap İhsan Bey (Bilahare Ankara'ya çağırılmıştır), hat memuru Ahmed ve telgrafçı Cemal, Cevad, İsmet beyler, telgraf memuru Edib Efendi'yi bir lisanı şükranla yadederiz. Diğer taraftan bu muhaberatı bizzat ulaştıran ve kurye olarak çalışanların başında polis komiserlerinden Salih Bey ve daha sonra Saffet ve Hacı Şevki beyler bu vazifeleri deruhte 
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22 gün ve gece devam etmiş bulunan Sakarya Harbi sıralarında İstanbul'la devamlı olarak makine başında gizli telle haberleşmelerimiz (...) ve M. Kemal Paşa'nın teşkilatımıza verdiği emirlerinin İstanbul'daki fedakâr arkadaşlarımıza ulaştırılması işinin de birçok güçlükler arzettiğini ilave etmek isterim. 

İngilizler mütemadiyen gizli telin nerelerden geçtiğini ve hangi mevkilerde verici veya alıcı merkezlerinin bulunduğunu anlamak, öğrenmek için bu memurları çok tazyik etmişler, hatta işkence etmişlerdi. Ancak bunlardan hiçbiri asla, gizli telin ne istikametini, ne merkezlerini söylemiş ve bilakis vazifelerine daha kuvvetli bir aşk ve imanla bağlanmışlardır. 

Posta Telgraf Umum Müdürlüğü'nün sevkıyat şubesi müdürü olan Kürt Hacı Rıza Bey de İstanbul'un telgraf ambarında mevcut bulunan birçok telgraf ve telefon makineleriyle kablolarını ve telgraf fincanlarını ve diğer malzemeyi gizli teşkilatımızın mühim elemanlarından biri olan matbaacı Şeref Bey'e teslim etmiş, mumaileyh de bu malzemeyi binbir müşkülâta göğüs gererek Anadolu'ya getirmiştir.” 


16 Mart 1920'de TBMM'nin İngilizlerce basılıp Milli Mücadele yanlısı milletvekilleriyle düşünürlerden ikinci bir büyük grubun Malta'ya sürüldüğünü Ankara, dakikası dakikasına İstanbul Merkezi'nden telgrafçı Manastırlı Hamdi'nin mesajlarıyla öğrendi. Girişim Nutuk'ta şöyle değerlendirilir: 


“Bu hamiyetli ve cesur Manastırlı Hamdi Efendi olmasaydı, İstanbul felâketinden kim bilir haber almak için ne kadar beklemekler içinde kalacaktık. İstanbul'da bulunan nazır, mebus, kumandan, teşkilatımız mensupları içinden bir zat çıkıp vaktiyle bize haber vermeyi düşünememiş olduğu anlaşılıyor. Demek ki cümlesini heyecan ve helecan kaplamıştı. Bir ucu Ankara'da bulunan telin İstanbul'da bulunan ucuna yanaşamayacak kadar şaşkın bir hale gelmiş olduklarına bilmem ki hükmetmek caiz olur mu?” 


İşgal kuvvetleri, İstanbul Telgraf Merkezi'ne el koyduktan sonra Milli Mücadele'nin yasa dışı niteliğini yansıtan bir resmi tebliği telgrafla bütün ülkeye yaymaya kalkışırlar. Durumdan erken 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haberdar olmanın rahatlığıyla Ankara bütün merkezlere bu tebliği almamala anımsatır. Arkasından da iki gün kadar kumandanlarla makine başında fikir alışverişi yapıp görüşleri alındıktan sonra yeniden seçim yapılması ve Ankara'da meclisin toplanması konusundaki bildiri her tarafa ulaştırılır. Nutuk, Malta'ya gönderilenler arasında Karakol'un lideri milletvekili Kara Vasıf'ın da bulunmasına özel imayla, oluşumu şöyle anlatır: 

“Bir hafta zarfında, muhtelif istikametlerde Ankara'ya gelmekte olan mebuslarla, telgraf muhaberatıyla bizzat temasa gelindi. Kendilerine, elemlerinin tadiline, kuvve-i maneviyelerinin yükselmesine yararlı olacak bilgiler verildi. İstanbul'da görüşümüzü takip edecek kimse kalmamıştı. Aylarca ve muhtelif tarz ve suretlerde vuku bulan ikazlarımıza rağmen bizim dediğimiz tarzda teşkilat yapmayıp, Karakol Cemiyeti'nin vücut bulması- na çalışanların başları Malta'ya gitmiş ve İstanbul'da efradının hayat ve faaliyetlerinden eser kalmamıştı. Orada yeniden teşkilat yapmak için çok zahmetli mesai ve o zamanki halimize göre haddimizden fazla para sarf etmeye mecbur olduk.“ 
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Çeteci Yerine İstihbaratçı Teşkilat Arayışı: 

Milli Müdafaa Grubu 

Milli Mücadele telgraf ağına oldukça hâkim görünüyor idiyse de, Hüsamettin Ertürk'ün evvelce aktardığımız “Ne Kara Vasıf Bey, ne de arkadaşları Karakol Teşkilatı'yla kastettikleri gayelerden, ne de bu kuruluşun nizamname ile azasına yüklediği vazifelerden vazgeçmişler, bilâkis aynı yolda yürümeye devam etmişlerdi” anlayışı çerçevesinde telgraf ağının karşıt bir nitelikle kullanıma devam ettiği de bir sır değildi. Yani İstanbul hakkında geniş bilgiye karşılık, kendi içinde örgütlenmeye başlayan Anadolu'yu da etkilemeye çalışmaları devam ediyordu. Ankara'nın sorunu ise Anadolu'ya bir ölçüde hâkim olmasına karşılık, İstanbul içinde etkinliğinin sınırlı olmasıydı. Devletin ve milletin geleceği konusunda kararın bu başkentten çıkacağı bilindiğinden çözüm gerekiyordu. , 

Daha 3 Mart 1920 günü İsmet Paşa (İnönü) İstanbul'dan Ankara'ya, İngilizlerin meclisi kapatmak ve Kuvayı Milliye'nin lağvı kararı aldıklarını bildiriyordu."* 10 Mart'ta Rauf Bey de Mustafa Kemal'e galip devlet temsilcilerinin de toplanıp Londra'dan gelen Kuvayı 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Milliye ileri gelenlerinin tutuklanması kararını onayladıkları haberini ulaştırır. Gizlice öğrenilen karar Milli Mücadele mebuslarına önlem almaları için ulaştırıldığında, onların da İstanbul'dan ayrılmamak ve mecliste Osmanlı hükümetini düşürmek kararı aldıklarını belirtmektedir. 11 Mart'taki cevabında Mustafa Kemal, “Tevkif kararına rağmen meclisin cesurca sonuna kadar görevine devamdaki kararlılığını pek parlak bir davranış saydığını” bildirir ama anımsatmaktan da geri kalmaz: “Mücadele Ankara'da hükümet kurularak sürdürüleceğine göre gelmelisiniz.” 

12 Mart'ta da Çanakkale Mevkii Müstahkem Komutanı'na gönderdiği telgrafta İstanbul'daki haberelma örgütünün yeniden düzenlenmesi gereğini anımsatır: 

“İstanbul'daki teşkilatımızın gayeye hizmet konusunda yetersiz olduğu anlaşılmaktadır. Çeşitli zamanlarda ve bugünlerde Ankara'ya gelen ve durumu bilen bazı kimselerin verdikleri bilgilere göre bu başarısızlığın sebebi Karakol Cemiyeti tüzügünün, Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti Teşkilatı altında uygulanmaya çalışılmasından ileri gelmektedir. 

Karakol Cemiyetinin nizamnamesi birçok kimseyi Teşkilat'la ilişki kurmaktan ürkütmüştür. Bu sebeple, Müdafaa-i Hukuk Teşkilatı Nizamnamesi'nin esaslarına göre teşkilatlanmak, özellikle İstanbul için yeterlidir. Zira İstanbul'da esas kuvveti, fikir akımlarını birleştirmekte aramalıdır. İstanbul'da fiili hareketler ve özel girişimler için dahi yapılacak silahlı teşkilatta bile Müdafaa-i Hukuk Nizamnamesi ekinin uygulanması yeterlidir. İstanbul Merkez Heyeti'nin ve ona bağlı şubelerdeki idare heyetlerinin meydana çıkmasında sakınca görülüyorsa, bu heyetleri oluşturacak olan kişiler kimliklerini saklı tutabilirler. Bu esas dairesinde yapılmış ve yapılacak olan teşkilatın ve bunların merkez heyetleri ile yönetim kurullarını oluşturan kimselerin isimlerinin güvenilir bir vasıta ile gönderilmesine lütuf ve yardımlarınız istirham olunur.” 


Dört gün sonra 16 Mart günü İngiliz Ordusu'nun Osmanlı Meclisi'ni basıp bütün Kuvayı Milliyeci milletvekillerini Malta'ya sürmesi, yepyeni bir istihbarat yapılanmasını zorunlu kılıyordu. Tutuklanmamış olanlar, özellikle Ankara'dan başka çözüm kalmamış olduğunu 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hissedenler yeni başkente sığınmaya başlamışlardı. Saray ve Babıâli'nin İttihatçı olmadığına sonsuz güvenerek Harbiye Nezareti'ne getirdiği Fevzi Paşa (Çakmak) bile Ankara'ya geçmek ve Mustafa Kemal'in sistemine katılmaktan başka çıkar yol kalmadığını fark etmişti. Nisan 1920'de Ankara'ya kaçarken Hüsamettin'i çağırıp uyarır: “Bir müddet sonra seni de orada bekleyeceğiz. Teşkilatını emin ellere tevdi eder, kalkar Ankara'ya gelirsin. Seni Mustafa Kemal Paşa'ya tanıtırım. Orada daha iyi çalışmak fırsat ve imkânın olacaktır. Erkânıharbiye'de gizli bir teşkilat kurulacaktır. Bu bilhassa istihbarat işidir. Mahrem dosya tutulacaktır. Senin Teşkilatı Mahsusa'da bunca tecrüben var. Bu işte muvaffak olacağını ümit ediyorum.” 


Bu sözler, M. Kemal ile Fevzi Paşa arasında önceden varılmış bir fikir anlaşması bulunduğunu düşündürüyor. Nitekim 5 Mayıs 1920'de kurulan Milli Hükümet'in Müdafaa-i Milliye Vekilliği'ne Fevzi Paşa seçilecektir. Dolayısıyla çeteciliğe yönelmeyecek bir örgütün kurulması çalışmaları da onun kontrolünde ürütülecekti. 

Dikkati çeken işin çetecilik deği tihbarat işi” olduğunu özellikle belirtmesidir. Yani eylem yapmayacak, bilgileri yönetici yüksek heyete ulaştırmakla yetineceklerdi. Herhangi bir eylem kararı sadece yukardan çıkacaktı. Fevzi Paşa'nın bu öneriyi çekinmeden yapabilmesinin kökeninde hiç şüphesiz İttihatçı bağı bulunmadığı ve dolayısıyla yanına alacağı kimselerin bu konuda güvenilir olduğuna Mustafa Kemal'in de inancı bulunmasıydı. Üstelik bir olay, Milli Mücadele liderinin kendi özel istihbarat örgütü bulunduğunu Hüsamettin'e bile tesadüfen öğretmiştir. 

TBMM'nin Ankara'da faaliyete geçmesinden sonra önce 6 Mayıs 1920'de “İstanbul Hükümeti ile resmi muhaberenin yasaklanması” kararı alınır. Arkasından da 7 Haziran'da Matbuat ve İstihbarat Müdüriyeti Umumiyesi Teşkiline Dair Kanun'un meclisten geçmesiyle yeni bir yapılanmaya yönelinir. 

Sonunda Hüsamettin de 1920 yılı Aralık'ında Ankara'ya gelir. 
Sadece Fevzi Paşa'ya bağlı olarak çalışırken bir gün Çankaya köşkünden Başkumandan Yaveri Mahmud arar ve Bozok Milletvekili Salih Bey'le birlikte olduğunu, kendisiyle görüşmek istediklerini bildirir. Buluşmada, sadece Genelkurmay'ın görevlisi sayılamayacağı, 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M. Kemal Paşa'dan da sorulacak şeyleri bulunması gerektiği anımsatılır. Fevzi Paşa'dan onay almadan böyle bir girişimde bulunamayacağı için “rahatsız etmek istemem” der. Bunun üzerine uyarırlar: “Bak, çok mühim bir hadise var, Saltanatın veliahdı Abdülmecid Efendi'den Fevzi Paşa'ya bir mektup gelmiş. Bunda Anadolu'ya geçmek istediğini yazıyor ve Erkânı Harbiye-i Umumiye Reisimizin bu hususta aracı ve yol gösterici olmasını rica ediyormuş. Mustafa Kemal Paşa hazretleri de bu hususu öğrenmek istiyor, acaba Fevzi Paşa buna taraftar mıdır?” 


Olayın gelişmesini, Teşkilat Başkanı olsa da her şeye hâkim olmadığını itiraftan kaçınmayan bir şekilde anılarında şöyle anlatıyor: 

“Ben doğrusunu lemek lâzım gelirse köşkün bu kadar gizli istihbarat yaptığını hayretle öğrenmiştim. Ancak Mustafa Kemal Paşa her şeyi en ince teferruatına kadar hesaplayan bir kimse idi. Siirt Mebusu Mahmut ve Bozok Mebusu Salih beyler O'nun en mahremi kimselerdi. Cevaben: 

- Sizi temin ederim ki; dostlarım Fevzi Paşa bu mektubu okuduktan sonra parçalayıp kâğıt sepetine attı. Ben de orada idim. Hatta bana dönerek şöyle demişti: 

“Hüsam!.. Veliahtın Anadolu'ya gelmek arzusu manasızdır. 
Halkı ikiye ayırır. Belki Allah göstermesin, orduda da bu ikilik müşahede olunur. Bundan saltanat taraftarları istifade eder. 
Mustafa Kemal aleyhinde birtakım cereyanlar baş gösterir, milli birliğimiz bozulur. Ben orduyu siyasete karıştırmam. Biz artık saltanattan ayrılmak zorundayız." 

Büyük Erkânıharp Reisimizin bu sözlerini naklettikten sonra onlara ‘Bu işi önlemek için Fevzi Paşa'nın nasıl çalıştığını bilen ve O'nun canla başla gayretine şahit olan bir insan sıfatıyla, şimdi Büyük Millet Meclisi Reisimizin kendisinden şüphelendiğini öğrenirse, son derece müteessir olacağına emin bulunmanızı pek isterdim’ deyince, ikisi de kalkarak elime sarılıp dediler ki: 

— Aman Hüsamettin Bey, sakın sana dostça ve mahrem olarak sorduğumuz bu mektup keyfiyetinden kendilerine bir şey bahsetmeyiniz.” 
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Çankaya'nın Anadolu'yu telgraf ağı ile kontrole almış olmasına ek olarak, belki henüz tam örgütlü bir Teşkilat kuramamış olsa da, kendi. bölgesinde İstanbul'dan iyi haber aldığını bu olay kanıtlıyor. 
Nitekim 1920 başında Ankara'da bulunan Fransız temsilcisi Yüzbaşı Bonzcau'nun tercümanının da öğrendiği bilgileri gizlice aktarması sağlanmıştı. 

İstanbul'da yoğun şekilde çalışmakta olan Yüzbaşı Bennett yönetimindeki İngiliz “Gizli Hizmetler Grubu”na ve özellikle Anadolu'da düzenlenen Milli Mücadele karşıtı ayaklanmalara yardım eden -İngiliz Muhipleri Cemiyeti, Hürriyet ve İtilaf kesimince oluşturulan “Hususi Türk Polis İdaresi” gibi- örgütleri etkisizleştirmek için önemli çaba sarf ediyorlardı. Asıl önemlisi Saray'ın içinde Sultan'ın emriyle İngilizlere bilgi vermek için bir sistemin kurulmuş olmasıydı. Değişik yollardan Saray'a ulaşan bilgiler Albay Refik isimli görevli tarafından!” onlara aktarılıyordu. 

Buna karşılık Ankara istihbaratının Saray'ın içine kadar sızdığı ve İngiliz çabaları hakkında yeterince bilgi sahibi olmayı başardığı biliniyor. Ankara'nın istihbarat mekanizmasının içinde Sultan Vahidettin ile Sadrazam Tevfik Paşa'nın en yakın görevlilerinin de bulunduğu sonra fark edilecektir. Sevr karşıtı olan ve çözüm hakkının “Milletin asıl vekillerinin” yani Ankara hükümetinin olduğunu 23 Şubat 1921'de Londra'daki Uluslararası Barış Toplantısı'nda açıklamaktan kaçınmayacak son Sadrazam Tevfik Paşa'nın yaverlerinden Neşet Bey'in barış koşullarının saptanması konusunda kurye olarak Ankara'ya gidip geldiğinden bahsediliyor. Oysa Tevfik Paşa'nın oğlu ve Sultan Vahidettin'in damadı, aynı zamanda da askeri konulardaki danışmanı Binbaşı İsmail Hakkı, Ankara'ya en çok bilgi ulaştırandı. Babası sadrazamlığını sonuna kadar devam ettirirken o, eşini boşayıp Neşet'le birlikte, 1921'in sonunda İstanbul'u terk edip Milli Mücadele'ye katılmıştı."7 

Ankara'nın Saray'ın içi ile kurduğu haberleşme çarkından Hüsamettin ve Karakolcuların hiçbir haberi bulunmadığı, yıllar sonra anılarında Şeyh Sünusi'nin Haziran 1920'de Kurtuluş Savaşı'na katılması konusunda verdiği bilgilerin yanlışlığını kanıtlıyor: : 

“Sultan Vahidettin'in tensibi ile bir müddet Bursa'da ikamet ettikten sonra gene Halife'nin ve O'nun hükümetinin ti da Padişah'a karşı huruc etmiş sayılan Milli 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Mücahitleri, Anadolu hükümetini, sadakat ve itaate davet etmek için çetin bir vazifeyi deruhte ederek yola çıkarılmıştı. 
İşte Sünusilerin muhterem Şeyhi bu maksatla Ankara'ya gelmiş ve ilk görüşmeler vuku bulmuştu. Ancak Ankara'nın temiz ve vatanperver havasını teneffüs eden Şeyh Sünusi, Milli Mücadele'nin kıymet ve mahiyetini derhal anlamış, tutulan yolun isabet ve emniyetini kabul etmişti.” 


Ancak 1920 Aralık ayının sonlarında Ankara'ya gelen Hüsamettin, “Alman denizaltılarıyla her Afrika'ya gidişimde huzurlarına kabul edildiğim ve bilhassa Trablusgarp'a silah, cephane ve para getirdiğim için âcizlerini tanımakta ve fazlaca iltifata nail etmekte daima müsaraat göstermişlerdi” diye sunduğu Şerif ile yaptığı görüşmede konunun özellikle Enver Paşa'nın faaliyetleri üzerine yoğunlaştığını belirtir. Şerif'in değerlendirişini şöyle aktarır: 

“Enver Paşa cidden bir idealist idi. İttihadı İslam davası uğrunda bütün mevcudiyetiyle gayeye bağlanmıştı. Ancak bunun tahakkuku güçtü. Mustafa Kemal Paşa'yı daha realist buldum. 

O kanaatkâr ve daha ameli düşüncelerin sahibidir. Bu sebeple 

muvaffak olacağına inanıyorum. Ancak bununla beraber Enver 

Paşa'nın giriştiği gayretleri de bir Müslüman olarak takdir ediyorum.” 


Bu sözlerden sonra Şeyh'in Teşkilatı Mahsusa'nın, İttihat ve Terakki liderlerinin durumları hakkında sorular sorup bilgi almaya çalıştığını da ekliyor. Dikkati çeken, Sünusi'nin Ankara'ya yönelişinin aslında Padişah tarafından gönderilme değil, kendisinin kararlılığının bulunduğunu fark etmemiş olması vardır. Milli Mücadele ile devamlı bağlantı kurmuş olan Sadrazam Tevfik Paşa'nın oğlu İsmail Hakkı Bey'in arşivinde rastladığımız iki mektup, aksine Padişah tarafından, Yunan ilerleyişi karşısında İstanbul'da sarayda yaşamaya davet edilmesine karşı onun gerçek bağımsızlık mücadelesi verenlere katılmayı tercih ettiğini bir mektupla sultana bildirdiğini kanıtlıyor. Zafere ulaşıncaya kadar da Anadolu'da kent kent dolaşıp, özellikle Hilafet ve din bağını ileri sürerek Milli Mücadele'yi yozlaştırmaya çalışan aşırı dinci kesimi etkisizleştirme görevini üstlenir.” 

Kişisel anılara dayanan eserlerde Kurtuluş Savaşı'nın ihtiyacı olan 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silah ve mali kaynakları sadece İstanbul'a dayanan bu bağın sağladığı ileri sürülür. Oysa Ankara'nın Sovyetler Birliği ile kurduğu bagın, iki önemli hedefi gerçekleştirme başarısı gösterdiği fark edilir. 
Enver Paşa'nın Bolşeviklerle işbirliği çabaları herkesçe biliniyordu. 
Bakü'deki uluslararası kongreye katıldığı ve tam işbirliği mesajı verdiği de. Bu girişimlerin Kurtuluş Savaşı'nı güdümleyecek Komünist Partilerinin kuruluşuna ortamı hazırladığı fark edilir. 14 Temmuz 1920'de Gizli Türkiye Komünist Fırkası kurulur. Aynı yılın aralık ayında gizliliği bırakıp Türk Halk İştirakiyun Fırkası adıyla resmen ortaya çıkar. 10 Eylül 1920'de de Mustafa Suphi kendi Komünist Fırkası'nı kurar. Ayrıca güvendiği Ali Fuat (Cebesoy) Paşa'yı Moskova'ya elçi olarak gönderir. Bunun, iyi ilişki kurmak kadar, Enver'in faaliyetlerini öğrenme amaçlı olduğu bellidir. 

Sevr'in imzalandığı ve Yunan ordularının Anadolu'nun ortasına kadar yürüdüğü ortamda Sovyetler'den başka bir yerden yardım gelemeyeceğinin bilinciyle Mustafa Kemal'in onayıyla 18 Ekim 1920'de Türkiye Komünist Fırkası kurulur. Dikkati çeken başına da Müdafaa-i Milliye Vekili Fevzi Paşa gibi İslam'a bağlılığı kadar Enver'e karşıtlığı da bilinen birinin getirilmesidir. Bu seçim tabii ki karşı tarafa yönetim olarak tam güvence vermek demekti. Bu yüzden de İngiliz propagandası hemen Milli Mücadele'yi Bolşevi meyle suçlamaya başlayacaktır. 
Ancak seçimin diğer özelliği Enver'in Bolşeviklerle işbirliği girişimine karşı başında en az uzlaşabileceği Fevzi Paşa'nın bulunmasıdır. 

Kurtuluş Savaşı'na başta Karakol olmak üzere bütün örgütlerin insan, para ve silah yardımları önem taşımış olmakla birlikte, eğer Sovyetler'in para ve silah yardımı olmasaydı bir sonuç alınamayacağı da gerçekti. Nitekim Milli Mücadele'nin başarısında dış yardımın ön planda etkili olduğu biliniyor. Bunun yüzde 83'ünü Haziran 1920'den itibaren Rusya'dan gelen para ve silah oluşturmuştur. Sakarya Zaferi'nden sonra Fransa'nın Adana'yı terk etmesi üzerine terk ettiği uçak ve silahlar yüzde 7'yi buluyor. Yüzde 10'a erişen Hindistan yardımı ise ancak 1922'de başlayacaktır." 

Bu örnek üzerinde özellikle durmamız, Milli Mücadele dönemi- nin ne derece özel bir politika izlediğini yansıtmak içindir. Evvelce de belirttiğimiz gibi, Teşkilatı Mahsusa'nın Çete yapılı eylemcilij inden kaçınmak bir yana, Milli Mücadele'nin ilk hedefi istikrarlı bir ordu yapısı oluşturmaktı. Bütün fertleri savaştan bıkmış bir toplumu buna 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katılmaya ikna hiç de kolay değildi. Nitekim Atatürk, Nutuk'ta belirtir; “Ciddi Teşkilatı Askeriye yapabilmek ve bunda muvaffakiyet için zaman şarttır. (...) O tarihlerdeki yorgun ve bezgin ve yeni inkılâp fikirlerine göre yetiştirilmemiş kıtalar ile başarma konusundaki güçlükler hissedilir bir derecedeydi.” 


Teşkilatı Mahsusa ile ilişkili olmasa da, Çerkez Ethem'in çetesiyle Kurtuluş Savaşı'na önemli katkılar sağladıktan sonra Yeşilordu ismi verdikleri bir örgütlenmeye ve de bütün orduların başkumandanlıgına kalkışması, fikir karmaşasının ne büyük boyutlara vardığını karıtlıyordu. Bir Millet Meclisi yönetiminde bütün halkın katıldığı bir eyleme destek verme yerine, kişisel kahramanlık peşinde koşan bu kişinin daha sonra 25 subay ve 447 kişilik çetesiyle 1921 Ocak'ının ilk günlerinde Yunan Ordusu'na iltica etmesi, ortamın yerine oturmamış olduğunun en belirgin misalidir. Bu sebepledir ki istihbarat sistemi gayet ihtiyatlı adımlarla geliştirilebiliyordu. 

İstihbarat bu çerçeve içinde işlemekte, özel eylem oluşturmaya yönelmemektedir. Açıkça, tamamı kendi rızasıyla sömürge durumuna düşmüş olan İslam dünyasını bir çıkışla kurtarmak değil, bilinçli bir savunma dönemine girişilmesini oluşturma adımları atılıyordu. 
Daha Ocak 1920'de Ankara'da yayımlamaya başladığı Hâkimiyeti Milliye gazetesinde Mustafa Kemal “Mazlum Milletler”e özgü bir devrim başlattığını açıklıyordu. Ve her biri dışarıdan yöneltmeyle değil, kendi bilinciyle aynı zamanda girişimde bulunabilirse, toplu ve aynı zamanlı bir ayaklanmayla bütün İslam toplumlarının bağımsızlığa ulaşabileceğini anımsatmıştı.'*! Bunun Enver'in bütün İslam'ı ayaklandırma politikasının tam tersi olduğu bellidir. 

İngilizlerden hem mali hem de askeri destek alarak muntazam bir ordu ile İstanbul'u ve Anadolu'yu tamamen ele geçirmeye kalkışan Yunan ordusu karşısına çetelerle çıkılamayacağını, düzenli ordu gereğini Çerkez Ethem olayı da kanıtlamıştı. Oysa mecliste hâlâ çete yöntemini ileri sürenler vardı: 

“Garp cephesinde, orduda ve halk arasında ve hatta Mecliste, bir cereyan etrafında yapılan propaganda o kadar kuvvetli 

ve müessir hale geldi ki, 'ordudan fayda yoktur, dağılsın, hepimiz Kuvayı Milliye olalım” sözleri, her tarafta kulakları doldurmaya başladı...” 
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Karakolcuların tercih ettikleri bu anlayışın tasfiyesi zaman istiyordu. İngiliz istihbaratının gizli ajanı ve Mustafa Kemal'i öldürmekle görevlendirilmiş olan Mustafa Sagir'in Mayıs 1921'de Ankara'ya Hint milliyetçisi sıfatıyla girme , Karakol Teşkilatı'nın mührünü taşıyan belgeyle olması örnek gösterilir.” 


Bu ortamda daha çok İstanbul'a yönelik olmak üzere M.M. 
Grubu'nun (Milli Müdafaa Grubu) oluşturulmasına adım adım girişilir. Hüsamettin Ertürk bu süreci şöyle anlatıyor: 

“Büyük Erkânıharbiye ve Milli Müdafaa Vekâleti tarafından tescil edilen Milli Müdafaa Grubu bir taraftan gizli istihbarat, propaganda işleriyle her ne suretle olursa olsun tedarik edilecek silah ve cephanesinin Anadolu'ya kaçırılmasını temin ile vazifeli kılınmış ve işlerin hüsnü suretle yürütülmesini mümkün kılacak tarzda şubelere ayrılmıştı. (...) Milli Müdafaa Grubu'nun teşkilatlandırdığı işler arasında İstanbul'dan Anadolu'ya geçeceklere verilecek tezkiyelerin, hüviyet varakalarının gerek vize tarzları ve gerek bunların tertip şekilleri de gelmekte idi. Milli Müdafaa Grubu Ankara'da kurulunca, İstanbul'dan Karadeniz limanlarına çıkacak şahısların ellerinde Felâh Grubu'nun mühürlü tezkereleri şart koşulmuştu. İstanbul'da yaşayıp da menfi ruhlu ve Milli Mücadele'ye düşman kimselerin isimlerini ve resimlerini kartonlar halinde tesbit ederek bu resimli kartonların bir örneğini Samsun ve bir diğerini de Trabzon iskelelerinde çalışan A. P. 
rumuzu ile ifade olunan askeri polis teşkilatlarına göndermiştir. 
Bir adet resimli karton da Antalya kapısında bulundurulmuştu.” 


Merkezi Ankara'da bulunan Milli Müdafaa Grubu ile irtibat yaparak İstanbul'da çalışan grupların çokluğu dikkati çeker: Sebatı Milli, Yıldırım, Vefa, Güneş, Ay, Molteke, Beşler, Ferhad, Kerimi, Hamza, Mücahit, Muharip, Berzenci, Namık, İmalatı Harbiye, Felah, Yavuz. Anlaşılıyor ki çok küçük birlikler halinde ve Ankara'nın yansıttığı ihtiyaçlara göre hizmet veriyorlardı. Esas hedefleri Milli Mücadele ye hizmet verecekleri Anadolu'ya geçirmek, olabildiğince silah kaçırmaya yardım ve tabii elde edebildikleri bilgileri aktarmaktı. Eylemci değillerdi. 

Berkay Sadi Türkol'un kısmen Emekli Korgeneral Kamal Koçer'den naklen verdiği bilgileri bazı yorumlarımızla aktarıyoruz: 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Bu işle görevlendirilen Hüsamettin Ertürk önce, ‘Demir’ takma adıyla Topkapılı Mehmet Bey'i İstanbul'a göndermiş, ilk girişimleri onunla başlatmıştır. Ancak Mehmet Bey'in Demir adıyla görevlendirilmesi gizli tutulup, durum İstanbul'daki gizli gruplara önceden bildirilmediğinden, onun faaliyetleri, diğer gruplara mensup üyelerce tepkiyle karşılanmıştır. Gruba verilen ilk görev, istihbaratı temin olmuştur. Grup için ilk çalışmaya başlayanlar, Polis Müdürü Esat Bey ve sivil polis memurlarıdır. 

M. M. Grubu İstanbul'da Merkez Komutanı olarak bulunan Süvari Albayı Esat Bey'in emrinde “Müsellah Müdafaa-i Milliye İstihbarat Grubu” ismiyle yapılandırılmıştır. 

Gruba katılmak isteyenlerin sıkı tetkike tabi tutuldukları, faal üyeler arasına sokulmaları emri verilenler bile aranan şartları haiz değillerse kabul edilmemişlerdir. Bu da kanıtlıyor ki, Karakolcu ya da Kuvayı İnzibatiyeci olanların içeri sokulmamasına dikkat ediliyordu. 

Az bir müddet sonra maksada yararlı olmayacakları anlaşılanlar ya hafif işlerde istihdam edilmişler yahut grupla alakaları kesilmiştir. Faal üyeler miktarının mümkün mertebe az miktarda olmasına ehemmiyet verilmiştir. İşbölümüne önem verilmiş ve her üye kabiliyet ve ihtisasına göre vazife almıştır. 
Şahsi menfaat hiçbir tarafça aranmamış, mükâfat talebine hiçbir zaman meydan verilmemiştir. 

En tehlikeli bir işin başarılması grubun herhangi bir mensubu için yurt ve namus borcu telakki edilmiştir. Arkadaşlar arasında en samimi bir kardeşlik münasebeti hâkimdi. Tahakküm, katiyen reddedilmiştir. Hatta bir işçi bile himayeye ve hürmete layıktı. Büyük bir emniyet ve ciddi ketumiye, mesainin devam ve intizamında esastı. Mesela istihbarata memur olanlar sevkıyata dair en ufak bir malumat da elde edemezdi. Tesbit edilen programın tam zamanında ve pürüzsüz tatbiki, bütün arkadaşlarca mukaddes bir vazife olarak tanınmıştı. 

Şiddetli işkencelere maruz kalanlar da teşkilat hakkında en ufak bir ipucu vermemek gibi büyük bir yurtseverlik eseri göstermişlerdir. Meslek ve vaziyetlerini gizlemek hususunda her alakadar büyük bir terbiyeye sahipti. Birçok arkadaşlar, hatta 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en koyu muhaliflerle sıkı temasta bulunmuş, bununla birlikte vazifesinin mahiyetini daima ve herkesten gizleyebilmiştir. 
Tehlikeli şahıslarla ancak mahdut kimseler temas etmiş ve bu şahısları müteaddit üyelerin tanıması mahzurlu görülmüştür. 


M. M. Grubu'nun İstanbul'daki merkezleri şöyle belirtiliyor: 

Topkapı, Şehremini, Eyüp Sultan, Kasımpaşa, Beyazıt, Aksaray, Bakırköy, Üsküdar, Kuzguncuk, Beylerbeyi, Çengelköy, Anadoluhisarı, Beykoz, Kavak, Sarıyer, Büyükdere, Beşiktaş, Galata ve Kadıköy. Bunlara bağlı irtibat noktalarında da faaliyet yürütüyordu. 


Kara Vasıf ve diğer İttihatçı / Teşkilatçı arkadaşlarının Malta'ya sürülmesi üzerine Karakol Teşkilatı'nın etkenliğini tamamen kaybettiği anlaşılmaktadır. Özellikle tanınmış ünlü üyelerinin, yukarda bahsedildiği şekilde M. M. Grubu'na alınmaması, alınsa da karar verici olmaktan çıkarılıp salt istihbaratçı durumuna getirilmeleri etkenlikleri- ni sınırlamıştır. 

Zaten yurtdışındaki liderleriyle de bağları giderek zayıflamıştı. 
Enver Paşa bütün İslam dünyasını bağımsızlığa kavuşturmak hedefli, saygıdeğer ama hayalci amacından vazgeçmezken Moskova'da “Müslüman Cemiyeti İhtilaliyesi”ni canlandırma çabasını sarf ediyordu. Alman kökenli plan bu kez Sosyalist yönlendiriciye bağlanıyordu. Bu arada 5 Temmuz 1921'de eski Maliye Bakanı Cavit Bey'e Moskova'dan gönderdiği mektupta “Milli Mücadele ile şekerrengiz” olduğunu saklamıyordu.”* Bu Karakol'un bağlantı kurma gayretinin başarısız kaldığını kanıtlayan bir ifadedir. 

Enver'in “hayalci” olarak nitelediğimiz amacı kendisinin en sonunda Türkistan'da Bolşevik askerlerince öldürülmesine sebep olur. 
Cemal Paşa, Afganistan'da, Hindistan'a yönelik aynı ayaklanmayı sağlayamayıp geri dönerken Ermeniler tarafından öldürülür. Talat Paşa ile Bahattin Şakir de Berlin'de suikasta uğrarlar. 

İttihat ve Terakki'nin Selanik-Paris bağını kuran, Teşkilatı Mahsusa'da üst düzey görev alan Doktor Nazım da Enver Paşa'nın Anadolu mücadelesinde Mustafa Kemal'i tasfiye planlarında başdestekçisi rolünü üstlenmişti. 1926'da Cumhurbaşkanı'na karşı düzenlenen suikastta rolü bulunduğu için İstiklâl Mahkemesi'nce 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idama mahküm edildi. Onun yanı sıra Sami, Kara Kemal ve Abdülkadir gibi silahşorlar da ortadan kaldırılır." 

Böylece ortada Teşkilatı Mahsusa damgalı kimse kalmamış oldu. 
Eşref Kuşçubaşı 150'liklere dahil edilecekken Fevzi Çakmak'ın müdahalesiyle listeden çıkarılır ve hayatını sakin bir şekilde çiftliğinde sona erdirir. 


Ankara hükümeti, Matbuat Müdürlüğü, Polis Teşkilatı kurmuş olduğu için M. M.'in çalışma alanı daha çok, başında Fevzi Çakmak'ın bulunduğu askeri makamların ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik bulunuyordu. Siyasi propaganda alanında, özellikle halk kitlelerine yönelik bilinçlendirme için Matbuat Müdürlüğü'nün yanı sıra Anadolu Ajansı ve milletvekillerinden oluşturulan “İrşad Heyetleri” (Örneğin Şeyh Sünusi iç ayaklanmaları teskin için Anadolu'da sürekli dolaştırılmıştır) çalıştırıldığından gizli teşkilatın kendi başına ve dışarıya yönelik politika oluşturması bahis konusu değildi. 

Ankara Hükümeti, İngiliz, Fransız, İtalyan resmi makamlarıyla doğrudan temasa geçebildiği için, bunlar hakkında fazlasıyla gizli istihbarata da ihtiyaç duymuyordu. Misakı Milli çerçevesi dahilinde kalmayı başarıyordu. Irak, Filistin, Suriye gibi yerlerde zaman zaman Mustafa Kemal imzalı beyannamelere rastlandığı, bunlarda milli politikaya karşıt olarak Türk ordularının oralara girip bütün esir Müslümanları kurtaracağı tezi vurgulanır. Ancak bunlarda Ankara'nın doğrudan etkisi bulunmadığı biliniyor. 

Zaferden sonra özellikle devletin güvenliği açısından isithbarata ihtiyaç daha da artar. Genelkurmay genelde bu hizmeti elinde tutar, 
1927 başında MAH “Milli Âmele (fiiller) Hizmet” adı altında, çağdaş 
bir yapıya geçildi. Bu da başlangıçta askerlerin kontrolündeydi, daha sonra Milli Emniyet adını alır. O da 6 Temmuz 1965 yasasıyla MİT (Milli İstihbarat Teşkilatı) adını alacaktır. 


Cantani; 


Levent Şaleger, 
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Günümüzde Teşkilatı Mahsusa hakkında birçok taruşma yapılıyor. Baz çevrili bu örgütü bütün kötülüklerin nedeni sayıyor, bazılarıysa Teşkilatı Mahsusa'nın Türkiye'nin devrimci birikiminin bir parçası olduğunu ileri sürüyor, 

Peki, gerçek ne? Değerli tarihçi Orhan Koloğlu Curnalcilikten Teşkilatı Mabsusa'ya isimli yeni kitabında bu soruya yanıt arıyor. Koloğlu işe 'curnal' kavramının tarihini inceleyerek başlıyor. Teşkilatı Mahsusa'nın kuruluş sürecini ve Kafkaslar'dan İran'a, Hindistan'dan Çin'e kadar faaliyetlerini anlatıyor. 
Koloğlu bu önemli çalışmasında Teşkilatı Mahsusa'nın Kurtuluş Savaşı'nda oynadığı role ve Cumhuriyet'in ardından oluşan yeni yapılara da değiniyor. 
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e İletişim teknolojisi curnalleri etkiledi mi? 

* Abdülhamid'in curnallere ve hafiyelere bakışı nasıldı? 
* Teşkilatı Mahsusa Ermenilere karşı mı kuruldu? 


e Teşkilau Mahsusa ile İngiliz İstihbaratı arasındaki savaşın galibi kim oldu? 


* Kurtuluş Savaşı'nda Teşkilatı Mahsusa'nın rolü neydi? 
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